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ESER VE YAZARI HAKKINDA 


BİRKAÇ SÖZ 


Metin yazarının hayatı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Sultan Abdülaziz döneminde (saltanat dönemi: 1851-1876) eserinin basıldığı dikkate alınırsa, hayatının da adı geçen sultanın yaşadığı yıllara rastlamış olacağı sanılmaktadır. 

Eser hakkında Keşfü'z-Zünün zeylinde şu ibâreye yer verilmektedir. 

“Nusretü'İ-Cünüd aniş Şühüd, Fil Cihâdi lil Hâcc Muhammed bin Ali en-Nazilli er-Rümi. (Sad) Ahkâmü"|- Mesâhib.” (Keşfü'z-Zünün Zeyli, İsmail Paşa, cilt 3, sayfa: 
651) 

Bu ibâreden, metin yazarımız Muhammed bin Ali en-Nazilli'nin “Ahkâmü"l-Mezâhib” adında bir eserinin daha bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Okuyucuya hayırlı ve feyizli olması dileğiyle... 


Rahmi SERİN 


ESERE BAŞLARKEN 


İslam Dinini, yeryüzünün tek dini olarak şereflendiren ve bu ümmeti, düşmanları üzerine cihadla ve onların putlarını kırmakla üstün kılan Allahu Teala'ya hamd ve senâlar olsun. 

Allah'ın rahmeti, meleklerin istiğfarı, mü'minlerin dua ve niyazları, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)'nın, Ehl-i Beyti'nin ve bütün sahabelerinin üzerine olsun. 


Bir hadis-i şeriflerinde Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


Yüz İğ, İz dl Yali YÖ yağ Ğİ Bİ Öİ vel 
PL ŞE ea ii çe İğğiz İRAN) İİ yla 


“İnsanların tamamı inanarak “Lâ ilâhe illellâh muhammedür rasülüllah” deyinceye kadar onlarla savaşmak için emrolundum. Bu ümmetin düşmanları ile savaşı, Deccal'ın çıkması ve İsa Aleyhisselam'ın gökten yere inmesine kadar devam edecektir.” 

O zamana kadar müslümanlara düşmanları arasında savaş hiç eksik olmayacaktır. Gerçek müslümanlar da o zamana kadar Allah Teala'dan yardım görmeye devam edeceklerdir. 

İsa Aleyhisselam gökten yere indikten sonra Hıristiyanlarla ve Yahudilerle savaşacak ve onları yenecek, domuzu öldürecek (domuz etini kesin olarak yasaklayıp bir daha yenmemesini sağlayacak), haçı (istavrozu) kıracak, bütün insanlık “Lâ ilâhe illellâh muhammedün rasülüllah” diyerek İslam Dini'ne girip, her tarafta rahatça ibadet edilecek, İslam Dini'nin hükümleri dünyanın her tarafında rahatça uygulanacaktır. 
Bütün bu olacakları Allah Rasulü (sav) hadis-i şeriflerinde haber vermiş bulunmaktadır. 


Müslim'in, Câbir bin Semure (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


Li BÜ > yali e ak «le NET UÜ a Aİ LİR or > 


t “Kıyamet yaklaşıncaya kadar bu ümmetin (Muhammed ummetinin) düşmanlarıyla savaşı sebebiyle bu din ayakta kalacaktır. Yok olup gitmeyecektir.” 

Beyhaki'nin, Ma'kil bin Yesar (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


PİJ PSİ İİİ ASLİ alay LAZ YI ola iş yâ O! 


“Bu ümmetin cezası, düşmanlarının kılıncıdır (silahlarıdır). Bu ümmete va'dolunan sevap ve verilecek ücretin va'di kıyamet günüdür. Kıyamet gününün cezası, dünyada çekilen ceza ve acıdan çok daha şiddetlidir.” 

Deylemi'nin, Ebu Ümâme (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


AŞ NALA YARN aş 0İ İğ EE İİ ve 
Üz İS OğAZŞEĞ MSA öy JE a Şi OİB 


“İlk insandan kıyametin kopacağı güne kadar meydana gelecek bütün savaşlarda, taraflar savaşmak için karar verdiklerinde, yalnız Allah Teala'nın kudret eli onların aralarında tasarrufta bulunur. Allah Teala, taraflardan birine yardım dile-Vip, kudret eliyle o tarafa işaret buyurunca, yardımını alan taraf üstünlük sağlar, Karşı taraf da göz açıp yumuncaya kadar yenilip perişan olur,” 

Allahu Teala bizleri ve sizleri büyük ve küçük savaşlarda, özellikle de büyük savaş olarak ifade buyurulan (nefsimizle yaptığımız büyük savaşta) zafer elde etmeyi nasib ve müyesser eylesin... 

Yüce Allah, savaşa teşvik ve yardımına nail olma hususunda Kur'on-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: 
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li İLİ AN ye yz Sİ iyii şi ği 

6 Si 5 YI ö YAN öd! ça ME) öy e iyi öU 2) 

“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, “Allah yolunda savaşa çıkın!” denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahiret hayatına tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretinkinin yanında pek azdır.” (Tevbe suresi, ayet. 38) 

Bu ayet-i kerime, hicretin 9. yılında inmiştir. Ayetle ilgili geniş açıklama, eserin ilerleyen bölümlerinde gelecektir. 

Bu eser, savaşla ilgili ayet ve hadisleri toplayıp sunmak, ayrıca konuyla ilgili havas kitaplarında bulunan dua ve vefikleri çıkarıp onlardan insanları yararlandırmak için kaleme alınmıştır. Ayrıca sağlık, âfiyet ve esenlik olmak üzere dünya ve ahirete ait her yararlı seyi elde etmek için, daha önce denenmiş ve müsbel sonuç alınmış dua ve tavsiyelerde bu eserin konuşunu teşkil etmektedir. 

İlgisi dolayısıyla bü esere “Nusratü'İ-Cünüd Umdetü'ş-Şühüd” adı verilmiştir. Bu hususta bir başarı elde edilmiş ise bu başarı doğrudan doğruya Allah Teala'nın yardımı ve Rasulü'nün himmetiyle olmuştur. Hamd ve senâ Allah'a, salât ve selâm Rasulü'ne olsun... 


uk 


SAVAŞA KATILMANIN HÜKMÜ 


Vatan düsmanlar tarafından işgale uğrarsa, büyük küçük, kadın erkek, o memleket halkının tamamının savaşa katılmaları farz-ı ayndır. Diğer zamanlarda ise farz-ı kifayedir. 

Allahu Teala bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: 


Bİ 3 SU ga zlar y Yi YUZ Ng zl 


, > ir Sö sz 3 Me — 
Ozal ş$ Ol Sİ EO e 


“(Ey mü'minler!) Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa ÇIkın, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.” (Tevbe suresi. ayet 41) 
| , Savaş, kâfirlerle ve inatçı düşmanlarla yapılır. Onların 
Islam'a karşı tecavüzü ancak savaşla önlenir. Onların İslam'a tecavüzlerini önlemek, putlara tapmaktan vazgeçirip Allah'a kulluk etmelerini sağlamak müslümanların üzerine borçtur. 

Nitekim Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: 


MİSİN ya Sil iy yl öy Gy 
İİ e 0İ yale, ikale Si yuesıği 


“Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onları (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. 
Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.” (Tevbe süresi, ayet. 123) 

Allah Teala (cc) aynı konuda bu sefer de şöyle buyuruyor: 


ORAYA Aİ yal çal gl Sal İY SU ği İN Aşk 


“Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın; onları rezil etsin, sizi onlara üstün kılsın ve mü'min toplumun kalplerini ferahlatsın.” (Tevbe suresi, ayet 14) 


LES Ni şk 2 YL > alı İlk 3 Sa Kala Zİ Aş 
İİ Mİ Şİ giy SİN e e Sİ gl a ii AE b GİZLİ OE YAS Yay O AİN, İş 

yp) 


“Allah, sizden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hâkim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hâkim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini (İslam”ı), onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağını va'detti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir 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seyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır.” (Nür suresi, ayet, 55) 


Necmeddin-i Kübrâ Hazretleri bu ayetlerin yorumunda şunları söylüyor: 


“Allah Teala'nın yeryüzünde halife kılacağını haber verdiği bahtiyarlar devlet büyükleri olmayıp şu beş sınıf kimselerdir: 


1. Hadis-i şerif höfızları. 


9. Kur'an-ı Kerim hâfızları. 

Bu iki bahtiyar sınıf, müslümanlar arasında birer manevi hazine durumundadırlar. Onlar olmasa ayetlerin ve hadislerin değiştirilme tehlikesi vardır. 


3. Usül âlimleri sınıfı. 

Bu sınıfta bulunan bahtiyarlar, bid'atçı ve bozguncu inatçıları getirdikleri güçlü delilleri ile susturur, verebilecekleri zarara mani olurlar. Bilhassa felsefeciler gibi kaynağı yalnız akıl olan bilgileri ile vahye dayalı ilahi bilgileri birbirine karıştırmazlar. Felsefe ilmi başlı başına büyük bir tehlikedir. Din ilmini, usül ilimlerini çok iyi bilen alimler müstesna, kimse felsefe ilminin tehlikesinden kendisini kurtaramaz. Usül bilen din alimleri İslam Dini'nin kumandanlarıdır. Diğer müslümanların onların idare etmesi, tehlikesi cereyanlara karşı onları koruyup kollamaları gerekmektedir. 


4. Fıkıh alimleri sınıfı. 

Gerek ibadet, gerekse muamelât konularında bütün mü'minlerin onlara müracaatı gerekir. Fıkhın getirdiği hükümler karşısında münakaşanın yeri yoktur. 


5. Tasawwlf alimleri, meşâyıh sınıfıdır. 

Yeryüzünde Allah'ın halifeleri olan bahtiyarlar bu beş sınıfı oluşturan zatlardır. Yüce İslam Dini'ni bu bahtiyarlar temsil ederler. Yeryüzünün çivisi, göklerin direği bu zatlardır. 
Cihanın kutbu bu zatlar arasında yer almaktadır. 

Bu beş sınıfı temsil eden zatlar, Allah katında, padişah 


(1 


meclisinde bulunan âyân ve eşraf gibidirler. İslamiyet, kıyamete kadar bu zatların varlığıyla ayakta durur.” 

Taberâni'nin Enes (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: 


be Öğ ği ÜYELİ eğ SN el is Mer) öy e eN gi 
TASA İn Yali ei aş vü 


“Yeryüzünde her zaman İbrahim Aleyhisselam gibi 40 
kişi veli (Allah dostu) bulunur. Yağmur, onların adı vesile kılınarak Allah'tan istenir. Her hususta yardım talebi, yine onların adı vesile edilerek Allah'a arzedilir. Onlardan biri vefat ettiğinde Allah Teala onun yerine hayatta olan bir veliyi derhal tayin eder.” i 

İbni Hıbban'ın Ebu Hüreyre (ra)'dan rivayetine göre 


Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


İS elli hr GİNE a Yİ Sİ ülke eğe OD iğ OY e İİ 


“Yeryüzünde herbiri İbrahim Halilüllah gibi 30 tane Allah dostu (veli) bulunur. Bu zatlar vesile kılınarak Allah Teala'dan yardım, rızık ve rahmet (yağmur) talep edilir.” 


Taberâni'nin İbni Abbas (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurur: 

“Bu ümmetin içerisinde her devirde 30 tane veli (Allah dostu) bulunup bunlar hiçbir zaman eksik olmazlar. Ümmetim onlarla Allah Teala'dan yardım, rızık ve rahmet talep eder- 


ler.” 


Ebu Davud ve Ebu Ya'li'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: 

“Sâlih amel işleyen veya işlemeyen her müslümana cihad etmek, gerektiğinde savaşa katılmak vaciptir. Büyük günah işleyenin vebali kendine aittir. Günahkâr olduğundan 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dolayı imam (devlet başkanı) azledilemez. Kendisinde imamlık şartları bulunan ister iyi huylu, -ister günahkâr olsun- her müslüman imamın arkasında namaz kılması farzdır. (Takvaca) daha iyisi bulunduğu takdirde onu tercih etmek daha yerinde olur. 

- İster sâlih amel işleyen bir müslümana ait olsun, isterse büyük günah işleyen birine- hazırlanmış bir cenaze üzerine namaz kılmak vaciptir. Cihad etmek, cuma ve cenaze namazları kılmak farz-ı kifayedir.” 

Bu hadis-i şerif, Azizi'nin telif ettiği “Câmiu's-Sağir”de de aynı şekilde rivayet olunmaktadır. 


Ahmed. bin Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei ve İbni Mâce'nin Sevban (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Allah Teala muhakkak bana yeryüzünü dürdü de önüme getirdi. Doğusuyla batısıyla her tarafını gösterdi. Yeryüzünün her tarafında göstermedik yer bırakmadı. Yakın bir gelecekte ümmetim bu yerlerde mekan tutacaklar. Ümmetime kırmızı beyaz (altın, gümüş) iki hazine verildi. (Ümmetim yakın gelecekte Bizans ve Kisra gibi büyük para hazinelerine sahip olacaklar.) Ben Rabbimden ümmetimin kıtlıkla cezalandırılmamalarını, nefislerinden başka düşman istilası yaşamamalarını ve aralarında ihtilafa düşmemelerini istedim. Rabbim bana şöyle buyurdu: 

“Ey Muhammed! Ben ümmetin hakkındaki hükmümü verdim. Verdiğim hüküm kesindir. Onları açlığa mahkum etmeyeceğim. Nefislerinden hariç düşmana da ezdirmeyeceğim. Ancak kendi aralarından çıkacak fitne müstesnadır. 
Ne yazık ki, ümmetinden bazısı kırıp geçirecektir. Aralarına bir defa kılınç girdikten sonra bu ihtilaf kıyamete kadar sürecektir.” 


“Ümmetimden bir takım kavimler (devletler) müşriklerle birleşip onların dinine girinceye, onlarla birlikte putlara tapıncaya kadar kıyamet kopmaz. 

Yakın gelecekte otuz kadar yalancı çıkıp her biri birer kurtarıcı rolüne girecek, peygamber olduklarını iddia edecekler. Halbuki son peygamber benim. Benden sonra başka peygamber gelmeyecektir. 
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Son zamana kadar ümmetimden bir grup dinlerinde sebat edip, doğru yolda kalacaklardır. Daha sonra da Allah Teala'nın emri gelecek, dünyanın ömrü son bulacaktır.” Bu hadis-i şerif “Câmiu's-Sağir”de de aynen geçmektedir. 


Deylemi, merfu” olarak Allah Rasulü (sav)'nden şöyle rivayet ediyor: 


A) MR) Oy yaa >) Y 


“Mü'min, Rabbi'nin mübarek cemâlini görüp O'na kavuşuncaya kadar hiç rahat yüzü görmez.” 


Tirmizi ve Hâkim'in eserlerinde geçen bir hadis-i şerifle ilgili olarak Fakih Ebu'l-Leys Semerkandi (ra) diyor ki: 

“Bana fakihlerden bir cemaat, rivayet silsilesiyle, Ukbe bin Müslim'den, o da Şüfeyyü'l-Asbahi'den naklen verdikleri habere göre hadisin ravisi şöyle anlatırlar: 

“Bir gün Medine-i Münevvere'de dolaşırken halkın bir kişinin çevresinde toplandıklarını gördüm. “Bu zat kimdir?” 
diye sordum. Bu zat “Ebu Hüreyre'dir” dediler. Bunun üzerine ben kendisine iyice sokuldum. O sırada çevresinde bulunanlara bir şeyler anlatıyordu. Sonra sustu ve çevresindekiler dağıldılar. O sırada ben kendisine: 

“Allah sana uzun ömürler versin. Allah Rasulü'nden duyduklarından bana da anlatıver” dedim. Ebu Hüreyre (ra) bana şöyle dedi: 

“Otur bakalım. Allah Rasulü (sav)'nün bana haber verdiği bir hadis-i şerifi de sana anlatayım. Bu hadis-i şerifi benden başka kimse bilmiyor” dedi ve bir nâra atıp olduğu yere yıkıldı kaldı. Neden sonra ayılıp kendine gelince iki eliyle 


yüzünü sıvazladı ve tekrar: ein. 
Muhakkak sana Allah Rasulü (sav)'nden bir hadis-i şerif 


anlatacağım” dedi. Tekrar bir nâra atıp bayılıverdi. Uzun süre baygın kaldıktan sonra tekrar ayıldı ve iki elleriyle yüzlerini sı- 


vazladı... a. 
Derken bu hal kendisinde üç defa tekrar etti. Üçüncü 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defa ayıldıktan sonra bu hadis-i şerifi okumaya başladı ve şöyle dedi: 

Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu: 

“Kiyamet kopup mahşer yeri kurulunca Allah Teala muhakkak her kulu ile ayrı ayrı ilgilenip onları muhakeme eder. Allah Teala'nın azamet ve celâli kulları üzerinde o kadar etkili olur ki, her kul kendinden geçercesine iki dizinin üzerine oturur, ilahi fermanı beklemeye başlar. 

Allah Teala kullarını önce Kur'an'a hizmetten, sonra savaş meydanında ölmekten, daha sonra da zenginlikten hesaba çeker. Kur'an'la ilgili hesaba çektiği kuluna şöyle buyurur: 

“Ey kulum! Sen dünyada iken bildiklerinle amel ettin mi? Yeterince Kur'an okudun mu? Bilmeyenlere öğretmeye çalıştın mı?” 

Kul: 

“Allah'ım! Gece gündüz hep senin rızan için Kur'an okudum. Bilmediklerimi öğrenmek için gayret sarfettim, öğrenmek isteyenlere de elimden geldiğince öğretmeye çalıştım” der. 

Allah Teala (cc) tekrar şöyle buyurur: 

“Kulum! Yalan söylüyorsun. Sen benim rızam için değil, başkalarının “amma da güzel okuyor, sesi de çok güzel” demeleri için, gösteriş için okudun, buyurur. Bunun üzerine mahşer yerinde bulunan melekler hep bir ağızdan: 

“Yalan söylüyorsun. Sen göstermelik için, “falan amma da güzel okuyor" dedirtmek için okudun diye tempo tutarlar. 

Sonra savaş sırasında ölen kişiye Allah Teala (cc) sorar: 

“Ey kulum! Dünyada iken neler yaptın, nasıl bir amelle buraya geldin? Anlat bakalım?” 

Kul: 

“Din ve vatanın kurtuluşu ve esenliği için savaşa katıldım. Sonunda senin rızan için canımı feda ettim” der. 

Allah Teala (ce): 

“Yalan söylüyorsun! Falan kişi amma da yiğit, amma da kahraman” dedirtmek için savaştın. Sonra da ölüverdin. 
Yaptığın iş göstermelikti” buyurur. 

Bunun üzerine mahşer yerinde bulunan bütün melekmeni 


ler, “Yalan söylüyorsun. Sen riyakârın tekisin” diye haykırarak tempo tutarlar. 
Allah Teala (cc) servet sahibi zengine de şöyle seslenir: “Ey kulum! Dünyada iken sana çok mal mülk verdim. 
Onlarla çokça paralar kazandın. O paraları ne yaptın? Nerelerde harcadın? Anlat bakalım.” 


Kul: 
“Allah'ım! O malla mülkle, akrabalarımla ilgilendim, 


onlara harcadım. Fakirlere, yoksullara ve yetimlere yardımlarda bulundum” der. 


Allah Teala: 
“Ey kulum! Yalan söylüyorsun. Yaptıklarını, falan kişi 


amma da cömert, amma da iyilik sever kimse dedirtmek için, göstermelik olarak: yaptın” buyurur. Bunun üzerine mahşer yerinde bulunan bütün melekler de devreye girerek: 

“Yalan söylüyorsun. Yaptığın iyilikleri Allah rızası için değil, gösteriş için yaptın” diye bağırarak hep bir ağızdan karşılık verirler.” 

Hadis-i şerifi rivayet eden Sevban (ra) diyor ki: 

“Bu hadis-i şerifi heyecanla anlatan Ebu Hüreyre (ra) sözlerini şöyle bitirdi: 

“Allah Rasulü (sav) bana bunları anlattıktan sonra mübarek elleriyle iki dizimin üzerine vurup son olarak şöyle buyurdular: 

“Ey Ebu Hüreyre! Kıyamet sonunda ve mahşer yerinde cehenneme ilk atılacak olanları bu üç sınıf insanlar oluştursa 


gerektir." 
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SAVAŞ EMRİ VE ALLAH RASULÜ'NÜN 
KATILDIĞI SAVAŞLAR 


Allah Teala (cc) buyuruyor: 


“Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. 
O ne kötü bir varış yeridir.” (Tevbe suresi, ayet. 73) 


Allah Teala (cc) yine buyuruyor: 


lk Oya öyyke la SO EİN ÇE öl > İŞİ 
OYLAR Vİ AŞİ İğ ii ya İİ yil e le Ola a 


“Ey Peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer sizden yirmi kişi sabırlı bulunursa, iki yüze (kâfire) galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfir olanlardan bin kişiye galip gelirler. 
Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.” (Enfâl suresi, ayet. 65) 

Nesei'nin Zühri (ra)'dan rivayetine göre savaşa izin veren ilk ayet budur. 

Yine Yüce Allah (cc) buyuruyor: 


pi ayni Ed üye ÖZE el Ö5İ 
“Kendileriyle savaşanlara (mü'minlere), zulme uğramış olanları sebebiyle (savaş konusunda) izin verildi. Şüphe yok ki, 


Allah onlara yardıma mutlak surette kadirdir.” (Hac suresi, ayet. 39) 


Buhari ve Müslim'in Ebu Hüreyre (ra)'dan rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 
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(5 il OİL Çe Yö ga SE) İİ 00 veri EĞİ) 


“Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, ben kâfirler üzerine cihada (savaşa) gittiğimde, mazeret beyan ederek benimle birlikte savaşa gitmeyen sahabelerimin kalpleri mahzun olmasaydı... Benim de onların masraflarını karşılamaya kudretim olsaydı... Allah yolunda savaşa giden her askerin arkasından hiç geri kalmak istemezdim. Şüphesiz gazilerle birlikte ben de savaşa giderdim. , 

Yine canım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, savaşa katılıp Allah yolunda şehid olmayı çok isterdim. Şehid olup tekrar dirileyim, yine savaşa gidip tekrar şehid olayım...” | 

Ravi Ebu Hüreyre (ra) diyor ki: N 

“Allah Rasulü (sav) bu son cümleyi üç defa tekrarladı. il 

Beyhaki'nin Enes (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu: 


EİN Be ei iğ İİ e AE EY da'YI ola ASLA İLA) dal JS 


“Her ümmetin bir âbidliği ve zâhidliği vardır. Bu ümmetin âbidliği ve zâhidliği de Allah yolunda cihadda bulunup 


savaşmaktır.” 


Allah Rasulü (sav) hayatı boyunca 27 defa köfirlerle yapılan savaşa katılmış, dokuzunda kendi arzusuyla bizzat savaşmıştır. Bunların dışındaki savaşlara asker göndermekle 


yetinmiştir. İ İ 
Beyhaki ve İbni Asâkir'in Ubâde b. Sâbit (ra)'dan riva- 


yetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

İM iyi İZ YİN İİ YI ai li Şİ ya 

0 İN nk çk İZİN Gİ ya OVA ğrİy İE) ALM, gaz 
| “eiz pe 


“Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim! Allah yolunda cihad ediniz (savaşınız). Cihadda bulunacağınız yer ister yakın olsun, isterse uzak, asla cihaddan geri kalmayınız. Allah yolunda ve sırf O'nun rızası için yapacağınız savaşta hiç kimsenin sizi ayıplamasından, hakkınızda ileri geri konuşmasından da çekinmeyiniz. Hazarda ve seferde Allah Teala'nın koyduğu sınırları iyi koruyunuz. Gerektiğinde savaşmaktan hiç çekinmeyiniz. Çünkü savaş gerektiğinde önemli bir görev olup cennet kapılarından bir kapıdır. Yüce Allah (cc) savaş sebebiyle nice sıkıntıları ve üzüntüleri ferah ve huzura çevirir.” 


SAVAŞ 


İki türlü savaş şekli olup bir kısmı zamanın silahları ile bir kısmı da dua ve zikirlerle yapılır. 

Allah Rasulü (sav)'nün, geceleyin hicrete çıkmak için hazırlandığı sırada Mekke'li müşrikler evin etrafını sarmışlar, hep birlikte hücum edip evden çıkarken Allah Rasulü (sav)'nü katletmek üzere bekleşiyorlardı. Hâlâ yatağında yatıyor sansınlar diye Hazreti Ali (kv)'yi yatağına yatırdı, yerden bir avuç toprak aldı. Yasin suresini başından itibaren 9. Ayete kadar okuyup avucundaki toprağın üzerine üfürdü: 


Oya y ei ALE ee aşil yağ le eg yi e az 


“Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler.” 


pili esi oy) Lal 
“Bütün yüzler (insanlar), diri ve her şeye hâkim olan Allah için rezil olmuştur.” 
deyip, evin çevresini saran müşriklerin üzerine saçtı. Saçılan 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topraktan az bir miktar her kâfirin üzerine ulaştı. O sırada kendilerinden geçen kâfirler Allah Rasulü (sav)'nün evden çıkışını göremediler. Görseler bile onu tutup yakalayacak gücü kendilerinde bulamadılar. 

Aynı şekilde, Bedir Savaşı sırasında da kâfirlerin müslümanları çok sıkıştırdığı bir sırada Allah Rasulü (sav) yerden bir avuç toprak aldı: 


tey dl oy cali deyip müşriklerin üzerine saçtı. Saçılan toprak müşriklerin tamamının gözlerine gitti ve bir anda çevrelerini göremez oldular. Kısa sürede bozguna uğrayıp perişan oldular. Bunun üzerine aşağıdaki ayet-i kerime nazil oldu: 


Lİ a aş aş 


“Attığın zaman da o bir avuç toprağı sen atmadın, fakat Allah attı (onu)...” (Enfal suresi, ayet. 17) 


Uhud. savaşından hemen sonra yapılan “Hamratü"l-Esed Gazvesi'nde de öyle olmuştur. Allah Rasulü (sav), bu gazveden müsbet sonuç almak için, içinde bir takım sırların 
bulunduğu havas ilmine başvurmuş, bu gazveye ashabtan 70 
kişilik bir müfreze ile hep birlikte: 


Sİ esi) Ri ei 


“Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir.” (Âl-i İmran suresi. ayet. 
179) N 

Ayetini zikir halinde okuyarak çıkmışlar, sonuçta düşmanı yenmişler, bir çok ganimet elde ederek ve ticaret yaparak Medine'ye dönmüşlerdir. Bu konudaki tafsilat ve havas 


bilgisi ileride gelecektir. 
Bu olayın sonucunu Allah Teala: 
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vü ğa aş el 


“Bunun üzerine kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, Allah'ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah büyük kerem sahibidir.” (Ali İmran süresi. 
ayel, 174) 

Ayet-i kerimesi ile haber vermektedir. 

Sonra Allah Teala, Habibi'ne yardımının sebebinin dua, Kur'an tilaveti ve güzel isimlerinin zikri ile tevessül olduğunu ifade buyuruyor ve bakın aşağıdaki ayette nasıl bir hitapta bulunuyor? 


SOYLE SİNİ ül lü Üs ei, Şiz a Ky iriğ 


“Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah, Bedir'- de de size yardım etmişti. Öyle ise Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız.” (Âl-i İmran suresi. ayet, 123) 


Görüldüğü gibi Bedir'deki başarı, askerin çokluğundan, silahın üstünlüğünden değil, yapılan duaların ve zikirlerin, okunan Kur'an ayetlerinin bereketi sebebiyledir. 

Daha sonra Allah Teala (cc), aşağıdaki ayet-i celile ile bakın ne buyuruyor: 


Söndaa ALİN ya al SA ÇİŞİ EM SU) öğle İl 


“Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da: “Ben, peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim” diyerek duanızı kabul buyurdu.” (Enfal suresi. ayet. 9) 


Bu ayet-i kerimeyi yorumlamak gerekirse şöyle diyebiliriz: 

“Habibim, Bedir savaşında, yanında bulunan has sahabeler ve değerli kullarım! Sizlerin, kâfirlere üstün gelmeniz ve onları yenmeniz için dua edip, yaptığınız duayı vesile kılarak yine güzel isimlerimden bazılarını zikredip bazı ayet-i kerimelerini okuyarak, ben Rabbiniz Teala'dan yardım istediğiniz 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zaman, ben şânı yüce Allah'ınız dualarınızı kabul ve isteklerinizi uygun bulup sizlere yardım edip yardımcı bin tane melek gönderdim. Sonra üç bin, sonra beş bin melek daha gönderdim. O meleklerin aracılığı ile sizlere yardımım ulaştı. 
Böylece kâfir düşmanlarınıza üstünlük sağlayıp onları yendiniz. Bundan sonra kıyamete kadar gelecek müslüman askerler de aynı şeyleri yapar, güzel isimlerimin tamamını veya onlardan bazılarını zikrederek dua ve zikirlerini ihlas üzere yapmaya devam ederlerse, sizlere ve sizlerden sonra geleceklere de yardım edeceğim. Bu benim şüphesiz değişmeyen sünnetimdir. Nitekim aşağıdaki ayet-i kerimem de bu sünnetimin belgesidir: 


Poke dl ALLİ Lei Yİ) Yü Ye Lİ di 


“Allah'ın, öteden beri süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.” (Fetih suresi, ayet. 23) 


Huneyn Savaşı'nda, savaşan müslüman sahabelerin çokluğu bir yarar sağlamamıştır. Bu savaşta dört bin kâfir, on iki bin sahabeye üstün gelip tam yenilecekleri sırada Peygam- 


ber Efendimiz (sav)'in okuduğu: 
# ç zy lı MIŞ SU eşli 


“Allah'ım! Şikayetler senden yine sanadır. Sığınılacak olan ancak sensin.” Duası savaşın sonucunu değiştirmiş, anılan duayı okuyarak yerden bir avuç toprak alıp: 


ayi Şa va 


“Bütün yüzler (insanlar), diri ve herşeye hâkim olan Allah için rezil olmuştur.” 

Deyip kâfir ordusunun üzerine doğru serpmiştir. Bunun üzerine Allah Teala (cc), derhal 8 bin veya 16 bin melek gön- 


dermiş, onların savaşa katılmalarıyla düşmanlara karşı 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üstünlük elde edilmiştir. Onların yardımcı güçler olarak savaşa katılmalarında Allah Rasulü (sav)'nün, sahabelerin yaptıkları dualar, Kur'an-ı Kerim okumaları ve Allah Teala'nın güzel isimlerinin zikri yapmaları vesile olmuştur. Bedir'de, Uhud'da olduğu gibi manevi silahın önemi öne çıkmıştır. 

Huneyn savaşındaki bu başarıyı da Yüce Allah (cc), Kur'an-ı Kerim'de şöyle dillendirmektedir: 


OZ önal ey ay, gi ES işi 
Aİ ER EE) AS pl laz 


“Sonra Allah, Rasulü ile mü'minler üzerine sekinetini (sükünet ve huzur duygusu) indirdi. Sizin görmediğiniz ordular (melekler) indirdi de kâfirlere azap etti. İşte bu, o kâfirlerin cezasıdır.” (Tevbe suresi, ayet. 26) 


Allah Teala (cc), yardım. için gönderdiği o melekleri müslümanlara birer asker şeklinde gösterdiği halde, kdfirler onların herbirini çeşitli korkunç görünümlerde, bazılarını birer arslan, bazılarını birer büyük yılan (ejderha), bazılarını fil ve daha başka hayvanlar görünümde göstererek onların morallerini alt üst etti. Yenilip dağılmalarına sebep oldu. 

Bahsi geçen meleklerin gökten yere inip müslüman askerlere yardım etmeleri, gazilerin kalplerinden korkuyu kaldırmak ve askerlerin miktarını onlara çok göstermek, moral bulmalarına yardımcı olmak içindir. Aslında Allah Teala'nın askerlere yardım etmek için göndereceği bir melek kâfir askerlerinin tamamını imha etmeye yeter. Nitekim Cebrail Aleyhisselam kanadının bir teli ile Lut kavmini barındıran yedi şehri, içlerinde bulunanlarla birlikte yüzlerce metre yerin altına batırmaya, koca bir memleketi alt üst etmeye yetmiştir. 

Bir nâra atılışıyla (yüksek sesle) bağırılmak suretiyle, Semud kavmine Git beldelerin ve içerisinde bulunanların tamamı bir anda harap ve helak olmuşlardır. 

Büyük alimlerden İmam Haddâdi (ra): 

“Bu örnekler, yukarıda geçen ayetin zâhir manasına uygun ve yakındır” demiştir. 
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Şüphesiz dil ile yani dua yaparak, Kur'an okuyarak ve Allah Teala'nın güzel isimlerini zikrederek (çokça anarak) yapılan savaş yardımı daha uygun ve daha faziletlidir. Bu hususta ibni Sa'd'ın Muhammed (ra)'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 


vi ili g İİ Şe Ep ps! ya 13! 


“Kâfir düşman ile savaşmakta olan bir müslüman orduya, silahla yardımcı olmak yerine dua ve zikirle yardımcı olmak daha uygun ve daha faziletlidir.” 

Her savaşta veya nefis mücadelesinde meleklerin müslümanlara yardım ettikleri doğrudur. Her ne kadar bizler onları kendi gözlerimizle ve asıl hüviyetleriyle göremesek de bu yardım bir gerçektir. 


MELEKLER NERELERDE BULUNMAZLAR 
VE HANGİ EVLERE GELMEZLER 


Haç ve resim hakkında İslam dininin hükmü açıktır. 

Bir evde, bir iş yerinde veya herhangi bir mekânda açıktan teşhir edilmiş resim bulunan elbise ve benzeri şeylerde (eşya vesaire) ister boy, ister yarım olsun resim teşhiri yasaktır. Bu resim muhal farz Peygamber Efendimiz (sav)'in resmi olsa bile böyledir. Resmin kime ait olduğu önemli değildir. Canlı hayvan resimleri de aynıdır. Rahmet ve yardıma gelen melekler öyle bir eve, öyle bir iş yerine veya öyle bir şahsın yanına gelmezler. lir 

Herhangi bir yerinde Haç (İstavroz) bulunan ev, işyeri, elbise vesaire de öyledir. Resimler ve haç hakkındaki görüşler İslam alimlerinin ittifakla haram olarak gördükleri bir görüştür. 

Bahsi geçen yerlere rahmet ve hizmet melekleri ile birlikte Cebrail Aleyhisselam ve bütün peygamberlerin ruhları, Allah dostlarının salihlerin ruhları da gelmez. Hayatta bulunan alimlerin ve meşâyıhin girmeleri de haramdır. İmamı Nevevi Müslim şerhinde bu görüşü açıkça belirtmektedir. 
Aliyyül Kâri de “Mişkât-ı Meşâbih'te aynı görüşü genişçe sergilemektedir. Bu konunun anılan eserden incelenmesi tavsiye olunur. Ayni, Buhari Şerif Şerhi'nde aynı şekilde açıklamalarda bulunmaktadır. ği 

Öyle bir yerde namaz kılmak mekruhtur. Üzerinde resim veya haç bulunan elbiseler de aynıdır. Hatıra için duvarda asılı resimlerin üzerlerinin perde ile kapatılması gerekir. 


PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN ŞAHSİ 
EŞYALARINDAN BAZILARI 


Peygamber Efendimiz'e ait dokuz tane kılıç olduğu bilinmektedir. Bu kılıçlar: 


1. Derüa, 

2. Fesbia, 

3. Zâtü'l-Füzul, 
4. Zâtü'l-Veşşah, 
5. Zâtü'l-Havâşi, 
6. Sa'diyye, 

7. Fizza, 

8. Betra, 

9. Hamike. 


Peygamberimize ait yedi adet zırh gömleği bulunuyordu. (Bu gömleklerin adında tercümeye esas olan metinde rastlanmadı.) 

“Peygamber Efendimiz'in oklarını attığı altı tane yayları var idi. Bunlar: 

1. Zevra, 

2. Ruha, 

3. Safir, 


4. Şevhuz, 

5. Ketun, 

6. Sidal. 

Peygamber Efendimiz'in üç tane kalkanı bulunuyordu. 
Bunlar: 

I. Zelok, 

2. Fetok, 


3. Resimli kalkan. a 
Bu kalkan üzerinde koç resmi bulunuyordu. Efendimiz 


bu kalkana sahip olduğunda elini o koç resminin üzerine koydu. Bir müddet beklettikten sonra kaldırdığında resmin Allah 


Teala (cc) tarafından silinmiş olduğu görüldü. a Peygamber Efendimiz'e mahsus olarak üç tane süngü 


bulunuyordu. Bunlar: 
1. Müsennâ, 
2. Beyzâ, 
3. Minvâ. 


Peygamber Efendimiz'in demirden bir miğferi bulunuyordu. Adına “Sebu” denilirdi. 

Bunlardan başka, aşağı tarafı demirli bir asası (bastonu), bir hançeri, ayrıca büyük bıçak, küçük bıçak olmak üzere iki tane bıçağı bulunduğu “Mevâhib-i Ledünniyye” de bildirilmektedir. n | m 

Mü'minlerin anası Ümmü Seleme (r.anha) validemizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyur- 


maktadır: 1 
“Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek üm- 


metlerim! 

Sizden biriniz, aşağısı demirli bir asayı (bastonu) eline alıp onunla yoluna devam edemez mi? O asa kişinin elinizde bulunursa yorulduğunuzda üzerine dayanırsınız. Yolda akar su görseniz onunla gölet yaparsınız. Yol üzerinde bulunan çalı, çırpı, diken ve diğer engelleri onunla kaldırırsınız. Yolda giderken önünüze çıkacak yılan, çayan ve kuduz köpek gibi tehlikeli zararlılardan kendinizi ancak onunla koruyabilirsiniz. 
Arslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanları ve düşmanlarınızı onunla defeder, mücadele edersiniz. Dağda, bayırda, ovada dolaşırken önünüze perde olarak diker, arkasında namaz kılarsınız.” 
Bu hadis-i şerifi İbni Lâl ve Deylemi rivayet etmişlerdir. 
Allah Rasulü (sav) efendimiz buyuruyor: 


İM OSI, ali ya a ge ip GÜNAY ak Ul ös 


“Bir kimsenin eline asasını (bastonunu) alıp onunla yürümesi tevazu alametedir. O kimseye attığı her adım için bin sevap yazılır. Cennetteki derecesi de her adımda bin derece yükseltilir.” 

Bir kimse kırk yaşına geldiği halde eline asasını alıp yürümeye başlamazsa Rasulüllah Efendimiz'in sünnetini terketmiş olur. İhtiyarlığa rağmen ele asa almamak münafıklık alâmetidir. 

Deylemi'nin Abdullah b. Busr (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


Sö yala İN Lİ il 


“Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim!” 

Sizler, kılınç pahalı ve kıymeti çok fazla diyerek satın almamazlık etmeyiniz. Allah Teala mü'min kullarına kılınç alıp evlerine asmalarını emir buyurmuştur.” 

Şirazi ve Hatib'in Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


Sie Ünü yi ARİN ALE GN çi e Çİ Vİ İİ A 


“Bir kimse malını ve namusunu korumak için evinde silah bulundurur, özellikle ok ve yay asarsa Allah Teala (cc) o kimsenin kırk yıllık fakirliğini kaldırıp zengin yapar.” 
© Hatib'in Hasan (ra)'dan mürsel olarak rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 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“Bir kimse sırf Allah rızası için kâfirle savaşmak, malını, canını, namusunu korumak niyyetiyle evinde silah bulundurursa, Allah Teala (cc) o kulunun günahlarını bağış-lar. Göklerde ve yerde bulunan meleklerin tamamı o kimse için mağfiret dilerler. Evinde savaş başlığı (miğfer) bulunduran kimsenin mahşerde yüzünü ak eder. Evinde zırh (kurşun ve saireyi geçirmeyen yelek) bulunduran kimseye o zırh cehen- 


nemde siper olur.” 


Deylemi'nin İbni Abbas (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) Efendimiz şöyle buyurdular: 

"Gazilerin ve gazi hükmünde olan kimselerin parayla satın aldıkları ve alıp başkasına hediye ettikleri silahların 


hepsinden efzali yay ve oktur.” 
Bir başka hadis-i şerifte de Allah Rasulü (sav) şöyle bu- 


yurmuştur: 
“Kişiye cennette verilecek en güzel köşe, silah karşı- 


lığında verilecek köşedir.” 


Evde silah bulundurmak, İslam'ın en güzel adetlerindendir. Aynı zamanda silah o eve inecek rahmet ve bereketin anahtarıdır. Silah sahibini vakarlı kılar. Allah'a yaklaştırır. 

Allah Rasulü (sav)'nün evinde ne kadar silah bulundurduğunu yukarıda gördük. Toparlarsak dokuz kılınç, yedi zırh (gömlek-yelek) altı yay, üç kalkan, üç mızrak, büyük küçük hançer ve bıçakların tamamı mübarek evlerinde bulunmakta olup hepsi tek başına kendilerine ait bulunuyorlardı. 


Peygamber Efendimiz'in silahları dışında elbise, yatak, kap-kacak gibi eşyalarının ikinci bir yediği, yani fazlası yoktur. 


Bütün eşyası savaş aletlerinden ibarettir. 
Mü'minlerin anneli bulunan eşlerinin de zaruri ihtiyaç 


dışı hiç bir eşyaları yoktu. Ihtiyaç için olanlar da basit şeylerdi. 

Peygamber Efendimiz'in evi ile kendi evimizi kıyaslarsak müslümanlığın neresinde bulunduğumuzu kolayca anlarız. Bizler bu hususta da onun sünnetine değil, nefislerimize uyduk. Allah'ım! Bizleri ahir zamanın fitnelerine karşı sen 


koru... 
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Allah Rasulü (sav) buyuruyor: 
SUAN ala ay ES a re ay ELİ 


“İslam garib olarak başladı. Tıpkı önceleri olduğu gibi, ileride yine garib olacaktır. Ne mutlu o ilk ve son garip olanlara!..” 

Tirmizi'nin merfu hadis olarak Allah Rasulü'nden rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruluyor: 


“Kılınçlar (silahlar) cennetin anahtarlarıdır.” 


TU ti 


| 


SAVAŞ İÇİN AT, DEVE, 
KATIR BESLEMENİN FAZİLETLERİ 


Peygamber Efendimiz hayatı boyunca savaşlarda ondokuz at ile hizmet vermiştir. Bu atların isimleri şunlardır: 
1. el-Kesb, 
2. Mürteciz, 
3. Zarb, 
4. Hayf, 
5. Lizaz, 
6. Verd, 
7. Sübha, 
8. Secil, 
9. Zü'l-Lemme, 
10. Zü'l-Akar, 
11. Serhan, 
12. Tarh, 
13. Mürtecil, 
14. Mirvah, 
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15. Melâvih, 
16. Mendup, 
17. Necib, 
18. Ya'bub, 
19. Ya'süb. 


Peygamber Efendimiz'in dört adet katırı vardı. Bunların isimleri şunlardır: 


1. Düldül, 

2. Bedalin, 

3. Mazmu/”, 

4. Metin. 

Bunların tamamı başkalarından hediye olarak gelmiştir. Düldül adındaki katırı da Zülfikar denilen kılıcı da Peygamber Efendimiz'in oğlunun annesi Mâriye annemiz beraberinde getirmiş, ona da Mısır Meliki Mukavkıs hediye etmiştir, 


Peygamber Efendimiz'in savaş sırasında hem kendisi, hem de yakınında bulunanların binmesi ve hizmet ettirmesi için kırkbeş devesi vardı. Bunlardan özellikle üç tanesini kendisi kullanırdı. Bunların isimleri şöyle idi: 

1. Likahu'l-Kusvâ, 

2. Azbâ, 

3. Ced'â. | 

Kusvâ adındaki devesini Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında kullanmış, diğer iki devesine de bazı savaşlarda binmiştir. Ukâşe (Ukkâse) olayında Peygamber Efendimiz (sav) kamçısı ile Azbâ'ya vurmuş idi. ve ; 

Buraya kadar anlatılanların tamamı “Mevâhib-i Ledünniye”de daha geniş bir şekilde anlatılmaktadır. , 

Abd b. Humeyd'in Zeyd b. Sâbit (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


YİN a İSA he İLLA 


“Bir ki üzere at beslese, o 
“Bir kimse savaş zamanı Meri e üze at sahibi için cehennemle arasında siper olur. 
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Merfu” bir hadis-i şerifte de Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Bir kimse savaş zamanı kullanmak niyetiyle at beslerse, o atın bağlandığı yerin ve bağının ulaştığı yerdeki toprak, yediği ot, içtiği su, yine o atın büyük küçük abdestleri, o yerin tabanına varıncaya kadar ne varsa o kimsenin mahşerde terazisine konur ve o ağırlık amel defterine dünyada iken sevap olarak geçer.” 


Bu hadis-i şerif, İbni Melek tarafından “Meşarik Şerhi'- nde geçmektedir. 


İbni Asâkir'in Aişe (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Bir müslüman savaşta kullanmak niyetiyle at bulundurup beslese, o ata verdiği arpa, saman, yonca ve diğer yediklerinin ve içtiklerinin her zerresi sevap olarak amel defterine işlenir. Yine onların zerre sayısınca günahları bağışlanıp affolunur.” 


Bir diğer hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur: 

“Savaşta kullanılmak üzere beslenen at, ona yapılan her türlü masraf insanlara bağışlanmışcasına sadaka yerine geçer.” 

Bu hadis-i şerifi İbni Hıbban Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet etmiştir. 


At, üç şey için beslenip bulundurulur: 

1. Allah rızası için, 

2. İnsanlara hizmet için, 

3. Şeytana, dolayısıyla nefse hizmet için. 

İnsanlar için beslenen at, ticaret hizmetlerinde kullanılır. 

Şeytan ve nefis için beslenen at da insanlara zulmetmek, nefsin arzularını tatmin etmek için istenilen yerlere gidip gelmekte kullanılır. 

Ebü'ş-Şeyh'in Enes (ra)'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav)'nün şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır: 
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“At, üç şey için beslenir. Birinci olarak: Bir kimse savaş zamanı yararlanmak üzere at bulundurup beslerse o atın çişleri, eti, suyu, samanı, arpası, ayaklarının nalı, torbası, diğer takımları, derisine, kemiğine kadar kıyamette sahibinin terazisine konur, sevap kefesinde işlem görür.” 

İkinci olarak: Bir kimse geçimini temin etmede kullanmak üzere at beslerse, kendisi için beslemiş olur. Çolukçocuğunun ihtiyaçları için çalıştırılan, akrabaların, komşuların ihtiyaçlarına yardımcı olmak için çalıştırılan at, ibadet yerlerine, eğitim-öğretim yerlerine gidip gelmek için kullanılan at da hayır hizmetinde kullanılmış olup bu hizmet bir bakıma savaş hizmetinden bile önemlidir. 

Üçüncü sınıf at bulundurup beslenme ise nefse hizmet için besleme grubuna girer. Üzerine binip gururlanmak, başkalarının zararına gidip gelmek ve nefsinin emrinde çalıştırmak için bulundurmalar aynı gruba girer. Böyle bir at bulundurma ve besleme kişiyi cehenneme götürür. 

Hatib'in Aişe (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) 


şöyle buyurmuştur: 
“Bir kimse savaşta veya ticarette kullanmak üzere bir 


devenin yanına bir deve daha bağlayıp beslerse, o kişi için cennet vacip olur. Bunlara olan masrafların tamamı o kimsenin hayır tarafına konur. Eğer bu develer insanların ilgisini 


çekmek için, gösteriş için bağlanıp beslenirlerse, o develerin 


bedenleri, masrafları, takımlarının tamamı sahibine cehen- 


nemde azab malzemesi olurlar.” 


iz gib ya 


SİLAH KULLANMAYI ÖĞRENMENİN 
FAZİLETİ VE BARUTUN KEŞFİ 


Savaşlarda kullanılan silahlar iki kısma ayrılırlar: 
1. Gözle görülüp elle tutulan silahlar. Fenni silahların 


tamamı bu gruba girerler. 
2. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan, ancak tesirleriyle varlıklarını belli eden silahlar. Manevi silahlar denildiğinde ilk akla gelen Kur'an-ı Kerim ayetleridir. Bu ayetlerin tamamını veya bazılarını okumak, Esma-i Hüsna'yı veya onlardan bazılarını zikretmek, Allah Rasulü'nün üzerine salavatı şerife getirip onun Muhammedi ruhundan yardım dilemek gibi tevessül vasıtalarıdır. 

Manevi silahlar, maddi silahlardan daha güçlüdür. 
Allah dostlarının, zamanı geldiğinde ortaya çıkacak Mehdi Hazretleri'nin ve askerinin silahları da manevi silahlardır. 

Bu manevi aletler Allah Teala'nın tecellisinin, rahmetinin ve yardımının anahtarlarıdır. Allah Teala'nın türlü türlü askerlerinin, meleklerinin ihtiyaç anında gelip hazır bulunmalarının ve istenileni yapmalarının sebeplerindendir. Inşaallah bu hususta geniş açıklamalar ileride gelecektir. 

Bilinen savaş aletleri pek çok olup, her geçen zamanda da sayılamayacak kadar çoğalmıştır.” 

Bilinen savaş aletleri arasında geçmişte barutun çok önemli bir yeri olmuştur. Silahlar, tecavüz halinde olan Allah ve Peygamber düşmanlarını öldürmek için yapılan araçlardır. 

İmam-ı Gazali (ra) şöyle demiştir: 

“Kişiye, Levh-i Mahfuz'da takdir olunan kaza ve kaderin sonucunu tevekkülle kabullenip tecavüz halinde olan düşmanı silahla etkisiz kılmak ve korumak için bilenen silahları bulundurmak Kur'an ayetleriyle emrolunan bir husustur.” 

Bu konuda Yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: 


ÜS yim iyiye çk yi yene 


“...Silahlarını (yanlarına alsınlar... Sizler tedbirlerinizi alın (silahlarınızı evinizde ve yanınızda bulundurun).” (Nisa suresi, ayet. 102) 

Ayet-i kerimeyi özetlersek Yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: 

“Ey Tevhid inancını benimseyen mü'min kullarım! Düşmanlarınızın — saldırısından korunmak için gerektiği şekilde silahlanın. o Onlara karşı, onlarınkinden daha üstün, daha etkili silahlar bulundurun.” 
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Levh-i Mahfuz'da takdir buyrulan kaza ve kader üzerinde tevekkülle | durup kalmayın. Tevekkülü, zâhir sebeplere başvurarak, yanı zâhirde yapılması gerekenleri yaparak karşı durunuz. Çünkü herşeyin meydana gelmesi, Levh-i Mahfuz'da takdir buyruluşu zâhir sebeplerle ilgilidir. Olaylar zâhir sebeplerin arkasından meydana gelirler. İbadet edenin sevap işlemiş olup cennete girmesi, suç işleyenin günah işlemiş olup cehenneme atılması, toprak üzerinde çalışıp tohum ekmenin ve gerekli çalışmaları sürdürmenin beklenen ürünü vermesi, ticaretle uğraşanın para kazanması, evlenen kimsenin evlat sahibi olması... sebep sonuç ilişkisinin görüntüsüdür. Herşey sebebin ortaya konulması ile elde edilebilmektedir. Nitekim Allah Teala (cc) bu konuda şöyle buyuruyor: 


Ni Gİ b be e) le 


“Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) herşey için bir sebep (bir vasıta ve yol) verdik. O da bir yol tutup gitti.” (Kehf suresi, ayet. 84-85) 

Şunu iyi bilmelidir ki, (kaderle ilgili) gerçek sırlar bu 


görünümde ortaya çıkarlar. 


BARUTUN KEŞFİ 


Barut, Mısır-İskenderiye'li Kimyager Filozof Saliyus tarafından 400 yılında keşfedildi. Daha sonra da yanıcı ve patlayıcı madde olarak tüfeklerde ve toplarda kullanılmaya baş- 


landı. 
Buhari'nin Hazreti Aişe (ra)'den rivayetine göre şöyle 


demiştir: 
"Bir bayram günü idi. Siyah Arap çocukları, sığır derisinden yapılmış kalkan ile oynarlarken Allah Rasulü (sav) de bir sütre arkasından onları seyrediyordu. Bana şöyle dedi: 

“Ey Aişe! Sen de bakmak ister misin2” Ben: 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“Evet, bakmak isterim ey Allah'ın Rasulü” dedim. Beni arkasına aldı, yanağını yanağıma yapıştırdı, o şekilde oynayan çöcüklera birlikte bakmaya başladık. O sırada Hazreti Ömer (ra) Mescide geldi, çocukların birşeyler oynadıklarını gördü. Yerden bir avuç çakıl alıp onlara doğru atacağı sırada Allah Rasulü (sav): 

“Yâ Ömer, bırak oynasınlar. Çünkü bu kalkan oyunu ileride bir savaş sırasında işe yarayacaktır” buyurdu. 

O sırada evdeki işlerim aklıma geldi. Allah Rasulü (sav) telaşlandığımı anlayınca: 

“Yâ Aişe, baktığın yeter mi, eve gitmek mi istiyorsun?” 
buyurdu. Ben de: 

“Evet, yeter ey Allah'ın Rasulü” deyince: 

“Öyleyse işine git” buyurdular. il 

Ebu Naim'in Amr (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


SEE gisi yağ AI ARİN İİ ei 


“Atıcılık oyunu, mü'min için ne güzel bir oyundur. Bir kimse atıcılığı öğrense de sonra onu terketse bana karşı gelmiş olur.” İ | 

Deylemi'nin Ebu Said (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu: 


gi Si U> yağa SEW ) ON EN iyi 


“(Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim!) Sizler (ok atmayı, top, tüfek, bomba hatta füze) atmayı ve Kur'an okumayı öğreniniz. Mü'minin en hayırlı vakti Allah Teala'yı (güzel isimleriyle) zikrettiği zamandır.” 

Deylemi'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


Md geye, ga Bİ 


“(Sevgili sahabelerim ve ümmetlerim! Atıcılığı öğreniniz! 
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.“ 


Atanla atılan arası (yani iki hedef arası veya göz, gez, arpacık arası) cennet bahçelerinden bir bahçedir.” 

Din alimlerimizden Allah razı olsun. Her zaman bu hadis-i şeriflerle sohbetlerini delillendirerek, her türlü silah araç ve gereçleriyle oynamasın, çocuklarımızdan başlayarak her sınıf ve seviyede insanımızın, onların yapım ve kullanımlarını, her türlü fonksiyonlarını öğrenip başkalarına da öğretmenin yararlarını açıklayıp, bu hizmetin en sevaplı ve en üstün ibadet olduklarını ortaya koydular. Zamanımızda bu hizmetin sorumluluğunu ordular taşımakta, onlar gerekeni yapmaktadırlar, 

Savaş tekniklerini ve etkinliklerini önceden gereği gibi öğrenip hazırlıklarını tamamlayanlar, herhangi bir savaş sırasında düşmana karşı hem başarı, hem moral, hem de birliktelik yönünden rahatlık sağlarlar. 

Savaş araç ve gereçlerini oyun ve eğlence malzemeleri haline getirenler, kafalarıyla birlikte ellerine de gerektiğinde alışkanlık kazandırmış olurlar. 

Elindeki silahı oyun aracı olarak kullanan kimsede silahına güven duygusu gelişir. Bu gelişme morale kaynak olur. 
Silahının teknik ve çalışmalarını en ileri derecede bilen insanın cesareti artar, sonuç için hüzne ve korkuya kapılmaz, panik yaşamaz. 

Peygamber Efendimiz (sav)'in bu konuda yukarıda örneklerini gördüğümüz ve daha başka kaynaklardaki hadis-i şerifleri bu hususlarda bizlere yeterli öğüdü vermektedirler. 

Hanefi, Şafii, Mâliki ve Hanbeli gibi dört sünnet ehli mezhep imamları da savaş araç ve gereçlerinin, oyun-oyuncak haline getirilecek kadar Müslümanların hayatlarında yer almaları ısrarla belirtmektedirler. (Allah onlardan razı olsun.) 

Azizim, gözünü aç, gaflet etme! “Ben ihtiyarladım” diyerek silahı bırakma. Olabildiğince silah kullanma bilgi ve yeteneğin bulunsun. Bunu cihad niyetiyle yaparsan, sevap kazanırsın. Meleklerin istiğfarına, Allah Teala'nın rahmetine layık ve nail olursun. 

Allah Teala (cc), Habib-i Ekrem'in 54 (elli dört) yaşına geldiği zaman cihadla emir buyurdu. 63 (altmış üç) yaşına ulaşıncaya kadar da elinden silahını bırakmadı. Hem üzerinde, hem de devlethanelerinde her zaman silah bulundurdular. 

Yüceler yücesi Allah cümlemizi kulluğuna kabul ve layık eylesin inşaallah... 


& i) f yi 


FAKİR VE YOKSULLARI KORUYUP 
KOLLAMANIN FAZİLETİ 


Ebu Şeybe'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


Ola Ji) ei YAN zl Yi Kağis ül gel V le Ola, g3 


O 2g İl Y aş > 


"İslam dini ile müslümanların emiri iki kardeş gibidirler. 
Bu ikisinden biri kendi başına varlığını koruyamaz. Ancak ikisi birlikte olursa birbirlerini ayakta tutarlar. İslam dini Allah rızasının temelidir. Sultan ise o temelin bekçisidir. Bir şey sağlam temel üzerinde bulunmadıkça yıkılmaya mahkumdur. Temeli koruyan biri bulunmadıkça da o temel bozulur. Muhammedi din olan İslam Dininin zâhirde koruyucuları zamanın sultanlarıdır. O sultanın emirleri, valileri ve vezirleri o temeli koruyup bakmaları sayesinde bu din ayakta kalır.” 

Ahmed b. Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei'- nin İbni Ömer (ra)'dan rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


3 aş e e e ae yö DİP Sg 
—İ Mey yer yara öde İla İÇ) Şia e) 
Salep Ja SİS Se Sİ İSİ eye ÜR A güğ kl Je 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“(Sevgili sahabelerim ve ümmetlerim!) Hepiniz çobansınız, her çoban da güttüğü sürüsünden sorumludur. Evin hanımı evinin çobanıdır. O da evde bulunan eşyanın korunmasından sorumludur. Hizmetçi, hizmetinde bulunduğu efendisinin (patronunun) malının koruyucusudur. O da kendisine emanet edilen malların korunmasından sorumludur. Kişi (evlat) babanın malının koruyucusudur. Kendisine babasının emanet ettiği malların korunmasından sorumludur. (Ey insanlar!) Hepiniz bir bakıma çobansınız, her çoban da sürüsünden 


sorumludur.” 
Devlet başkanı, emri altındaki bütün vatandaşların çoba- 


nıdır. O da bütün vatandaşlarının güvenlik içinde bulunmalarından, haklarının yerli yerince verilmesinden sorumludurlar. 


Kıyamet günü Yüce Allah (cc) idarecilere (sultanlara) sorar: 
“Ey kulum! Sen dünyada iken maiyetin olan kullarımın sorumlusu idin. Fakir, yoksul ve yardıma muhtaç kullarım sana emanet edildi. Onların haklarını nasıl korudun? Sıkıntılarına çare oldun mu, haklarını kendilerine teslim ettin mi? 


Onlar arasında adaletle hükmedebildin mi?” 


O gün, dünyada emir ve sultan mevkiinde olanlar bazı sorulara cevap vermeye çalışırlar: 

“Allah'ım! Ben onların işlerini vezirlerime, valilerime ve idarecilerme emanet etmiştim. Adalet işini hakimlere bırakmıştım. Onların herbirini memleketin her tarafına yetkili kılarak dağıtmıştım. Kendilerinden halkın hizmetlerini hakkıyla görmelerini, adil ve eşit davramlarını, mazlumları zâlimlere ezdirmemelerini tenbihte bulunmuştum. Allah'ım, bu hususları onlardan sor. (Ne yapmışlar bütün bu hususlarda.) 

Bunun üzerine Yüce Allah (cc) bu sefer de vezirlere, emirlere ve valilere sorar: En üst yetkililerden en alt yetkililere kadar bir bir hesuba çeker. Nitekim Yüce Allah (cc) buyu- 


ruyor: 
EE pe A İzi İyi yaly di Ayaz Vala Sali ği 
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İZ LA NB İN ediy diy öge ES OL İN İl ayal e 
“Ey iman edenler! 

Allah'a itaat edin. Peygamberlere ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsunuz- onu Allah'a ve Rasulü götürün (onların talimatına göre halledin). Bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisâ suresi, ayel, 59) 

Yüce Allah (cc), emirlere ve emirlerin yetkili kıldıklarına bütün vatandaşların, özellikle fakirlerin, yoksulların, mazlumların bütün meselelerini onlara birer birer sorar: 

“Ne yaptınız? Nasıl hallettiniz? Onların acılarını nasıl dindirdiniz?2 Mağduriyetlerini nasıl giderdiniz?..” 

Bu konuda “Menhecü'l-Ummal” adlı eserde hayli hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Daha geniş bilgi edinmek isteyenler aynı esere müracaat edebilirler. 

Allah Teala (ce) bir ayet-i kerimede de bu konuda şöyle buyuruyor: 


ka SL, eğ ga e YL 


“Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, 


gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz!” (A'raf suresi, ayet. 6G) 


Ümmetlere, peygamberlerine inanarak yolundan gidip gitmedikleri, peygamberlere de tebliğ vazifesini yapıp yapmadıkları sorulacaktır. 

Yüce Allah (cc) fakirlere, yoksullara, yetimlere, dullara ve himayeye muhtaç durumda olanlara da ülülemre itaat edip etmediklerinden, peygamberlerin yoluna uyup uymadıklarından dolayı hesap sorulacaktır. Hiç kimse hesap dışı bırakılmaz. Herkes sorumluluğu nisbetinde hesap verecektir. 

Bunlardan başka yine herkes yediklerinden, giydiklerin- den, sevdiklerinden, sevmediklerinden, konuştuklarından, konuşmadıklarından hesap verecektir. Bu husus şu ayet-i kerime ile sabittir: 
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“Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden 


elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.” (Tekâsür suresi, ayet, 6) 


Yine bu konuda pek çok hadis-i şerif vardır. Hepsinin buraya alınıp gösterilmesi bir bakıma mümkün değildir. 

Bir kişi şeriatin kabul etmediği bir şeyi kulun emri olduğu için tutarsa aynı şekilde sorumluluk altında kalır. 

Ahmed b. Hanbel ve Hâkim'in İmran b. Huseyn, Tirmizi'nin İbni Ömer ve Ebu Zer-i Gıfari'den (Allah cümlesinden razı olsun) rivayet ettikleri hadis-i şeriflerde Allah Rasulü (sav) 


şöyle buyuruyor: 


“Hâlıka (yüce yaratana) isyan olan yerde mahluka itaat 


olmaz.” 
Bir başka hadis-i şerifte de Allah Rasulü (sav) şöyle 


buyuruyor: 
“> İİ dl Je vi OLUN 13 


“Zamanın hükümdarına sövmeyiniz. Çünkü o yeryüzünde Allah Teala'nın gölgesidir.” Bu hadis-i şerifi Ebu Naim, Ebu Ubeyde (ra)'den rivayet etmiştir. 

Burada bahsi geçen sultan, Allah'a ve Rasulü'ne inanan ve İslam'ın emrinde olan yetkili demektir. 

İslam'ın emrinde olan emirin bazı kusurları bulunsa da ona dil uzatmak, sövmek, saymak haramdır. Çünkü o birçok fakir, yoksul ve yetimi himayesi altında barındıran, onlara 


imkan sağlayan kimsedir. 
Deylemi'nin Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü 


(sav) şöyle buyuruyor: 
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ey ön yak ii bd e Ol e irak yl öy ez 


“Sultan (devlet başkanı) yeryüzünde Allah Teala'nın lütfu olarak bir gölgedir. Fakirler, yoksullar, her türlü ihtiyaç sahipleri o gölgede barınırlar. Bu duruma göre bir kişi sultana yakın olup dinimizin hükümlerine göre sultana öğütte bulunur, onun için her bakımdan hayır dua eder ise o kişi hidayet üzere mü'mindir. Yine bir kişi de sultana yakın olduğu halde İslam'ın emirleri üzere ona öğüt verip yol göstermez, ona bedduada bulunur ise o kişi sapığın tâ kendisidir.” 

Hadis alimlerinden Ebü'ş-Şeyh'in, Ebu Bekir Sıddık (ra)'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) söyle buyurmaktadır: 

"Adaletli ve alçak gönüllü sultan (emir) Allah Teala'nın yeryüzünde gölgesi ve mızrağı (silahı)dır.” 

Huyu güzel olup fakirleri, yoksulları ve yetimleri kollayıp gözeten ve onların ihtiyaçlarını gideren bir valiye (üst makam yetkilisine) her gün 60 (altmış) sıddıkın sevabı veril - dikten başka derecesi Rahman (olan Allah'ın) Arşı'nın üzerine yükseltilir, adı adaletli valiler ve yetkililer arasında yer alır. 

Ebu Davud ve Beyhaki'nin Ebu Hüreyre (ra)'dan rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


“ay ŞİLE iz alayı Gl 


“Zamanın (adil ve mü'min) sultanı, müslümanlarla düşmanları arasında bir kalkan (siper) olup onun otoritesinin arkasına sığınılarak savaşılır.” 

Başında komutanı bulunmayan bir savaş başarıya ulaşamaz. Öyle bir toplumun ibadetleri de kabul olunmaz. 

Emirine saygısızlık ve itaatsızlık eden bir kimse, kocasından kaçan bir kadın, ağasından kaçan bir köle gibidir. Bu konuda pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Bu hadis-i şerifler “Minhecü'l-Ummal” adlı kitapta toplanmışlardır. Bu eserde bu kadarla yetinilmiştir. 

Ebu Bekir Sıddık (ra) Hazretleri, halife seçildiğinde 


dg 


halka şöyle bir konuşma yapmıştır: 
“Ben, Allah ve Rasulü'nün emir ve yasaklarına bağlı 


kaldığım sürece siz de bana bağlı kalıp bağlılıkta kusur etmemeye çalışınız. Eğer ben Allah ve Rasulü'nün emir ve yasakları dışına çıkarsam kesinlikle siz de bana karşı geliniz.” 

Nitekim Allah Rasulü (sav) bu hususta şöyle buyurmaktadır: 

“Hâlıka (yüce yaratıcı Allah Teala'ya) isyan halinde olan mahluka (emir-sultan bile olsa) itaat olunmaz.” 

Bu hadis-i şerif biraz yukarıda geçti. 


il iyi 


EMRİ ALTINDA BULUNAN KİMSELERE EZİYET EDEN, ONLARIN HAKLARINI KORUMAYAN YETKİLİLERİN AHİRETTE GÖRECEKLERİ CEZALAR 


Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: 


2 Tyler Ve yi çiğ YS yil İİ yil ala ES yi yp Gİ 

“Kitabı sol tarafından verilene gelince, keşke, der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim! 
Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi! Malım bana hiç 


fayda sağlamadı. Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti.” 


(Hakka suresi, ayet. 25-29) 


Ebü'ş-Şeyh ve Taberâni'nin Ma'kil b. Yesar (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


JİN ör) le gl AS YI eş İİ İİİ iy ya 


gd 


“Herhangi bir vali, idaresi altında bulunanların -miktar olarak ister az isterse çok olsunlar- işlerini adaletle yürütmez (fakirlerin ve mazlumların haklarını korumazsa) Allah Teala (cc) onu, mahşer halkının tamamının gözleri önünde, yüzü üzerinde (yılan gibi) sürünür bir halde cehenneme atar.” 

Ahmed b. Hanbel ve Taberani'nin Muaz (ra)'den rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte de Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Bir kimse müslümanların işlerini yürütmek üzere vali tayin edilir de onların işlerini ihmal eder, ihtiyaçlarını görmemezlikten gelirse, Allah Teala o vali ile kendi arasında mahşer yerinde perde çeker de rahmet ve merhametinden o valiyi mahrum bırakır.” 

Ahmed b. Hanbel ve İbni Asakir'in bir sahabeden aldıkları hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Müslüman bir kimse, kendisi gibi müslüman olan bir kitlenin üzerine vali olarak tayin edilse de o vali kibrinden dolayı fakir ve mazlum kimselere karşı kapısını kapalı tutsa veya kendisiyle onların görüşmelerini zorlaştırsa, o valinin, bu fakir ve mazlumlardan daha muhtaç olduğu bir günde Allah Teala (cc) o valiye (yetkiliye) karşı rahmet kapısını kapatır.” 


Ebu Naim'in Sevban (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu: 

“Bir kimse insanların idare edilmeleri için görevlendirilir ve idaresi altındakilere adaletle muamele etmez, kaba ve kırıcı davranırsa, o kişi mahşer yerine kolları boynuna dolalı ve elleri boynunda bağlı olarak sevkedilir. Idarelerini adaletli bir şekilde yürütenler ise mahşer yerine ellerini, kollarını sallayarak mahşer yerine gelirler. Adil olmayanlar, kolları boyunlarına dolalı ve elleri de bağlı olarak cehenneme atılırlar.” 

Hakim'in Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Dünyada iken zorbalık yapan vezirlerin, her seviyeden idarecilerin ve hainlerin tamamı dünyadaki saltanatları ile birlikte haşrolunup onlarla birlikte cehenneme atılırlar.” 

Deylemi'nin Abdurrahman b. Semüre (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 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“Mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyetinden idarelerindeki halka zulmedenler, zulüm aletleri ile mahşer yerine getirilir ve onlara şöyle seslenilir: 

“Ey zalimler! Ellerinizdeki işkence aletlerini yere atınız ve haydi cehenneme yürüyünüz.” 

Ahmed b. Hanbel'in Ebu Ümame (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Bu ümmetten, âhir zamana doğru ellerinde sığır kuyruğu gibi kamçıları olan kimseler gelecektir. Ellerindeki kamçılar cehennemlik alametidir. Zamanımızda (merhum metin yazarımız Seyyid Muhammed Hakkı, kendi zamanından bahsetmektedir.) Hıristiyanlar tarafından çoğaltılıp kullanılan bastonların hadis-i şerifte anlatılan bastonlar olduğu sanılmaktadır. 

Nesei ve İbni Hıbban'ın Enes (ra)'den, Ahmed b. Hanbel ve Taberani'nin Ebu Bekre (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şeriflerinde Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Muhakkak Allah Teala (cc) hazretleri bu yüce İslam dinini, ahiretten nasibi ve cennette yeri olmayan kişilerle güçlendirecek ve onlara hizmet ettirecektir. Bir başka rivayette, günahkâr bir kimseyi de bu Muhammedi dinin (yüce İslam 


dininin) hizmetinde yetkili ve görevli kılar.” 


MÜSLÜMAN DEVLET BÜYÜKLERİNE YARDIMCI 
OLMANIN ONLARIN SIRLARINI SAKLAMANIN FAZİLETİ 


Said b. Mansur'un Aişe (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: 


33 e Vİ gi A a rl ye a 
vala Yy ZE İN Ol a al dp 
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“Allah Teala'nın emir ve yasaklarına göre hareket eden bir devlet büyüğüne yardım edip onun işlerini kolaylaştırmaktan ve sırlarını saklamaktan daha üstün bir amel ve daha büyük bir sevap yoktur.” 


Ahmed b. Hanbel ve Beyhaki'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Allah Teala'nın emir ve yasaklarına göre hareket eden bir emirin yanında sadakatla çalışan salih bir vezirden daha üstün bir kimse, daha sevaplı bir amel yoktur. Aynı şekilde çalışan vali, hakim ve benzeri makam sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak sırlarını saklamak da sevabı en çok olan bir şeydir.” 

Emirin dostlarının,  sırdaşlarının kusurlarını, uyarıda bulunarak engelleyip sonra da gizleyen kimse aynen sanki emirin ayıplarını düzeltmiş, sonra da onu gizleyip korumuş olur. Sonuç itibariyle o kimse emirin yanında dostlarına ve sırdaşlarına üstünlük sağlayıp | yakınlık yönünden onların önüne geçer. Diğer devlet büyüklerinin dostları ve sırdaşları için yapılanlar da aynıdır. 

Maiyete yapılan iyilik ve yardım, neticede emire ve âmire yapılan iyilik ve yardımdan başka bir şey değildir. 


Nesai'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Her emir veya devlet büyüğü zatın yanında akıl danıştığı ve sırlarını paylaştığı iki yakını vardır. O iki sırdaştan biri hem çok dindar hem de çok dürüst çalışıp diğeri ona göre daha kusurlu bir kimse olabilir, Bir kimse kusurlunun halini düzeltir, onun yararlı hale gelmesini sağlar ve sırlarını da saklarsa, bu yapılan hizmet o kusurluya değil, emirine veya âmirlerinedir.” 

Her devlet başkanının ve yetkili makam sahiplerinin, biri ilim, diğeri takvada üstünlüğü olan iki yakın yardımcı ile çalışması sünnettir. Bu iki yakın kişi, aynı zamanda iki sırdaştırlar. Nitekim Allah Rasulü (sav) Efendimiz de Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'i (ra) sırdaş ve danışman olarak her 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zaman yanında bulundurmuştur. 
Daha sonra gelip müslüman devlet idaresinde yer 


alanlar, Allah Rasulü (sav)'nün bu sünnetini devam ettirmişler, sırasında kendilerini aydınlatacak yardımcılarla, danışmanlarla çevrelerini güçlendirmişlerdir. Tarihi belgeler bizlere bu konuda geniş bilgiler sunmaktadırlar. 


Ne yazık ki asrımızın sultanları ve onların maiyet erkanı' bu sünneti tersine çevirmişler, yanlarına danışman ve sırdaşlar olarak aldıklarını din alimlerinden ve takva sahibi meşâyıhlardan değil, nefislerinin istekleri doğrultusunda kendileri ile beraber olabilecek fâsıkları ve kendilerine karşı gelmeyecek cahil ve dalkavukları seçmeye başlamışlardır. Bu hususta Allah Teala (cc) hepimizi ıslah eylesin. 

Tirmizi'nin Ebu Said (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: 


De ag GÜ ği Aİ a Öl ğa sa Rİ Ya İY ie 
—2) pe S yü YİN Sa 51 8)9 Ğİ, ba, İZİ çu! Bi iz $ 


“Her peygamberin iki göklerde, iki de yerde olmak üzere verirleri (danışmanları) olmuştur. Benim göklerdeki iki vezirim de Cebrail ve Mikail Aleyhimesselam ile yerdeki iki vezirim (danışmanlarım) da Ebu Bekir ve Ömer (Allah onlardan razı 


olsun)'dir.” 


© wp? 
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l : ağ) 3 e 
Metin yazarımız Nazillili Muhammed Hakkı Efendi, “Asrımızın sultanları 


ve devlet büyükleri...” suçladığı dönemin tarihini bizzat kendi elleri ile (hicri 1293) olarak koyuyor. Daha sonraları ne değişmiştir ki?... (Mütercim) 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ZALİME YARDIM EDİP ZULME ALET OLANLAR 


Deylemi'nin Muaz (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: 


TÖğMALA e LİN ya Bİ e 3 Üy “ai e 


“Bir kimse zalim ve Allah Teala'ya asi bir kimse ile birlikte yürürse (birlikte hareket ederse) muhakkak o kişi Allah Teala'ya asi olur. Allah Teala o kulu için şöyle buyuruyor: 

“..muhakkak ki biz, günahkârlara, layık oldukları cezayı veririz.” (Secde suresi, ayet 22) 


Hatib'in İbni Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


Yala Abla İl yü lb ayla — his UNİ OĞİ a 


“Bir kimse, bir zalimin, bir mazluma zulmettiğini bildiği halde ona yardımda bulunursa, o kişi Allah Teala'nın da, Habibi'nin de zimmetinden düşer.” 

Yani Allah Teala o kuluna rahmet nazarı ile bakmaz. 
Habibi de öyle bir kimseye şefaat etmez. 


Buhari'nin tarihinde, Begavi'nin, Bâverdi'nin, İbni Şâhin'in, İbni Kâni'in, Taberi nin, Ebu Naim'in ve Sa'd b. 
Mansur'un Evs b. Şürahbil (ra)'den rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


AYAN a Tİ BB a ay ellb a 


“Bir kimse, bir zâlimin, mazluma (veya mazlumlara) zulmettiğini bildiği halde, zulmüne yardımcı olmak için o zalimle birlikte zulüm mahalline giderse, muhakkak İslam dininden uzaklaşır. Dinle bir ilişiği kalmaz.” Allah o duruma düşmekten cümlemizi korusun. 
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Taberani'nin Ebu Ümame (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: 

“Allah katında derecesi en aşağı olan ve kıyamet gününde de öyle gösterilecek olan kimse, başkalarının dünyalarını kazanmaları uğrunda dinlerini onlara feda eden ve ahiretini yıkan kimsedir.” 


Deylemi'nin Enes (ra)'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Bir kişi, zalim bir kişiye zulmü sırasında yardımda bulunsa, (bu yardım, herhangi bir büyük günah işleme sırasında da öyledir) mahşer yerine, alnının ortasına: “Bu kişinin, Allah Teala'nın rahmetinden nasibi yoktur” yazılı ile damga- 


lanmış olarak çıkar.” 


Taberâni'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği bir hadisi şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

"En büyük hırsız, emirin (yetkilinin) sözünü çalan (ve onu izinsiz yayandır.)” 

Bir kimsenin, emir veya onun idarede yetkili kıldığı, herhangi bir devlet büyüğünün sözünü izinsiz başkalarına anlatması hem çok büyük günah, hem de suçtur. Yapılan bu yanlış büyük günahlar arasında yer alan hırsızlıktan sayıl- 


mıştır. 
Yetkiliden duyulan sözün değiştirilerek ve saptırılarak 


anlatılması daha da beterdir. 


Allah Rasulü (sav) buyuruyor: 
“Yakın bir gelecekte ümmetimin idarecileri (devlet yet- 


kilileri arslan gibi, onların üst kademe yetkilileri kurt gibi, alt kademe idarecileri de köpek gibi olacaklar. O zamanın esnaf ve normal vatandaşları da koyun gibi olacaklar. Bu üç yırtıcı hayvanlar sürüsü içerisinde ümmetimin hali ne olacak?..” 


Bedr-i Münir adlı eserde Allah Rasulü (sav)'nün şöyle 


buyurduğu rivayet olunmaktadır: 
“Müslümanlar, alimlerine buğz ettikleri, onları horla- 


dıkları, evlerini, çarşı ve caddelerini modern hale getirdikleri, 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para kazanmak için çok hırslı oldukları zaman Allah Teala (cc) onları dört ayrı felaketle imtihan eder: 

1. Kıtlık ve yokluk-yoksulluk ile, 

2. Devlet zulmü ile, 

3. Devlet memurlarının rüşvet ve hıyanetleri ile, 

4. Dış düşmanların savaş tehditleri ve gerekirse savaşlarla imtihan eder.” 


ADİL DEVLET BÜYÜKLERİNİN FAZİLETİ 
VE ADALETİN ÖNEMİ 


Allah Teala (cc) buyuruyor: 


ye 5İ Aİ! ye Se lg gi Pi vUuyi İs Vİ Sal A1 ol İN ala üye IS NON ay ani Gl O) JAR 


“Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah 


herşeyi işitici, herşeyi görücüdür.” (Nisa suresi, ayet. 58) 


Yine yüce Allah (cc) buyuruyor: 


* Ayetin emanet ve adalete riayet emri ebedi ve genel bir düstur olmakla 


beraber, güzel de bir nüzul sebebi vardır. Allah Rasulü (sav) Mekke'yi fethedince, Kâbe'ye bakan Osman b, Talha kapıyı kilitlemiş, Kâbe'nin üzerine çıkmış ve anahtarı vermeyi reddederek: 

“Senin peygamber olduğunu bilseydim onu verirdim” demişti. Hazreti Ali (kv) anahtarı zorla ondan aldı, kapıyı açtı, Allah Rasulü (sav) içeri girerek iki rekat namaz kıldı, çıkınca amcası Abbas, anahtarı ve şerefli bir görev olan bakıcılığı kendisine vermesini istedi. İşte bu münasebetle yukarıdaki ayet nâzil oldu. Efendimiz, Hazreti Ali'ye, anahtarı eski vazifeliye vermesini ve ondan özür dilemesini emretti. Bu olay, Osman b. Talha'nın da müslüman olmasına sebep teşkil etmiştir. 
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Si Nİ Şi A Sa Oy 
Yl A gp Gl 
“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde 


insanlar arasında adaletle hükmet. Heva ve hevese uyma. Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır...” (Sâd suresi, ayet. 26) 


Ahmed b. Hanbel ve Taberani'nin Ömer (ra)'den rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde Allah Rasulü (sav) şöyle buyu- 


ruyor: 


ii > ş Nİ ap .. 5 NE U PEN ». vi N NE ye y U PE 23 
En İEÜ üğil 0y HE 
“Ey Ömer! Aralarında hükmettiğin zaman isabetli hüküm 


verirsen senin için on sevap vardır. Eğer ictihad edip verdiğin kararda hata edersen bir sevap vardır.” 


İbni Adi'nin Ukbe b. Âmir (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


g7 UĞ vlazsi Ol RİYA > zi ç TE İŞ (0 : 2 EU 


“Ey Âmir! Hüküm verirken çok dikkatli ol. Eğer verdiğin karar isabetli olursa, senin için on sevap vardır. Eğer doğru karar vermek için çalışırken hata edersen bir sevap alırsın.” 

Bir kimse doğru olanı bildiği halde yanlış karar verirse muhakkak ki, o kimse hem zâlim, hem de fâsıktır. Nitekim 


yüce Allah şöyle buyuruyor: 
FT ye, gl Sör İz tü yalla ŞA GİY ğin Zİ Vaz öd el ağ Yö yâ ELİŞİ 


“...kim Allah'ın dediği ile hükmetmezse işte onlar zâlimlerdir.” (Maide swesi. ayet 45) “...kim Allah'ın dediği ile hükmetmezse işte onlar fâsıklardır.” (Maide suresi, ayet. 47) Bu konuda daha birçok ayet vardır. 


Ahmed b. Hanbel ve Nesai'nin Ebu Eyyub (ra)'de a rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: 

“Allah Teala'nın rızası hakimle beraberdir. Tabii hâkim Allah'ın emirlerine göre hüküm verdiği takdirde... Yine Allah Teala'nın rızası taksim edenle (paylaştıranla) bareberdir. Eğer paylaştıran herkesin hakkını gerektiği sekilde paylaştırıyorsa...” Şüphesiz hakim ve taksimatı yapan adalet üzere hareket oetmezse, Allah Teala'nın azabı ve gazab onlarla beraberdir. 


KARAR VERİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
(KARAR VERMENİN EDEPLERİ) 


Ebu Said en-Nakkâş'ın Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


Yİ OLA BAŞ 3 li Kİ ALİ iş Gİ sağ İl öp 
Sİ YERİ EE DİĞ JİN ya za İİ ya gali > önal “sağı 


“Muhakkak ki Allah Teala kalbine hidayet verip doğruyu anlayabilecek ve diline konuşma yeteneği verip konuşturacak. 
İki hasım karşına oturduklarında birinden dinlediğine göre sakın hüküm verme. Her ikisini de ayrı ayrı dinlersen doğru kendiliğinden ortaya çıkar.” 


Deylemi'nin İbni Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: 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“Karar verme yetkisine sahip zatlar (hakimler), hasımların her ikisini de karşılarına aynı uzaklıkta oturtsunlar, her ikisini de ayrı ayrı dikkatle dinlesinler. Her iki tarafı da maksatlarını anlatacak kadar konuştursunlar. Birini çok konuşturup diğerinin sözünü hemen kesmesinler.” 

Taberâni'nin Ümmü Seleme (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyorlar: 


lk yö gi gd a 

“Bir kimseye insanlar arasında hüküm verme yetkisi verilirse (bir kimse hakim tayin edilirse), sakın ola ki o kimse öfkeli zamanında hüküm vermeye kalkışmasın.” 

Ahmed b. Hanbel'in, Buhari'nin, Ebu Davud'un ve İbni 


Mâce'nin Ebu Bekre (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


“Bir hakim, öfkeli olduğu halde iki kişi arasına girip dava halletmeye kalkışmasın.” 


© 
LA 


BİLEREK YANLIŞ YAPAN HAKİMLERİN ŞİDDETLİ 
HESABI VE DEHŞETLİ CEHENNEM AZABI 


Ebu Said Nakkaş'ın Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


0 ŞİLİ lü ge 
“Bir hakim, iki insan arasında hüküm vermeye çalışırken 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o hakim bıçaksız olarak kendi nefsini boğazlamıştır.” 

Yani, karar vermekte olan hakim, bir yerde kendi maddi ve manevi hayatını da ortaya koyar. İsabetli kararı onu rahatlatıp yüceltirken, kasıtlı ve yanlı, yanlış karar onun hem dünya hayatına hem de ahiret felaketine sebep olur. 


Tirmizi ve Beyhaki'nin Abdullah b. Ebi Evfa (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Hakim, hükmünde bilerek ve isteyerek yanlış karar vermedikçe ve adalete uygun karar verdikçe Allah Teala o hakimle beraberdir. Eğer hakim taraflı ve bilerek isabetsiz karar verir, adaletten ayrılırsa, Allah Teala rahmetini ondan uzaklaştırıp o hakimi şeytanla arkadaş yapar." 


Beyhaki'nin Büreyde (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


AY İN gr e e si e NÖ 
YİN G3 EM ya Gin ik gi Yy a e 
MEİN Çİ Nİ lu ab piş 


“Hakimler üç kısma ayrılırlar. Bir kısmı, bilerek ve isteyerek yanlış hüküm yürüterek adaleti ihlal ederler. Bu kısma giren hakimler cehennemi boylarlar. İkinci kısım bilmeyerek ve farkında olmadan yanlış karar vererek insanların hakkını zayi ederler. İhmalkârlıkları veya bilgisizlikleri sebebiyle onlar da cehennemi boylarlar. Üçüncü kısım hakimler mesleklerinin ehli olup dikkatlice ve adalete uygun karar verirler. Bunların da gideceği yer cennettir.” 


Taberâni'nin ve Beyhaki'nin Aişe (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Kiyamet günü, adaletle kararlarını veren bir hakim mahşer halkının ortasında bir yere getirilecek, çetin bir muhakemeden sonra kendisinden, halinden memnun olup olmadığı sorulacak. O da: 

"Dünyada iken hakim olmak değil, bir hurmayı iki 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kişiye bölüştürecek bir yetkinin bile adamı olmasaydım...” 
diyerek hayıflanacaktır.” 


İbni Anasir'in Yezid b. Ebi Malik (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Allah Teala'ya, Rasulü'ne ve ahiret gününe inanan her mü'min Allah Teala'yı baş gözüyle muhakkak görecektir. Ancak işlerini zulüm, işkence ve insanların hakkını gasbederek veya başkalarına peşkeş çekerek yürüten -başta hakimler olmak üzere- her sınıftan devlet ricali bu görüşten mahrum kalacaklardır. Çünkü onların Allah Teala'yı görmeleri caiz ve helal değildir. Allah Teala, yanlı ve bilerek yanlış hüküm yürüten o hakim ve diğer devlet yetkililerini kabirlerinden kör olarak kaldıracak, mahşer yerine o şekilde sevkedecektir.” 


Izin! 
19 


DEVLET BÜYÜKLERİNE VE HAKİMLERE 
VERİLEN HEDİYELER VE RÜŞVETLER 


Beyhaki'nin Cabir (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor; 


“Devlet büyüklerine, verilen hediyeler, hırsızlıktan elde edilmiş çalıntılar gibidir. Şüphesiz alan için zulümdür.” 

İbni Asakir'in Abd b. Said (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Sultan'a ve onun idari ve kazai yetki verdiklerine verilen hediyeler haramdır. Allah kimseyi helake götürür. Çalıntı 


mal gibidir.” 


Ahmed b. Hanbel'in, Taberâni'nin, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin ve Hakim'in İbni Omer (ra)'den rivayetlerine göre 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Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: 
iğ AA 


“Rüşvet ile mahkeme eden hakime de, rüşvet verip davayı saptıran davacıya da Allah lanet etsin.” 


İbni Cerir'in İbni Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) yine şöyle buyurmaktadır: 


EL şü ELM 
Sör b ÖZENİ JB Sü İyey 


“Haram kazançla oluşan cesedi muhakkak cehennem yakarak temizleyecektir.” 

Ashab: 

“Bu nasıl bir haramdır ey Allah'ın Rasulü!” 

Allah Rasulü (sav): 

“Yanlış karar vermek ve verdirtmek için verilen ve alınan rüşvettir” buyurmuştur. 


YARDIMA MUHTAÇ BİR KİMSENİN İHTİYAÇLARINI YETKİLİLERE ULAŞTIRMASI VE BUNUN ÖNEMİ 


Buhari'nin ve Taberâni'nin Ebü'd-Derdâ (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


yaz Vükİ, GESİ gali Ya ir ira le İN ai ağ ül 3 yali 


“Güçsüz, kimsesiz ve zavallı kimselerin ihtiyaçlarını zamanın ve muhitin yetkililerine ulaştırıp işlerini görerek onlara yardımcı olunuz. Eğer öyle yaparsanız Allah Teala ahirette sizin ayaklarınızı yere sağlam bastırıp kaydırmaz. (Yani Allah Teala da ahirette size yardım edip sıkıntılarınızı giderir ve sizi feraha 


v 


çıkarır.) 


İbin Asâkir'in Abdullah (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


— vd Ge gi yeri ga İla AS La O6İ va e İŞ ağ da Gİ e İyi YL 


“Bir kimse müslüman bir muhtaca bir kelimelik sözle yardımda bulunsa, yahut ihtiyacından dolayı onunla bir miktar birlikte yürüse, Allah Teala o kimseyi kıyamet gününde Nebi ve mürsel peygamberlerle birlikte haşredip mahşer yerinin her türlü sıkıntılarına karşı korur. Yine o kimseye Allah Teala her biri Allah yolunda şehid olmuş yetmiş şehid sevabı ihsan eder.” 
Rabbimiz cümlemizi o hizmetlerden kaçınmayıp o şereflere layık ve nail olanlardan eylesin. 


ALLAH YOLUNDA MUHTAÇ KALAN 
KİMSENİN İHTİYACINI GİDERMEK 


İbni Asâkir'in Enes (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte 

Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 
İYİ ALGAN ZAR İSME İĞ lasik la 
“Up ozi eye 
“Bir kimse yardıma muhtaç bir müslüman kardeşinin ihtiyacını Allah rızası için görür, onu o sıkıntıdan kurtarırsa, 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Allah Teala o kulu için, yedi bin sene yaşamış, bu müddet sırasında gündüzlerinin tamamını oruçla, gecelerinin tamamını da ibadet ve zikirlerle geçirmiş kimsenin kazandığı sevap kadar sevap yazar.” 


Haraiti'nin İbni Ömer ve Ebu Hüreyre'den (Allah cümlesinden razı olsun) rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Bir kimse mü'min kardeşinin bir ihtiyacı için bir miktar yürürse, Allah Teala o kulunun üzerini 70 bin melekle gölgelendirip koruma altına aldırır. Bu hizmetinden dolayı ayrıca o kuluna bir (nafile) hac ve umre sevabı ihsan eder.” 


Taberani, Beyhaki ve Hakim'in İbni Abbas (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: a "Bir kimse bir müslüman kardeşinin ihtiyacı için bir miktar yürürse, 20 sene boyunca itikafta bulunma sevabına nail olur. Halbuki ömründe bir defa itikafta bulunan kimse ile cehennem arasına Allah Teala üç hendek koyar ki, her iki hendek arası doğu ile batı arası kadar uzaktır. ği Buhari'nin İbni Ömer (ra)'dan rivayetine göre Allah 


Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


” 


İİ basi ŞONP 


inin ihtiyacını giderirse, 


“Her kim bir müslüman karde$ bi r sırada ihtiyacını 


Allah Teala da o kulunun muhtaç olduğu 5 
giderir.” 
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KALEM DEFTER VE KİTABIN İSLAM, 
DİNİNDEKİ YERİ VE ÖNEM 
Abd b. el-Humeyd el-Müstağfiri'ni" Hilal b. Yesar (ra)”- dan rivayetine göre şöyle diyor: 
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un 


“Bir gün Allah Rasulü (sav)'nü sahabelerine ilim ve hikmetten bahsederken gördüm. Sohbet yerine sonradan vardığım için ona: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Biraz da bize aynı konularda birşeyler anlatsan” dedim. Bunun üzerine Allah Rasulü (sav) 


şöyle buyurdular: 
“Ey hilal, yanında kalem cinsinden yazı yazacak bir şey 


var mı2” Ben: 
"Hayır, yok ey Allah'ın Rasulü” dedim. Bunun üzerine 


Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu: 

“Ey Hilal, yanından kalemi hiç eksik etme. Her zaman yanında yazı yazacak bir kalem bulundur. Çünkü kıyamete kadar yanında kalem ve gerekenleri bulunduranlar hayır için- 


de olurlar.” 

Hadis-i şerifin ikinci bölümünde de şöyle buyurmaktadır: | 

"Ey Hilal bin Yesar! İster ilim sahibi olsun, ister talebe olsun her insanın yanında kalem, defter ve kağıt bulundurması sünnettir. Çünkü duydukları herşeyi insanlar onlarla kağıda geçirir ve bağlamış olurlar. Nitekim Taberâni, Hâkim, Tirmizi ve Deylemi'nin Enes (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şeriflerinde Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


“İlmi (öğrenileni) yazarak bağlayınız. Yine ilmi (öğrenileni) Kur'an'la irtibatlandırarak bağlayınız (kayıt altına alınız).” 

Yine bir rivayete göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 
“İlim (bilgi) bir avdır. Onu bir kâğıda yazmak avı yakalayıp bağlamak demektir. Öğrendiklerinizi.bir yere yazınız ki, Allah'ın rahmetine layık olasınız.” 

Bu konuda bir şair de şöyle demiştir: 

“İki dudak arasından çıkan sır duyulmaya mahkumdur. 
İlim ve hikmet de kağıda geçerse, kaybolmaktan kurtarılmış 


olur.” 
Taberâni'nin İbni Abbas (ra)'den rivayetine göre Allah 


Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 
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“Dünyada iken şoriate ters düşen şeyleri yazmayı meslek edinen kimse, kıyamet günü ateşten bir tabut içerisine hapsedilmiş üzeri kilitli olarak mahşer yerine getirilir. Orada o kişinin dünyada iken yazdıklarına bakılır. Yazdıkları arasında şeriate ters düşmeyen şeyler bulunursa sandık açılıp o kişi kurtarılır. Oradan da cennete sevkedilir. Yazdığı yızalır hep şeriate muhalif şeyler olup başkalarına zulüm ve iftira içerdi ise o kimse yazı yazdığı malzemelerle birlikte cehennemi boylar. Öyle bir cehennem çukuruna atılır ki, ancak 70 yıl sonra dibine ulaşır.” 


Taberâni ve İbni Cerir'in İbni Abbas (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 


e) BİR a > İN şa > all İS AYİNİ ai, iyi öğ 


“Üç kişi hakkında kalem kaldırılmış olup aleyhinde bir sey yazmaz. Bunlar: 

1. Çocukların günahlarını kalem yazmaz. Büluğ çağına kadar işleyecekleri günahları yazmaktan kalem kaldırılmıştır. 

2. Uyumakta olan kimsenin uykusu arasında rüya yoluyla veya daha başka sebeplerle işlediği günahlar da yazılmaz. Uyanıncaya kadar yarı ölü halde kabul edildiği için kalem onun yapacakları hakkında günah yazmaktan kaldırılmıştır. 

3. Delinin işleyecekleri günahlar da yazılmaz. Onların da hastalıkları geçip akılları başlarına gelinceye kadar kalem aleyhlerinde günah yazmaktan men edilmiştir.” 

Fakat bir takım içki ve UYUŞİUTUCU alarak sarhoş olanlar hakkında kalemin faaliyeti kaldırılmamıştır. İçilerek veya başka yollardan insanı sarhoş eden aklını başından alan şeyler, sonucu bilinerek alındıkları için işledikleri suçtan muaf tutulamazlar. Yaptıkları ve söyledikleri her şey akılları başlarında iken söyledikleri de aynı kabul edilip sağlıklı kimse olarak kabul edilirler. 

Sonradan alınan alkollü içkiler ve uyuşturucularla akılları başlarından gidenlerin din ve iman konusunda da sorumlulukları aklı başında olanlar gibi kabul edilir. Bu kimseler daha önce hac borçlarını eda etmişlerse hacları bâtıl olur, yeniden hac etmeleri farz olur. Sarhoş iken eşini boşayanın eşi gerçekten kocasından boşanmış olur. Zamanımız insanlarının çoğunu bu konuda Allah ıslah eylesin. Bu konuda muhtelif eserlerde çok geniş bilgiler verilmiştir. Merak edenlerin yerinden araştırıp bilgilerini derinleştirmeleri tavsiye olunur. 


© 


MÜSLÜMANLARIN IRZLARINI, MALLARINI 
KORUMAK İÇİN NÖBET BEKLEMENİN FAZİLETİ 


İbni Zenceviyye'nin, Semeviyye'nin ve Ahmer b. Asâkirin Ebu Bekir (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah 


Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 
“YÜN Çİ ŞA e oan uz ya 


“Bir kişinin ayakları Allah rızasını kazanmak için çıktığı yolda tozlansa Allah Teala (cc) o iki ayakları cehenneme haram kılar.” Yani cehennem, Allah yolunda tozlanan ayakları yakmaz. 


Amr b. Sabih'in Übey b. Ka'b (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


Çe Gel BYE #0) De dl a yi 
"ğa 3 gale a a BALE ya Zİ e önü, b 


“Müslümanların ırzlarını, mallarını ve canlarını sırf Allah rızası için beklemek ve korumak niyetiyle bir gece ve bir gündüz nöbet beklemek (bekçilik etmek), yüz yıl boyunca gecelerin tamamını ibadet ve Zzikirlerle, gündüzlerin tamamını oruçlarla geçirmekten daha sevaptır. Tabii bu ibadet ve oruçlar Ramazan 


ayının dışında eda edilenlere mahsustur.” 
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Taberâni'nin, Hakim'in ve Beyhaki'nin Osman (ra)'dan rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


“Allah yolunda bir gün nöbet tutmak, onun dışında bin sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.” 


Ahmed b. Hanbel'in, Taberâni'nin, Hakim'in, Beyhaki'- nin ve Ebu Naim'in Osman (b. Affan)'dan rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Allah yolunda ve sırf O'nun rızasını kazanmak için bir gece nöbet beklemek, geceleri kaim, gündüzleri naim olarak ibadet etmekten daha hayırlıdır.” 


KARA HAVA VE DENİZ SINIR BOYLARINDA 
NÖBET BEKLEMENİN FAZİLETİ HAKKINDA 


Ebu Ya'li'nin ve İbni Asâkir'in Enes (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

Bir kimse deniz sınırında bir gece nöbet beklese, evinde bin yıl ibadet etmekten daha sevap kazanır. Bir yıl 365 gün olup her gün de bin yıl kadar olmak şartıyla.” 

Hakim'in ve Beyhaki'nin İbni Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


e v5 SARİ ye beki İN tl ge İİ, SE İİ 


6l 


A 


“(Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim!) Size Kadir gecesinden daha faziletli bir geceyi haber veriyorum. O gece, bir kimsenin savaş sırasında düşmana karşı beklediği nöbet gecesidir. O öyle bir gecedir ki, nöbetçi memleketine, eşine, dostuna dönmekten ümit kesmiştir. Nöbetini sırf Allah rızası için tutmaktadır. İşte böyle bir gecelik nöbet, Kadir gecesinde ibadetten daha sevap ve daha üstündür.” 


Ebü'ş-Şeyh'in Enes b. Şahin'den, o da Beyhaki'den, o da Ebu Ümame'den (Allah cümlesinden razı olsun) rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Düşmanlar tarafındangözetlenen müslümanların çevresinde üç gece nöbet tutmak, Ravza-i Mutahhare'den veya Mescid-i Aksâ'dan birinde Kadir gecesini geçirmemden daha kıymetlidir. Hatta o üç gecede benim misafirim olarak aynı 


mescidlerden birinde benimle birlikte gecelemekten daha 


hayırlıdır.” 
Dârekutni'nin ve İbni Zencüye'nin Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


Oak sl y3 iye oy Aİ bali) a 
vaz pie yk ip ri Şe 6 


“Bir kimse düşmanla karşı karşıya bulunan müslümanların çevresinde, onların düşmanlardan korumak niyetiyle bir gece nöbet beklerse, o düşman karşısında bulunan ne kadar insan varsa onların hepsinin işledikleri ibadet ve taatın sevabı 


kadar ona sevap yazılır.” 14 
İbni Neccar'ın İbni Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah 


Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 
“Savaş yerinde bulunan gazinin bir yerde durup hiçbir 


silahı kullanmasa dahi yerinde hazır bulunması, hayatında göz açıp yumuncaya kadar bile Allah'a isyan etmemiş bir 


kulun altmış sene ibadetinden daha hayırlıdır.” 
Ukayli'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği hadis-i 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şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Bir takım kimseler kıyamet günü mahşer yerine yıldırımlar gibi getirilip yine aynı şekilde hesaba çekilmeden, hiçbir şeyle muhatap kılınmadan doğrudan cennete sevkedilirler.” 

Bu hadis-i şerifi dinleyen sahabelerden bazıları şöyle dediler: 

“Ey Allah'ın Rasulü! O bahtlı topluluk kimlerdi *2 Dünyada iken ne yapmışlardır da böyle bir şerefe nail olmuşlardır?” 

Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Bunlar, dünyada iken mü'minleri düşmandan korumak için nöbet bekledikleri sırada şehid olanlardır.” 


Abd b. Humeyd'in Ebu Ümame (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


AĞ 3 öyLe iza a Je dalya öyLe Öl 


ok ys eki ya fali a gali ya 


“Müslümanlarla düşmanlarının karşı karşıya savaş halinde bulunduğu sırada kıldığı bir vakit namaz diğer zamanda kıldığı 500 vakit namaz karşılığıdır. Aynı yerde müslümanlara yardım için verdiği bir lira nakit yardım da başka zamanda verdiği 900 lira yardım karşılığıdır. Hatta daha da fazladır.” 


MÜCAHİDLERİN VE GAZİLERİN FAZİLETİ HAKKINDA 


Deylemi'nin İbni Abbas (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


Öge sig Aİ İY le Aş si ALEZ EZA ye yel 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ei > ii pe yağı ila esdi gi Gİ, yi d LİU pr 


“Mü'minlerden peygamberlerin derecelerine en yakın olanları mücahidlerle alimlerdir. Çünkü rasuller getirdikleri dinin hükümlerine göre cihad ederler. Alimler de peygamberlerin kendileriyle gönderilen şeriati insanlar arasında yaymak için delillik (rehberlik) edip onların yaptığını yaparlar.” 

Ahmed b. Hanbel'in Ebu Said (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Sana takva üzerine hareket etmeni tavsiye ediyorum. 
Herşeyin başı Allah korkusudur. Sana cihadı da tavsiye ediyorum. Çünkü cihad bu dinin ruhbaniyyetidir. Yani cihad etmek dindarlığın temelidir. Sana zikretmeyi de tavsiye ediyorum. Keza Kur'an okumayı da... Çünkü Allah Teala'yı güzel isimleriyle zikir ve Kur'an okumak, gökte senin ruhun, yerde de zikrindir.” 

İbni Hıbban'ın Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Allah yolunda savaşan kimse, her zaman namazda duran, her vakit Kur'an okuyan, oruç tutan ve sadaka veren bir kimse gibidir. Bu kimse savaştan dönüp evine kavuşuncaya kadar durumu hep öyledir." 

Ebü'ş-Şeyh'in İbni Abbas (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“İnsanoğlunun amellerinin tamamını Kiramen Kâtipleri bilirler ve hepsini defterlerine yazarlar. Fakat mücahidlerin hayra dönük amellerini yazamazlar. Muhakkak ki Allah Teala insanların amellerini bilip yazmak için yarattığı melekler mücahidin sevabının az bir kısmını bile yazmaktan aciz kalırlar. 
Çünkü gazilerin amellerini ve onların sevaplarını ancak 


hakkıyla Allah Teala bilir.” 
Taberâni'nin Ebü'd-Derda (ra)'dan rivayetine göre Al- 


lah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 
“Denizlerde savaşan bir gazi ile karada savaşan bir 


gazinin fazilet farkı, karada savaşan bir gazi ile evinde oturan normal bir müslümanın farkı gibidir.” 
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Ebu Nuaym'ın İbni Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Allah yolunda cihaddan sonra kabul olunmuş bir hac kadar önemli başka ibadet yoktur. 

Abdül Cebbar Mekhul'den mürsel olarak rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Allah yolunda savaşa katılmak 40 defa kabul olunmuş hac yapmaktan efdaldir.” 


Buhari, Müslim ve Hakim'in Ebu Hüreyre'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


İğ Ziy Leyli ÖD dl Bü, 


“Allah Teala'nın şerefli ve faziletli kulları üç bölüktür: 
1. Gaziler (savaşanlar), 

2. Hac yapanlar, 

3. Umre yapanlar.” 


İbni Zencuye'nin İbni Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Allah Teala'nın gaziler, hacılar ve umreciler olmak üzere üç sınıf has kulu vardır. Bunlar Allah Teala'nın davetine uyarak bu görevleri için koşup gelmişlerdir. Bu has kullar Allah Teala'dan ne dilerlerse alırlar. Hiçbir istekleri karşılıksız kalmaz. 


Said b. Mansur'un merfu olarak rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


ML Sl abe İSİ yk fe ae ya 


“Kim bir gazi veya hacı ile cihad veya hac dönüşü musafaha ederse, ona 70 peygamberle musafaha etmişcesine sevap yazılır.” 


Lü 
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ZENGİNLERİN FAKİR GAZİLERE MADDİ YARDIMDA BULUNMALARININ VE BEDEL GÖNDERMENİN FAZİLETİ 


Çiy! 8 İyiye Ya eşli, ge a yağa 


* lal YAR A OLAM İğ Ol güaliş 


“...İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü allah'ın cezası çetindir.” (Maide suresi, ayet. 
2) 


Zenginlerin, zamanının peygamberlerini, velilerini, sultanlarını gerek para, gerekse beden ile desteklemesi dinin emridir. Hatta bu hususta zenginlerin yükümlülüğü vardır. 
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, Zülkarneyn ile ilgili olarak bu konuda Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: 


öpülesi 


“(Zülkarneyn) dedi ki: “Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım.” (Kehf suresi, ayet. 95) 


Ahmed b. Hanbel'in, Beyhaki'nin Ebu Bekre (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Bir kimse dünyada AllahTeala'nın halifesi olan padişaha yardım eylese kıyamet gününde Allah Teala da o kuluna yardım eder. Zamanın zenginleri, müslümanların devlet hazinesini iflas etmiş, yardıma muhtaç hale gelmiş bulsalar o devletin meşru harcamalarına yardım etmeleri, gerektiğinde evlatlarını askere gönderip ve yine gerektiğinde savaşa katıl - malarını sağlamaları gerekir. Aksine hareket devlete ihanet ve Allah Teala'ya isyan sayılır. Kıyamet gününde Allah Teala o zengin kullarına rahmet nazarı ile bakmaz.” 
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Özetlersek, ilk insandan Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar böyle hareket etmek imanlı zenginler için değişmeyen bir sünnettir. 


Ebu Davud'un, Nesai'nin ve Dârekutni'nin Enes (ra)”- den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


57 gl. Yy 3 bb pl a 
i 5 Li : a op” ; KE y er) 4” o öğe i Pale. a 
> al olasi saye ila yle ğe ay ağ İD ya ali Ve İl yas 

VEM a ya KİN ye 


“Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim! Sizler mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle müşriklere karşı gerektiğinde savaşınız. Sizden biriniz, iğnesine iplik geçirip elbisesini diksin diye bir mücahide yardımda bulunursanız Allah Teala o kulun geçmiş ve gelecekteki bütün günahlarını bağışlar. Yine bir kimse bir gaziye bir kuruluşluk yardımda bulunursa Allah Teala o kulunu inci ve yakuttan yapılmış yetmiş ayrı cennetle şereflendirir.” 


Abd b. Humeyd'in İbni Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


iğ yi oi ye DEYE SE 


“Bir kimse bir gazinin bütün ihtiyaçlarını temin edip savaşa gönderse, o kimse savaşta kalıncaya kadar veya sağ kalıp memleketine, evine ulaşıncaya kadar o gazinin kazanacağı sevabın aynısı onu teçhiz edene de verilir.” 


Hâtıb'in bir sahabeden rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Bir sadaka yetmiş kötülüğün kapısını kapatır, yetmiş ayrı felaketin önüne geçer ki, bu kötülüklerin en hafifi cüzzam (tedavisi çok zor olan miskin hastalığı) ve Bars (alaca) hastalıklarıdır.” 
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Said b. Mansur'un merfu olarak rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Yakınlarından veya herhangi bir kimseden bir gaziyi savaşa hazır halde techiz eden ve savaşa yollayan kimse bizzat o savaşa katılmışcasına sevap kazanır.” 


GAZİLERİ İNCİTİP ONLARA 
FENALIK ETMENİN CEZASI 


Rafii'nin ve Deylemi'nin Enes (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


—ARİ Yaz çaki Mİ VE YARİ az GİR ği eyl a a 
Sp yn Saz. ye SE ART 9 EE S3 > yg” ge e ” det Zİ AE la Aİ Sİ yağ il! ARİ UYE İİ ya ayla ya tE MAİ 

Rally 


“Bir kimse gazinin hakkına saygı göstermeyip uygunsuz davransa o kimse münafıktan başkası değildir. Bir kimse gaziye arkasından çekiştirip buğzetse o kimse İslam dairesinden çıkmış olur. Gaziye eza ve cefa eden doğrudan bana eza ve cefa etmiş olur. Bana eza eden kimseye Allah Teala cennetini haram kılar. Öyle bir kimsenin yeri doğrudan cehennemdir.” 


Dârekutni ve Deylemi'nin Ali (kav)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Allah yolunda savaşan kimseye eziyet etmekten, onları incitmekten sakının. Çünkü Allah Teala onları incitenlere darılır. Onları inciten peygamberlerden birini incitmiş olur. Allah Teala gazinin duasını muhakkak kabul eder.” 


ö 
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SAVAŞA GİDEN BİR GAZİNİN EŞİNE VE 
ÇOCUKLARINA İKRAMDA BULUNMANIN ÖNEMİ 


Taberâni ve İbni Hıbban'ın Zeyd b. Hâlid (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular. 

“Bir kimse savaşa katılacak bir gazinin ihtiyaçlarını Allah rızası için giderirse Allah Teala o kimseye gaziye verdiği sevabın tamamı kadar sevap verir. Geride bıraktığı eşine ve çocuklarına ikramda bulunur, ihtiyaçlarını giderirse, Allah Teala ikramda bulunduğu her gazi yakını sayısınca o kimseye gazilik sevabı ikram eder. Onları her türlü sıkıntıdan, tehliikeden korursa, Allah Teala da o kimseyi ahiretin her türlü sıkıntısından ve dehşetinden korur. O kimse ayrıca Mahşer yerinde Arş'ın gölgesinde gölgelenip, mahşer yerinin sıcağına karşı korunur. Bundan başka cennette de Allah Rasulü (sav)'- nün komşusu olur.” 


Ahmed b. Hanbel'in, Taberâni'nin Muaz (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


GAY Pedi ge ri li KALI Yİ dg a 


“Bir kimse bir gaziyi techizatlandırsa, hiçbir eksiğini bırakmadan savaşa hazır hale getirse, yahut bir gazinin eşini çocuklarını, gazi savaştan dönünceye kadar koruma altında bulundursa ve bu süre zarfında bütün ihtiyaçlarını görse, o kişi mahşer yerinde de cennette de her zaman benimle beraberdir. 
Allah Rasulü (sav) şehadet parmağı ile orta parmağını beraber tutup “İşte şu iki parmağın beraberliği gibi benimle beraber olacaktır” diyerek ifade buyurdular.” 


Beyhaki'nin Zeyd b. Hâlid (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular: “Zengin bir kimse, fakir fakat âşık bir kimseyi hacca gönderse, yahut savaşa gitmek isteyen, fakat eksiklerini satın 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alma gücü bulunmayan bir gaziyi tam teçhizat donatıp savaşa gönderse veya hacının, yahut gazinin geride bıraktıkları eş ve çocuklarını himaye edip ihtiyaçlarını giderse, yahut oruç tutan fakirlere iftar ettirse, o hacının veya gazinin, yahutta oruç tutan fakirin kazandıkları sevabın aynısını eksiksiz Allah Teala o kuluna da verir. Nitekim Allah Teala buyuruyor: 


PİLAKİ gely Ey O 
“...bil ki, Rabbin, affı bol olandır...” (Necm suresi, ayet. 32) 


Allah Teala'nın mağfireti çoktur. O, cimrilikten münezzehtir. Dünyada mü'min kafir ayırt etmeden verir. Ancak ahirette ikramı mü'min kullarına olacaktır. Nitekim yine Allah 


Rasulü (sav), Hazreti Ömer'e şöyle buyuruyor: “Yâ Ömer! Allah Teala'nın rahmeti benim anlattığım- 


dan çok daha fazladır. Sen Allah'ın rahmetinden çok iste- 


meye bak...” 


bü 


ALLAH TEALA GAZİLERİN IRZ VE NAMUSLARINI 
KORUR ONLARA YANLIŞ BAKANLARIN DA 
EN AĞIR OLARAK CEZASINI VERİR 


Ahmed b. Hanbel'in, Ebu Davud'un, Nesai'nin, İbni Hıbban'ın ve Ebu Avane (ra)'ın Selman b. Büreyde'den, o da babasından rivayetlerinde Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 
“Mücahidlerin ve gazilerin eşlerinin (ve çocuklarının) evinde oturup savaşa katılmayanlar üzerindeki hakları analarının (ve çocuklarının) hakları gibidir. Onlara karşı hainlik etmek de tıpkı anaya karşı hainlik etmek gibidir. Onlarla zina eden kimse anasıyla zina etmiş gibi günah işlemiş kabul edilir. 
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Bir kimse mücahidin ve gazinin emanet bıraktığı eşi ile zina etse, Allah Teala o kişiyi kıyamet günü, mahşer yerinde ayakları üzerindeki dikili tutup şöyle hitap eder: 

“Benim gazi kulum, eşini sana emanet bırakarak din için, vatan için, namus için savaşmaya gitti. Her hususta onu himaye edeceğine dair sana güvendi. Sen ise onun ırzını ve namusunu başkalarından sakınacak ve koruyacak, her türlü ihtiyacını görecek yerde emanete hıyanet ettin. İrz ve namusunu kirlettin...” buyurarak mahşer halkının içinde o kişiyi teşhir ve rezil eder. Daha sonra ırzına hıyanette bulunulan gaziyi huzuruna alıp şöyle hitapta bulunur: 

“Ey Gazi kulum! Emanet bıraktığın namusuna hainlik eden bu kişinin hayır ve ibadet sevabı olarak nesi varsa, hepsi senindir. Hepsini alacaksın. O hayır ve sevaplar senin amel defterine geçecektir.” 

Allah Teala o hain kuluna tekrar şöyle seslenir: 

“Ey hain! Emanet olan gazi kulumun namusuna hainlik ettin. Bundan sonra sen azabımın en şiddetlisi ile cezalanacaksın.” 


Gerek bu hadis-i şeriften, gerekse daha önce geçen hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere Allah katında makbul ve mübarek kişilere, onların mal, can, ırz gibi emanetlerine hıyanette bulunmak, mübarek gün ve gecelerle haftanın pazartesi ve perşembe gecelerinde, Arafe ve bayram gün ve gecelerinde, Cuma günlerinde, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında, Muharrem ve Zilhicce aylarının ilk on gün ve gecelerinde, Mekke, Medine ve Kudüs gibi şehirlerde işlenen günahlar, diğer gün ve yerlerde işlenen günahların cezalardan daha ağır, o cezalara verilecek azaplar da çok daha şiddetli olacaktır. Akıllı olan kimse bu anlatılanlar üzerinde fazlaca düşünmeli, ona göre hareket etmelidir. 

Allah Teala cümlemizi nefse uymaktan ve emanetlere hainlik etmekten muhafaza buyursun... 


& 
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TEBUK SAVAŞI VE O SAVAŞTA 
SAHABELERİN YAPTIKLARI FEDEKÂRLIKLAR 


Cihan imparatorluğu sayılan Bizans'a karşı Tebük savaşına niçin karar verildi? Alınan sonuç nedir? 

Allah Rasulü (sav)'nün düşmanları olan ve Arap Yarımadası'nda bulunan tüm müşrikler bir araya gelip her kabile ayrı ayrı, Allah Rasulü aleyhinde Rum Kayseri'ne (Bizans İmparatoru'na), içerikleri aynı olan mektuplar yazıp göndermeye karar verdiler. Mektupların içeriği (muhtevası) şöyle idi: 

“Burada (Arabistan'da) peygamberlik iddiasında olan şahıs öldü. Şu sıralarda memlekette müthiş bir kıtlık hüküm sürüyor. Açlıktan pek çok insan öldü, mallar, hayvanlar telef oldu. Şimdi onların (müslümanların) üzerine asker göndermenin tam zamanıdır. Hiç zayiat vermeden sonuç alırsınız. 
Memleket de bu sıkıntıdan böylece kurtulmuş olur...” 


Müşrik Arap kabilelerinin mektupları İmparator Herakl'a ulaşınca üzerinde bomba tesiri yaptı. Devlet, ileri gelenlerini derhal toplayarak onlarla görüşmeler yaptı. Sonunda 40.000 kişilik bir ordu ile Medine'ye gelip müslümanların işini bitirmeye karar verdiler. Kısa zamanda bütün hazırlıklar yapılıp ordu yola çıkarıldı. 

O sıralarda Bizans'ın üç eyaleti durumunda olan Suriye'de, özellikle de Şam'da yapılan bu hazırlıkları gören tüccarlar da mallarını satmak için Medine'ye kadar gelmişlerdi. Gördüklerini ve duyduklarını bir bir Allah Rasulü (sav)”- ne ve sahabelere anlattılar. 

Allah Rasulü (sav) derhal ashabın ileri gelenleri ile istişarelere başladı. Sonra da minbere çıkıp güzel bir hitabede bulundu. Sahabelerden, durumlarına göre bu önemli sefer için fedakârlıkta bulunmalarını istedi. Şehitlik ve gazilik üzerinde etkileyici konuşmalar yaptı. Onlara hem dünya hem de 


ahiret için müjdeli haberler verdi. 


Hazreti Ömer (ra) diyor ki: 
“Allah Rasulü (sav)'nü dinledikten sonra herkes kalkıp 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ellerinde ve evlerinde neler varsa ve neler verebileceklerse getirip Allah Rasulü'ne teslim etmek üzere evlerine gittiler. 
Ben de öyle yaptım. Eve giderken kendi kendime: 

“Her hayır ve fazilet yarışında Ebu Bekir bütün sahabelerin önüne geçti. Her zaman en büyük fedakârlığı o yaptı. Bu defa yapacağım yardımla ben Ebu Bekir'i geçeyim” deyip elimde ve evimde ne varsa yarısını alıp Allah Rasulü (sav)'ne geldim. O sırada Ebu Bekir de geldi. Getirdiklerini Allah Rasulü'nün mübarek ellerine koydu. Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu: 

"Ey Ebu Bekir! Aile fertlerin için evinde hiçbir şey bırakmadın mı?” Hazreti Ebu Bekir (ra): 

"Ey Allah'ın Rasulü! Evimde aile fertlerim için ancak Allah'ı ve Rasulü'nü bıraktım” dedi. Ben de getirdiklerimi Allah Rasulü'nün önüne bıraktım. Allah Rasulü (sav) bana da: 

“Ey Ömer! Ailen için evinde birşey bırakmadın mı?” 
buyurdu. Ben de: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Servetimin yarısını aile fertlerime bıraktım, yarısını da size getirdim” deyince Allah Rasulü (sav): 

“Sizin ikinizin arasındaki derece farkı sözlerinizdeki gibidir” buyurdular. Ve ilave ettiler: 

"Ey Ebu Bekir! Fazilet ve fedakârlık yarışında hiç kimse sana erişemez." 

Tirmizi'nin Abdullah ibni Semüre (ra)'den rivayetine göre bu zat diyor ki: 

“Bir de gördük ki Hazreti Osman (ra) eteğine bin dinar altın koymuş geldi ve Allah Rasulü (sav)'nün önüne koydu. 
Allah Rasulü (sav) mübarek elleriyle o dinarları karıştırırken bizzat gözlerimle gördüm” dedi. 

Bir başka rivayette de Hazreti Osman (ra) Ceyşü"l-Usre, yani Tebük seferi için bin dinar altın para, yetmiş kadar at, ayrıca 300 miskal altın getirip müslüman askerlerin mühimmatı için teslim eyledi. Bundan sonra Allah Rasulü Osman (ra) için bir güzel dua buyurdu. “Allah'ım! Osman'dan razı ol. Ben ondan razıyım” diyerek duasını bağladı. 

Hazreti Osman'la ilgili olan bir başka rivayette de: 

“Allah'ım! Osman'dan hesabı sen kaldır” diyerek dua buyurduğu nakledilmiştir. 
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Hazreti Osman (ra) ile ilgili bir rivayet de şöyledir: 

“Tebük seferine hazırlık haberi çıktığı sırada Hazreti Osman 100 develik bir ticaret kervanını Şam tarafına doğru hareket ettirmek üzere idi. O 100 deveyi sırtlarındaki ticaret mallarıyla birlikte müslüman askerlere mühimmat olmak üzere getirip Allah Rasulü (sav)'ne teslim etti. Bu fedakârlıklarından dolayı Allah Rasulü (sav) ona pek çok duada bulunduğu için, hadis ve tefsir alimleri “Ahirette Osman için hesap 


yoktur” demişlerdir. 


Rivayete göre cennetle müjdelenen on sahabeden biri 
olan Abdurrahman b. Avf'ın (Allah cümlesinden razı olsun) 8 
bin dirhem gümüş parası olup onun yarısı olan 4 bin dirhem kuruşunu alıp Allah Rasulü (sav)'ne getirdi. Allah Rasulü de o parayı diğer parlarla birlikte askerin mühimmatı için sarfeyledi. 

Allah Rasulü (sav), Abdurrahman b. Avf'ın malının bereketlenmesi için özel dua buyurdu, o da bundan sonra çok zengin oldu. Tefsir ve hadis alimleri en zengin müslümanın Abdurrahman b. Avf (ra) olduğunu söylemişlerdir. 

Her zaman için müslüman bir mücahide yardımda bulunmak her hususta zengin olmak için yegane yoldur. 
Mücahide yardım edenin parası bereketle olur. Bu husus defalarca denenmiştir. 

Aslında Allah Rasulü (sav)'nün ordunun ihtiyacını görmek için kimseye ihtiyacı yoktur. Çünkü onun mukaddes gücünde ve mu'cizelerinde dağların taşların onun emrinde olduğu, istediği takdirde taşların ağaçların altın, gümüş ve mücevher olacağında şüphe yoktur. Kıyamete kadar gelecek ümmetlerine örnek olması için sahabelerin fedakârlığını örnek göstermiştir. Bu husus o günden bugüne, hatta kıyamete kadar devam edecek olan bir sünnettir. Savaşa bizzat katılanlarla onları paralarıyla destekleyenler, şehitlik ve gazilik şerefini bu suretle paylaşmış olmaktadırlar. Gerektiğinde askere yardım etmeyen kendi kendine kötülük yapmış olmaktadır. Nitekim Allah Teala buyuruyor: 
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e VB a Yaz JE YASLİ İN ela yl öö a pl pm A İM YE A lr İŞE Me kus 
JE e 2 Zİ Öl) El giy Rİ yandi 


“İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz. 
İçinizden kiminiz cimilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer O'ndan yüzçevirirseniz, yerinize sizden başka bir toplum getirir. Artık onlar sizin gibi de olmazlar.” (Muhammed suresi, ayet. 38) 

Bu ayete göre insanlar farz olan harcamayı yapmak zorundadırlar. Eğer bunu yerine getirmezlerse, helaki hak eden bir topluluk olurlar. 

Bir başka ayette de aynı konuda şöyle buyuruluyor: 


MİN e şiş eser eledi" 
Yİ göle öl SY gi gö! 0 


“Eğer iyilik ederseniz, kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz...” (İsrâ suresi, ayet. 7) Bu konuda daha başka ayetler de bulunmaktadır. 
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İSLAM DİNİNDE EKMEĞİN ÖNEMİ 
VE BİZDEN BEKLENEN 


Hatib'in ve Deylemi'nin merfu olarak rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


ü EA Kağı 238 CARLA İN ali Ya ll ya gd İd gi “La Ağla AN OY İİİ 0 ÇİN ÖLSE g gl İl 


“Allah Teala buğdayı kendi nurundan yarattı. Arpayı da 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kendi kıymetinden... Herhangi bir millet bu iki mukaddes nimeti küçümserse, Allah onları kıtlıkla terbiye eder. Her iki nimet de Allah Teala'ya o milleten birlikte şikayette bulunurlar ve ilahımız! Bu millet bizi hor görüyor, bizimle sanki alay 


ediyorlar” derler.” 


İmam Ebu Mansur ed-Deylemi'nin “Müsnedü"l-Firdevs” adlı eserinde Enes ve Ebu Musa el-Eş'ari (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şu duayı irad buyur- 


muşlardır: 


Yy iğ Ya e Yali Şİ Yu, lay esi Jİ > le VA İSİ böy *U 

“Allah'ım! Bizleri İslam dini ile şereflendir. Ekmekle de şereflendir (bizi İslam'sız ve ekmeksiz bırakma!) Ekmek olmasaydı ne oruç tutabilir, ne namaz kılabilir, ne hac edebilir, ne 


de cihad yapabilirdik. Denilmiştir ki: “Bunların hepsi ancak ekmekle mi yapılabilir? Başka 


türlü imkân yok mudur?” 
“Evet, hepsinin yapılabilmeleri ekmeğin varlığına bağlı- 


dır. Ekmek olmadan bunların hiç birisi yerine getirilemez. Cebrail Aleyhisselam Rabbim'den getirip bana haber verdi. Buyur- 


dular ki: 
Allah Teala sizin rızkınıza kefildir. Buyurdular ki: “Ben 


şanı yüce olan Allah onların rızkını buğdaydan yarattım.” 


Ebu Naim'in Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


İLİN Dİ Aİ A İY NİS YS ld öz ie ENİ 


“Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim! Sizler hac veya umre için evinizden çıktığınız zaman, muhtaç olanlarınız yollarda veya Mekke'de ticarette bulunup rızkınızı “kazanın. Ancak rızık elde etmek için sebeplere değil, 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Allah'a güvenip dayanın. Muhakkak ki Allah Teala (cc) ekmeği göğün ve yerin bereketinden yaratıp sizin yararınıza sunmuştur. 
Onu rahatlıkla yer ve vücudunuza yarar sağlarsınız.” 


Hâkim'in, Beyhaki'nin ve Taberâni'nin Aişe (ra)'den, Ebu Sekine'den ve Abdullah b. Ümmüharam (ra)'dan rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: 


Sy İŞİ AĞ İl di 406 Ve 2 a Sİ öğ ZAİN ya Sİ 
KY EY a İZ sa 


“Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim! Ekmeği ikram ederek ona olan saygı borcunuzu yerine getirin. Bir kimse ekmeğe gereken saygıyı gösterirse, Allah Teala o kuluna beklemediği yerden çeşitli ikramlarda bulunur. 
Muhakkak ki, Allah Teala ekmeği göğün bereketinden indirdi. 
Yerin bereketinden ortaya çıkarıp sizin yemenizi kolaylaştırdı. 
Bu hususta Allah Teala'nın sonsuz kudretini ve gücünü iyi düşününüz. Orta yere gelen ekmeğin aslı nedir? Neden yaratılmıştır? Nereden gelmiştir? Kaç şeyden meydana gelmiştir? 
Nitekim Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: 


“İnsan yediğine bir baksın! Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı 


bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.” (Abese suresi, ayet. 24-32) 


Hâkim'in Amr b. Cübeyr (ra)'den riayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 
yi Ker gil a ale KP (ız İş 


“Yemek yiyeceğiniz vakit ayaklarınızdaki ayakkabılarınızı çıkarınız. Çünkü böyle yapmak Allah Rasulü (sav)'nün güzel 


sünnetlerindendir.” Ki 
Taberâni ve Beyhaki'nin Aişe ve Ümmü Seleme (ra)'- 


den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle 


buyuruyor: 


“Ekmeği Acemlerin bıçakla kestiği gibi bıçakla kesmeyin. Öyle yapmak ekmeğin bereketini giderir.” 

Bir başka rivayette de Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Ekmeği elinizle kırıp koparın. Çünkü elle bölmekte bereket vardır. Bıçak ile kesmek kibirliliğin alametidir.” 

Bir kimse yemek yiyeceği sırada ekmeği ufak ufak bölsün. Bölüm sırasında aşağıdaki duayı üç, beş, yedi veya onbir defa okusun. O sofrada pek çok bereket ve sırlar meydana gelir. Bu husus defalarca denenmiş ve şaşılacak sonuçlar görülmüştür. Ben bu hususta okumayı adet haline getirmek isteyenlere ders olarak veriyorum. (Metin yazarı bu ifadeyi kullanıyor.) Özellikle fakirlerin sofralarında veya yemeğin az bulunduğu bir yerde bu dua bildirilen şekilde muhakkak okunmalıdır. Allah Rasulü (sav) bu duayı okuyup nice bereketler mucize olarak görülmüştür. Gaflet edilme- 


melidir. Dua budur: 
EŞİ «hs çi 


Allâhümme azzım fihil berekeh* 
“Allah'ım! Bu yemeği çoğaltıp bereketli eyle.” 
Taberâni'nin, Hâkim'in, Tirmizi'nin İbni Abbas (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: ie ei e. İP a İD ai a, e 
İİ gel Yi 1S Ola ÜSİ ŞU Ya SU Ya yi ge İY ğa .. 5 t a pie e Ye de a e “a, 
Da AİN ÖNE Şİ a İSE İğ EN Sİ ŞİR ZİL İÜ Yi id a - li diz US 33 | Lr Yı 
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“(Sevgili ashabım ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim!) Sizler yemeğinizi iki parmağınızla ve sol elinizle yemeyiniz. Çünkü bu şekilde yemek yemek şeytanın adetidir. Mü'- min yemeğini sol elle yiyemez. Yemeğinizi muhakkak üç parmağınızla yiyiniz. Üç parmağı bir arada kullanarak yemek yemek Allah Rasulü (sav)'nün sünnetidir. Beş parmağınızı birden kullanarak da yemeyiniz. Çünkü bu şekilde yemek yemek de fellahların (cahil arapların) âdetidir. Duvara, yastığa veya herhangi bir şeye yaslanarak da yemek yemeyiniz. Bu şekilde yemek de kibirli kişilerin adetidir. Ekmeği koklamayınız. 
Çünkü ekmeği ancak hayvanlar koklayarak yer.” 


Nesai'nin, İbni Sünni'nin Ebu Ümame'den, Beyhaki ve Hâkim'in de İbni Abbas (ra)'dan rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: N 

“Yemek yemeğe âl — (Bismillah) ve ai iS (Bereketüllah) deyip başlayınız. Yemeği yiyip doyduktan sonra 

Gi İl dk Ji (Elhamdü lillâhillezi)'den Şe esi ax (Yevme 


yekömül hısâb)'a varıncaya kadar tamamı okunmalıdır. 
Yemek yiyip Elhamdülillâh dendikten sonra bu duayı kim sonuna kadar okursa, gelmiş ve gelecek günahlarının tamamı affolunur. Bu konu “Mefzaü'l-Halâyık Menbaü"'l-Hakâyık” adlı eserde geniş bir şekilde işlenmiştir. 

Yemek sonunda okunması tavsiye edilen dua şudur: 


A ei öl | Böle JE Şİ Kir AE 
Ke A e e sl Ğİ) e b az BN çer açlar 2) 
İİ yü yi yea 


“İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim duyan işitendir.” 

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur!” 

“Ey Rabbimiz! Amellerin hesap olunacağı gün beni, anababamı ve mü'minleri bağışla!” (ibrahim suresi, ayet. 39-41) 

Rivayete göre, İsmail Aleyhisselam doğduğu zaman babası İbrahim Aleyhisselam 99 yaşında idi. İshak Aleyhiselam doğduğunda da 112 yaşında bulunuyordu. İshak peygamber, İsmail peygamberden 13 sene sonra Sare'den dünyaya gelmiştir. İsmail Aleyhisselam da Hacer'den doğmuştur. 


EKMEĞİN BÜYÜK KERAMETİ HAKKINDA 
DÂNİYAL PEYGAMBER'DEN BİR HİKAYE 


Rivayete göre, Dâniyal Aleyhisselam yolda giderken: 

"Ey Dâniyal! Dur, birazcık bekle. Çok acaip bir şey göreceksin” diye bir ses duydu. Dâniyal Aleyhisselam etrafına bakındıysa da bir şey göremedi. İkinci defa aynı şekilde kendisine tekrar seslenildi. Bu defa yine durdu ve bakınmaya başladı. Sonunda bir evden çağırıldığını anladı ve bundan sonra olanları şöyle anlattı: 

“Bana “bu evin içerisine gel” diyerek seslenilmeye devam edildi. Ben de o eve girdim. Evin içerisinde inci ve yakutlarla bezenmiş bir sedir ve üzerinde aynı kıymette bir sergi. 
Beni çağıran ses o sergiden geliyordu. Ses gelmeye devam 


etti: 
“Ey Dâniyal! Sedirin üzerine çık da bak bakalım. Acaip 


şeyler göreceksin.” 

Bunun üzerine sedirin üzerine çıktım. Sedirin üzerinde misk ve ambere batırılmış gibi güzel kokan bir döşek. 
Döşeğin yüzü altın sırma ile bezenmiş. Döşeğin üzerinde uyur gibi yatan bir genç vardı. Genç, daha önce vefat etmiş bir kimse idi. Ölü gencin üzerindeki elbise türlü süslemelerle bezeli, kıymetine paha biçilmez bir elbise idi. Elbiseye para ile kıymet biçmek mümkün değildi. 

Ölü gencin sol elinde altından bir mühür vardı. Başında altından bir tac paıldıyordu. Belinde bir yeşil kemer, kemere bağlı güzel bir kılıç... Onları seyrederken bir ses daha işittim. 

“Ey Dâniyal! Bu kılıcı eline al ve üzerindeki yazıyı oku!” 
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Bunun üzerine ben kılıcı elime aldım, üzerindeki yazıya baktım. Şunlar yazılı idi: 

“Bu kılıç, Uc oğlu Samsam'ındır. 1700 sene dünyada ömür sürdüm. 12 bin câriyenin birini izale ettim. 40 bin şehir kurdum. 70 bin ordu ile savaşıp hepsini tepeledim. Her orduda 70 bin komutanları var idi. Her komutanın yanında 12 
biner asker bulunuyordu. 

Adaletle hüküm vermeyi yanımdan uzaklaştırıp istediğim gibi karar veriyor. Sonucunu tayin ediyordum. İnsanların kılıçla vurmayı zevk haline getirmiştim. İnsanlara her aklıma gelen zulmü yapıyor, onların acı çekmelerinden zevk alıyordum. Gözüm o kadar karardı ki ahmaklı sınırını çoktan aşmıştım. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu düşünmüyordum bile. Kendimden başkasına mülkiyet hakkı tanımıyordum. 
Herkesin nesi varsa hepsi benimdi. Bir zaman geldi hazinelerimin anahtarları 40 katır yükü oldu. Dünyanın bütün vergileri, haraçları bana geliyordu. Hayatım boyunca kimse bana karşı gelip benimle münakaşa etmedi. Ben, insanların üstünde ilahlık davasına kalkıştım. Herkesi kendime tapınmaya mecbur kıldım. Bundan da zevk alıyordum. Zaman geldi, memleketimde her şey tersine gitmeye başladı. Kısa zamanda yerden otlar bile bitmez oldu. Yiyecek içecek şeyleri bulamaz oldum. Bir avuç dolusu altına ya bir o kadar buğday veya arpa istedim. Bin ölçek altın versem bile bir lokma ekmekli zahire bulmak mümkün değildi. Sonunda aç olarak öldüm. i 

“Ey insanlar! Çok düşünün! Benim halimden ibret alın. 
Dünyanın malı mülkü sizi gururlandırmasın. Beni dünyalıklarım gururlandırdılar. Ancak, servetimin bütün günahları benim omzuma yıkıldı. Yakınlarımdan, dalkavuklarımdan hiç kimse günahlarıma ortak olamadılar. Aklı olan dünyaya ihtiyacından fazla bağlanmasın. Ancak ölümü, ölüm ötesi ahiretini düşünsün.” 

İnsana yakışan, daha çok ahireti düşünmek, iki yüzlülükten, samimiyetsizlikten, zulümden, insanlara eza ve cefa etmekten sakınmak ve ibadetlerle süslenmektir. Adaletle hükmetmek, fakirleri, yoksulları, dul ve yetimleri kollayıp gözetmek, onların ihtiyaçlarını gidermektir. Muhakkak ki ahirette 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fayda verecek olanlar bunlardır. Bu, dünyayı ebedi yurt sa- 


nanlara ibret alınacak bir hikayedir. 
Bu hikaye, “Rühu'l-Beyan Tefsiri”nde: 


Senad Ja li GEZE 


Ayeti kerimesinin tefsirinde de geçmektedir. 
İbret almayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. 


GAZİLERİN NAMAZLARI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ Yüce Allah (cc) buyuruyor: 


öğ 5 yeli 158 ur el Vay ML da öl gez 
SEA YE ğa le ES öl öş 


“Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üze- 
. p , rinde yatarken (daima) Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz mü'minler üzerine 


vakitleri belli bir farzdır.” 
Bu ayet ve bundan evwvel geçen iki ayet, yolculukta ve 


tehlikeli durumlarda namazın nasıl kılınacağını anlatmaktadır. Sünnet ve tatbikattan anlaşıldığına göre yolculuk hailnde, dört rekatli namazların kısaltılarak iki rekat kılınması için düşman tehlikesi şart değildir. 90 kilometrelik bir mesafeyi kat etmek üzere yola çıkan her müslüman bu ruhsattan istifade eder. Düşman veya beklenen tehlike karşısında kılınan farz namazların ayette iki rekat olarak tarif edilmesi, ordunun aynı zamanda seferi olmasındandır. Bu durumda cemaatle namazın nasıl kılınacağı konusunda iki uygulama şekli vardır. 

Hanefilere göre, birliklerin bir kısmı düşman karşısında dururken, diğer kısmı gelip imamın arkasında namaza dururlar. Birinci rekat tamam olunca yerlerine giderler. İkinci kısım gelir ve imamla birlikte bir rekat da onlar kılar, birinciler ile yer değiştirirler. Bu sırada imamın namazı tamamlanmıştır. 
Bunlar imamın arkasında imiş gibi (okumadan) namazlarını tamamlar ve yerlerine giderler. Diğer kısım ise gelerek veya yerlerinde —yetişemedikleri rekati kılıyormuş gibi- okuyarak namazlarını tamamlarlar. 

Şafii ve Mâlikilere göre, birinci grup imamla ilk rekatı kılınca imam ikinci rekatın kıyamında bekler, bunlar namazlarını tamamlayıp yerlerine giderler ve ikinci grup gelir, imamla bir rekat kılarlar, imam son oturuşta onları bekler, kalkıp bir rekat daha kılarlar ve imamla beraber selam verirler. 

Namaz en büyük zikirdir. Allah'ı anma şekillerinin en mükemmelidir. Aklı eren kimse için onu terketmenin hemen hiçbir mazereti yoktur. Darlık zamanlarında ruhsatlar ve kolaylıklar vardır. Genişlik ve huzur zamanlarında ise vakit ve erkânına riayetle tam olarak kılınır. Allah'ı zikretmek yalnızca namaz haline münhasır olmamalı, müslüman her halinde Allah'ı anmaktan gâfil bulunmamalıdır. 

Şu şekilde zikre devam etmek yerinde olur: 


> 1 .. - 7 , ise ri a * 
eee dl İğ azra al yıadı y 


Lâ ilâhe illellâhu muhammedun rasülüllahi bi adedi ılmillâh”* 

“Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Muhammed Rasulü'ne salât ve selam olsun.” 

Şehadet kelimesi mü'minlerin kılıcı, düşmanlarına kırıcı, duaların efdali, zikirlerin azamıdır (en büyüğüdür). 


tü yaya LE Ml Ğİ ik da yp al y Dİ 


Eşhedü en lâ ilâhe illellâhu ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülüh* 

“Ben şehadet (tanıklık) ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Yine ben şehadet ederim ki, Muhammed onun hem kulu, hem de elçisidir.” 
Deylemi'nin Ebu Umame (ra)'den rivayetine göre Allah 


Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 
BNA Aile gl MY çö ANL) ÖYLE Ya) Bad aç ŞE ÖN 
PL DİN Giz çe EZİN Şİ eş 


“Bir kimsenin Allah yolunda hizmette bulunurken kıldığı namazı 25 vakit kılmışcasına sevap kazandırır. Bir gazinin düşman karşısında kıldığı bir vakit namaz 700 vakit kılmışcasına sevap kazandırır. Bir gazinin cemaatle kıldığı bir vakit 


namaz 47 bin vakit namaza muadildir.” 


Deylemi'nin Maz' (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 


"ağla gap ALDİN AL DİN Üre Şİ a 


“Gazinin bir defa (Sübhânellâh) demesine karşılık 70 


bin sevap verilir. O 70 binden her biri de onar kat artırılmak 


suretiyle değerlendirilir.” 


Taberâni'nin Muaz (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Allah yolunda savaşmakta olan gazinin Allah Teala'yı güzel isimleriyle bol bol anması (zikretmesi) ne güzeldir. O halde yapılan zikrin her kelimesi için 70 bin sevap verilir. 
Bunu on ile katlamak gerekir. O durumda iken sadaka vermek de aynı miktarda sevap kazanmaya vesiledir. 

Alimlerden bazıları gaziler için takdir buyurulan savaş ölçünün dışındadır. Onların sevabı sayı ile ifade edilemez. 
Verilen rakamlar çokluk ifadesi içindir demişlerdir. Nitekim ayet-i kerimede de şöyle ifade buyuruluyor: 

Allah Teala (cc) şöyle buyuruyor: 


Pİ 


4; 


5 gg Cal ZAİN SAN AR GE Za gi 
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“Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana dönecektir.” 
(Mülk suresi, ayet. 4) 


© 


MADDİ VE MANEVİ SİLAHLAR 


Allah Teala (cc) buyuruyor: 
Mez AYAN gi AĞ İyİ yiz Kdk ala öp 


“Ey iman edenler! (Silahlanarak) tedbirinizi alın. Bölük bölük savaşa çıkın, yahut (gerektiğinde) topyekün savaşın.” (Nisa suresi, ayet. 71) 


Barış işinde yaşamak arzu edilir bir şey olmakla beraber, tarih boyunca devamlı gerçekleştiği görülmemiştir. 
Uzun tecrübelerden sonra sulh, dirlik ve düzenlik isteyenlerin ancak savaşa hazır olmakla bunu elde edebilecekleri anlaşı!- mış, “Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-u salâh” denilmiştir. 

İslam dini, meşru müdafaa için, yeryüzünden zulmü, baskıyı kaldırmak, gerçek din ve vicdan hürriyetini sağlamak için savaşa izin vermiş, müslümanları cihada çağırmıştır. 
Müslümanların vazifesi her zaman cihada hazır olmak, fakat meşru sebep bulunmadıkça onu yapmamak, hazırlığı sulhun teminatı kılmaktır. 


İki çeşit silah vardır. 

1. Bilinen maddi silahlar. Ok, kılıç, tüfenk... derken zamanımızda füzeler, nükleer silahlar, elektronik silahlar, biyolojik silahlar... birbirini takip etmektedir. 

2. Manevi silahlar. Havas ilmi gibi. Allah Teala (cc)'ın güzel isimlerinden bazılarını veya tamamını birden zikretmek, bazı sureleri okumak... Yasin suresi, Fetih suresi, İhlas suresi, 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Zilzal suresi, Fil suresi, En'am suresi bunlardan bazılarıdır. 
Bazı ayetleri vird (zikir) olarak okumak da böyledir. Kürsi ayeti, Berae suresinin son ayetleri (Lekad câeküm...) Hasbünellâhu ve ni'mel vekil, yedi ayetler. Leyse lehâ min dünillâhi kâşifetün, Nasrun minellâhi ve fethun karib, Lâ ilâhe ilellâhu eddâfiu muhammedür rasülüllah eş şâfiu... gibi bu bahsi geçen sure ve ayetlerden, Esma-i Hüsna'dan, Tevhid kelimesinden, salât ve selamlardan hangisi istenirse onu çok çok okumaktır. 

Bazı salavatları okuyarak Allah Rasulü (sav)'nin ruhaniyetinden yardım istemek, Allah Teala (cc) katında şefaatını talep etmek, “Vebteğü ileyhil vesilete...” ayeti kerimesine uyarak tevessül edinmektir. 

Hazreti Kur'an'ın hepsini bir defa, üç, beş, yedi, on defa veya daha fazla okuyarak hatmedip yüceler yücesi Allah Teala'dan yardım dilemektir. 

Çünkü Allah Rasulü (sav) yaptığı savaşlardan birçoğunda ayetler, dualar okuyarak Rabbine iltimas edip, yalvarıp 


zafer elde edilmesine vesile olmuştur. 
Yine bu konuda Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: 


Yöylaki 86 SELİ Ve 


“Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah'- adır. Artık o, size yaptıklarınızı bildirecektir.” (Mâide suresi, ayet. 


105) 


Dârekutni'nin Ali (kav)'den rivayetine göre Allah Rasulü 


(sav) şöyle buyurmuştur: 
“Zekeriyyâ Aleyhisselam'ın oğlu Yahya aleyhisselam 


şöyle dedi: 

“Ey İsrailoğulları! Allah Teala (cc) size kitabını okumanızı emir buyurdu. Bu Allah kelamını okuyan kimsenin durumu, sağlam bir kale içerisinde düşmandan korunan bir milletin durumu gibidir. Kalenin, çevresine karakollar ve oralara 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nöbetçiler koyup korunmasını sağlarlar. Onlar kaleye yaklaşan düşmanı defederler. Aynen öyle Kur'an-ı Kerim de bir kaledir. İçerisine sığınanları düşmanlarından korur. Kur'an-ı Kerim kalesinin karakol nöbetçileri bir takım meleklerdir. 
Onlar o kaleye yaklaşanları bertaraf ederler, kaleye asla yaklaştırmazlar. Bu konuda Yüce Allah (cc) yine şöyle buyuruyor: 


öl GAY dil ÖL Nal ya iz MİS yaz MN yi e O isa al A 


ye 30 Ye eğil ya Yİ öge yü 3 NA eğen ÜR 


“Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur.” (Ra'd suresi, ayet, 11) 


Her insanın önünde ve arkasında koruyucu ve yazıcı melekler vardır. Bunlar insanı korudukları gibi amellerini de yazarlar. Ayette işaret edilen bir diğer husus da şudur: Allah bir millete başkalarına nazaran bazı üstünlükler ve bazı nimetler verdiğinde o millet şımarır ve ahlakını bozar dao nimete liyakatını kaybederse, Allah o nimeti onların elinden alır. Millet kendi üstün meziyetlerini bozmadığı müddetçe Allah verdiği nimeti onların elinden almaz. 

Ebu Ya'li ve Hâkim'in Ali (kv)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


Mü) US SİNİZ SİLİN büz 4 ya rn) 

NI AŞUZN yiz ya Ye) ÇİY öy 
“Dua, mü'minin silahıdır. Çeşitli imtihanlar ve felaketler onunla önlenir. Nitekim düşman da maddi silahlarla önlendiği 


gibi. Dua aynı zamanda dinin direği, göklerin ve yerin nurudur.” 
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İbni Asâkir'in Nümeyr b. Evs'ten mürsel olarak ve Deylemi'nin de Ebu Musa (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Dua, Allah'ın askerlerinden bir askerdir. Yani kulun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Allah Teala (cc) duada yardım ve hizmet etme sırları gizlemiştir. Onunla felaketler önlenir, zalimlere karşı durulur, Levh-i Mahfuz'da takdir buyurulan ilahi irade de dua ile değiştirilir. Bu konuyla ilgisi olan aşağıdaki hikaye çok ibretlidir. 


Büyük velilerden Abdülkadir-i Geylani (ks) Hazretleri bir murakabe sırasında Rahman olan Allah'ın Arş'ını gördü. 
Baktı ki müridlerinden birinin hayatında 70 kişiyle zina yazılmış. Hemen şöyle dua buyurdu: 

“Allah'ım! Bu 70 kişiyle meydana gelecek zina olayını o müridin rüyasında takdir buyur” deyince zâhirde olacak fiil rüyaya tebdil olundu. Böylece zinanın hükmü de o müridden düşürüldü.” 


İmam Turpeşti anlatıyor: 

“Abdülkadir-i Geylani (ks) Hazretleri bir gün Levh-i Mahfuz'da gördüğü müridinin 60 ayrı kadınla zina ettiği yazılı duruyor. Hemen Allah Teala'ya iltica edip yalvararak yazının zâhirden rüyaya değiştirilmesine vesile oldu.” 

Başka velilerin hatıralarında da buna benzer bir takım dua sonucu değişmeler anlatılmaktadır. 

Allah Teala (cc), Levh-i Mahfuz'da takdir buyurduğu bir hükmünü dua ve niyaz ile değiştirebileceğini sebepler zincirine bağlayarak haber vermektedir. “Nasıl olsa kaderim değişmeyecek. Cennetliksem cennette, cehennemliksem cehennemde olacağım. Kaderim değişmeyeceğine göre ibadete ne lüzum var” diyerek ibadet ve taatları terkedenleri Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şeriflerinde lanetlemektedir. Böyle düşünenleri bu ümmetin mecusileri olarak nitelemektedir. 

İbadet ve taatlarda bulunmadan Allah'tan ecir ve kabul bekleyenler zamanımızın farmasonları, mason uşaklarıdır. 
Elbetteki kişide ibadet ve taat olmayışı bir ölçüde cehennemlik alametidir. Bu hususlar Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde 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mler ve Allah dostları bunu böyle dirler. 
kafirin ayırd edilmesi için şehamaz kılmayı, oruç tutmayı, zekât ir buyurmuş, kimin hangi yolda 
Bunları yerine getirenler mü'- 
Bu emredilen şeyler kişide bunlarla iki cihanda iftihar 


açıkça belirtilmektedir. Ali bilmekte ve böyle öğütlemekte 
Allah Teala mü'min ile 


det kelimesini söylemeyi, na vermeyi ve hacca gitmeyi em olduğu böylece belli olmuştur. 
min olduklarını ortaya koyarlar. 
iman  alametleridir. Mü'minler ederler. 

KUR'AN-I KERİM'İ SIK SIK 

HATMETMENİN ÖNEMİ 


Yüce Allah (cc) buyuruyor: 
Ya li Pir 


vak yp ze pi yaraya 7 ie Pi A jb ph İl 

nlar ve (gökyüzünde) iki kahepsi ancak sizin gibi topluksik bırakmadık. Nihayet 


etirilecekler.” (En'am suresi, 


“Yeryüzünde yürüyen hayva nadıyla uçan kuçlardan ne varsa luklardır. Biz O kitapta hiçbir şeyi © 
(hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna $9 


ayet. 38) 
ede de şöyle buyurulmaktadır: 


Bir diğer ayet-i kerim iii AŞ İY e İğ Ye 
“Az çok, ya$ kuru her ne çeşit faydalar varsa hepsi Kur'- 


an-ı Kerim'de bulunmaktadır.” 


Bir başka ayet-i kerimede de şöyle buyurulmaktadır: 


EYİ yala! yz iy ay is eş 
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“Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü'minler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsra suresi, ayet. 82) 

Ayetin tefsiri genişletilecek olursa. Kur'an, mü'minlerin gönüllerinde oluşan cehalet hastalıklarına şifadır. Vücutlarında olan hastalıklara ilaçtır. Şeytanın ve onun askerlerinin şerrinden korunmak için sağlam bir kaledir. Düşmanların üzerine saldırmada keskin bir kılıçtır. Allah Teala (cc)'ya ibadet edip O'na yakın olmada delildir. Ölüler için kabirlerinde nurdur, yoldaştır. Ahirette mü'minlere şefaatçıdır. 
Cehennemden kurtarıcıdır. Sırat üstünde aydınlıktır. Cennet içerisinde derece yükselmesidir. Mü'minler için hem dünyada hem de ahirette rahmettir. Allah Teala'nın mübarek cemalini görmek için tercümandır. 

Münafıklar ve müşrikler ona inanmadıkları için onların zararlarını ve cezalarını artırır. 

Kur'an-ı Kerim'in her ayetinde ve hatta her kelimesinde bin ayrı zâhir, bin de bâtın manası vardır. Her manalarının biner özelliği bulunmaktadır. Bunu tefsir ve havas alimleri söylemişlerdir. Şüphesiz onun zâhir ve bâtın manalarının sınırı yoktur. Lokman suresinde Allah Teala (cc) şöyle buyur- 


maktadır: 
ya lpg PİRİ le ba eği Bİ yi pi dl öl ül DUS wâİ ii pe e pre 
“Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından 


yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki, Allah mutlak galip ve hikmet 


sahibidir.” (Lokman suresi, ayet. 21) 


Aynı konuda, Kehf suresinin sonunda da yüce Allah 


yine şöyle buyuruyor: 
DİN Aİ Çİ) AS bole Bed Sİ vaz ulaş Cr İyİ) OS Sİ 
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“De ki, Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar dailave getirsek dahi rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.” (Kehf suresi, ayet. 109) 


İmamlar, sahabelerden çoğunun (Allah onlardan razı olsun) ve diğer İslam büyüklerinin her hafta bir hatim yaptıklarını rivayet etmektedirler. Osman b. Affan, Zeyd b. Sabit, İbni Mes'ud, Übey b. Ka'b ve Abdullah b. Abbas'ın (Allah cümlesinden razı olsun) hatim yapmaya cuma günü Kur'an'ın başından başlayıp En'am suresine kadar, cumartesi günü En'am suresinden başlayıp Yunus suresine kadar, pazar günü Yunus suresinden başlayıp Tâhâ suresine kadar, Pazartesi günü Tâhâ suresinden başlayıp Ankebüt suresine kadar, Salı günü Ankebüt suresinden başlayıp Zümer suresine kadar, Çarşamba günü Zümer suresinden başlayıp Vâkıa suresine kadar, Perşembe günü Vâkıa suresinden başlayıp Kur'an'ın sonuna kadar okumayı prensip haline getirmişlerdir. Senenin bütün günlerini bu şekilde değerlendirmişlerdir. Her hatim sonunda secdeye kapanıp talepte bulunmuşlar, maksatlarına erişme, düşmanlarının şerrinden korunma gibi hayırlı taleplerini, Allah Teala (cc) Kur'an-ı Kerim hürmetine kabul buyurmuştur. 

İbni Abbas'tan (ra) rivayete göre şöyle demiştir: 

"Bu tertip üzere haftada bir defa hatim yapıldığı zaman, her surenin sonunda şu duanın okunması, her amaca ulaşmak için tavsiye olunmuştur: 


OY ELİE ALLİ SİZ OLAN LİİY SEZAİ EN) Az eği a SİZ a 8, ozi ei ol SV az ady e İZİ YANİ Sİ İN gk eş ağ A a bir İY yal a gi Va e — 5) yel Sİ Gü e Je eşli “çek 

al di yle sü Ye eğin e vi ala İl si 


Allâhümme lekel hamdü ve ileykel müştekâ ve entel 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müsteânü ve entel müsteâzü ve aleyket tekelânü ve ileykel masıyr* Yâ kâfiye mühimmâti ekfini fi vuslati ve edfe' anni şerral a'dâi ve hassıl mürâdi ve merâmi* Allâhümme veffıkni ilâ ehabbil ümüri ileyke verzukni min muhabbetike nasiben vâfiran lâ ahtâcü fihi ilâ vesiletin ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym” Allâhümme salli ve sellim alâ men unzile aleyhi hâzel kur'ânel azıymi ve alâ sâiril enbiyâi vel mürseline ve âli küllin minhüm ecmeine bi adedi ilmillâhi rabbil âlemin” 

Manası: 

“Allah'ım! Hamd sana mahsustur. Dilekler sana iletilir. 
Sığınılacak olan, yalvarılacak olan ancak sensin. Ancak sana dayanılır ve güvenilir. Sonunda varılacak yerde senin katındır. 
Ey her önemli işlerimiz için yeterli olan! Beni sana sen ulaştır. 
Düşmanların şerrini benden sen uzaklaştır. İsteklerimi sen yerine getir. Allah'ım! Senin rızana uygun düşen dileklerde beni başarılı kıl. Beni muhabbetinle doyur. Öyle bir doyum olsun ki, onu kazanmada hiçbir vesile aracı olmasın. Güç senin, kuvvet senin, sen büyükler büyüğüsün Allah'ım! Allah'ım! Bu Kur'an-ı Kerim'i kendisine indirdiğin Habibine rahmetle, esenlikle muamele eyle. Diğer nebilere ve rasullere de... Onların aile fertlerine Ehl-i Beyt'lerine, yollarında bulunanların tamamına da. O kadar ki, Alemlerin Rabbi Allah Teala'nın ilmi sayısınca on- 


ların tamamına salat ve selam olsun.” 


Vatanın selameti, ordularımızın dine ve millete yardımda başarılı olmaları, din ve vatan düşmanlarının kahrolmaları için niyet edip, kıraat ve tecvid ilimlerinde mahir takva ehli kişilerden yedi kişi bir araya gelip, kalplerini Allah Teala'ya yöneltip bağlı kılarak, tertemiz bir yerde ve tertemiz elbiseler içinde, haftalık taksimata uygun ve bütün abdestli bulunarak yedi kişi Kur'an-ı Kerim'i ellerine alıp, saygılı ve edepli bir şekilde okuyarak birlikte bir hatim yapıp, tertip edilen duayı da özel yerlerinde okuyarak talepte bulunmanın karşılıksız kalmayacağı kesindir. Bu hususta Allah dostlarından teminat alınmıştır. “Amaca ulaşmak için bundan daha kestirme bir yol bulunmamaktadır” diye haber vermişlerdir. 

Fakat bu günahkâr ve zayıf kul (metin yazarımız kendini kasdediyor) derim ki: “Bu tertip ve ekiple üç, beş, yedi veya on gün arka arkaya yapılacak hatim, dağların üzerine 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okunsa dağlar parça parça olur. Yer üzerine okunsa yerinden ayrılıp göçer. Ölü üzerine okunsa ölü dirilir. Bu hususlara şu ayet-i kerimeler ışık tutmaktadır: 


hi ŞİA ÇİŞİ Ni A İİ yi İdi TA O İş 
YAY yaz Ad aşi ül 223 Yİ İNAT Ge yn İİ za Za venge yiz Da a Je gi ge Va eğ yg 


“Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı, yahut onunla ölüler konuşturulsaydı (o kitap yine bu Kur'an olacaktı). Fakat bütün işler Allah'a aittir. Iman edenler hâlâ bilmediler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi? Allah'ın vadi gelinceye kadar inkâr edenlere, yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir bela gelmeye devam edecek veya bela evlerinin yakınına inecek. Allah, vadinden asla dönmez.” (Ra'd suresi. ayet. 31) ç 

Rivayete göre Allah Rasulü (sav) Mekke kafirlerine İslam'ı anlattığı bir gün, müşriklerden Abdullah b. Ümeyye el-Mahzumi adında birisi dedi ki: 

"Mekke'nin şu iki dağı bizi çok sıkıyor, bunları buradan kaldır da yerimiz genişlesin. O dağların arasından ırmaklar akıt, ziraate elverişli yerler aç, atalarımızdan ölmüş olan filan ve filan şahısları dirilt de söylesinler bakalım, senin söylediklerin doğru mu değil mi?” 

İşte bunun üzerine yukarıdaki ayet indi. Ve onlarla bildirdi ki, peygamber göndermek ve Kur'an indirmekten maksat bu sizin dedikleriniz değildir. Bununla beraber herhangi bir kitap vasıtasıyla öyle şeyler yapılacak olsaydı yine bu Kur'an ile yapılırdı. Ama Kur'an'ın indirilmesindeki hikmet ve gaye herşeyden önce insanları hidâyete erdirmek, kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin ve tenvir etmektir. 

Aynı konuda Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: 


Gla ba b yer e öl a İZİ 
YY İNİ ya çi iz A lü dl İZA Ya 
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“Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” 
(Haşr suresi, ayet. 21) Aynı konuda daha birçok ayet bulunmaktadır. 

Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


Mİ ŞE e OT ASE Giy 


“Bir kimse inanarak Kur'an-ı Kerim'i eritmek üzere bir dağa okusa, muhakkak dağ erirdi.” 

Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'e gereği gibi inanmadan, ona olan görevlerimizi yerine getirmeden, sadece onun zâhirini okuyarak maksadına erişemez. 

Kur'an'dan zâhiren ve mânen yararlanmak isteyen kimse önce inancını, ona bağlılığını ve amellerini düzeltmeli, Ehl-i sünnet inancında olmalı, ona Allah kelamı olduğuna inanarak yaklaşmalıdır. 

“Ben Kur'an-ı Kerim'i hatmettim. Filan sureyi, filan ayeti defalarca okudum. Fakat hiçbir yararını görmedim” demek küfürdür. Allah Teala (cc) o seviyede kalmaktan bizleri koru- 


sun. 
Mü'min, Hazreti Kur'an'ı ganimet bilmelidir. Ondan 


muhakkak zevk almalı, sırlarına ermeye çalışmalıdır. Kendi- 


sine hakkıyla teslim olana sırlarını açacaktır. i Hadis alimleri, Ali (kv)'den rivayet etmişlerdir. İmam-ı 


Ali (kv) Hazretleri diyor ki: 


“Femi bi şevkın” kelimesi yedi harften oluşmaktadır. 
Her harfi bir sureye işaret edilmiştir. Şöyle ki: 1. (3) harfi, Cuma günü, Fatiha ile başlayıp Mâide su- 


resi dahil okunur. Buna işarettir. 
2. (e) harfi, Cumartesi günü, Maide suresinden Yunus 


suresine kadar okunacağına işarettir. 
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3. «e)harfi, Pazar günü, Yunus suresi ile başlayıp Isra suresine kadar okunacağına işarettir. 

4. ç») harfi, Pazartesi günü İsra suresinden başlayıp Şuara suresine kadar okunacağına işarettir. 

5. (.» harfi, Salı günü, Şuara suresinden başlayıp Saffât suresine kadar okunacağına işarettir. 

6. (3) harfi, Çarşamba günü, Vessâffât suresinden başlayıp Kâf suresine kadar okunacağına işarettir. 

7. çö)harfi, Perşembe günü, Kâf suresinden başlayıp Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar okunacağına işarettir. 

Kur'an-ı Kerim okuyuşu sona erince bir hatim duası yapılmalıdır. Dua niyete göre yönlendirilmelidir. 

Hazreti Ali (kv)'nin “Femi bi şevkın” rumuzuyla Hazreti Kur'an'ı yedi güne taksimi daha önce yapılan taksimden efdal 


ve evlâ olsa gerektir. 
En doğru olanı ancak Allah Teala Hazretleri bilir. 


KUR'AN-I KERİM, ESMA-İ HÜSNA 
VE KELİME-İ TEVHİD'İN SIRLARI 


Allah Teala (cc) buyuruyor: 


iğ o 


*dl Je Mezra gk Sg a YY Gİ 


“Bil ki, Allah'tan başka ilah yoktur. (Muhammed suresi, ayet. 
19) “Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, peygamberini, hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.” (Fetih suresi, ayet. 28) “Muhammed Allah'ın elçisidir...” (Muhammed suresi, ayet, 29) 


Abd b. Humeyd (ra)'in Hazreti Ali (kv)'den rivayetine göre Hazreti Ali (kv) diyor ki: 
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“Yaratılanların efendisi, Allah Rasulü (sav)'nden işitti” 

şöyle buyurdular: 

ği “Meleklerin efendisi Cebrail Aleyhisselam'dan işittim” Şöyle buyurdular: “Allah Teala, yeryüzünde Tevhid kelim€” sinden daha yüce ve daha hatırlı bir kelime yaratmadı. Gök“ ler, yerler, dağlar, ağaçlar, karalar, denizler o cümlenin hat!” 
rına yerlerinde sabit kalabildiler. O, ihlas kelimesinin, İsla” kelimesinin, Allah'a yakınlık kelimesinin, takva kelimesinin: kurtuluş kelimesinin, Allah Teala'nın en yüce kelimesinin tÖ kendisidir. 

Tevhid kelimesi terazinin bir kefesine konsa, göklerd€ ve yerde bulunanların tamamı, cennet cehennem ve için” dekilerin tamamı diğer kefesine koysalar Tevhid kelimesi onlardan ağır gelirdi. Hiçbir şey Tevhid kelimesi ile kıyaslana” maz. 

Cebrail Aleyhisselam şöyle devam ettiler: 

“Adem Aleyhisselam'dan zât.; Muhammedinize gelinceye kadar bütün ayetleri ve haberleri Allah Teala'dan alıp peygamberlerine ben getirdim. Bu güne kadar getirdiklerimin içerisinde Tevhid kelimesi gibi bir büyük kelime getirmedim. 
Varlık aleminin yerinde karar kılması, mü'minlerin kalplerinde ve dillerinde Tevhid kelimesinin karar kılıp zikredilmesi dolayısıyladır. 

Göklerin yeryüzüne rahmet yağdırması, yerlerin otlar ve çeşitli bitkiler bitirmesi, ağaçların meyve vermeleri, Allah Teala'nın kullarına sayısız nimetlerini sunması. tevhid kelimesi bereketiyledir. i 

Cebrail Aleyhisselam tekrar buyurdu: 

“Ey Adem evlatları! Şunu iyi duymuş ve bilmiş olun ki, Allah Teala'nın azabından kurtulmanın tek çaresi Tevhid kelimesinin zikredilmesidir. Gazabından kurtulup selamete erme- nin çaresi de yine Tevhid kelimesidir. Allah Teala'ya yakınlık Tevhid kelimesinin zikriyle olur. Allah Teala'nın cehenneminden kurtulup cennetine girmek de yine Tevhid kelimesi zikri sebebiyledir. Müşriklerle, kâfirlerle savaş sebebi, Tevhid kelimesini onlara inandırmak ve öğretmek içindir. 

Muhakkak ki, Tevhid kelimesi hidayet hazinesinden mukaddes bir kelimedir. Velayet elbiselerinden ilahi bir elbisedir. İbadet ehli için Allah'a yakınlık ve O'nun hoşnutluğuna erme sebebidir. Günahkârlar için mağfiret ve rahmet sebebidir. Allah yolunda yürümek isteyen kimsenin ilk başta da, son zamanda da en büyük, en muazzam zikridir. Felaketleri def etmek, düşmanları kahretmek için en güçlü savaş silahıdır. Bütün mukaddes makamlara ulaşmak ve bütün kerametleri yaşamak için en güzel sebeptir. 

Buhari'nin Ebu Musa ve Ebu Hüreyre (ra)'dan rivayet ettiğine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


p p ” , ME sn? e 
EĞ YE BA İşe Saza dl YI 


eğil U3İ ELİN ya VU iz 


Her kim: 


yasi 
“Iİ ye Kazra il YY 


“Lâ ilâhe illellâh muhammedün rasülüllâh” cümlesi ile zikrederse, (bu cümleyi bir defa söylerse) Allah Teala o kulunun üzerinden 99 çeşit felaketi kaldırır. Bu felaketlerin en basiti de içine düştüğü gam ve kederdir.” 


İbni Asâkir'in İbni Abbas (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Başkalarına gösterilmeden gizlice verilen sadaka Allah Teala'nın gazabını söndürür. Sıla-i rahm (akraba ziyareti) ömrü uzatır. Allah Teala'nın emir ve yasaklarını dikkate almamak şerre ve günaha hizmet ettirir. Tevhid kelimesini zikreden 99 belâ kapısını kapatır. Bu belalardan en basiti kalbi baskı altında tutan gam ve kederdir. Bir kimse tam itikad ve ihlasla Tevhid kelimesini zikrederse, ne kadar gam ve kasaveti varsa üzerinden kalkar. Gönlü ferah ve neşe ile dolar, içi nurlanır.” 


Vehb b. Münebbih'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 
“Kim Tevhid kelimesinin tamamını söylerse, Esma-i 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Hüsnâ'nın tamamıyla zikretmiş olur. Bu tevhid kelimesi hayatın ilk döneminde ibadetin başı, hayatın sonunda da ahiret azığımızın en efdalidir. O kelimenin gece gündüz demeden 


zikirle anılması emrolunmuştur.” 


Ebu'l Leys Semerkandi (ra) diyor ki: 
"Her mü'minin gece gündüz Tevhid kelimesi ile zikre- 


dip Allah'ı anması vaciptir.” Farz, vacip ve sünnet ibadetler yerine getirildikten sonra, başta Tevhid kelimesiyle olmak üzere, Allah Teala'yı gece gündüz Esma-i Hüsna ile, diğer dua ve niyazlarla bol bol zikretmek gerekir. 

Şeyhi Muhyiddin (Arabi) Efendi'den sonra zamanının kutbu olan Şeyh Ahmed Efendi (kuddise sırruh) Hazretleri diyor ki: “Tevhid kelimesi ile Allah'ı anmasının da şartı vardır. 
Zikir, sırf Allah rızası için yapılmalı, nefsâni bir istek ve dünyalık elde etmek için, gösteriş için yapılmamalıdır. Talepler, Allah Teala'ya yapılmalı, ne istenilecekse O'ndan istenil- 


melidir. 


izl o Wi 


ŞERDEN KORUNMAK VE MAKSADA ERMEK 
İÇİN YAPILACAK ZİKİR 
Deylemi'nin ve İbni Buhari'nin Enes (ra)'den, Hâtib'in 


İbni Abbas (ra)'den, Ahmed b. Hanbel'in Hazreti Ali (kv)'den, o da Allah Rasulü (sav)'nden, o da Cebrail Aleyhisselam'dan, 


o da Allah Teala'dan şöyle rivayet etmektedir: 


dl Ya İş Sy a şir ye AE Vİ ya Vi gl ba el la JE 283 lak 85 ân Üye 
Allah Teala /ce/'ın azameti büyük, kahr u galebesi 


mahlukat üzerine baskındır. Şöyle buyuruyor: “Muhakkak ki ben kainatın tek ilahıyım. Benden başka 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kendisine kulluk edilecek ibadete layık bir ilah yoktur. Ancak ilahınız ben Allah'ım. Beni bir tek bilip yalnız bana ibadet ediniz. İster erkek olsun, ister kadın, sizden biriniz “Lâ ilâhe illellâhü muhammedün rasülüllâh” deyip bana gelirse, dünyanın belalarından, ahiretin azaplarından korunmak için benim kaleme girmiş olur. Bir kimse benim koruyucu kaleme girerse, dünyanın belalarından, ahiretin de cezalarından kurtulur.” 


Abd b. Humeyd'in Abdullah b. Zübeyr (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Her kim beş vakit kılınan farz namazlardan sonra “Lâ ilâhe illellâhü muhammedün rasülüllah” derse, cehennem kapıları o kimseye ebediyyen kapanır, sekiz cennetin kapıları ardına kadar açılır, dilediği kapıdan cennete girer.” 


Deylemi'nin Ebu'd Derdâ (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte yine Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Her kim günde 100 defa “Lâ ilâhe illellühü muhammedün rasülüllah” derse, Allah Teala o kimseyi kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi güzel olarak haşreder. Mahşer halkı içerisinde ondan daha güzel haşrolunacak olan, Tevhid kelimesini ihlâs ile daha çok zikredenler olurlar.” 

Münavi (ra) diyor ki: 

“Tevhid kelimesini zikretmenin maddi ve manevi faydaları saymakla bitmez. Onu zikre devam edenlerde heybet, muhabbet, şecaat (yiğitlik ve cesaret) oluşur.” 


Şeyh Muhyiddin Arabi, İbni Melek ve diğerleri (Allah onların sırlarını takdis buyursun) diyorlar ki: “Bir kimse Tevhid kelimesini pürüzsüz bir itikad ve tam yöneliş ile bin defa zikir olarak ifade buyurursa, Allah Teala o kimsenin her muradını başka hiç sıkıntı çekmeden ve kolayca ihsan eder.” 


İmam-ı Kastalâni de şöyle diyor: 

“Bir kimse Tevhid kelimesini her sabah abdestli olarak bin defa tekrar ederse, Allah Teala (cc) lütfundan ve kereminden rızık kapılarını ardına kadar açar, her işi kolaylıkla yerine gelir. Akşam yatağına yatıp uyumadan önce Tevhid kelimesini zikreden kimsenin ruhu Arş'ın altına yükselir de orada Allah muhabbetini tadar. Güneş doğduktan sonra 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Tevhid kelimesiyle bin defa zikreden kimsenin iç şeytanları onu asla rahatsız edemezler.” 

Tevhid kelimesini aralıksız bin defa zikreden kimseyi Allah Teala (cc)'nın her türlü felaketten koruyacağında, her türlü hastalıktan, insan ve şeytan şerrinden korunacağında alimler ve Allah dostları ittifak etmişlerdir. 

Rivayete göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Bir mü'min kul ihlas ile “Lâ ilâhe illelüh Muhammedür rasülüllâh” dediği zaman Allah Teala o kuluna yeryüzünde bulunan kadın erkek bütün inançsızların sayısınca sevap ihsan eder. Tevhid kelimesinden hasıl olan kahredici özelliği inançsız düşmanlarının üzerine gönderir.” Bundan dolayıdır ki, savaş içerisinde olanların, sıkıntılı ortamlarda bulunanların “Lâ ilâhe illellâh muhammedür rasülüllâh” zikrine devam etmeleri çok yararlıdır. Nitekim Yüce Allah (cc) da şöyle buyuruyor: 


*v puldi LİF İİ 1S dl 1 S3i LE li 6) Tg gi V 


“Ey iman edenler! Harhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki, başarıya erişe- 


siniz.” (Enfal suresi, ayet. 45) 


Bu ayet-i kerimenin işaretine göre savaş anlarında daima Allah'a dua etmek gerekir. Kulları, Allah'ı anmaktan alıkoyacak hiçbir şey yoktur. Özellikle sıkıntılı anlarda doğrudan doğruya O'na sığınmak gerekir. 

Göklerde ve yerde bulunan bütün yaratıklar, Tevhid kelimesiyle zikreden kimseye itaat ederler. Ona tabi olup yardım ederler. Allah Teala'nın yardımcı bakışı, Tevhid kelimesinin zikredildiği yerdedir. 

Bir savaş sırasında müslüman askerlerin yardım görüp müşrik düşmanlara üstün gelmeleri için kadın erkek herkesin üzerine Tevhid kelimesini zikretmeleri sünnettir. Bu zikredilen yerler camiler olabilir, tekkeler olabilir, iş yerleri olabilir, evler, sahralar olabilir... Ancak zikir sırasında aşağıdaki tertibe 


göre zikredilmesi daha uygun olur: 
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A gis sl GA ki dü; Hasr gli âl YI dıy 


Lâ ilâhe illellâhüd dâfiu muhammedün rasülüllâhiş şâfiu bi adedi ılmillâh”* 


Tevhid kelimesini zikrederek düşmanla savaşmak top tüfek ve diğer savaş araç ve gereçleriyle savaşmaktan daha faziletlidir. Hatta güçlüdür de. Tevhid kelimesinin askerleri pek çoktur. Müşriklerin kalplerinde iman ve Kur'an olmadığı için oTevhid'in hassaları onlara çok etkili olur. Peygamber Efendimiz (sav(in bütün savaşlarında ağırlıklı silah havas ilminin gerekleridir. Allah dostlarının ve Allah'a yakın olanların savaşları Tevhid kelimesinin zikri ve hassalarıyladır. Ahir zamanda geleceği haber verilen Mehdi'nin askerlerinin silahları da Tevhid kelimesinin zikri ve çeşitli tesbih ve tehlillerdir. Birçok hadis-i şerif bize böyle haber vermektedir. 

Bir takım hadis aliminin yine bir takım sahabeden rivayetlerine göre birçok açmazı açmak, olmazı oldurmak için her kim 70 bin defa “Lâ ilâhe illellâh muhammedür rasülüllâh” diye zikrederse, en kısa zamanda maksadına kavuşur. Ayrıca ahirette de cehennem azabından kurtulmuş olur. 

Seyyidler ulusu Zeynelâbidin (ra) Hazretleri'nin rivayetine göre 70 bin Tevhid kelimesini zikreden kimse her istediğine kavuşur. 

Abdürrezzak'ın Vasıle b. El-Eska” (ra)'den rivayetine göre 85 bin defa Tevhid kelimesini tekrar eden kimsenin kalbinden hakiki iman, bitki yeşerir gibi bitip yeşerir. Sonuçta her amacına ulaşır, düşmanları ona asla zarar veremezler. 
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ALLAH RASULÜ (sav)'NÜN BAZI SAVAŞLARINDA 
DUA VE ZİKİRLE ZAFERE ULAŞTIĞI 


Savaşlar iki kısma ayrılır: 

I. Çeşitli aletlerle yapılan savaşlar. 

2. Çeşitli dua, zikir ve Kur'an'la salavat-ı şerife okuyarak yapılan savaşlar. 

Dua, zikir, Kur'an ve salavatlarla yapılan savaşlarda ise okunan şeylerin sırları bereketiyle İslam düşmanlarının üzerine bela ve felaketler musallat olur. Allah Teala (cc) o düşmanları dilediği sebeplerden birisiyle helak eder. 

Allah Teala (cc) sevgili Habibini, Hicret gecesinde evi kuşatılıp öldürülmek üzere bekleşilirken, Yasin suresinin başından itibaren “Fe ağşeynâhüm fehüm lâ yübsırün”e kadar okudu ve yerden bir avuç toprak alıp “Şâhetil vücühu lil hayyil kayyüm” deyip müşriklerin üzerine attı. Sonra da bekleşenlerden hiçbiri onu göremeden doğruca Ebu Bekir (ra)'in yanına gitti. Birlikte Sevr mağarasına doğru yollandılar. 

Allah Rasulü (sav), bizzat hicret etmezden önce sahabelerini peyderpey Medine'ye göndermiş, hepsi Medine'ye ulaştıktan sonra ve Allah Rasulü'nün hicretinden 15 gün evvel Ömer (ral'i geriye kalan 20 kişilik sahabe grubu ile son defa Medine'ye yollamış idi. Artık Mekke'de sadece üç kişi kalmış bulunuyordu. Bunlar, bizzat Efendimiz, Ebu Bekir ve Ali (ra) idiler. 

Bu sırada Mekke müşrikleri bir araya gelip ashabın tamamının Medine'ye hicret ettiğini, Efendimiz'in iki yakını ile kaldığını, evini kuşatıp hayatına son vermenin tam zamanı olduğunu, o gece bu işi bitirmeleri gerektiğini konuşarak karara bağladılar. Ve konuştukları gibi evi kuşatma altına da aldılar. 
İşte Allah Rasulü (sav) o zaman yatağına Hazreti Ali (kv)'yi yatırıp, Yasin suresinin ilk ayetlerini “ve hüm lâ yubsırün”e kadar okuyup bir avuç toprağı üzerlerine saçarak hepsinin uyumalarını sağladı. 

Bedir savaşı da manevi silahla kazanılan bir zaferdir. 
Mekke müşrikleri bin kadar nefer, hepsi silahlı, çoğu süvari 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olarak mükemmel bir donanımla Bedir denilen Mekke Medine arasındaki yerde buluştular. Müslümanlar 313 kişi olup yeterli o silah ve binite sahip değildiler. Allah Rasulü (sav) burada da manevi silaha başvurmak durumunda kaldı. Önce iki rekat hacet namazı kıldı. Sonra da secdeye varıp, Allah Teala'ya dua ve niyaz edip el-Hayy, el-Kayyüm isimlerini bol bol zikir buyurdu. Sonda yerden bir avuç toprak alıp yine üzerine “Şâhetil vücüh lil hayyil kayyüm” deyip üfürdü ve müşriklerin üzerine doğru saçtı. Bunun üzerine hepsi perişan bir şekilde bozulup dağıldılar. Zafer müslümanlardan yana yüzünü güldürdü. Yapılan dua, okunan Kur'an sırrını ortaya koymuş ve beklenen sonuca ulaşılmıştır. 

Okunan dua ve niyazların bereketi olarak Allah Teala (cc) Bedir'de bulunan müslümanlara bin melekle yardımda bulundu. Bu bin melek ordusu bir müddet sonra üç bin meleğe, bir müddet sonra da beş bin meleğe ulaştı. Her biri ashaptan birinin şekline girerek müşrikleri öldürmeye başladılar. Cebrail Aleyhisselam'ın kamçısıyla yere serilen Ebu Cehil de en büyük meleğin darbesini yemişti. Okunan ayetler, yapılan dua ve niyazlar, varılan secdeler meyvesini vermiş Allah Teala kendisinden yana olanların yüzünü güldürmüştü. 

Allah Rasulü (sav)'nün dua ve niyazları mucize olarak meyve verdi. Nitekim Yüce Allah (cc) buyuruyor: 


“Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde, Allah Bedir'de de size yardım etmişti. Öyle ise, Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız.” (Âl-i İmran suresi, ayet. 125) 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HUNEYN SAVAŞINDA MÜSLÜMANLAR DUA VE HAVAS SİLAHLARINA BAŞVURARAK ZAFER KAZANDILAR 


Allah Rasulü (sav) hicretinin sekizinci yılında Mekke-i Mükerreme'yi fethetti. Şehre bir yetkili tayin edip halkın idaresini ona teslim etti. Sonra da Mekke'ye üç konak uzaklıkta olan ve Taif yakınında bulunan Huneyn'e vardı. Huneyn'e onbini Medine'den, iki bini de Mekke'den olmak üzere yanına 
12 bin asker alarak vardı. (Allah cümlesinden razı olsun). 
Mekke'den ayrılışları, Şevval ayının yedinci Cumartesi günü idi. Üç gün sonra Huneyn'e ulaştılar. 

O sırada Huneyn'de de müşriklerden dörtbin kişi bir araya gelmişlerdi. Müslümanların 12 bin, müşriklerin dörtbin kişiden ibaret olması müslümanlardan birini gururlandırdı ve şöyle dedi: 

“Bu bir avuç kafirlere yenilecek değiliz ya, elbette zafer bizim olacak” dedi. Bu sözü duyan Allah Rasulü (sav) o zata gücendi ve sonuçtan çekinmeye başladı. Her iki taraf hazırlıklarını tamamlayıp savaşa tutuştular. Müslümanlardan Selim kabilesinin atları ürküp geriye doğru kaçtılar. Sonra Mekke'- den katılanlar bozuldu derken arkasından bütün müslümanlar bozulup her tarafa dağıldılar. Allah Rasulü (sav) oniki kişi 


ile savaş yerinde kalakaldılar. 


O gün Efendimiz sırtına iki kat zırh giyinmiş, başına da demirden miğfer giymişti. Binit olarak da altında düldül adı verilen beyaz katırı vardı. Amcası Abbas düldülün yularından yapışıp oniki sahabe ile Peygamber Efendimiz'i korumak için çevresinde çetin mücadele vermişlerdi. 

O sırada amcası Abbas yüksek sesle şöyle bağırdı: 

“Ey Ensar grubu! Ey ağaç altında Allah Rasulü'ne biat edip söz verenler! Ey Bakara suresinin sahabeleri! Diye bağırması üzerine bu sesi duyan müslümanlar feryat figan ederek Allah Rasulü'nün bulunduğu yere gelmeye başladılar. Her biri develer gibi inleyerek, feryat figan ederek oradan buradan sökün edip geliyorlardı. Lebbeyk lebbeyk diyerek dağılan 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sahabelerin tamamı tekrar Allah Rasulü'nün etrafında toplanıverdiler. 

Hazreti Abbas diyor ki: 

“Ben sahabelerin hem Allah Rasulü'nün yanından uzaklaşmalarını, hem de savaş alanını terketmelerini bir ilahi öfkeye sebep olabilir diye korktumsa da etrafında toplananlara Allah Rasulü (sav) şefkatle muamele etti. Onlara tekrar nasihatlarda bulunup, bundan sonra daha ciddi hareket etmelerini, sebat edip kaçmamalarını sıkıca tenbih edip hepsini yeniden düşman üzerine saldırıya geçirdi. Kendisi de yerden bir avuç toprak aldı. Bedir'de olduğu gibi: “Şâheti”l vücühu lil hayyil kayyüm” deyip müşriklerin üzerine saçtı. Atılan topraktan bir zerre bile yere düşmeyip savaş alanında bulunan müşriklerin gözlerinin içerisine gitti. Onlar içerisine toprak dolan gözleriyle meşgul olurken müslümanlar onları teker teker avlayıp savaşın sonucunu getirdiler. Mallarını ganimet olarak alıp kadınlarını, gençlerin esir eylediler. Sonuçta ganimetler ve esirler müslümanlara paylaştırıldı. 

Allah Rasulü (sav)'nün Huneyn savaşı sırasında yaptığı dua aşağıdadır: 


üz eş gla 


Allâhümme leke ve ileykel müştekâ ve entel müsteân” 

“Allah'ım! Şikayetimiz ancak sanadır. Himayesine sığınılacak olan ancak sensin.” 

Cebrail Aleyhisselam orada Peygamber Efendimiz'e şöyle dedi: 

“Firavun'un takibinden kaçan Musa Aleyhisselam'a denizin yol vermesi için Allah Teala'nın ona telkin ettiği duayı bugün sana da telkin etti. O duanın bereketiyle yardım görüp müşrikler üzerinde zafere erdiniz.” 

Sonuçta şu ayet-i kerime nazil oldu: 


e pl SE ERİN 8 Şe b çar 


"öngilk Eİy gi LR) a ENİ İS Le 
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“Andolsun ki, Allah, birçok yerde (savaş alanlarında) ve Huneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. 
amanda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz.” (Tevbe suresi, ayet. 
25) 


ee EE RE Te an Ür “gzel e 
"İSİN el EMS 13785 Sp pl ayi el löğiz 
“Sonra Allah, Rasulü ile mü'minler üzerine sekinetini (sükünet ve huzur duygusu) indirdi, sizin görmediğiniz ordular 


(melekler) indirdi de kafirlere azap etti. İşte bu, o kafirlerin cezasıdır.” (Tevbe suresi, ayet. 26) 


HAMRAÜ'L ESED GAZVESİ VE YETMİŞ ASKERİN 
ÜÇBİN KİŞİLİK KAFİR ORDUSUNU YENMESİ 


Uhud savaşında müşrikler Medine'den ayrılıp Mekke yolunda yolun yarısına kadar varınca Medine'den ayrıldıklarına pişman oldular. Aralarında şöyle konuştular: 

“Bu savaşta biz yenilmiş değiliz. Bunca hazırlık yapıp Medine'ye kadar vardık. İşimiz Muhammed'i ve adamların- dan ileri gelenleri öldürmek, etrafında toplananları bir daha bir araya gelmeyecek şekilde dağıtmaktı. Bunca emeğimize ve çektiğimiz sıkıntılara rağmen bu hususta hiçbir başarı elde edemedik. Şimdi de elleri boş olarak Mekke'ye dönüyoruz. Bu olacak bir şey değil” diye konuşup hemen geri dönmeye ve Allah Rasulü (sav)'nü ve bütün müslümanları öldürmeye aralarında yemin ettiler. 

Ebu Cehl'in oğlu İkrime şöyle dedi: 

“Geri dönme hususunda fikir beyan edenlere ben de katılıyorum. Onlar şu sırada gerçekten perişan durumdalar. 
Uhud'da yedikleri darbe onları hayli sarstı. Geri dönme hususunda acele etmemiz gerek. İşi geciktirirsek toparlanma fırsatı bulurlar, geç kalmış oluruz.” 

Mekkeli'lerin başında bulunan Ebu Süfyan Medine'ye, Allah Rasulü (sav)'ne haber gönderdi. 

“Biz Mekkeliler sizlerle tekrar savaşmaya karar verdik. 
Tamamınızı öldüreceğiz. Hamraü'l Esed denilen yerde sizi bekliyoruz” dedi. 

Haberi alan Allah Rasulü (sav), Bilal'i çağırdı ve ashabın Ravza'da toplanmalarını duyurmasını söyledi. Bilal gereken ilanı yaptı. Allah Rasulü (sav)'nün bütün ashabın silahlarını alarak Ravza'ya gelmelerini, Allah Rasulü'nün kendilerini Ravza'da beklediğini duyurdu. 

Bu gazvede sancağı şerifi taşıma görevini Ali (kv)'ye veya Ebu Bekir (ra)'e verdi. 

Ruhu'l Beyan Tefsiri'nde belirtildiği üzere Mes'ud oğlu Naim (Nuaym) umre için Mekke'ye gitmişti. Dönüp gelirken yolda Ebu Süfyan ve avenesine rastladı. Her ikisi arasında Allah Rasulü hakkında uzun konuşmalar oldu. Ebu Süfyan'ın kalbini Allah Rasulü'nün peygamberliği ile ilgili korku düşmüştü. Sonunda Nuaym'e şöyle dedi: 

“Ey Nuaym, kendi malımdan sana on deve bahşiş olarak veriyorum. Sen şimdi seri bir şekilde Medine'ye ulaş, Muhammed'i ve ashabını biraz oyala. Bizim korkunç bir kuvvetle geldiğimizi söyleyip onu korkut, bize karşı gelmemelerini sağ-Iamaya çalış.” 

Nuaym, Medine'ye geldiğinde Allah Rasulü'nü ve sahabelerini Ebu Süfyan ve ordusuna karşı hareket etmek üzere buldu. Onlara şöyle dedi: 

“Siz ne yapıyorsunuz? Yaptığınız doğru değil. Ebu Süfyan çok güçlü bir ordu ile size karşı geliyor. Siz yerinizde kalıp sadece savunma yapabilirsiniz. Ebu Süfyan'ın buraya gelip hepinizi öldüreceğinden hiç şüphem yoktur. Hiç birinizin bu feci sonuçtan kurtulması mümkün değildir. Ancak canını kurtarmak isteyen kimse derhal buradan kaçıp belki hayatını kurtarabilir. Tekrar söylüyorum. Kim Ebu Süfyan'a karşı buradan hareket eder onunla karşılaşırsa, bir daha Medine'ye geri dönme şansını yakalayamaz” deyince bu sözler ashaptan bazılarının gönüllerinde etki meydana getirdi. Allah Rasulü 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(sav) olanları farkedip, ashaptan bazılarının korkuya kapıl- 


dıklarını görünce onlara şöyle hitap etti: “Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, 


elbette ben buradan hareket ediyorum. İstediğim yerde Ebu Süfyan ve ordusu ile karşılaşacağım. Hiç biriniz benimle beraber gitmeseniz de ben tek başıma da olsa gideceğim” dedi. 

Allah Rasulü (sav)'ne bu seferde yetmiş kişilik bir süvari müfrezesi katıldı. Hepsi de: 


İSİ zari 


Hasbünellâhü ve nı'mel vekil* 

Diyerek atlarına binip yola düştüler. Sonunda Hamraü'l Esed denilen yere ulaştılar. Gece olunca Allah Rasulü (sav) onlara beşyüz yere ateş yakmalarını emir buyurdu. Bunu gören Ebu Süfyan korkup askerleri ile birlikte firar ettiler. Geceleyin bölgeden kaçtılar. Ancak onlardan iki kişiyi yakalayabildiler. Doğruca bunları Efendimiz'in huzuruna getirdiler. 
Ashaba bu kişilerin katledilmesini emir buyurdular. Katledilenler Ebu İzze Şair, diğeri Muaviye b. Mugire'dir. Üçbin kişilik müşrik ordusu perişan bir şekilde etrafa dağılıp gözden gizlendiler. Yüce Allah konu hakkında bir ayet-i celilede şöyle 


buyuruyor: 
şi Ne PA Ya - A > *ç gezi 
Oleg AS ÇE ab İİ İİ 


“(Rasulüm!) Görmedin mi? Biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice (isyankârlığa) sevkeden şeytanları gönderdik.” (Mer- 


yem suresi, ayet. 83) iç : 
Aynı konuda şu iki ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor: 


LZ İİİ) MEY ŞADİ PAYESİ la A8 A Öp YİN Şİ İS 
A de iel ei 2 pp yaşi A EE, dl ÖZ | Aya & ye gemi gi İğ ya Kal geli “İSİN eniyi 

"çk a 


“Bir kısım insanlar, mü'minlere: “Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar. Ama sakının onlardan” dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha artırırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.” dediler. 

“Bunun üzerine kendilerine hiç bir fenalık dokunmadan, Allah'ın nimet ve keremi ile geri geldiler. Böylece Allah'ın rıza- 


sına uymuş oldular. Allah büyük kerem sahibidir.” (Âl-i İmran suresi, ayet. 173-174) 


O yerden hiçbir zarar görmeden, Allah Teala (cc)'dan esenlik nimeti ve ticaret kârı, ayrıca cihad sevabıyla döndüler. 
Cesaret gösterip Allah"ın rızasını kazandılar. 

Şanı Yüce Allah (cc) büyük fazilet sahibidir. Hamraü"! 
Esed denilen yerde her sene sekiz gün olmak üzere bir Arap pazarı (fuarı) kurulur idi. Ashab-ı kiram hazretleri (Allah cümlesinden razı olsun), Ebu Süfyan ve kavmine galip gelip onları defettikten sonra, o pazarda alım satımlar yaparak çok kazanç elde edip Medine'ye döndüklerinde ashab-ı kiramdan bazıları: 

"Ey Allah'ın Rasulü! Savaşmaya gittik, büyük ticari kârlar elde ettik. Şimdi bizim cihad sevabımız boşa mı gittiğ” dediler. Allah Teala katında hem kazaları, hem de ticaretleri 
makbul olduğundan, yukarıda geçen Âl-i İmran suresinin 174 
ncü ayeti ile müjdelendiler. 

Bu kıssa bize şunu hatırlatmış olmaktadır: Din, vatan ve ırz düşmanları her zaman ve her yerde düşmandır. Hangi ülkede ve hangi şartlarda bulunursak bulunalım. Dünyanın herhangi bir yerinde mazlum duruma düşürülmüş din kardeşlerimize yardım hususunda neler yapabilirsek onu yapmaya mecburuz. Çünkü bütün mü'minler birbirlerinin kardeşidirler. 
Zalim durumdaki düşmanlarımızın kahrolmaları, kar gibi eriyip yok olmaları için “Hasbünellâhu ve nı'mel vekil” zikrine devam etmeliyiz. 

Bu zikrin günde yüz kere, 313 kere veya bin kere tekrar edilmesi lâzımdır. Bu zikre devam edenleri Allah Teala günün birinde bu zikirlerini kabul eder. Okuyanların içinde nefesi keskin, ağzı dualı kişi bulunur, onun bereketiyle müşrikleri helak eyler, mü'minler de kurtuluşa ererler. Her kişinin muradı bu mübarek zikirle hasıl olur. Özellikle savaşan din kardeşlerin üzerine okunup bağışlanması sünnettir. 
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Bu mübarek zikrin 100 bin defa okunmasında acaip sonuçlar elde edilir. “Her niyetin hayırla sonuçlanması için bu tertip adeta en büyük zikirdir” diyerek mürşidler bizlere izin vermişlerdir. Hayırlı sonuçlar elde etmek için ihlasla okumak isteyenler de tarafımızdan izin verilmiştir (bu ifade metin yazarınındır). 

Rivayete göre Fuzayl b. Iyaz (ks) bir gün Mina'da bir tepenin üzerine çıktı ve: 

"Öyle bir Allah dostu olsa ki bu tepeyi hareket ettirebilse” dedi. Bunun üzerine tepe sallanmaya başladı. Bunu 


gören Fuzayl tepeye: 
“Sakinleş, sakinleş... deyince tepe eski sabit haline 


döndü. 

Hakâik adlı eserde şöyle denilmiştir: “Mehdi aleyhisselam zamanında bir takım insanlar ortaya çıkacak, onlara “Ishâkiler” denilecektir. Onların o devirde silahları sadece Lâ ilâhe illellâh zikri olacaktır. Başarı sebepleri de ihlaslarıdır.” 


gs 


“HASBÜNELLÂHU VE NI'MEL VEKİL” ZİKRİNİN 
HAVAS VE SIRLARI HAKKINDA 


İmam-ı Beğavi'nin Meâlim adlı tefsirinde İbni Abbas (ra)'dan rivayete göre şöyle demiştir: 

“İbrahim Aleyhisselam Nemrud tarafından ateşe atıldığı sırada “Hasbünellâhu ve nı'mel vekil” diyerek dua etmiştir.” Nitekim Allah Rasulü (sav) de Hamraü”l Esed mevkiinde kendilerini bekleyen üçbin adet Mekke müşriklerine karşı yetmiş adet sahabe ile Medine'den çıkıp Hamraü'l Esed'e doğru yol alırken ve aynı yere vardıklarında hep aynı şekilde 


duaya devam etmiştir.” 
Ebu Naim'in Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü 


(sav) şöyle buyurdu: 
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“Lİ giz ELE Jİ yali İN Lİ YİN 2 ae 


“Nemrud'un ateşi yakıp, İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşin içine atıp yakacağı günde şöyle dua etti: “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil.” 

İbrahim Aleyhisselam zindandan çıkarılmış, mübarek ellerinde kelepçe, boynunda zincir, ayaklarına bukağılar vurulmuş bir halde, lanetli Nemrud'un askerlerinin ortasında, etraf olanları seyre gelen insanlarla dopdolu. 


Nemrud'un çevresinde beşbin yalın kılıç, elpençe divan duran maiyet askerleri, ayrıca yetmiş bin kişilik ordu saf saf durmuşlar. Seyircilerin miktarını saymak ise mümkün değil... 


İbrahim Aleyhisselam bu tablo karşısında siyaset sahnesine getirilirken, Allah Teala Hazretleri'ne olan mükemmel inancında, teslimiyetinde ve vakarında hiçbir eksiklik görülmüyordu. Er meydanına çıkan bir başpehlivan gibi heybetli adımlarla Nemrud'un önüne getirildi. Lanetli Nemrud şöyle dedi: 

“Ey genç adam! Ben sana kıymak istemiyorum. Gel, inancını ve inadını bırak, bana bağlılığını göster de helak olmaktan, ateşte yanmaktan kurtul...” 

İbrahim Aleyhisselam ise tebessüm ederek: 


Sİ ye 


Hasbünellâhü ve nı'mel vekil* 

“Allah'ım bana yeter, O, ne güzel destek, ne güzel dayanaktır.” 

Dedi. Yani halis altını ateş yakmaz. Benim cesedimde Muhammed Aleyhisselam'ın nuru vardır. O, senin ateşini mahvedip söndürür. 

İşte o nur bereketiyle: 


e gi yg sv 
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Şerefli hitabı ortaya çıktı. 
Yüce meali: “Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol, 


dedik.” (Enbiya suresi, ayet. 69) 


İbni Merdüye'nin Hazreti Ali (kv)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


“İSİ g3 dl EL Ağ ek AY ei 0 


“Sevgili oashabım ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim! Sizler önemli işlerinizin meydana gelmesini veya büyük sıkıntılardan kurtulmayı istediğiniz zaman “Hasbünellâhu ve nı'mel vekil” zikrine devam ediniz.” 


Ebu Davud, Ebu Huzeyfe ve Avf b. Mâlik (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Bir kimse yedi defa üst üste “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” derse, Allah Teala (cc) o kuluna şöyle buyurur: 

“Ben o kulumun her işine kefilim. O kimse bu zikrini ister samimi olarak yapsın, ister yalancının teki olarak yapmış olsun, farketmez.” Eğer samimi olmadan yapmış ise aczini ve 


tembelliğini ortaya koymuş olur. 


Aziz kardeşim! 
Aklını başına topla! Bu zikre devam etmeye bak. Bu 


mübarek zikri terketmek ahmaklıktan başka bir şey değildir. 
Önemli bir ihtiyacını gidermek veya karşılaştığın bir sıkıntıyı veya açmazı halletmek istediğin zaman “Hasbünellâhü ve nı'- mel vekil” zikrine sarıl. Bu zikre devam eden kimse, Allah Teala'nın sınırsız yardımına, meleklerin koruyucu kanatları altına girmeye, peygamberlerin ve velilerin ruhaniyetlerinden yararlanmaya hak kazanır. Nitekim daha önce arzedildiği üzere İbrahim Aleyhisselam, Nemrud'un ateşinden bu ayetin zikri sayesinde kurtulmuş, Allah Rasulü (sav) Hamraü'l Esed Gazvesi'nde, üçbin Mekkeli müşrik ordusuna karşı bu zikrin ruhaniyetiyle (o dehşet saçıp büyük ticaret kârı elde ederek yetmiş sahabesiyle birlikte Medine'ye dönmüştür. 

Ebül Leys Semerkandi ve daha birçok büyük İslam alimi 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şöyle demişlerdir: 

“Bir kimse bir takım sıkıntıların içine düşer, dehşete kapılır, korkar ve yardıma muhtaç hale gelir de hâlâ “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” zikri ile feraha çıkmaktan gaflette olursa, o kimsenin gafletine şaşmamak ve üzülmemek mümkün mü?” Nitekim bu hususta gaflette olanları uyarmak için “Fenkalebü bi nı'metin minellâhi ve fazl...” ayet-i kerimesi uyarı olarak yukarıda geçti. (Âl-i imran suresi, ayet. 174) Bu ayet-i kerime ile Allah Teala (cc) “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” ayetinin havas ve sırlarını kulların yararlanmaları için açıkça ifade buyurdu. 


Allah Rasulü (sav) biz aciz ümmetlerini bu ayet-i kerime ile tevessülde bulunup muradlarına nail olsunlar diye, Ibrahim Aleyhisselam'ın hayatından ve kendi hayatından örnekler vererek açıklamalarda bulundu. 


Günümüzde erkek-kadın insanları birçok bakımdan huzursuzdurlar. Nerede ise insanlar güven duygusunu yitirmek üzeredirler. Bunun için işyerinde, bağda, bahçede, çarşıda, pazarda ve heryerde kendimizin güvence altında olmamız için “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” zikrine devam etmeli, arkamızı Allah'a dayamalıyız. O'nun himayesinde bulunmaliyız. Bu ayetin zikriyle evlatlarımızı, dostlarımızı, mal ve eşyalarımızı güvence ve himaye altında bulundurmak istiyorsak “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” zikrine devam edelim... Bu zikri belli ölçülerde yapmayı vird haline getirirsek beklenen sonucu elde etmemiz için daha uygun olur. 


“Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” ayetinin vefki aşağıya çıkarılmıştır. Bir kimse bu vefki yazıp üzerinde bulundurur veya bir su dolu kabın içerisinde bir hafta boyunca bulundurulup, her azalma sırasında ikmal yapılır ve hasta veya herhangi bir niyetin sahibi onu içmeye devam ederse, beklenen sonuca kısa yoldan ulaşır. Bu hususta daha fazla söze hacet görülmedi. 
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di) 


SAVAŞA KATILANLARIN “HASBÜNELLÂHÜ VE NI'MEL VEKİL” AYETİNİ ZİKRETMELERİ VE ALLAH TEALA'NIN RUHÂNİ ASKERLERİNİN ÇOKLUĞU 


“Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” duasını (ayetini dua olarak) okumak İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir. O, bu duayı lanetli Nemrud'a karşı okumuştur. Böylece onun o büyük ateşinden de Yüce Allah (cc) onu kurtarmıştır. 

Bu duayı gerektiğinde okumak aynı zamanda Allah Rasulü (sav)” nün de sünnetidir. O da yanında bulunan yetmiş mücahidiyle birlikte (üç bin Mekke müşrikinin askerlerine “Hamraü”l Esed”de okumuş, hem Allah Teala'nın yardımına nail olunmuş, hem de elde edilen maddi kazançla Medine'ye dönülmüştür. 

Ey mü'min kardeşlerim, Allah'ın selamı, selameti hepimizin, hepinizin üzerine olsun... Bulunduğunuz yerde gece gündüz durmadan “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” zikrine devam ediniz. Çünkü bu zikir, önce de arzedildiği gibi iki ululazm peygamberin, yani İbrahim Aleyhisselam ile bizim peygamberimizin Muhammed Mustafa (sav)'in sünnetleridir. 
Bu dua sayesinde hangi durumdan kurtulmak istiyorsanız kurtulursunuz. Bu dua Allah Rasulü (sav)'nün askerlerinin en büyük silahı idi. Bizler ve sizler için de böyledir. Müslümanların maddi ve manevi düşmanlarına karşı en kahredici silah bu duadır. Bu duayı okuyan kimselere, Allah Teala otoritesini (sekinetini), rahmetini ve sizin görmediğiniz meleklerden askerlerini gönderip size yardım ederler. Allah Teala'nın size yardım edecek manevi askerlerini, rahmetini indirmesine sebep ancak sizin “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil”i devamlı olarak okumanızdır. Bu hususla ilgili olarak Allah Teala (cc) şöyle buyurmuştur: 


ASE NE NE Ni yi öy dy 


“Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.” (Fetih suresi, ayet. 7) 


Bir diğer ayet-i kerimede de Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 


OYA YA EE, öy gi ağ 


“Allah Teala'nın askerlerinin miktarını ancak kendisi bilir.” 

Allah Teala (cc(/ın göklerde ve yerde bulunan manevi askerlerinin tamamı Kur'an-ı Kerim'in hizmetine tasarrufunda da görevli kılınmışlardır. Allah Rasulü (sav)'nün üzerine getirilen salavat-ı şerifeler de böyledir. Melekler onların tasarrufunda da görevlendirilmişlerdir. 


“Delâilü'n Nübüwe” isimli eserde belirtildiğine göre Allah Rasulü (sav) Uhud savaşında yalnız kendisi “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” diyerek dua ettiler. Bunun üzerine düşmanları yenilip perişan olarak geri çekildiler. Hendek savaşında da yine yalnız kendisi bu zikre devam etti. Allah Teala (cc), düşmanı olan müşriklerin üzerine kuvvetli bir rüzgar estirdi. Müşriklerin gözlerine ve kulaklarına kumları doldurdu. Gözleriyle göremez, kulaklarıyla işitemez hale geldiler. Böylece hepsi darmadağın olarak savaş meydanından kaçmak zorunda kaldılar. O sırada ocakta pişen yemeklerini de yerlere döküp onbin müşrik aç ve perişan kalakaldılar. Çadırları rüzgarın şiddetiyle param parça olup etrafa savruldu. Önce bu dehşetli durumu gören Ebu Süfyan askerlerini perişan bir şekilde bırakarak kaçmıştır. 

Ahmed b. Hanbel'in, Tirmizi'nin, Taberani'nin, Hakim'in, Beyhaki'nin ve İbni Merduye'nin İbni Abbas (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyorlar: 


KAİN ELİE OTA) OLEYİ Ye iz ye Çİ öl 


“Müşriklerin kalplerinde iman ve Kur'an bulunmadığın- dan onlar dışı süslü, fakat içerisi harap ve perişan eve ben- 


zerler.” 
Müşriklerin vücutlarının gerçekten manevi anlamda 


harap olduğunu şu ayet-i kerime ne güzel açıklıyor! 


Op e le ya 3 eydi ye ği li ya e, İl 29 31 EM İNEN © ç 0 vi 


“Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir yerin kenarına kurup, onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.” 


(Tevbe suresi, ayet. 109) 


Şu husus iyi bilinmelidir ki, geçmişte önceki peygamberlerin, kavimlerini dine davet ettiklerinde, onlardan iman etmeyenlerinden herbirerlerini bir çeşit sebeple helak edip ortadan kaldırmıştır. Onlardan bazısı aşağıda özetler halinde de olsa bildirilecektir. 

Tefsir ve hadis kitaplarında görüldüğü üzere Allah Rasulü (sav), sahabelerden bazılarına nice havaslar, nice sırlar öğretmiş, Allah Teala (cc)'ın zâhir ve rühâni askerlerini çağırıp düşmanla savaştıklarında onlardan yararlanmıştır. Gerek ilk dönem, gerekse son dönem İslam alimlerinden bu ilimleri bilenler bilmeyenlere öğretmişlerdir. 

Havas ilmini, ayetlerin sırlarını öğrenenlerden biri de İmam-ı Kastalâni'dir. Amcasının oğlu düşmana esir düştüğün- 


116 


de bazı havaslar yazıp kendisine gönderdi. Özellikle Bedir savaşına katılan bahtiyarların isimlerini yazıp üzerinde bulundurmasını ve aynı isimlerin vird olarak okunmasını tavsiye etti. Bunun üzerine amca oğlu kısa sürede esirlikten kurtulup memleketine döndü. 


Şeyh Serâni Hazretleri, Gazneli Mahmud Gaziye bazı vefikler yazıp, bazı havasların da okunmasını öğretmiş, vefki sürekli üzerinde taşımasına izin verdiği için, Allah Teala (cc) havaslar ve sırların bereketiyle, Gazneli Mahmud'u ve askerlerini mübarek kılıp bütün savaşlarında düşmanlarına üstün gelip zaferden zafere koşmuştur. Başta Hindistan olmak üzere bir çok beldeyi ve hükümetleri idaresi altına almıştır. 


Peygamber Efendimiz (sav), hicri ikinci asırda Malat- 


bağlamış, bu vesile ile Hazreti Ali (kv)'nin yiğitliğine kavuşmuştur. Daha sonra bu zatın kılıcı ile nice müşrik, nice din vatan ve irz düşmanı haydut yok edilmiştir. Zamanla nice belde bu zatın mübarek ve uğurlu eliyle fethedilmiş, nice sapıklar ve şakiler iman ederek doğru yolu bulmuşlardır. Bunların tamamı tarih ve havas kitaplarında yazılıdır. 

Allah Teala'nın, din, vatan veirz düşmanlarından bir kısmı, biri, bilinen savaş aletleri olan silah araç ve gereçleriyle ortadan kaldırılır. Diğer kısmı havas ve sırların bereketiyle onları ezerek, sonuçta yine bir sebeple Allah Teala'nın kahr-i ve gazabı sonucu helak olurlar. O düşmanların anlatıldığı gibi iki şekilde cezalandırıldığı şu ayet-i kerime ile sabittir: 


a lie Tİ vi” e da El METEM 
İİİ Öğ Ey ayl e ES İİ 
SİN 2 EMİŞ 1) yeğ lez Aİ el o 
“Sonra Allah, Rasulü ile mü'minler üzerine sükünetini (sükünet ve huzur duygusu) indirdi. Sizin görmediğiniz ordular 


(melekler) indirdi de kâfirlere azab etti. İşte bu, o kafirlerin cezasıdır.” (Tevbe suresi, ayet. 26) 
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Savaş alanında bulunan müşrikleri, savaş aletleriyle öldürmek ceza oluyor da, o müşriklerin aynı yerde mü'minleri öldürmeleri niçin ceza olmuyor? Diye sorulacak olursa: “Mü'minlerin şehid olmaları rahmettir, aynı zamanda şefaattir de. Şehidlik çok büyük bir derecedir. Şehid, Allah Teala'nın lütfuna eren kimsedir” diye cevap vermek gerekir. Bu husus ileride daha geniş bir şekilde ele alınacaktır. 

Allah Teala (cc), “Hasbünellâhü ve'nı'mel vekil” zikri ile maksadına erişmek isteyen kulunu maksadına erdireceğini vaad buyurmuştur. 

Her gün 100 kere, 313 kere, 451 kere, 1000 kere, 100 
kere okuyup maksada ermek hususunda, Bendeleri Mekke-i Mükerreme'de iken (metin yazarımız Seyyid Muhammed Hakkı b. Ali Nazillili kendini kasdetmektedir). Şeyh Abdurrahman Hazretleri bize izin vermiştir. Bu ölçülerden birini alıp hayat boyu uygulamak isteyenler için biz de izin veriyoruz. 
Yeter ki halis bir niyetle ve meşru olan bir şeyi elde etmek ıçın okunmuş olsun. Allah Teala (cc) okuyacak olanlara şimdiden mübarek eylesin. Amin... 

Tereddütsüz maksada erişmek için 12 bin adet okunmalıdır. Bu husus defalarca denenmiş ve her defasında iste- 


nilen sonuca ulaşılmıştır. 


ZARURET HALİNDE RUHANİLERDEN 
VE RİCALÜ'L GAYBDAN YARDIM İSTEMEK 


Taberâni'nin Utbe b. Gazvan (ra)'den rivayetine göre 


Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: "Bir kimse ihtiyacından dolayı manevi yardım talep 


ediyorsa, şöyle dua ve niyazda bulunsun: 


, Şi A Pp - E 
isi dl 3 


Yâ ıbâdellâhi eğiysüni* 
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“Ey Allah'ın kulları, bana yardımcı olunuz!” 

Duayı yapan kimse bu ifadeyi üç defa tekrar etmelidir. 

Câmiu's-Sağir zeylinde, aynı zattan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Sizden biriniz sıkılıp muhtaç duruma düştüğünde veya bir felaketin üzerinden kalkmasını istediğinde şöyle desin: 


iğsi dl 3 Yİ iii di e 


Yâ ıbâdellâhi eğıysüni* Yâ ıbâdellâhi eğıysüni* 

“Ey Allah'ın kulları, bana yardımcı olunuz. Ey Allah'ın kulları, bana yardımcı olunuz” diye dua etsin. Muhakkak ki Allah Teala'nın gözle görülemeyen kulları vardır.” 

Bir başka rivayette de şöyle buyurulmaktadır: 

"Herhangi bir hususta dehşete düşer, şaşırıp kalırsanız, “Yâ ıbâdellâhi eğiysüni” deyin denilmiştir. 


Bir kimse başkalarının yardımına muhtaç olduğu halde yanında kimsecik bulunmaz ise, yolunu şaşırıp doğru yolu bulma imkânından mahrumsa, ıssız bir yerde bulunup çevreden endişe duymaya başlamış ise, hayvanını kaçırmış olup yakalama imkânından mahrumsa, yangınla karşılaşıp söndürme imkânından mahrumsa, savaş ve benzeri ortamlarda bulunup o ortamdan kurtulamıyorsa, özetle kendi gücü ve imkânları ile kendine yeterli olamıyorsa, meleklerden, peygamberlerin ve velilerin ruhlarından (Allah'ın rahmeti hepsinin üzerine olsun), ricâl-i ğayb denilen kutuptan, üçlerden, beşlerden, yedilerden, kırklardan ve üçyüzlerden yardım dilemelidir. Bu dileğini de “Yâ ibâdellâhi eğıysüni” (Ey Allah'ın has kulları! Bu sıkıntımda bana yardımcı olunuz) diyerek yapmalıdır. Bu talep ihlasla yapılmalı, üç kere, onbir kere, kırkbir kere, yüz kere, üçyüz kere, binbir kere tekrar edilerek muhtaç bulunulan yerde yapılmalıdır. Bizlerin bilmediği göremediği Allah Teala'nın nice halis kulları vardır. Allah Teala (cc) kendi tedbir ve takdirini onların iradeleri doğrultusunda halkeder (yaratır). Bu hususun geniş açıklaması birinci kısımda anlatıldı. Kutup ve diğer veliler için tasavvuf kitaplarına müracaat olunmalıdır. 
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Metin yazarımız diyor ki: 
“Bana göre en güzel zikir: 


N ö gd 4 NG e e 05 Kğ 
A öğ aye çiziği il OLE VS ay 


Esselâmü aleyküm yâ ıbâdellâhi eğiysüni serian bi 12zetillâh”* 
“Esselâmü aleyküm ey Allah'ın (has) kulları! Allah Teala'nın izzet ve ikramı olarak çok acele bana yardım ediniz.” 

Kendilerinden yardım istenen Allahın kulları arasında bütün peygamberlerin ruhları ile birlikte halen hayatta olan dört peygamberler de vardır ki, bunlardan ikisi göklerde, ikisi de yerde yaşamaktadırlar. Göklerde olanlar İdris Peygamberle İsa Peygamberdir (Allah'ın selamı her ikisinin de üzerine olsun). Yeryüzünde hayatta bulunan iki peygamberden birisi Hızır, diğeri de İlyas Aleyhisselam Hazretleridir. Diğer velilerin, şehidlerin ruhları da onların arasındadır. Bundan dolayı “Ey Allah'ın kulları!” diye hitap etmekte yarar vardır. 

Kâşifi'nin ve İbni Kemal'in rivayetlerine göre Allah Ra- 


sulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 
" 770 sim # PN ft,” MS 
* yili ak he yg İşi 


“İşlerinizin hallinde zor durumda kaldığınız zaman ka- 


birdekilerden yardım isteyiniz.” 

Yani mukaddes sırlara sahip ruhlardan ve şefaate yetkili kılınmışlardan zatların ruhaniyetine müracaat ediniz, onların ruhâniyetlerinden yardım isteyiniz. Allah Teala (cc) onlara o yetkiyi vermiştir. Onların dirilikleri ile bize göre ölmüş olmaları arasında fark yoktur. Nitekim Allah Teala (cc), 


Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: 


"OğİAlRi YÜZ APİ ONAİ AN la  YEĞİ YA iyüi Y) 


“Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız.” (Bakara suresi, ayet. 154) 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Faziletli Efendimiz, mükemmel Şeyh Abdülkâdir Geylani (ks) Hazretleri diyor ki: “Veli, velilik makamına erişip kendisini Allah Teala'nın muazzam zatına mahsus olan “Tekvin sıfatı” (yaratma sıfatı) o kimseye ihsan ve ikram olunup verilince “tecelli-i ef'al” ile vasıflanır. O makama yükseltilen veli sebeplerden herhangi bir sebebi tutup iş görmeye, ondan yararlanmaya muhtaç olmaz. Baktığı yere görmek için duvar, perde, dağ taş ona engel olamaz. Rahman olan Allah'ın Arş”- ına bakmak istediğinde gökler ona perde olamaz. O velinin istediği şey derhal meydana gelir, istediği şey istediği gibi oluverir.” Nitekim Yüce Allah (cc) kendi şanında şöyle buyurmaktadır: 


"OYSA Sİ J yâ Ol Liz 31, NÖ) eat İİ 


“(O) birşey yaratmak istediği zaman onun yaptığı “Ol” demekten ibarettir. Hemen oluverir.” (Yasin suresi, ayet. 82) 


Aşağıdaki kudsi hadis konuya daha da açıklık getirmektedir. Allah Teala'dan naklen Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


e ör oğ iş ŞE 2” lke EE e e O 
İOS İğivi yay SİA Gİ asi Yl 


“Ey Ademoğlu! Ben öyle bir ilahım ki, benden başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Ben bir şeyin olmasını dilersem o şey için “Ol” derim, o da oluverir.” 


Burada bahse konu olan, keramet sahibi velilerden yardım istemektir. O veliler, bir yerde sıkılıp korunmaya muhtaç halde bulunan kimseler varsa onlar o kimseleri rahatlıkla görürler, onların sıkıntılı hallerini bilirler. Ancak masum çocuklar gibi bakar dururlar. İhtiyaç sahipleri onlardan yardım talep edip: “Ne olur, yetişin bizlere!” dedikleri zaman derhal yetişir, onların yardımında bulunurlar. Ancak muhtaç durumda olanların: “Esselâmü aleyküm yâ ıbâdellâh. Eğiysüni serian bi ızzetillâh” diye talepte bulunmak gerekir. Aynı talebi birkaç defa tekrar etmek yerinde olur. Yukarıda da arzedildiği gibi 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talebin yüz kere, 313 kere. Bu miktar mürsel peygmaberlerin 


adedine eşittir. 1001 kere söylemede büyük yarar vardır. 

Allah Teala'nın veli kullarının (dostlarının) yaşamakta olanları ile ahirete gitmiş olanların arasında fark yoktur. Bu Allah dostları Allah Teala'nın ve Habibi'nin huzurlarında şefaat etme yetkisine sahip kılınmışlardır. Allah Teala'nın bu veli kulları her yerde ve her iklim şartlarında gezer dolaşırlar. 
Onlar için uzaklık yakınlık diye birşey yoktur. 

Bir memleketin her türlü felaketten emin olması, veli- 


lerin himayelerinde bulunması için her ferdin: N > e e en Ee O ni R 
“A ge Sy Jİ ya) Mezra dil Yİ ali 


Lâ ilâhe illellâhü muhammedün rasülüllâhi bi adedi 


ılmillâh* diyerek yahut da: 
İSİ giy Es 


Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” 


100 kere, 313 kere, 1000 kere, yahut daha fazla zikrederse veya bir belde halkı birlikte 70 bin kere, 100 bin kere birlikte zikretseler o belde için çok faydalı olur. O beldenin mü'minlerinin gönülleri ferah ve huzurla dolar, işlerinde ve ömürlerinde bereket hâsıl olur. Düşmanları ise zelil ve perişan olurlar. Ayrıca kalplerine korku dolar. Üzerine Allah Teala'nın rühâni askerleri musallat olup kötü niyetlerini başlarına ters çevirirler. Onlara beklemedikleri yerden düşman yaratır, kahredilirler. Bir daha mü'minlerle mücadele etmeye güçleri ve cesaretleri kalmaz. İ 

Bilindiği gibi Arab'ın ulusu İsmail Peygamber ile İsrailoğulları'nın ulusu İshak Peygamber'in babaları İbrahim Aleyhisselam'ın muannid Nemrud'un üzerine “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” diye zikrederek, yani “Allah'ım bana yeter. O ne güzel dayanaktır” diye Allah Teala'ya sığınarak, yaptığı dua sonucunda Allah Teala'nın yarattıkları içinde en zayıf ve güçsüz sivrisinek ile ilahlık davasında olan Nemrud'u ve kav- 


mini helak etti. 
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Lanetli Firavun, Harbil Aleyhisselam'ı yakalamak isteyince, bu zat “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” zikrine devam etti. Harbil Aleyhiselam'ın eşi Maşata'yı cezalandırmak istiyordu. Firavun hakkında Allah Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: 


.0.0. 


“ 


. Sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne yaptılğını) görmedin mi?” (Fecr suresi, ayet. 10) 


Maşata da kocası Harbil Aleyhisselam gibi “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” zikrine devam etti. Allah Teala da Firavun'u denizde boğarak helak etti. 


Allah Rasulü (sav)'nün uhud ve Hendek (Ahzab) savaşlarında ve Hamrâü'l-Esed gazvesinde “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” zikrine devam etmesi ve bu zikrin havas ve sırları bereketiyle, Mekke müşriklerinden çoğu iman edip müslüman oldular. Ancak içlerinden çok azı küfürlerinde ısrar edip ısrarlarının bedelini acıklı bir şekilde taddılar. 


Aziz kardeşlerim! 

Bu kıssadan hisse almak istiyorsak birlikte karar verip havas ve sırların meydana gelmelerine vesile olan dualara, yani “Hasbünellâhü ve nı'mel vekilü lâ ilâhe illellâhü muhammedür rasülüllâhi bi adedi. ılmillâh” zikrini belli miktarlarda günlük vird edinmeyi ihmal etmemeliyiz. O zaman düşmanlarımızın çoğunun dost olduğunu görürüz. Olmayanlar da manevi ordu mensupları tarafından şüphesiz cezalandırılırlar. 


İbni Hıbban'ın Ebu Hüreyre (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


ekli! ir YE di ya zi Yİ 
Toya eği) OZZY çğiz OŞÜİ gp AZ 
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“Elbette ki yeryüzünde her devirde İbrahim Peygamber gibi 30 tane Allah dostu bulunur. Hiçbir zaman yeryüzü bunlardan hali (boş) değildir. Her devrin insanları bunlardan yardım isterler. Allah Teala (cc) bu otuz kadar sevdiği dostları (budelâlar) duası bereketiyle yarattıklarının rızıklarını ihsan eder. Yine onların himmetleriyle gökten yağmurlar yağdırır.” 


Vüheyb b. el-Verd (ra) diyor ki: “Bir kimse sıdk ile Bismillâh dese, üzerinde bulunduğu dağ altından kayıp erimeye başlar.” Bu zatın Ebdal'dan (yedilerden) biri olduğu söylen- 


miştir. 


Şeyh Ebu Hasan Şazeli (ks) Abdullah b. Amr b. As'ın (Allah cümlesinden razı olsun) Allah Rasulü (sav)'nden rivayetine göre şöyle buyurmuştur: 


“Bir kimse sabahleyin yerinden kalkınca ve akşamleyin yatağına yatınca üçer defa “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” diye zikre devam ederse o kimse bu zikrin bereketiyle Allah Teala'- nın koruması altına girmiş olur. Her yaptığı ibadete çevrilir. 
Büyük günah işleyip de zikrin sırrını yırtmadığı müddetçe.” 


Yine Şeyh Ebu Hasan Şazeli (ks) buyuruyor: 

“Bir kimse “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” zikrini her gün onbir defa, 41 defa, 100 defa, 313 defa, 451 defa zikrederse, ne muradı varsa hâsıl olur. Her emeline kavuşur. Eğer çok hizmet edip daha büyük sonuçlar beklerse, her namazın sonunda 451 defa zikretmeyi unutmamak gerekir. Bu miktarı 
1000 adede çıkarmak, sonuca ermek bakımından daha uygun olur. Eğer bir kimse büyük çapta zengin olmak isterse, her gece 4500 defa “Hasbünellâhü ve nı'mel vekil” demeyi 


ihmal etmemelidir. 


Hâtemi (ks) diyor ki: 

“Tekvin (yaratma, meydana getirme) sırrı taşıyan isimlerin kerameti, ya o isimlerdeki marifettedir yahut da okuyan kimsenin sadakatindedir. Mesela “Bismillâh” kelimesindeki sır “Tarafımızdan meydana gel” demektir. Böylece “Kün lillâh” 


yani “Allah için ol” manasına gelir. 
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Yaratma sırrına ortak ettiği Allah dostlarından bazıları böyle demişlerdir. Yani dua veya zikir kelimelerini okuyan kimsenin sadakati (dürüstlüğü) çok önemlidir. 

Kur'an-ı Kerim'in her kelimesinin okunması, Esma-i Hüsna'dan her ismin zikri, Allah Rasulü (sav)'nün üzerine getirilen her salât ve selâm sadakatle, samimiyetle ve ihlasla okundukları takdirde beklenen sonuca götürürler. Onların sırlarına ve kerametlerine sadakat, samimiyet ve ihlasla ulaşılır.” 


EE a 


GÖKLERDEKİLERDEN (MELEKLERDEN) 
YARDIM GÖRMEYE VESİLE OLAN DUALAR 


Hadis alimlerinden bazıları ve İmam-ı Yafii (Allah cümlesinden razı olsun) Hazretlerinin anlattıklarına göre, Allah Rasulü (sav)'nün yaşadığı dönemlerde Şam'dan Medine'ye, Medine'den Şam'a gidip gelen bir tüccar kişi vardı. Allah Teala'ya tevekkülünden dolayı kervandakilerle konuşmaz, onlarla gerekli istişarelerde bulunmazdı. Bir gün Şam'dan çıkıp Medine'ye doğru giderlerken atlı bir hırsız gelip o tüccara karşı silahını çekip hücuma geçti. Tüccar o şakiye: 

"Ey şaki, ne yapıyorsun? Bakıyorum da benim malımı elimden almak istiyorsun. Bu ne hal?” 

Şaki şöyle dedi: 

“Bu mal senin değil, benimdir. Ben senin canını almak istiyorum.” 

Tüccar: 

“Öyleyse bana biraz zaman tanı, sabırlı ol, abdest alayım. Sonra istediğini yaparsın” dedi. Abdest alıp dört rekat namaz kıldı. Daha sonra iki ellerini göğe kaldırıp aşağıdaki duayı okudu: 


Sİ a Val Ji Uma İU ne Aİ pl â U 340) Vy9) y 340) U 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A 


EE — EYİ di yl İLİ, la) DSA e gi ya 
İŞ Rİ İİ YİN DS kaş Gi, Gl 


, 


#. fp“ ei e A 


Yâ vedüdü yâ vedüdü yâ vedüdü yâ zel arşil mecidi yâ mübdiü yâ müydü yâ fe'âlün limâ yüridü es'elüke bi nüri vechikellezi lâ melee erkâne arşike ve es'elüke bi kudratikelleti kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelleti vesiat külle şeyin lâ ilâhe illâ ente eğisni yâ mugıysü eğisni yâ mügıysü eğisni yâ mugıys”* 


“Ey cümle yarattıklarına, özellikle de sevdiği kullarına sevgisi çok olan Allah'ım! Ey sevgisi çok olan Allah'ım! Ey sevgisi çok olan Allah'ım! Ey varlıklarının en büyüğü olan Arş'ın sahibi! Ey herşeyi yoktan var edip başlatan, ey herşeyi bir zaman için sona erdirecek olan. Ey istediğini istediği gibi yaratan. 
Senin varlığın hakkı için maksadımı sana arzediyorum. Arş'ının her tarafı (meleklerinle) dopdolu. Senin sonsuz olan kuvvet ve kudretinden diliyorum. Herşeyi sen yarattıkların için tensip ve takdir buyurdun. Allah'ım! Senin rahmetinden, merhametinden diliyorum. Öyle bir rahmet ki herşeyi kuşatmıştır. Senden başka ibadet etmeye layık hiçbir ilah yoktur. Ancak layık olan sen varsın. Ey darda kalanları kurtaran Allah'ım! Beni de sen kurtar! Ey bunalanları kurtaran Allah'ım! Beni bu sıkıntıdan sen esenliğe çıkar. Ey her türlü bunalanların imdadına yetişen, onları feraha çıkaran Allah'ım! Beni de bu sıkıntıdan sen halâs 


eyle. Sen hayatımı ve malımı bana bağışla.” 


Dua bitince, kır bir ata binmiş, eli mızraklı, yeşil elbiseli bir yiğit göründü. Gelen o zatı gören harami, tüccarı bırakıp o zata saldırdı. O yiğit de haramiyi tuttuğu gibi yere yatırıp ellerini ayaklarını bağlayıp tüccarın yanına götürdü ve: 

“Ey tüccar! Bu hırsız haydudu kendi ellerinle öldür” diyerek onu öldürmesi için emir verdi. Tüccar: 

“Ey yiğit! Bu zamana kadar ben hiç insan öldürmedim. 
Sen kimsin, necisin?” diye sordu. O yeşil elbiseli yiğit, şakiyi öldürdü ve şöyle dedi: 

“Gökte bulunan meleklerden biriyim. Birinci kat göğün 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kapıları hareket edip açıldı. Bunun üzerine biz gökteki melekler: “Yeryüzünde yine bir olay var herhalde” diye kendi aramızda konuşmaya başladık. Bu sırada ikinci kat göğün kapıları açıldı. © kapıdan ateşler saçıldı. O sırada Cebrail Aleyhisselam meleklere seslendi: 

"Ey melekler! Yeryüzünde bir tüccar sıkıştı. İsm-i A'zam duasını okuyup, Allah Teala'ya gerekli münacaatta bulunup ondan yardım istedi. Ey melek, sen derhal yeryüzüne in. O hırsız şakiyi öldür. Tüccarı çabuk o şakinin elinden kurtar” dedi. Ey tüccar, şunu iyi bil ki, erkek-kadın her mü'min kişi, herhangi bir işinde sıkışıp bunalıp yardıma muhtaç hale geldiğinde veya herhangi bir istekte bulunduğunda senin yaptığın bu duayı yaparak istekte bulunur, Allah Teala'dan talepte bulunursa, gökyüzünün melekleri ona yetişip Allah Teala'nın izniyle derhal ihtiyacını görür, dileğini o duanın bereketiyle yerine getirirler.” 

Daha sonra o tüccar yoluna devam edip Medine'ye geldi. Allah Rasulü (sav)'nü ziyaret edip başından geçenleri ona bir bir anlattı. Sonra da o duanın sırlarını Allah Rasulü'nden sordu. Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

"Ey tüccar! Allah Teala (cc) senin diline telkinde bulunup sana güzel isimlerini öğretmiş. Bu isimler İsm-i A'zam'- dırlar. Bir mü'min kulu bu İsm-i A'zam ile dua ederse, Allah Teala o kulunun duasını muhakkak kabul buyurur” buyurdular. 

Bu duanın faziletini hadis alimleri, kitaplarında genişçe ele almışlardır. Havas kitaplarında da yine geniş bir şekilde yer almış bulunmaktadır. Allah dostları bu duaya akşamsabah birer kere, üçer kere, yahut yedişer kere devam ederler. Bir düşmanın şerrinden korunmak veya bir isteğin yerine gelmesi için 41 kere yahut 100 kere yahut da 313 kere veyahut da 1000 kere okumanın lüzumunu belirtmişlerdir. 
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YÂSİN SURESİNİN HASSALARI VE SIRLARI 


Hakim-i Tirmizi'nin ve Beyhaki'nin Ebu Bekir Sıddık (ra)'dan rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Yâsin suresini okuyan kimse dünya ve ahiret hayırlarını kendisinde toplar” diye Tevrat'ta bahsedilmiştir. Yâsin suresini okuyan kişinin üzerinden dünya ve ahiret belaları kalkar. Hangi niyetle okunursa o niyetin karşılığı alınır. Her ne dilerse dilediği olur. 

Yâsin suresini bir defa okuyan kimse yirmi defa nafile olarak yapılmış hac sevabı kazanır. Yâsin-i şerifi severek ve isteyerek dinleyen kimseye 1000 dinar altın sadaka vermenin sevabı yazılır. 

Bir kimse Yâsin suresini yazıp veya yazdırıp su dolu temiz bir kabın içine bırakır ve bu sudan içerse Allah Teala (cc) o kimsenin bedenine bin çeşit şifa yerleştirir, bin çeşit nur, bin çeşit bilgi, bin çeşit bereket, bin çeşit rahmet yerleştirerek o kimsenin vücudunu zenginleştirir. O kulunun kalbini rahmet ve şefkat deposu yapar. Onun vücuduna daha önce yerleşmiş 


olan dertleri çıkarır, şifaya tebdil eyler.” 


Havas ilimlerine ve sırlara ehil olan kimseler bir hadis-i şerife göre hareket edip nice dertlere derman sunmak için Yâsin-i Şerif suresini yazıp hastalıklı kimselere içirirler. Özellikle aklında hafiflik ve deli olan kimselere o sudan içirirler. 
Bu husus defalarca denenmiş ve istenilen sonuç alınmıştır. 
İhmal edilmemelidir. Yasin suresinin yazısı bulunan sudan bir hafta boyunca günde bir defa içilmelidir. Üçüncü, beşinci, nihayet yedinci gününe varmak Allah Teala'nın izniyle muhakkak hasta şifaya kavuşur. Uzak bir ihtimal ama, gerekirse, on gün boyunca su içirilmeye devam olunabilir de. 


Deylemi'nin Aliyyül Murtaza (kv)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Yasin suresi okuyunuz. Çünkü onu okumakta on ayrı 


bereket vardır. Bunlar: 
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1. Aç olan kimse okursa karnı doyar. 

2. Susuz olan kimse okursa suya kanar. 

3. Çıplak bir kimse okursa, kendisine elbise giydirilir. 
4. Bekar okursa, evlenir. 

5. Korkan kimse okursa kendisine güven duygusu gelir. 
6. Hapiste olan kimse okursa hapisten çıkar. 

7. Misafir okursa yolculuğu kolay geçer. 

8. Yitiği olan okursa kaybettiği şeyi bulur. 

9. Hasta okursa veya okunursa şifaya kavuşur. 

10. Ölüye okunursa, azabı hafifler.” 


Zamanımızda Yasin suresi okumak veya okutturmak daha da yaygın hale gelmiştir. Bunun usül ve edebi şöyledir: Yasin okuyacak kimse ihlasla ve temiz bir yerde, tertemiz bir halde 1, 3, 7,11,21, 41, 71 kere okunmalı veya okutturulmalıdır. Okutulursa okuyacak kimsenin ihlaslı olması, kıraatinin iyi ve tecvide göre yapılması, ücret karşılığı yapılmaması lazımdır. Beklenmemek kaydıyla hediye verilebilir. 

İmam-ı Kastalâni, Buhari şerhinde, kendisine Yasin-i Şerif okutturulacak kişinin sâlih bir kimseden seçilmesi müstehaptır, aksi halde okunan kıraatten beklenen sonuç hâsıl olmaz demiştir. 

Mehâmili'nin ve Dârimi'nin Abdullah b. Zübeyr (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: 


GE ai yl özge laz ya 
İSİ Ez) İla 


“Bir kimsenin dünya ve ahiret muradının olması için Yasin suresini okuması yeterlidir. Meşru olmak şartıyla Yasin suresi her amaca erişmek için okunur ve yeterlidir de.” 

Ebü'ş Şeyh'in haber-i vâhid olarak rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Ümmetimden durumu uygun olânların her gece bir kere Yasin okumalarını ben uygun gördüm. Mümkünse her gece bir defa Yasin suresi okusunlar.” 
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İbni Humeyd'in merfu” hadis olarak Allah Rasulü (sav)'- nden rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: 

“Erkek-kadın herhangi bir mü'min kimse Yasin suresini okursa, Allah Teala o kimseye cennetin sekiz kapısını açık tutar. Mahşer yerine varınca hesap görmeden, defteri açılma- dan, her kapıdan kendisine iltifatlar yapılarak cennetlere davet edilir. İstediği cennete yine istediği kapıdan girer.” 


Tefsir ve hadis alimlerinin, tarihçilerin belirttiklerine göre Kureyş kâfirleri, Allah Rasulü (sav)'nü Hazreti Hatice (ra)'- nin evinde hicret edeceği gece kuşatma altına almışlardı. O gece aynı zamanda bir cuma gecesi idi. Allah Rasulü'nün hayatına son verip fasid maksatlarına ulaşmak için çırpınıyorlardı. Onun kapıdan dışarı çıkmasını bekliyorlardı. Nihayet Allah Rasulü (sav) evinin kapısından dışarı çıktı. Yasin suresini başından itibaren okumaya başladı. “Fe ağşeynâhüm fehüm lâ yubsırün”e kadar geldi. Yerden aldığı bir avuç toprağa üfürüp üzerlerine saçtı. Daha sonra da rahat bir şekilde evini terkedip kararlaştırılan yerde Ebu Bekir (ra) ile buluşup Sevr mağarasının yolunu tuttular. 

Hazarda ve sefer halinde iken ve herhangi bir yerde bulunulduğu sırada hırsızdan, eşkiyadan, düşmandan, yırtıcı hayvandan ve zehirli haşerelerden korkup onlara karşı güvenli olmak için, savaşta esir düşen kimsenin esirlikten kurtulmak için Yasin-i Şerif okumak müstehaptır. Bu durumlarda kişinin kendisinin bizzat okuması veya başkasına okutması farketmez. Ancak okuyan kimsenin ihlaslı ve salih bir kimse olması şarttır. 

Gökler yere inip yeryüzü ile birbirine karışsa, göklerle yer arası ateş veya fitnelerle dolsa, bu sırada bir kişi de Allah Teala'ya gereği gibi kulluk edip, bütün emirlerini tutup, sıdk ile o felaketlerden kurtuluşunu istese, bunun için de Yasin suresini 41 kere, 100 kere, 313 kere, 1001 kere, 1499 kere okursa, elbette o kulunun muradını Allah verir ve korktuklarından emin kılar. 

Yasin suresini okurken diğer duaları, azimetleri okumaya gerek yoktur. Yıldızların vaktini, eşref saatleri takip etmek de şart değildir. Çünkü Yasin suresi Allah Teala'nın kelamıdır. Kendi zatı ile kaim bir sıfattır. Mü'minin muradının hâsıl olması için Kur'an'ın yanında daha etkili olması için bir başka sebebi ilaveye gerek yoktur. 

Şunu iyi bilip dikkat edilmelidir. Düşmandan korkup onun şerrinden emin olunacak sırada, Yasin suresinin başından itibaren “Fe ağşeynâhüm fe hüm lâ yübsırün”e kadar tekrar tekrar okumak müstehaptır. Özellikle esirlerin kurtulması için çok tekrarlanması gereği unutulmamalıdır. Miktarlar hususunda yukarıda ölçüler verildi. 

Dârimi'nin ve Tirmizi'nin Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


“Herşeyin bir kalbi vardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi de Yasin suresidir.” 


Yasin suresi, Kur'an-ı Kerim'in özü ve özetidir. Her kim onu Allah rızası için okursa, Allah Teala o kimsenin günahlarını muhakkak bağışlar. O kimseye 22 defa Kur'an'ı hatmetmişcesine sevap ihsan eder. 


Yasin suresinde 3000 harf vardır. Bir kimseye Azrail Aleyhisselam'ın gelmesinin yakın olduğu bir sırada Yasin 
suresi okunursa, Allah Teala (cc) bu surenin her harfine 10 
melek gönderir. Böylece 30 bin melek, o sırada, o kimsenin karşısında saf bağlayıp dururlar. Cümlesi o kimse için dualar eder, günahlarını bağışlaması için Allah Teala (cc)'ya yalvarırlar. O cenaze yıkanırken, namazı kılınırken ve defnedilirken yanından ayrılmazlar, 


Herhangi bir mü'mine sekerat halinde iken Yasin suresi okunursa, Azrail Aleyhisselam onun ruhunu kabzedip alma- dan önce cennetten Rıdvan şerbet getirip o kişiye içirirler. O sırada hasta cennet şerbetinin zevkiyle susuzluğunu giderip mestane bir durumda iken Azrail Aleyhisselam ruhunu kabzeder. Ölüm anının verdiği harareti ve susuzluğu asla hissetmez. Bu zevkli hali kabrine konuncaya kadar devam eder. 
Hatta bu suya ve şerbete kanmışlık hali mahşer için haşroluncaya kadar devam eder. Mahşer yerinde de asla susuzluk sıkıntısı çekmez. 

Bir kimse gerek hastalığı sırasında bizzat kendisi Yasin suresini okur veya bir başkasına okutulursa okunan bu surenin hükmünün geçerlilik süresi altı ay, hatta bir seneye kadar hükmü geçerlidir. Ağır hastalığından dönüş yapıp kalkan kimseler için de hüküm aynıdır. Ancak her müslümanın her gün bir defa Yasin suresini okumayı prensip haline getirmesi yerinde olur. Her gün bir Yasin suresi okumayı artıran, bu yoldan gelecek kazancını da artırmış olur. 

Yasin suresini okumayı her gün için vird haline getiren kimsenin ölüm anını kolaylıkla geçireceğinin yanında bedeninde de rahatlık elde eder. Sebebi bilinmeyen ağrı ve sızılardan kurtulur. Eceli gelmemiş bir hasta üzerine Yasin oku- 


nursa o hasta çabuk iyileşir. 


Can vermekte olan (sekerat halinde bulunan) hastaların yanında çocuk, hayızlı nifaslı kadın, cünüp erkek-kadın ve mü'min olmayan kimseler bulundurulmamalıdır. Bu durumdaki hastaların yanında çok yakınları, salih kişiler bulundurulmalıdır. Orada bulunan kimseler neziğ halindeki hastanın imanla gitmesi için her zaman dua etmelidirler. Bu hususta Hâdimi Hazretleri'nin “Adab-ı Sekerât” adlı eserinde geniş açıklamalar vardır. 

Bahsi geçen eserden özet olarak birşeyler aktarmak gerekirse, şöyle denilebilir: 

Neziğ halinde, son anlarında bulunan hastanın yanından çocuklar, hayız ve nifas halinde bulunan kadınlar, her iki cinsten cünüp kimseler, başka dine inanan veya hiç inancı olmayan kimseler behemehal çıkarılır, aynı yerde insan, hayvan resimleri varsa muhakkak kaldırılır veya kapatılır, aynı ev veya oda pırıl pırıl temiz hale getirilir. Yanında bulunan yakınları veya sâlih kişiler hastaya sürekli olarak Yasin suresi veya Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sure veya ayetler okumalı, zikir yapılmalı, dualar okunmalıdır. O sırada aynı yerde Allah Rasulü (sav), Cebrail Aleyhisselam ve rahmet melekleri vefat etmekte olan her mü'minin hazır bulunurlar. Bu konu ileride de genişçe tekrar ele alınacaktır. 
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Burada özellikle savaş ve benzeri tehlikesi görevlerde bulunan kimselere seslenmek isteriz. 

“Ey hayatı tehlikede olan görev sahipleri, pilotlar, kaptanlar, araba ve benzeri her türlü mekanik cihaz kullananlar, mesleği hayati tehlike arzedenler! Her zaman Yasin suresini okumayı ihmal etmeyiniz. Yahut da o surenin yanınızda okunmasını temin ediniz. Öyle yaparsanız görmediğiniz güçlerle Allah Teala (cc) size yardım eder. Sizden biriniz bir defa Yasin suresi okursa, Allah Teala (cc) size 30 bin yardımcı melek gönderir. Üç defa okursa, 90 bin melek gönderir. Sizler onları göremezsiniz. Onlar bazen dağlar gibi, bazen bulutlar gibi, bazen de minare boyunda insanlar gibi karşınıza çıkarlar. 
Düşmanlarınıza karşı durur, ihtiyaçlarınızı giderirler. 

İmam-ı Vâhidi (ra) tefsirinde şöyle demiştir: 

“Güç olarak bir melek 100 bin askerden daha güçlü ve iş bitiricidir.” 

Ey yetkililer, emri altında insanları çalıştıranlar, onlara emir verenler! Emriniz altında bulunanlardan güzel Kur'an okuyanları seçiniz, onlara Kur'an, özellikle de sık sık Yasin suresini okutturunuz.” 

Metin yazarımız Muhammed Hakkı Efendi, Yasin suresinin önemi ve her sıkıntılı zamanlarda okunmasının gereği ile ilgili olarak 30 tane hadis-i şerif rivayet ettiğini kaydediyor. 
Ayrıca okunması için herhangi bir niyetle okunacaksa, meşru işler için okunmak üzere okuyacak kimselere manen izin verdiğini ve yetkili kıldığını açıklıyor. Kendisinin bu hususta izinli olduğunu ayrıca işaret ediyor. 


AYET EL-KÜRSİ'NİN FAZİLETİ HAVAS VE SIRLARI 


Ahmed b. Hanbel'in, Müslim'in, Ebu Davud'un, İbni Zurays'in, Hakim'in ve Herevi'nin (Allah cümlesinden razı olsun) Übey b. Ka'b (ra)'dan rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 
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“Ey Ebu Münzir!? Kur'an-ı Kerim'de sana göre en büyük ayet hangisidir? “Allah Rasulü (sav) bu soruyu üç defa tekrarladı.” Diye sordu. Birinci ve ikinci defaki sorulara edep gereği cevap vermeyip boynunu büktü. Üçüncü defa sorusuna: 

“Doğrusunu Allah ve Rasulü bilir ey Allah'ın Rasulü” diye cevap verdi. Sonra da: 

“Bismillâh, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyüm” diye başlayıp sonuna kadar okudu. Ve bu ayetin bütün ayetlerden büyük olduğunu söyledi. Bunun üzerine Allah Rasulü (sav), Übey b. Ka'b (ra) Hazretleri'nin göğsüne mübarek eliyle 


vurup: 
“Bu ilim sana afiyetler getirsin” diye buyurdu. Sonra da 


şöyle ilave etti: 

“Varlığım kudret elinde bulunan Allah'ıma yemin ederim ki, bu Ayet el-Kürsi'nin bir dili, iki dudağı vardır. Bir mü'- min bu ayet-i celileyi okuyunca, hemen Arşu'r Rahman'ın altına çıkıp, Allah Teala'ya secde edip takdis ve tenzih eder. Yeryüzünde Ayet el-Kürsi'yi okuyan o kimse için Arş'ın altında Allah Teala'dan rahmet ve mağfiret dileyip okuyan kimseye 


şefaat yetkisi alır.” 


İmam Ebu Bekir er-Riğdemüni'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


2 SÖK gp İİ e İSİN A e 
İLA İN EA İz O yay oyy 


“Bir mü'min herhangi bir maksatla evinden çıktığında Ayet el-Küri'yi okursa, Allah Teala (cc) o mü'min kulunun hizmetine 70 bin melek görevlendirir. O melekler o kimsenin günahlarının bağışlanması için istiğfar ederler. O kimse gittiği 


* Ebu Münzir, Übey b. Ka'b (ra) lakabıdır. Übey, sahabeler arasında 


kurraların reisi (en güzel Kur'an okuyanlardan biri) olarak biliniyordu. 
Kur'an bilgileri en ileri seviyede olduğu için bu soruyu Allah Rasulü (sav) 


ona sordu. 
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yerden dönünceye kadar onu korur ve hakkında hayırlı dualarda bulunurlar. Yine o kimse evine döndüğünde ilk önce evinde Ayet el-Kürsi'yi okursa, Allah Teala (cc) o kuluna fakirlik göstermez. Onu mert ve cömertlerden eyler.” 


Cennetle müjdelenen on bahtiyar sahabeden biri olan Abdurrahman b. Avf (ra), herne zaman dışarıdan gelip eve girse, hemen Ayet el-Kürsi'yi okur, sonra da ellerini evin dört köşesine sürer, evin her türlü felaketten korunması ve şeytanın dışarı çıkması için dua ederdi. 

İmam-ı Tirmizi diyor ki: 

“Allah Teala (cc), Ayet el-Kürsi'yi bu ümmet üzerine inzal buyurup onlara ihsan eyledi. Bu ayet-i kerimenin sevabını bütün ayetlerden çok ve büyük kıldı. Dünyada olan yararlarından biri, Ayet el-Kürsi kendisini okuyan kimseyi koruma altına alır, rızkına bereket verir, bütün felaketleri o kimsenin üzerinden kaldırıp güvence altında bulundurur.” 


Mehâmili'nin İbni Mes'ud (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Bir kimse Allah Rasulü (sav)'nün yanına geldi ve şöyle dedi: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Bana öyle bir şey öğret ki, Allah Teala (cc) o şeyle bana ikramda bulunsun” dedi. Allah Rasulü (sav) o kimseye: 

“Sen Ayet el-Kürsi'yi okumaya devam et. Allah Teala da seni bütün felaketlerden korusun. Keza evlatlarını, evini barkını, evinin civarında bulunanları da...” 


Beyhaki'nin Enes b. Mâlik (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


"gi yi Ge İç Ye lk Gg Yy Yİ 


“Bir kimse her beş vakit namaz sonunda Ayet el-Kürsi'yi okumayı alışkanlık ve vird haline getirirse, her iki vakit arasında geçecek zaman içerisinde Allah Teala (cc) o kimseyi görünür görünmez kaza ve belâlardan korur. Böyle bir alışkanlığı 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ve vird haline getirmeyi açıktan günah işleyenler veya münafıklar sürdüremezler. Onu ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler sürdürürler.” 


Abdürrezzak'ın Ali (kv)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

"İçerisinde Ayet el-Kürsi okunan evden şeytanlar 30 
gün boyunca firar edip kaçarlar. Sihir ve büyüyü meslek 
edinen ister erkek olsun ister kadın o evin halkına 40 gün 40 
gece boyunca tesir edemezler. Ey Ali! Sen evlatlarına, diğer aile yakınlarına, komşularına ve dostlarına Ayet el-Kürsi okumalarını öğret. Gerek namazda, gerekse namaz dışında ve her yerde onu okumayı vird edinsinler. Bu ayeti okuyarak büyük makamlara, yükselmeye büyük sevaplar kazanmaya, ahirette Allah Teala'nın mübarek cemalini görmeye hak kazansınlar. Dünyanın imtihanlarından, görülen ve görülemeyen düşmanların şerrinden korunma altına alınsınlar. Dünyada başlarına gelebilecek felaketlerden, ahirette cehennem azabından kurtuluşa ersinler. 


Konuyu özetlemek gerekirse, bu ayet-i kerimenin fazileti ile ilgili olarak Allah Rasulü'nden rivayet edilen 110 sahih hadis-i şerif tespit edilmiştir. Bunlardan 95 tanesi “Hazinetü”| Esrâr"da kaydedilmiştir. Bu eserde burada yazılanlarla yetinilmiştir. Ayet-i kerimenin yararları hakkında daha geniş bilgi almak isteyen kimseler Hazinetü'l Esrâr kitabımıza müracaat edebilirler. 

Madem bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tamamının ulusu ve fazilet yönünden en üstünü ve havassı ve sırları bakımından en önemlisidir. Öyleyse bu ayet-i kerimeyi vird edinmek, fırsat buldukça okumayı ihmal etmemek gerekir. 

Peygamber Efendimiz (sav)'in: 

“Yâ Ali! Evlatlarına, yakınlarına, komşularına, ahbaplarına Ayet el-Kürsi'yi öğret ki ücretin (sevabın) en büyüğünü kazanmış olsunlar, derecenin en yücesine yükselme fırsatını yakalasınlar, Ahirette Allah Teala (cc)'ın cemalini görme şerefini elde etmiş olsunlar” buyurması ayet-i kerimenin önemini ortaya koymaktadır. 
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amlı vird olarak okumak 

17 defa veya kelimesi 
ut da harfleri sayısınca 170 desayısınca 31 3 defakibu 313 
ca veya Bedir ashabı da 313 
savaşında canlarıyla, malşa katılmışlardır. 


i Bir kimse Ayet el-Kürsi'yi dev isterse, fasılları sayısınca her gün sayısınca her gün 50 defa yah fa veyahut mürsel peygamberler rakamı Tâlut'un adamları sayısın zattır ve Allah Rasulü (sav)'nü ilk larıyla korumak ve kollamak için sava 


Gerek tefsir, gerekse havas alimleri bu 313 rakamı üzerinde hassasiyetle durmuşlar, ister Ayet el-Kürsi'yi, ister Fatiha-i Şerifi, ister İhlas-ı Şerif, isters€ salavat-ı şerifelerden birini bu sayıda zikir haline getirip her gün okumayı vird haline getiren kimseyi, istediğine nail olacak bahtiyarlardan bir kimse olarak müjdelenmişlerdir. 313 sayısı mübarek bir sayıdır. Dikkatten kaçırılmamalıdır. 

Bir kimse daha güçlü bir hizmetle istediğine nail olmak dilerse o zaman bu miktarı 1001 adedine çıkarmalıdır. Daha 
fazla artırmak isteyenler 3 bin, 5 bin, 7 bin, ein veya 18 
bin veyahut 70 bin, 100 bin adede kadar çıkabilinir. Nitekim Ihlas suresinin okunması, Hasbünellâhü ve nı'mel vekil ayetinin okunması, tevhid kelimesinin zikrinde de adet sıralaması üynen böyle düşünülebilir. 
Muhakkiku'd Devvâni, 


ftazâni ve daha başka- 


Şeyh Muhyiddin-i Arabi, Sadeddin Te ke limlerine sahip olan zatlar (Allah cümle- 


sinde öyle demişlerdir: 
Güre harfleri sayısınca, yani 170 


#pie bi Ayet el-Kürsi Yı 
Bir kimse /Y€ ca 313 kere her gün 


kere, yahut mürsel peygamberler sayısın Li devam edip okursa, o e ve yeryüzünde bulunan 


yaratılanların tamamı e korumacılığında bulunurlar, Bu tertip ÜZE" eştiren kimseye Allah Teala'dan başka her hususta kimsenin gücü yetmez. Ve öyle 


bir kimse her ne muradı varsa ona derhal nail olur. by Ey din kardeşlerim! Allah Teala (cc) cümlemizi düşman 


Şertihderi, hasedcinin hasedinden ve her türlü tehlikelerden muhafaza buyursun. BU Ayet el-Kürsi'yi otururken, ayakta du- 


(Büni), İmam Celâü'! 
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rurken, yürürken ve fırsat bulunan her durumda okuyunuz. 
Düşmanla mücadele sırasında bu ayeti okuyan kimse muhakkak düşmanına üstün gelir. Herhangi bir mücadelede de rakibe üstünlük sağlamak için bu ayet-i kerimeyi okumak en doğru yoldur. 

Allah Teala (cc), bilinen zâhir silahlarınızı alıp düşmana karşı kendinizi koruduğunuz gibi manevi silahlarla da kendinizi koruyun. Havas alimleri de aynı şekilde tavsiyelerde bulunmuşlardır. 

Allah Rasulü (sav) her gün yedi defa Ayet el-Kürsi okuyup Muhammedi zatını onunla koruma altına alırlardı. Havas bilginleri, yedi Ayet el-Kürsi'den birincisini okuyup sağ tarafına üfürür, ikincisini okuyup Sol tarafına, üçüncüsünü okuyup önüne, dördüncüsünü okuyup arkasına, beşincisini okuyup üstüne, özellikle bedenine üfürür ve kendini zırhla koruma gibi sağlama alırlardı. Her yöne okumanın bir takım sırları görülmüş ve bu tertip insanlara çokça tavsiye edilmiştir. 

Bu ayet-i kerimeyi okumaları için erkek-kadın dileyenlere biz de izin veriyoruz. Okuyacak olanlara Allah Teala (cc) şimdiden mübarek eylesin. Dünya ve ahirette hayırlı murad- 


larına nail buyursun... 


DÜŞMAN ŞERRİNDEN KORUNMAK İÇİN 
TERTİP EDİLEN AYET EL-KÜRSİ VEFKİ 


Letâifü'l Feride isimli eserde açıklandığı üzere bir kimse günde 18 defa Ayet el-Kürsi okursa, Allah Teala (cc) o kimsenin kalbine tevhidin ruhu ile özel bir hayat verir. Onun göğsünü hikmet ve hakikat ilmiyle doldurur. Rızkını bereketlendirir. Maddi ve manevi derecesini yüceltir. O kulunu başkalarına karşı heybetli ve üstün gösterir. 

Ayet el-Kürsi'yi bir kağıda veya herhangi bir şey üzerine yazıp üzerinde gezdiren kimse Allah Teala (cc)'nın yardımı ile her türlü belâ ve felaketlere karşı koruma altında bulunur. O kimseye gerek insan ve gerek cinlerin zararı dokunamaz. 

18 kere Ayet el-Kürsi okumanın havas ilminde özel bir 
yeri vardır. Ister dünyalık için ister ahiret için okunsun maksada ermede sağlam bir tutamaktır. Herhangi bir iş veya maksat için evinden çıkan kimse, bu ayetin fasılları sayısınca 
18 defa okursa yerinde bir tertibe göre okumuş olur. 


İmam-ı Gazali, İmam-ı Kuteybe'den, o da Ka'boğullarından bir kişiden rivayet edip şöyle demiştir: 


“Bir zamanlar Hurma satmak için Basra'ya gitmiştim. 
Münasip bir mahelleden bir ev kiralamak istedim. Fakat gönlüme ve şartlarıma göre bir ev bulamadım. Sonunda bir ev buldum, içerisinin her tarafında örümcekler yuva yapmışlar idi. 
Orada bulunanlara dedim ki, bu nasıl bir ev ki, böyle her tarafını örümcekler yuva yaparak yaşanmaz bir hale gelmiş, buraya kimse gelip yerleşmemiş, merak ediyorum doğrusu” dedim. 

Ev sahibi hemen söze karışıp şöyle dedi: 

“Bu evde kendine çok dikkat etmelisin. Çünkü bu evin içerisine yerleşmiş bir cinni var. Evi mekan tutmuş, kim eve yerleşirse o cinni onu öldürüyor” dedi. Ev sahibine dedim ki: 

“Sen bana evini kiraya ver, gerisine karışma. O ifritin (cinnin) bana zarar vermemesi için Allah Teala (cc) bana yardım eder” dedim. Ev sahibi tekrar şöyle dedi: 

“Benden sana söylemek düşer. Diyorum ki, o cinni bugüne kadar o eve yerleşenleri hep öldürdü. Korkarım sen de aynı sonuca uğrarsın.” 

Neticede ben evi sahibinden kiralayıp yerleştim. Gece yarısı gözleri ateş gibi yanan, esmer görünümlü bir kişi üzerime doğru gelmeye başladı. Yarı gölge gibi bir görünümü vardı. Ben hemen Ayet el-Kürsi'yi okumaya başladım. Benimle birlikte o da aynı ayeti okumaya başladı. Kelime kelime benim okuduğum cümleleri takip ediyordu. Sonunda ben ayetin sonuna doğru varıp: 


lal Rİ yay ağlkz 03 Yş 
Ve lâ yeüdühü hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym”* 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Kısmına varınca beni takip edemedi. Ben ise bu son kısmı tekrar tekrar okumaya başladım. Kısa önümdeki korkunç görüntü ve gözleri ate adam kayboluverdi. Nihayet b 


bir süre sonra 
$ gibi yanan esmer en de evin bir kenarına uzanıp m. Sabah olup her taraf ay- 


“Sen, bir büyük cinnin kafirini yaktın” 
bir sesti. Ben de şöyle karşılık verdim: 
“Ben onu neile yaktığımı bilmi bunu, lütfen bana söyleyin.” O ses şö 


diye yankılanan 


yorum. Merak ediyorum yle devam etti: 


Tezli Aİ Say ğü “EY, 
“Ve lâ yeüdühü hıfzuhümâ ve hüvel aji 


“... Onları koruyup gözetmek yücedir büyüktür.” (Bakara suresi, ayet. 255) 


Vyül azıym” 
kendisine zor gelmez. O, 


önceki bölümde yeterli bilgi verilmiştir. 

İnsanlardan gelecek herhangi bir hayati tehlike karşısında Ayet el-Kürsi okunursa tehlike Meydana getirecek kimse buna cesaret edemez. 


yi baştan sona okuduktan sonra 
“Ve lâ yeüdühü hıfzuhümü ve hüvel aliyyül azıym” kısmını bir 


daha tekrar okursa, göklerde meleklerin yerde bulunan bütün yaratıkların sevgilisi olur. Sözü 


er isteği kabul gören bir kişi olur, 

haline getiren kimseyi Allah Tealg özel olarak kendi ilahi koruması altına alır. 

(Metin yazarımız Muhammed HK 

“Ben, Ayet el-Kürsi'nin b 


lakkı Efendi diyor ki): 


icazet aldım. O da Üstad-ı Kül Alaşehirli İbrahim Efendi'den 


almıştır. 
, Bir kış mevsiminde ve soğuk b bir köye davet olunduk. Hoca Efen birkaç kişi ile birlikte bulunuyorduk. 
Kar tipi öylesine bastırdı ki yolumuzU şaşırdık. O zaman mer-Hacı Efendi bize izin verip birer Ayet el-Kürsi ve sonunda bulunan cümleyi, yani "e lâ yeüdühü hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym” kısmını 70 defa tekrar ettik. Tekrar birer Ayet el-Kürsi'ye başlayıp sonunda “Ve lâ yeüdühü hıfzu- 


hümâ ve hüvel aliyyül azıym” kısmını yine 70 defa tekrarladık, derken fipi dindi, kar yağışı kesildi Bulutlar dağılıp güneş yüzünü gösterdi. Halbuki yakın çevremizde fırtına devam edi- 


yor, kar lapa lapa yağıyordu. Bunu gözlerimizle rahatça görüyorduk. Sonunda beklendiğimiz KöYe vardık. Köy halkı üzerimizdeki elbiselerin kupkuru olduğunu görünce şaşkına dön- 


düler, Büyük Üstad Hoca Fendi Hazretleri şöyle buyurdu: “Eğer siz bir şeyin meydana gelmesinde veya herhangi 


bir düşmanın şerrini def etmekie âciz kalırsanız bu şekilde Ayet el-Kürsi okumaya devam ediniz. ize bu hususta izin veriyorum.” 

dın herkese izin veriyorum.” 


Bendeleri de erkek-ka a 
Bu olay, hicri 1292 yılı Zilhicce ayının dördüncü olmuş- 


ir günde Alaşehir'e bağlı di Hazretleri'nin yanında 
Yolda rahmete tutulduk. 


hum ve mağfur 


tur. 

esir düşse vey herhangi bir yerde bir mevkiye yükselmek istese veya ada bulunsa, mahkemeye düşüp 


o kimse bahsedildiği şekil- 


Bir kimse bir savaşta şaki elinde kalsa, herhangi servete sahip olmak arzusu! 
haklı olduğu davanın acele istes€, 

sunda 70 defa “Ve lâ yeü- 


de Ayet el-Kürsi'yi her okuyuşta, 59! A dühü hıfzuhümâ ve hüvel aliyyü! azıyrn i tekrar etmek suretiyle tekrarlar toplamını 1000, 3 bin, 5 bin, 7 bin, 10 bin ve 


gerekirse daha fazla tekrar ederek maksadına erişir. 

eri diyor ki: Aşağıdaki şevam herkes için sayılmayacak kadar yararı olan bir mühür niteliğindedir. Herhangi bir maksat için 


ister bir hafta boyunca SUYU içilsin, isterse kişi üzerinde bir 


nüsha halinde taşısın farketmez. Çünkü bu şekil, Ayet elçoğaltılmışıdır. 


Şeyh Bevni (Büni) (ks) Hazret! 


kil ve vefk, havas ve & 


Kürsi'nin maksada uygun olarak 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onaya Yivoy, “. EYVAK, e 93 &YVAŞ w a ön | emer İ yaman; | öveaer | viva | ev 
İM İM | MESAeYOİ. Adeeke, vaya, Ta laa il YONYAK i YAAT IE YEYYA “ 
ra REN İ AOSYA | VEYYA: İl Ywerr | 


GELECEK FELAKETİ VE DÜŞMAN ŞERRİNİ 
DEFETMEK İÇİN YEDİ AYETLERİN HASSALARI 


Abdürrezzak'ın Muaz b. Cebel (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: 

Bir kimse bu yedi kurtarıcı ayeti yazıp temiz bir halde üzerinde taşırsa, düşmanlarının dilleri o kimse için bağlanıp her kimo kimseyi görürse, kendisine muhabbet duyar. Bütün dilekleri kabul görür. Allah Teala (cc) o k 


imsenin gönlünden dünya ve ahiret sıkıntılarını giderir, kimse 


ona zarar veremez. 
İmam-ı Şihabüddin, o Ka'bul Ahbâr'dan rivayet edip şöyle buyurdu: 


okusa da arkasında gök yere inse ve birbirinin üzerine kapansa, o kimseye bir zarar gelir 


tıları bu yedi ayet hürmetine kaldırır » 

Yine Şihabüddin'in Hazreti Ali 

bir kimse bu yedi ayeti akşam-saba 
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(kv)'den rivayetine göre h okumayı vird haline 


getirirse, bulunduğu zamanın bütün maddi ve manevi felaketlerinden güvence altında olur. Bu yedi ayet, kulu Allah Teala'nın bizzat korumasını celbeder. Düşmanlarının şerrinden, münafıkların hasedinden himaye eder. 

Sen bu yedi ayetleri okuyup YazıP üzerinde bulundurursan, öz canını koruma altına almış olursun. 

Bahse konu olan yedi ayetler mealleri ile birlikte şun- 


lardır: 


Söylğük YARİ 0 eş WP 


ÇE ENAYİ 


ç “De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlamızdır. Onun için mü'minler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.” (Tevbe suresi, ayet. 91) 


çe yl tan yaş 


ai e 


“Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz o herşeye kâdirdir.” (En'am suresi, ayet, 17) i 


giy EY Uy 
o # Ji 3 


ai 


Sih EE EE 


“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah © canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mah- 


fuz'da)dır.” (Hüd suresi. ayet. 6) 


gil b e 


# zn A bi, ve — öl Ge 


in de Rabbiniz olan Allah'a rlık yoktur ki, O, onun per- 


sAN 


bbim, Siz hiçbir va 
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“Ben, benim de Ra dayandım. Çünkü yürüyen 


rn 


çeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır.” (Hüd suresi, ayet. 56) 


WA 4 se ay # Ri ÜL a o A ge Gel ZA) SİZ GİY İZ Ya YA ya İS 


“Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. O, herşeyi işitir ve bilir.” (Ankebüt suresi, ayet, 60) 


ya A Yİ AZ) ya e 
Sİ Yl ie yyl 


“Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O'nun tuttuğunu O'ndan sonra salıverecek de yoktur. LE üstündür, hikmet sahibidir.” (Fâtır suresi, ayet. 2) 


o o sof. 7 


933 ya Oy e ERİ 8 Rİ Ni, UL Gİ ya şile 3 
ELSA Ya Şİ ee Bl SA Ya a ği ba yi Ar e Şİ >) 


“Andolsun ki onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, elbette “Allah'tır” derler. De ki; “Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, O'nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O'nun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O'na güvenip dayanırlar.” (Zümer suresi, ayet. 38) 

Yukarıda geçen yedi ayetlere dair vefk aşağıdadır: 


rorrr 


YoOYYA YOY'Y 
YoOYYY YoYYe i YOYYA rorry Yor. | O vavva 
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DENİR VE DEMİR CİNSİNDEN MADENLERİN FAALİYETLERİNİ DURDURMAK 


Havas alimleri, demirin ve demir cinsinden olan metalik aletlerin çalışmalarını etkisiz hale getirmek, insanların dillerini bağlamak, kalplerini büyüleyip onları cezb ve celbetmek, düşmanların, özellikle tehlikeli kişilerin gözlerini perdeleyip görüşlerini engellemek, gece gündüz, büyüklerin küçüklerin tehlikesiz ve rahat bir ortamda bulunmalarını temin etmek, zor durumda kalanları bulundukları durumdan kurtarmak, fakir ve yoksulları insafsız kimselerin merhametine bırakmamak için aşağıdaki vefk örneğini sağlam bir perde, güçlü bir sığınak olarak yazıp ortaya koydular. 

O alimlerin tespitlerine göre aşağıdaki surelerden biri vefk haline dönüştürülür ve yazılan vefkin ilgilinin üzerinde bulunup taşınması sağlanır. 

Vefkin çizim ve rakamları amber karışımı bir mürekkeple, bulunmadığı takdirde gülsuyu ve keple çizilip, rakama dönüştürülen cetvelindeki hanelerine dikkatli bir şekilde yazılır. 

Vefki yazılabilecek sureler aşağıda olup bunlar Fatiha, Tâhâ, Yâsin, Cin, Hadid, Kadr, İhlas ve Muavvizeteyn sureleri ile Ayet el-Kürsi ve meşhur yedi ayetlerdir. Bu ayetler bir ön- 


ceki kısımda geçti. 


gülsuyu, zağferan, misk ve bunların tamamı bir arada zağferan karışımı bir müreksureler usulüne göre vefk 


€y okuyucu! 
Bu konuda şüpheleri gidermek ve bir denemede bulun- 


mak. istersen anılan vefki kağıda geçirip bir koyunun boğazina as. Sonrada o koyunun üzerine anılan yedi ayetleri yedi defa oku. Daha sonra herhangi bir kimseye koyunu istediği bıçakla boğazlamasını emreyle. Bıçağın 9 koyunu kesmediği 


görülecektir. İ 
Bu tertip gizli tutulması gereken bir sırdır. Herşeyden 


önce bu tertibin gücüne inanmak gerekir. Sonra da ehliyetsiz 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ve seviyesiz kimselerin, çocukların bu sırrı kesin olarak bilmemeleri lazım gelir. Bu tertip muhtelif havas kitaplarında aynen anlatılmıştır. i 
Şeyh Bevni (Büni), (ks) Hazretleri diyor ki: “Bu sır, ehliyetsiz ve takva sahibi olmayan kişilere kesinlikle öğretilmemelidir. Aksi halde bu işle uğraşan kimse cinlerin etki alanına girerek delirir. Bu hususta gözleri iyice açmak gerek. Çünkü işin içinde candan olmak da vardır. Bu vefkin sırlarına ancak mübarek insanlar (Allah dostları veliler) dayanabilirler. | Vefk ilmi muhakkak ki bütün peygamberlerde mucize olarak görülmüştür. Allah'ın selamı, rahmeti cümlesinin üzerine olsun. | 
İmam İbni Hacer (Askalâni) diyor ki: “İbrahim Halilüllah peygamber (Allah'ın selamı, rahmeti üzerine olsun), defalarca vefk yazıp evin temelleri altına koymuştur.” 


Bursalı İsmail Hakkı (ks) Hazretleri “Ruhu” Beyân” tefsirinde, aşağıdaki ayeti tefsiri sırasında, vefk ilmini, Allah Teala'nın kendi zatının sır ilmi olarak halkettiğini, daha sonra bu ilmi Adem Aleyhisselama öğrettiğini, sonra da peygamberden peygambere miras olarak devam ettiğini bildirmektedir. Ayet-i kerime budur: 


pa 


Üy ey GAZA SERİ) ER ği 2 Gİ, 


“Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. 
Firavun'un taraftarlarını da, siz bakıp dururken denizde boğduk.” (Bakara suresi, ayet. 50) 


(Metin yazarımız Muhammed Hakkı Efendi diyor ki): Ben de bu ilmi, Kur'an-ı Kerim'in bazı sırlarının bilinmesi ve vefk usulü ile mukaddes gücün ortaya çıkması için bu bahsi yazmış bulunuyorum. Insanların çoğu vefk ilminin sırlarını kaldıramaz. Nitekim ben de bir tek Yâsin suresinin vefk sırlarını bile kaldıramadım. Bütün vefklerin sırlarının manevi ağırlıklarını kaldırmak asla mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki, daha fazlasını yazıp anlatmaya burada son verildi. 
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İksir-i A'zam olan vefk örneği aşağıdadır: 


esvte | şozv)” i “o£V)AV 
NOKYAA “Yoşyya di! Mo £yA aosy)) dv oeyay ğ okyay 
e e 0 


. —— 


A e 


ENFÜSİKÜM AYETİNİN 


LEKAD CÂEKÜM RASÜLÜN MİN 
E BİLE ÇARE OLDUĞU 


HAVASSI VE BU HAVASSIN ÖLÜM 


İmam-ı Kurtubi tefsirinde, İmam-ı Sünüsi Havass'ında ve birçok hadis kitabında Allah Rasulü (sav)'nden merfu" hadis olarak şöyle rivayet olunuyor: 


ii, gp b grg ee vay iğ ul ge 


“Bir kimse Tevbe suresinin son iki ayetini herhangi bir gün okursa, o gün içerisinde ona ölüm gelmez.” Bir başka rivayette: “Bir kimse o iki ayetleri her gün yedi defa okursa, o gün içerisinde hiç kimse © kimseyi öldüreme2. Silahıyla dahi ona yaklaşıp yaralayamaz. Geceleyin okuyan kimse için de gece boyunca sabaha kadar durum aynıdır.” 


Şeyh Bekri diyor ki: “Bana babam söyledi, ona da babası söylemiş, O da Şeyh Şihâbüddin (ks)'den duymuş, o da babasından işitmiş, © da Şeyh Ebu Hasan Şözeli (ks)'den 


rivayet ediyor. . 
"Bir kimse her gün yedi kere Tevbe suresinin son iki 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Mi pe 1 — mn —<<C. << e — SA 


ayetini okumayı vird edinirse, ölüm o kimsenin yolunu e) mez. Bu tertibe devam ettiği sürece hayatı da devam eder. 


Böyle olması hem aklen, hem de şer'an caizdir. Nitekim Allah Teala (cc) buyuruyor: 


A ME ge se” 
Sİ lem KE iğ 


“Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ana kitap (L2“ h-i Mahfuz) O'nun katındadır” 


” (Ra'd Suresi, ayet, 39) 


Üç gün ömrü kalan bir kişiye Allah Teala (cc)'nın di sene daha ömür vermesi hikayesi uzun olduğu için buray” alınmamıştır. Allah Rasulü (sav) yukarıdaki ayet-i kerime? 
okurken bu hikayeye yer vermiştir. Sonunda da yukarıda mealini verdiğimiz hadis-i şerifi buyurmuş ve şu ayet-i celileY okumuştur: 


Öl Çİ SN AS İY OZE EY) Ak 


& 4 vi pe : al- 
». Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen a7 tılması da mutlaka bir kitapta 


z 'a ke dır. Şüphesiz bunlar, Allah a laydır.” (Fâtır suresi, ayet, 11) 


Salihlerden bir zat hasta yatağında yatmakta ike Tevbe suresinin son iki ayetini vird haline getirerek ömrü. 
vzayacağına dair hadis-i şerifi gördü. O zat o sıralarda yetmi? 
yaşında idi. Bundan sonra her gündüz ve gece bu ayetler! vir olarak okumaya devam etti. 120 yaşına vardığında Teala (cc) o zatın ölmesini istedi. O zat Allah Rasulü (s0V rüyasında gördü. Allah Rasulü (sav): 

“Ey filanca, daha ne zamana kadar bizden kaça€ sın?” Bunu duyunca derh 


etti a okumayı bıraktı ve hemen V€ 


'nü 


gk“ 
fat 


; 1 
P imamı Gazali (ks), Tabiinin büyüklerinden Hasa Basri (ra) Hazretlerinden rivayet ederek diyor ki: 

“Ashabın ve tabiinin ileri gelenlerinden bie cemaati (bir 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© aş 


çok kimse) (Allah cümlesinden razı olsun), “Lekad câeküm” ayetinden başlayıp surenin sonun kadar okumayı vird haline getirmişlerdi. Bu tertibe devam ederek kendilerini belalara 


karşı koruma altında bulunduruyorlar. Allah Teala (cc) onlara klerine nail oluyorlar, düşmanlarının 


kaldırıyorlar, Allah Teala'ya daha r, O'nun nice sırlarını bu ayet- 


çok rızık veriyor, nice iste fenalıklarını üzerlerinden yakın olma fırsatını buluyorla lerin bereketiyle kavrıyorlardı" buyurmuştur. 


Bu iki ayet-i kerime, sahabe-i kiramın ve tabiinin özel virdleri arasında yer almaktaydılar. Allah onlardan razı olsun, onlardan sonra gelenler ve daha sonra gelenler de aynı yolu takip ettiler. Arzularına ulaşmak, düşman şerrinden korunmak ve Allah Teala'ya yakınlık elde etmek için bu ayetlerin vird olarak okunmasını bırakmadılar. Şeyh Şibli (ks) Hazretleri seksen sene boyunca her beş vakit namazın arkasından bu iki ayeti okumayı terketmedi. Allah Rasulü (sav) bu iki ayeti beş vakit namazın sonunda okumaya devam eden kimseleri cen- İNE 


netle müjdelemiştir. | 
Havas ilmiyle meşgul olan alimlerden bir kısmı bu iki 


ayeti her gece 33 defa okumayı vird edinmişlerdir. Bu miktar bazen 41 kereye çıkarılmış, bir muradının hâsıl olmasını iste- Nİ yenler bu iki ayeti 100 kere vey9 313 kere okumuşlardır. İl 
1000 kere okuyanlar da olmuştur. Ebced hesabına göre tam 
okumuş olmak için 6865 kere okumak gerekir. Dünya ve | ahirette her maksada ulaşmak için bu miktarı gözden uzak tutmamalıdır. 
Metin yazarımız Muhamı 
“Bu fakir kul, Mağripli 


ned Hakkı Hfendi diyor ki: 

(Kuzey Afrikalı) seyhten, Kâbe-i 
Muazzama'nın karşısında, Mâliki makamında, her beş vakit namaz sonunda bir 3, ©, 7 kere okumak için izin aldım. 
Ayrıca Medine'de, Allah Rasulü (sav)'nün huzurunda da başka şeyhlerden yine izin almak şerefine nail oldum. Okumak isteyenler için ayn! izni ben de veriyorum. Şimdiden mübarek 


olsun.” 


Ey mü'min kardeşlerim! Siz de bu iki ayeti vird haline getirerek her gün ve gece, hatta her beş vakit namazdan sonir 0.1) ear A Ver TEM #na NE, e “ seğaz "ği a e rk EY La eri Şa ») A Olea Yıdıy 


yeter YA Vİ OY "e 


i, Önceki peygamberlerden 

hiçbiri bu sıfatların ikisine birden mazhar olamamıştır. 
Son ayetin yüce meali: “(Ey Muhammedi) Yüz çevirir” lerse de ki: “Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben 


sadece O'na güvenip dayanırım. » Yüce Arş'ın sahibidir. 
(Tevbe suresi, ayet. 129) 


Yahut da muska yap ıdır. Her iki şekilde kull0” nılmasında sayısız yarar vardır, j 


| ana 


vav İT 


Ma 


VAY 
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İHLAS SURESİNİN HAVASSI İLE İİ 
ÖMRÜ UZATMAK VE KADERİ DEĞİŞTİRMEK 


Mü'min için ölüm musibettir. Uzun ömür ise çok ibadet yapma fırsatı verdiği için nimettir. Kişi uzun ömürlü olmasını istemeli, ölümü istememelidir. Nitekim ayet-i kerimede şöyle 


buyurulmaktadır: 
eğri YE OL Lİ KP o ği di AĞA aşil İĞ İN çala 


O kavmine şöyle demişti: “Al 


“İbrahim'i de gönderdik. 
mekten sakının. Eğer bilmiş ol- 


lah'a kulluk edin. O'na karşı gel 


sanız bu sizin için daha hayırlıdır.” (Ankebüt suresi, ayet. 16) 


İbni Asâkir'in Nümeyr b. Evs (ra)'den mürsel olarak rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle bu- 


yuruyor: 
“Dua, Allah Teala (ce)'nın askerlerinden bir askerdir. 
Gelecek kaza ve belaya karşı insanda koruyuculuk görevi yapar." 


İmam-ı Gazali (ra) diyor ki: 

"Kaza ve kadere karşı duanın ne gibi bir yararı olur? 
Diye soracak olurlarsa şöyle denir: Şunu iyi bilmelidir ki, dua ve gereken şeyleri okumak, kazayı önlemek için bir sebeptir. 
Allah Teala (cc)'dan rahmet celbetmek için de öyledir. Nasıl ki kalkan, gelecek oku ve kılıç darbesini önlerse dua da gelecek kazaya karşı kalkan görevini yapar. Nitekim Yüce Allah (cc) 


buyuruyor: 


.» 


"yaz iyi gi EĞ YU yiz iye iy ei ği 
“Ey iman edenler! Tedbirinizi alın; bölük bölük savaşa çıkın, yahut (gerektiğinde) topyekün savaşın.” (Nisa suresi, ayet. 71) 


, takdir buyuran Allah Teala (cc), kazayı önle-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Kazay 


menin sebebini de takdir buyurmu olayı sebeplerle bağlantılı kılmıştır. 
şöyle buyuruyor: 


şfur. Muhakkak ki o bir çok 
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de 


EĞ gi ai si 


“...Benden isteyin, ben de iste 
—...Beni zikredin (anın), ben de sizi an 
Bir başka ayet-i kerimede de ş 


ğinize karşılık vereyim... 
ayım...” 


öyle buyurmaktadır: 
E—e GN bii YAŞ İZ US YİL YI vaaz 0 yili v 
EM EA vi O 2403 


“Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. (Olüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sev& 


bını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükafat- 


landıracağız.” (ÂLi İmran suresi, ayet. 145) 


Bir ayet-i kerimede de şöyle buyuruluyor; 


çe VAZ bü ÇEİS aş gf, 
Miri Üz ile - « iz ei . 
e aa AN 

“Şayet doğru yolda gitsel denememiz için onlara bol yüzçevirirse, (Rabbin) 
tır.” (Cin suresi, ayet. 16-17) 


©rdi, 'bu hususta kendilerini 
© gerirdik. Kim Rabbinin zikrinden o! gitgide artan çetin bir azaba uğra" 


Turpeşti, Abdülkâdir Geylani (ks) Hazretleri ile ilgili bir hikâye anlatıyor: 


“Allah'ım! Fala 


n kulun için takdi uykusu içerisinde geçir 


e ir buyurduğun 70 zinay! 
mesini nasip eyle!” 
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Sonuçta o Zat hakkındaki bu kadar değiştirilip hakkında takdir buyurulan 70 zina uykuda geçireceği 70 ihtilama tebdil ediliyor. LUK 

Benzeri şeylere başka velilerde de rastlanmaktadır. | | Allah dostlarının, diğer mü'minlerin, özellikle de “Tecelli-i Ef'- | âl” mertebesinde olan velilerin bütün duaları reddolunmayıp İ Allah Teala (cc) katında kabul görürler. İl 

Buraya kadar anlatılanlarla “İzâ câe ecelühüm lâ yes- İl ta'hırüne sâaten velâ yestakdimün"” ayeti arasında bir çeliş- İl kinin bulunup bulunmadığı sorulduğunda şöyle cevap verilebilir: 

Bu ayette geçen “sâaten” kelimesi kıyameti hatırlatmalda ve dünyadaki insan ömrü kabirdeki ile birlikte bütünlük arzetmektedir. Dünya hayatı kabirden kalkıldığı an biter. 
Burada sadakalarla, sıla-i rahimle, ana-babaya iyilikte bulunmakla, Tevbe suresinin son iki ayetini okumakla ve daha başka sebeplerle ömür uzaması, kabirde geçecek müddetten bir kısmının kabir öncesine alınması şeklindedir. Bu hususta “NMefzâü'l-Halâik” adlı eserde geniş açıklama bulunmaktadır. 


Kaza ve kader iki kısma ayrılmaktadır. 


1. Mübrem kaza, 


2. Muallak kaza. 
Mübrem kaza, bir şartın oluşması veya bir sebebe da- 


yalı olarak meydana gelmez. O, değişmeyen bir ilahi irade ve hükümdür, yeri ve zamanı geldiğinde muhakkak meydana gelir. Mübrem kazada değişme söz konusu değildir. Gizli bir hikmet sonucu cereyan eder. Bu hususta bize teslim olmaktan 


başka yapacak bir $eY yoktur. 


Muallak kazanın meydana gelmesi şarta ve sebebe 


bağlıdır. Mesela bir çocuğun doğup meydana gelmesi erkek ve kadının evlenmesi sebebine bağlıdır. Doğmak için bir erkekle bir kadının evlenip karı-koca hayatını yaşamaları gerekir. Mesela tarladan ürün almak için ekmek, biçmek, para kazanmak için ticaret yapmak, alim olmak için ilim tahsil etmek ve benzeri şeyler muallak kaza grubuna girerler. Bun- NN lardan herbirerlerinin meydana gelmesi için sebebe başvur- 


mak gerekmektedir. 
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Birgivi risalesi üzerine yazılan Kadızâde şerhinde bütün işlerin üç kısma ayrıldığı yazılıdır. i 

!. Ezelde hikmet gereği olan Allah tarafından takdir buyurulan ve kendisinden başkasına sır olan kader. 

2. Kul için fakat kulun iradesi dışında Allah tarafından takdir buyurulan şeyler. Güzellik, çirkinlik, erkeklik, dişilik, sertlik mülayimlik yaşam (hayat) miktarı yani ne kadar yaşayacağı gibi şeyler bu gruba girerler. 

Bu iki kısımda Allah Teala (ce) dilediğini yapar. Kulun bu hususlarda temennide bulunması, dua etmesi, istemesi veya istememesi sonuca tesir etmez. 

3. Allah Teala (cec)'nın kulları için takdir buyurduk- 

Bunların oluşumu şartlara, sebeplere dayanmaktadır. 
Mesela “Lâ ilâhe illellâh. Muhammedir rasülüllâh” diyen kimseye Allah Teala (cc) müslüman olmayı nasip eyler. Nitekim küfür halinde olan insandan imanı soyup çıkarması da böyledir. Sevap kazanmak için ibadet yapmak, günah kazanmak için de yasak olan şeyleri yapmak, Özetlemek gerekirse, 


kul fiilini ortaya kor, Yüce Allah (cc) da sonucunu takdir buyurur. 


larıdır. 


Abdüsselam Havarizemi'nin Üsame b. Zeyd ez-Zeydi (ra)'den rivayetine göre şöyle dedi: 

Bir gün Üsame Basra civarına hadis-i şerif derlemeye çıktı. Bu sırada çok yaşlı ve güzel görünümlü bir zata rastladı. 
Ona: 

“Allah Rasulü (sav)'nün hadis-i şeriflerinden bildiğin var mı?” diye sordu. O zat: 

“Evet var, sana anlatayım” dedi ve devam etti: 

“Ben daha çocuk sayılacak yaşta idim. Bize çok yakışıklı, düzgün kıyafetli, çok tatlı dilli ve mantıklı konuşan bir zat geldi. Babam o zata: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Allah'ın selamı üzerine olsun! Bu çocuğuma bir hadis-i şerif tavsiye buyur da ondan yararlansın. Hayatı boyunca ona her Zaman rehber olsun” dedi. O çok güzel görünümlü zat bana: 

“Evladım! Sana her zaman için “Kalâkıl” tavsiye ederim. (Yani İhlas ve Muavvizeteyn surelerini her zaman okumanı tavsiye ederim.) Sabah akşam bu sureleri okumaya devam et” buyurdu. O günden sonra ben bu sureleri akşam sabah okumayı vird edindim ve bugüne kadar devam ettim Bu surelerin bereketiyle Allah Teala (cc) üne kep #518 ömür, hem servet, hem de evlat verdi” dedi. 

Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, Nesei'nin Abdullah b. Habib (ra)'den rivayetine göre şöyle dedi: 

Yağmurlu ve çok karanlık bir gecede Allah Rasulü (sav)'nü görmek ve ziyaretinde bulunmak üzere yola çıktık. 
Nihayet yanına erişebildik. Bana: 

“Ne söyleyeceksen söyle” buyurdu. Ben: 

“Ey Allah'ın Rasulü, ne söyleyeyi " deyince: 
| “Sabah akşam üç defa Kul hüvellâhü ehad ve Muavvizeteyn surelerini okumaya devam et. Senin için bu herşey- 


den daha önemlidir” buyurdular. 


© 


ASKERİ MAKAMLARDAKİ TERTİP HAKKINDA 


Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, Hârin İbni Abbas (ra)'den riva- buyurdular: 


Ahmed b. Hanbel'in, kimin, Beyhaki'nin İbni Asâki yetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle 


di gz yy Sİ İİ a 36) yi 73 yi Hü 
ty gala Vee VELA Gi 28 


sahabe dörttür. Hayırlı birlik dörtyüz taneden ydana gelendir. 12 bin 


oluşur. Hayırlı ordu 4 bin kişiden me | kişilik güç yenilmez, eğer sabrederler VE sadakat gösterirlerse.” 


Burada Allah Rasulü (sav) çok önemli hususlara işaret buyurmuşlar, ümmetlerinin gelecekteki ordularına adetâ ışık tutmuşlardır. Şöyle ki: Kendi devirlerindeki dört en büyük sahabe, aynı zamanda geleceğin dört büyük halifeleri ve aynı zamanda başkumandanlarıdır. Zamanımızdaki ordular da 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“En hayırlı 


dört büyük kumandan vasıtasıyla yönetilmektedirler. Bunlar, başta Genel Kurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava kumandanlıkları gibi. 

Ordunun ilk birliğini 400 kişilik bir güç olarak tavsiye eden Allah Rasulü (sav)'nü, daha sonra 400 kişilik bölüklerle teyid etmişlerdir. Hayırlı ordunun 4000 kişiden oluşması zamanımıza kadar devam ettirilen bir alay askeri hatırlatmaktadır. Zamanımızda buna Tugay da dense yeridir. 

Allah Rasulü (sav) 12 bin kişilik bir güce yenilmez ordu kabul buyurmuştur ki, zamanımızda bu birlik ve bu rakam önemli bir birliği ve rakamı ifade eder. 


Ebü'ş Şeyh'in, Taberâni'nin ve Hâkim'in İbni Ömer (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Sevgili sahabelerim ve bundan sonra gelecek ümmetlerim! Siz savaşmak için istekli olmayın. Çünkü nasıl bir sonuç çıkacağını bilemezsiniz. Siz Allah Teala (cc'dan sağlık ve esenlik isteyin. Ama savaşa girilmişse, bundan da yılmayın, sebat edin ve üzerinize düşeni hakkıyla yerine getirin. Sakın ha korkuya kapılmayın. Allah Teala (cc)'yı bol bol zikredin. 
Şehadet kelimesini çok getirin. Tevhid kelimesini de çok okuyun. Meded yâ Allah, yâ Resülellâk.... zikrini çok söyleyin. 
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym'i de çok çok okuyun. Özellikle Tevhid kelimesini ağzınızdan eksik etmeyin. 
Düşmanın ağır basması durumunda telaş göstermeyin. Mevzilerinizi terketmeyin. 


Büyük hadis alimi İmam-ı Kastalâni (ra) anlatıyor: 

Savaş sırasında devlet başkanının veya askerin başkumandanının savaşan askerlerin başında bulunması sünnettir. Çünkü asker onların varlığından güç alır. Savaş, askerin düşman karşısında dayanması ve kumandanının da onun arkasında bulunmasıyla zafere dönüşür, 

Kumandan da, askerler de: “Allah'ım yetiş, ey Allah'ın Rasulü, yetiş, bizimle ol. Ey sahabeler, ey Allah dostları veliler, bizlere yardım eyleyin. Ey Cebrail, ey Mikâil, ey İsrafil, Allahın selamı üzerlerinize olsun yetişin, bizlere yardım edin... diye çağırmak da sünnettir. 
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Asker, bütün rühânileri yardımına çağırıp onların ma- 


nevi varlığı ile cephede savaşırken, k 


umandanın, askerlerinin 


başında, onlarla birlikte (olmaması hem ayıptır, hem de 


günahtır. Öyle yapılırsa, Resulüll lur. Kumandana yakışan, or yetle, telaş göstermeden ve kor tir. 

imam Tayyibi diyor ki: 
rumalı ve kollamalıdır. Bir er gibi arkadan idare etmeye çalışmalıdır. 
ileri atılması akıllıca b birlik, askeri olmayan bir kumandan n€ ile savaşacaktır? 

Bütün peygam miştir. Hayatlarında birtakım savaşlar. Bu savaşlar yetler de vardır. Mağlubiyetler, çev sebatını imtihan samimi olanı ayırt etmek güçtür. 
sadakat üzere olandır. Y anda ortaya atılıp kendini gösteriverir. 


Peygamberlerin bütün 5 
müşrikler onlarla bir daha savaşmak için hare Onlar da savaşın bereketinden ümm mış olurlar. Normal olan zaferlere zaman zaman yenilgi acılarını gereğidir. Sürekli zafer de, sürekli Y 


değildir. 


DÜŞMANLA SAVAŞMANIN YARARLARI 


Müslümanların kafirlerle S4 


yararlar vardır. 
nice saraylar, hazırlamıştır. 


nice köşkler ve nic 
Bunları belli ölçüleri 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ah'ın sünneti terkedilmiş odusunun başında olmak, dirakmadan ordusunu yönetmek- 


Kumandana kendisini çok koileriye fırlamamalı, birliği 
Ben şehid olacağım diye ir İş değildir. Kumandan olmayan bir 


berlerin hayatı bir takım sıkıntılarla geç- hem bir takım şulhlar vardır, hem de da zaferlerin yanında mağlubirelerindekilerin sabrını, içindir. Sıkıntı ve yenilgi olmadan yalancı ile Sadık olan her ortamda alancı ve münafık da her sıkıntılı 


avaşları zaferle sonuçlansa kete geçmezler. 
etlerini faydalandıramaerişme olmakla birlikte da görmek ilahi hikmet enilgi de hayırlı bir sonuç 


vaşmalarında bir takım ilah Teala (cc) mü'min kulları için cennette e güzel yaşama ortamları kabullenen mü'min kulları 


için hazırladığını haber vermektedir. Cennette öyle makamlar hazırlanmış, öyle güzellikler hazır hale getirilmiştir ki, o yerlere namaz kılarak, oruç tutarak, haccederek, zekât vererek ulaşmak ve sahip olmak mümkün değildir. O makamlar ancak düşmanla savaşanlar içindir. O nimetlerine ulaşması için Allah Teala (cc) kullarına savaşmayı emir buyurmuştur. 

Savaşmakta bir takım yararlar vardır, diye söze girildi. 
Bu yararlardan birisi, hatta birincisi şehit olmaktır. Şehidlik mertebesi, velilik mertebelerinin en üstünde bulunan yüce bir mertebedir. Allah Teala (cc), bunun için o mertebenin sebebi olan cihadla emir buyurmuştur. 

İkinci yararı, Allah Teala'nın düşmanı olan küfür ehlini helak etmek dilediğinde onlara mü'minlerin savaş açmasını ve onları çeşitli sıkıntılar sonucu katledip canlarını cehenneme göndermek ve orada en aşağı derecede cezalandırılmalarını sağlamak için savaş bir sebep olmaktadır. O düşmanlar ki Allah Teala'nın gökten inen Kur'an'ını dinlemeyip, Allah Rasulü Muhammed Mustafa (sav)'yı hak peygamber olarak tanımayıp, Allah Teala'nın haskulları olan mü'minlere eza ve cefa ettikleri için, onların küfürleri daha da artsın, azapları da ona göre daha şiddetli olsun, makamları ise esfele sğfilin (cehennemde en aşağı makam) olsun diye Allah Teala mü'min kullarına düşmanlarıyla savaşmayı emir buyurdu. Bu kitabın asıl yazılış sebebi de bu bahsi iyice açıklığa kavuşturmaktır. 

Bazı cahil kimseler savaş konusunda bilmeden ileri geri konuşuyorlar. Savaşın önemini, savaşmanın zaman zaman gereğini ne kendini bir şeyler biliyor sananlar biliyor, ne kanun adamları biliyor, bu incelik ne Aristo ilmiyle bilinir, ne Fransızvari amellerle anlaşılır... Savaşın sırlarını gereği gibi ancak Allah bilir, Rasulüllah (sav) bilir, Allah'ı, Rasülünü tanımış ve belirli bir seviyeye ulaşmış din alimleri bilir. Bir de bizim bu kitabımıza bakıp ondan ders alan Allah âşıkları bilir. 

Bundan sonraki bölümlerde bu konuda yazılacaklar 


için gözleri iyice açmak gerek. Dikkatli olalım, cahil kalmayalım... 
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SAVAŞA GİRERKEN FETİH SURESİ 
OKUMANIN ÖNEMİ 


Ahmed b. Hanbel'in, Buhari'nin ve Tirmizi'nin Ömer (ra)'den, Müslim'in Enes (ra)'den rivayetlerine göre (Allah cümlesinden razı olsun) Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


b 2 yy 1 b ye gr ay bl ağ Gİ eğ Vİ Çİ Şi "e le Rb gi 
“Ey Ömer! Bu gece bana bir sure indi. O sure bana dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha sevimlidir. Bir başka rivayette de: O sure bana, üzerine güneşin doğduğu dünya ve dünya içerisinde bulunan her türlü mücevherattan daha kıymetli ve sevimlidir buyurdu. Sonra da Fetih suresini baştan 


sona okudu.” 


Ahmed b. Hanbel'in ve Müslim'in Câbir (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


ai ği ya ge Ny P4y 


“Ashabı kiramın bedir savaşında bulunan 313 neferin- den ve Hudeybiyye barış antlaşmasında bulunan ve Peygamber Efendimiz'in mübarek elini tutup biat eden 1425 sahabeden tamamı elbette cennetlik olup asla cehenneme girmeyeceklerdir.” ; 

İmam Sa'lebi tefsirinde, merfu hadis olarak Allah Rasulü (sav)'nden şöyle rivayet ediyor: 

Sa gb Jay a a ag yap 0S GİS çipi okuyan kimse, Mekke'nin 


“Fetih suresini baştan sona ile birlikte hazır bulunmuş 


fethinde sanki Allah Rasulü (sav) 
(olmuş) gibidir.” 
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O gün orada 12 bin ashab, 7 kat göklerde, Arş'ta, Kürside bulunan bütün melekler hepsi birden sevinip birbirlerini tebrik ettiler. Kâbe'nin putlardan kurtarıldığı için Allah Teala'ya sonsuz hamd ve senâda bulundular. Bütün melekler secdeye kapanıp fethe katılan 12 bin sahabe için istiğfarda bulundular. Derecelerinin artması için Allah Teala'ya yalvardılar. Neticede Allah Rasulü (sav), “Fetih suresini okuyan kimse Mekke'nin fethinde bulunan sahabelerin sevabına nail 
olur” buyurdular. N 5 

Teysir tefsirinde, Übeyy b. Ka'b (ra)'den rivayete göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Fetih suresini baştan sona okuyan kimseye, benimle ağaç altında biat için musafaha eden kimseye verilen sevabın aynısı verilir.” Bir başka rivayette: Allah Teala (cc) o kulundan razı olup, cehennemden azad edip cennetine koyar” buyurulmaktadır. 


Biatü'r Rıdvan: 1425 kişi, Cidde yolunda, Mekke'ye altı saatlik uzaklıkta bulunan yerde, Sidre ağacının altında, Rasulüllah (sav) Efendimiz'in mübarek elini tutup biat ettikleri için Allah Teala (cc) onlardan razı olup, o muhterem kişileri cehennemden azad edip cennete koyacağını va'd buyurduğu kimselere benzetilmiştir. Fetih suresini baştan sona okuyan kimse. 

Metin yazarımız Muhammed Hakkı Efendi diyor ki: 

“Ey mü'min kardeşlerim! Sizden Fetih suresini okumaya gücü yetenleriniz muhakkak bu sureyi sık sık okusun. Her gün bu mübarek sureyi okumayı vird haline getirenler çok geçmeden sizler de Allah Rasulü'ne rüyada biat etmek şerefine nail olursunuz. Bu sureye devam edecekleri şimdiden tebrik ediyorum. Mümkünse kıldığınız namazların farzlarında ve sünnetlerinde de Fetih suresini okumayı ihmal etmeyin. 
Böyle yapmak çok güzeldir. Manevi tesirinin çok büyük olduğunu okumayı vird haline getirenler kısa sürede göreceklerdir. 

Bir kimsenin Fetih suresini okumaya gücü yetmezse, buna mukabil “İzâ câe nasrullâhi vel feth” suresini bol bol 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i okumakla o kimseye, Allah Rasulü (sav) ile 


okusun. Bu surey likte buluşmuşcasına sevap İ 


Mekke'nin fethi sırasında bir verilir. 

Fahri Râzi, Tefsir-i Kebir'de şöyle diyor: 

"İzâ câe nasrullâh” suresi, mü'minlerin suresidir. Tebbet suresi ise müşriklerin suresidir. Kul hüvellâhü ehad” Allah Teala'nın zatına mahsus suredir. İzâ câ€ suresini okuyan kimsenin her işi kolaylaşır ve rakiplerine üstünlük sağlar. Ayrıca o sureyi okuyan kimsenin rızkı bol olur, tevbesi kabul görür, 


günahları affolunur. / çi 
Tirmizi'nin Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü 


(sav) izâ câe suresinin Kur'an'ın dörtte birine mukabil olduğunu söymlemiştir. Bu duruma göre bu sureyi üst üste dört defa okuyan kimseye Kur'an-ı Kerim'i hatmetme sevabı verilir. 

ine göre Ebu Saidi'l Hudri ve 


İhyâ-i Ulüm'da nakledildiğ birini ! Hudri yet ettikleri bir hadis-i şerifte 


Ebu Hüreyre (ra)'nin birlikte riva 
Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: , 

“Bir mü'min Ramazan ayının ilk gecesinde iki rekat nafile namaz kılıp bu rekatların her ikisinde de Fatiha'dan sonra “İnnâ fetahnâ leke" suresini OKU", selam verdikten sonkasından da on 


ra on kere innâ enzelnâhü suresini OKUYUP Arasından kere salavât-ı şerife getirirse Allah Teala (cc) o kişinin bütün 


işlerine yardım eder. Ayrıca onun üzerine rızık kapılarını da 


ardına kadar açar.” 


Rühu”l Beyân tefsirinde, İbni Mes'ud (ra)'den rivayete 


göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: İ “Her kim Ramazan ayının ilk gecesinde, nafile olarak 


kıldığı namaz içerisinde Fetih suresini baştan sona okursa, kazalardan, belalardan ve her türlü düşman şerrinden emin olur. Her işinde kendisine yardım edilir. Bu surenin okunmasına gücü yetmeyen kimse izâ câ€ nasrullâhi suresini Fetih suresi niyetiyle okumalıdır.” 


Buhari'nin Abdullah b. Nuğfel (ra)'den rivayetine göre 


bu zat diyor ki: 
161 


LL Sall 


“Mekke'nin fethedildiği gün Allah Rasulü (sav)'nü devesi üzerinde innâ fetahnâ leke suresini okurken bizzat gördüm. 
Sureyi baştan başa üç kere tekrarladı ve her tekrarlayışta başka başka makamlarda okudu. İnsanların hemen etrafımı kuşatmalarından endişe etmeseydim, ben de aynı şekilde Allah Rasulü (sav)'nün okuduğu gibi okurdum.” 

Savaş sırasında ve düşman üzerine hücum ederken Fetih suresini tekrar tekrar okumak sünnettir. Allah Rasulü (sav) bu sureyi üç defa okuyarak bir saat gibi kısa bir zamanda Mekke'yi fethetmiştir. Karşı çıkan bir kişi görülmemiştir. 
| Hicri 250 yılında Bağdat halifesi olan Tavâbık Bizans 
İmparatoru ile savaşmak için geldiğinde, Halife: Ordu içerisindeki hafızlardan yüz tanesini seçtirip Fetih suresini okumaları için görevlendirmiş, Malatya ve Diyarbakır dolaylarında yaptığı çok çetin savaşlarda düşmanlarına galip gelmiştir. 

Her istenilene kavuşmak ve her türlü sıkıntıdan kurtulmak için Fetih suresini 11 yahut 21 veyahutta 41 kere okumalı, bu tertibe 3, 5, 7 veya 10 gün devam etmelidir. 


Fetih suresinin vefki aşağıdadır. Kim bu vefki yazıp veya yazdırıp savaş sırasında üzerinde taşırsa, Allah Teala (cc) o kimseyi düşmanlarına karşı korur. Denizde fırtınaya yakalanan kimse Fetih suresini okur, dalgalara doğru üfürürse, deniz sakinleşir ve tehlike geçirilmiş olur. Bu vefk, suya atılıp bir hafta boyunca suyundan içilebileceği gibi muska olarak üzerinde de taşınılabilir. 

Fetih suresinin rakamsal karşılığı 185 bin 408. 


YAoL:İ 


YAo£)E 


YAoLIY 
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DÜŞMANA SALDIRMANIN EDEBİ VE BU SIRADA 
ŞEHADET KELİMESİ VE TEKBİR GETİRMENİN, 
EZAN OKUMANIN FAZİLETİ 


Allah Teala (cc) buyuruyor: 


ül e a Yaş e Gİ Bö! 0 37725 e il aça b Aİ a Vİ ii Göğe LL gi Je 


“O halde, dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükafat 


vereceğiz.” (Nisa suresi, ayet. 74) 


Bir diğer ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor: 


O gözlüğ Sİ Ve Si iğ 5 LL gi 


r! Herhangi bir topluluk ile karşılaş- 


“Ey iman edenle ok anın ki başarıya erişe- 


tığınız zaman sebat edin ve Allah'ı ç 


siniz.” (Enfal suresi. ayet. 45) 
Bu ayet-i kerimenin işaretine göre Savaş anlarında 


daima Allah'a dua etmek gerekir. Kulları, Allah'ı anmaktan alıkoyacak hiç birşey yoktur. Özellikle sıkıntılı anlarda doğrudan doğruya O'na sığınmak gerekir. 

Buhari'nin, Müslim'in ve Ebu Davud'un Abdullah b. Ebi Evfa (ra)'dan rivayete göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuş- 


tur: 
karşı karşıya gelmeyi temenni 


enlik dileyiniz. Düşmanla sa- an ise sebat edip dayanıların gölgesi altındadır. 
şu duayı yapınız: 


“Ey insanlar! Düşmanla etmeyiniz. Allah'tan sağlık ve es vaş için karşı karşıya geldiğiniz zam nız. Şunu iyi biliniz ki cennet kılıç 
Düşmanla savaş için karşılaştığınızda 
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GA a ley e e ye İV a e la 


Allâhümme münezzilül kitâbi ve mecres sehâbi ve hâzimil ahzâbi ehzimhüm vensurnâ aleyhim bi lutfike ve keremike ve rahmetike yâ erhamer râhımin* Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi bi adedi ılmik* 

“Allah'ım! Kitabı gönderen, bulutları yürüten, orduları bozguna uğratan sensin. Düşmanlarımızı sen bozguna uğrat. 
Onlara karşı lütfunla, kereminle, merhametinle bize yardım eyle. Ey merhameti bol olan Allah'ım! Allah'ım! Seyyidimiz ve efendimiz olan Habibin Muhammed Mustafa'ya sen ilminin sayısınca rahmetle muamele eyle, ona esenlik ver. Onun en yakınlarına ve bütün aile fertlerine de.” 


Hâkim'in Ebu Musa |ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) buyuruyor: 

“Cennet kılıçların gölgesi altındadır.” Mü'minlerin savaş sırasında, düşman silahlarının etki alanında bulunması cennete girmesine sebeptir. 

Gazi olmanın edepleri şunlardır: 

1. Savaşa girmeden önce abdest almak ve savaş sırasında abdestli bulunmaya çalışmak. 

2. Mümkünse iki rekat nafile namaz kılmak. 

3. Mümkünse 3, 5, 7, 10 kere veya daha fazla Lâ ilâhe illellâh muhammedür rasülüllah diye zikretmek. 

4. Mümkünse 3, 5, / veya 10 kere tekbir almak, yani Allahü ekber demek. 

5. Sonra yukarıda geçen duayı mümkünse “yâ erhamer râhımin”e kadar okumak. 

6. Kullanılan silahı en iyi şekilde kullanarak ve Allah Allah, yâ Resülellâh... diyerek savaşa devam etmek. 

Bu ölçülere göre savaşan bir gaziyi Allah Teala (cc) muhakkak zaferle şereflendirir. 

Daha önce geçen bir bölümde de bahsedildiği üzere Bağdat o halifesi Tavâbık b. Muaddi, hicri 250 yılında, Bizanslıların Malatya dolaylarında yaptığı savaşta, sırf ezan 
okumak, tekbir getirmek ve salât ve selam okumak için 400 
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buna ilaveten yüz hafızı da sırf innâ fetahnâ leke fethan mübinâ'yı (Fetih suresinin) sonuna kadar sürekli okumak için görevlendirmiş, düşmana oranla çok az fe, sayısı bilinmeyecek kadar büyük bir lük geceli gündüzlü meydan savaşında 


asker görevlendirmiş, 


bir güçle savaşan hali ordu ile verdiği üç gün sonuç zaferle bitmişti. 

Acüri'nin Enes 


(sav) şöyle buyurdular: 
“Ey Enes! Mümkünse her zaman abdestli bulunmaya 


çalış. Eğer Azrail Aleyhisselam ruhunu kabzedeceği kimseyi abdestli olarak bulursa, muhakkak ki o kimsenin ruhu şehid oarak kabzolunur ve adı şehitler defterine geçer.” 

Savaş alanında abdestli iken şehit olan gaziye iki kat şehitlik derecesi verilir. Böyle olmak kesin olarak imanlı göçmeye sebeptir. Abdestli olarak dünyadan göçen kimse mahşer yerine de abdestli olarak sevkedilir. Allah Teala (cc)'nın huzuruna abdestli olarak çıkar. Devamlı abdestli kalmanın sayılmayacak kadar maddi ve manevi faydaları vardır. 


(ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü 


SAVAŞTA SİLAHIN ÖNEMİ VE KULLANAN 
KİMSENİN FAZİLETİ 


Nesei'nin Ka'b b. Mürre (ra)'den rivayetine göre Allah 


Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


NG TM Ee g“ 
iz yy Ça) yasli gele) 
iy ye e e e 


“Silahını düşmana ulaştıracak kadar yaklaşan (Atış men- 


lahını kullansın. Öyle yapan kimsenin kseltir. Ama unutma ki, annenin 


bundan daha önemlidir. Saüz senelik yol aralığı ka- 


ziline varan) kimse $i 
Allah Teala (cc) derecesini yü derece yükseltmek için) 


kapı eşiği ( cek iki derece arası V 


vaşla verile 


dardır.” 
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İbni Hume o da babasından riv 
(sav) şöyle buyuruyor: 

“Bir mü'min, için silahını kullanın ulaşmasın bir köle azad 


. / nn, yd'in ve İbni Asâkir'in Said b. Ebi Vakkas iü ayet ettiği hadis-i şerifte Allah Ra 


Ilah savaşmakta olduğu düşmana karşı e 
<a, o silah ister hedefine ulaşsın etmişcesine sevap kazanır.” 


Ahmed b. Hanbel'in, Taberâni'nin, Tirmizi'nin, ei in ve Beyhaki'nin Ukbe b. Amir (ra)'den rivayetine göre A Rasulü (sav) şöyle buyurdu: 


ki “a kişinin 
“Allah rızası Için savaşta kullanılan her silah üç kişin 


an sebep olur, Bunlardan biri silahı kul 
usta, bir diğeri de parasıyla onu 5 


le hayır sahibi.” Allah Teala (ce) bÖY kimselerin hepsinden razı olsun. 


İbni Merdüye'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetine göre ) şöyle buyuruyor: 

kılıcını Allah 
MA geçerse, o ki 
Böyle bir satışı 


“Her kim mana karşı hüçu satmış olur,” 
nettir. 

Hatib'in Ali (kv)'den rivayetine göre Allah Rasulü (59 şöyle buyurdular: 


» Mzasını k karşısında d ler, o k 


, açık 

silahı “Zanmak için Mep er. 

A uran kimselerle iftihar , 

ğ r 

Melekleri de. Mele imse elinde silahı düşmana kar$ durduğu sürece pg kimsenin güna 


için m) masli IÇ rahmet talebinde bulunurlar » hlarının GEğIMlaR 


. v : gre 
Şeyh'in Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetine gör sav) $öyle buyurmuştur. n 

Sala. fd, SAVAŞ sırasında mü'minin silah tut 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elini türlü zinetlerle cennette süsleyecektir. Öyle bir süsleme ki dünya kurulalıdan bu yana elde edilen bütün zinetler bir araya getirilse o süsün yanında hiç kalır. Allah Teala (cc), eli silahlı bir kulu ile meleklerine karşı iftihar eder. Çünkü o kul o silahını Allah yolunda savaşmak için yaninda bulundurmaktadır. Onun kendisiyle iftihar ettiği kul ebediyyen cehennemde yanmaz. Onun yeri cennettir. Oradaki bütün nimetlerinden o kulunu nasiplendirir. En son ve en önemli ikram da o kimseye mübarek cemalini en yakından seyrettirmesi olur. 
(Allah'ım! Bütün mü'min kullarını bu ziyafetten nasipli eyle. 


Amin...) 


İLAHLARI İLE CENNETİN 


GAZİLER, OMUZLARINDA 5 
ONUŞACAKLARDIR 


KAPISINDA ALLAH İLE K 

Ebu Nuaym'in, Hâkim'in ve ibni Merdüye'nin Suhayb (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 
“Ashab-ı kiramdan önceleri yamete kadar gelecek Allah yolun vaşan gaziler, silahları omuzlarında 
rında oldukları halde mahşer yerine 9 
vuracaklar. Cennet hâzini: 

“Siz kimsiniz? Diye onlara çoracak. Onlar da: 

“Bizler muhacirleriz, ensarıZ, gazileriz" diyecekler. Cennet hâzini onlara: 

“Görevlerinizi ta sorunca, özellikle gazi larındaki silahlarını, sırt 


hicret edenler, ensar ve kı- da ve O'nun rızası için sa- diğer techizatları arkalaelip cennetin kapısını 


e getirdiniz mi?” diye ler dizlerinin üzerine çökecek, omuzlarındaki sava$ malzemelerini cennetin kapısının önüne saçacaklar. Ellerini göğe kaldırıp duaya “Allah'ımız! Biz senin yolunda malımızı, evladıbırakıp cihada çıktık. Din ve ırz düşmanları en neyin hesabın! çoruyorlar?” deyince Allah Itından, zebercedden kanatlar takıp, cennet 


m olarak yerin 


başlayacaklar. 
mızı, herşeyimizi ile savaştık. Bizd 
Teala (cc) onlara a 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içerisinde onlar için hazırlanmış olan yüce makamlara göz açıp yumacak kadar kısa sürede uçarak varıp yerleşecekler.” 

Bundan sonra Allah Rasulü (sav) şöyle ilavede bulundular: 

“Ben onların cennetteki makamlarını biliyorum.” 

Bu hadis-i şeriften ve daha başka bazı hadislerden anlaşılacağı üzere her şahıs, mahşere dünyada ne ile meşgul oldu ise onunla gelecek, hayır ve şerden meşgul olduğu şey ahirette onu bulacaktır. 


© 


m ŞE ANN 


ŞEHİDLERİN FAZİLETİ VE CENNETTEKİ MAKAMLARI 


Taberâni'nin Zeyd b. Semüre (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular: 

“Allah yolunda ayağını bir adım ileri atan kimseyi huriler kolayca tanıyıp onları cennetin girişinde karşılarlar. Allah yolunda bir adım ileri atmaktan çekinen kimseyi de yine huriler çok iyi tanır, onlara yakın olmaktan çekinir, onlardan gizlenirler. Eğer bir kişi savaş sırasında şehit düşerse, onun ilk damla kanının yere düşmesiyle bütün günahları affolunur. 
Şehidi cennetin girişinde iki huri karşılar ve onun üzerindeki tozu toprağı silerler. Sonra da “Hoş geldin, safalar getirdin... 
diyerek karşılayıp, “Haydi gel, şimdi artık seninle güzel sohbet etmek ve hoş vakit geçirmek zamanı geldi” deyince şehitler de aynı ifadelerle onları karşılayıp: “Artık sizinle ebediyyen sizinle güzel sohbet etmek ve hoş vakit geçirme zamanımız geldi” diyerek cennet hayatına başlangıç yapacaklar.” 


ada iken gayret gös- 


elde edilmesine, düny 


mış bu nimetlerin 


terip elde etmeye bakmalısınız. 

/ Bu nimetleri elde etmenin yollarından biri ve hatta en önemlisi İslam düşmanları ile yapac düşmanlarınızla karşı karşıya gelip üzerlerine hücum edip onlarla savaştığınız zaman korkuya kapılmayın Ele ay ğınızı kaydırmayıp sağlam durmaya bakın. Ayak ayak, adım adım düşmanlarınızın üzerlerine yürüyün. Asla geriye kaçma-Yı. düşünmeyin. Sizden biriniz İlah rızası için adım adım ilerlerse ve düşmana göz açtırmazsd, hur-i iyn'den iki huri sizlere yaklaşır ve neticede sizin olurlar. Eğer o gazi, düşman Üzerine adım adım yaklaşmayıP geriye kalırsa, o iki huri 


kendilerini gizleyip gazinin yanına varmakta gecikirler. 
decek olursd, onun cesedinden 


ite bütün günahları bağışlanır. 


ağınız savaşlardır. Siz 


O gazi şehit olup vefat e 


BAYA kanın ilk damlası ile birli e e o iki huri gelip şehidin baş tarafına otururlar, o şehidin yü 


zündeki tozu toprağı silerler. “Ho$ geldin, si geleli HEK bundan böyle seninle beraberiz. Birlikte zevk ve safa sürecek 


Zaman artık geldi” derler. | NN 

O şehit de hurilere hitaben: “SIZ de hoş geldiniz, safalar getirdiniz... Artık birlikte güzel vakit ges'rP zevk ve safa Süreceğimiz zaman geldi” der. BU anlatılanların aynen olacağını, bu hadis-i şeriflerin sahih hadisler olduğunu, Allah Rasulü (sav)'nün her söylediğinin de muhakkak vahiy bulunduğunu, bahsedildiği şekilde şehitlerin zevk ve safa sürecek- 


lerini; 
Peli 
“O (peygamber). arzusuna gör€ konuşmaz. Onun (bil 
1 değildir.” (Necm suresi, ayet. 3-4) 


dirdikleri) vah dilenden b k yedilenden başkas 
Bu ayet-i celilede, Rasulü'nÜ tasdik eder şekilde Allah Teala (ce) haber vermiştir. ©: hiçbir şeyi kendinden konuşma- mü'minin burada anla- 


mıştır. İnkârı mümkün değildir. ii tıldığı sekilde inanmas! gerekmekte ir. ) 
ğer Ee Üyame Gül rivayet ettiği hadis-i 


Taberâni'nins | şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 
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ÜS AŞ > e ES İĞ 
VA yad ye AN, GENİ Yİ va KE İğ 


“Şehidin cesedinden düşen ilk damla kan bütün günahlarına keffarettir. İkinci damla kan ona cennet elbisesi giydirecektir. Üçüncü damla kan ise hür-i ıyn ile evlenmesini karşılığıdır.” 


Dârekutni'nin, Deylemi'nin ve Rafii'nin Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Şehide üç haslet verilir. m 

I. Bedeninden yere düşen kanın ilk damlasından bütün günahları affolunur. 

2. Savaş sırasında tozlanan yüzünü, kendisi için huriler- den tahsis edilen eşi siler. 


3. Cesedi yere düşer düşmez şehit kendisini cennette bulur.” 


Deylemi'nin Ebu Ümame (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

"Allah Teala'ya rızası için savaşta akıtılan bir damla kan ile, gece karanlığında, kimsenin görmediği bir zamanda, onun korkusu ve saygısından dolayı akıtılan bir damla göz yaşından daha sevimli birşey yoktur.” Hi 

Taberâni'nin İbni Amr'den, Ahmed b. Hanbel'in İbni Sa'd Kays el-Cüzâmi (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Şehit için altı adet haslet (özellik) vardır. 

Il. Bedeninden yere düşen ilk damla kanla bütün günahları affolunur. 

2. Daha dünyada iken cennetteki makamını görür. 

3. Kabir azabı görmez. 

4. Mahşerin korkunç safhaları kendisine gösterilmez. 

3. Hur-i ıyn ile evlenir. 

6. İman elbiselerinden bir elbise giyer.” 
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Ebu Davud'un, Taberâni'nin, Beyhaki'nin Ebüd Derda (ra)'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle 


buyuruyor: 
Malaça yi 5 JA e öy şi İİ 


“Şehit olan kimse akrabalarından ve diğer yakınlarından 


yetmiş kişiye muhakkak şefaat edecektir.” 
Müslim'in ve Beyhaki'nin Enes (ra)'den rivayetlerine 


göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: “Cennetlikler cennete girdikten sonra tekrar dünyaya 


dönmeyi yalnız şehitler isteyeceklerdir. Onlara o kadar ikramda bulunulacaktır ki, o ikramı tekrar tekrar elde etmek için, 


on defa tekrar tekrar dünyaya dönüp şehit olmak isterler.” 
Müslim'in Mesruk'tan rivayetine göre diyor ki: “Abdullah b. Mes'ud (ra): 
SOSA aşi) EPİ zak di eze YE e Yİ Ya 
“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar.” (Âl-i İmran suresi, ayet. 169) Ç Di Ayet-i kerimesini sorduk. O da şöyle dedi: “Ben bu ayeti. celileyi Allah Rasulü (sav)'nden sordum. Şöyle buyurdular: 
arasında uçuşurlar. 


“Şehitlerin ruhları yeşil kuşlar 
A / ırmaklarından içerler. 


Cennetin türlü nimetlerinden yerler, MK i içerler. 
Arş'ta asılı kandiller içinde kalırlar. Cennetin içinde diledikleri 


yerlere gider, gezer, dolaşırlar. Sonra yine dönüp o kandiller içinde kalırlar. Bunlar bu halde ve zevk ve safa içinde iken Allah Teala (cc) onların durumlarına bakıp, daha başka bir istekleri olup olmadığını sorar. Şehitlerin ruhları da şöyle 


derler: .. .. .. .. ağ. 5 
“Allah'ımız! Bizler cennetin içerisinde türlü türlü nimet-İstediğimiz yerleri gezeriz. Meka- 


lerden yer, sularından içeriz. 
171 


nımız olan Arş kandillerinin içinde kalırız. İlahımız! Bu kadar nimetleri bize ihsan buyurdunuz. Bunlardan daha fazla isteyecek ne var ki2” 

Allah Teala, şehit ruhlarına bu şekilde peş peşe üç defa sorar. Her defasında da onlardan aynı karşılığı alır. Sonunda şehit ruhları: 

"İlahımız! Senden bir dileğimiz var. Bizi tekrar dünyaya göndermeni, orada İslam düşmanları ile tekrar savaşıp senin yolunda tekrar şehit olmayı isteriz” derler. 

İslam düşmanlarını kahretmek için şehitlerin tekrar dirilmelerine ihtiyaç olmadığını bilen Allah Teala (cc) onların tekrar dünyaya dönmelerine izin vermez. Türkçe'de meşhur bir cümle vardır: “Yiğitlik bir defa olur.” Şehitler yiğitliklerini bir defa ortaya koymuşlardır. Allah Teala (cc) onları cennette 


ebediyyen bırakır. Onlar da zevk ve safalarına ebedi olarak devam ederler. 


Yukarıdaki ayetin nüzul sebebi şöyle anlatılır: 

Uhud. savaşında yetmiş, bir rivayete göre de 101 nefer şehit olmuştu. Allah cümlesinden razı olsun, Bu şehitler karşılaştıkları nimetlerin çokluğu sebebiyle tekrar tekrar dünyaya döndürülüp Allah yolunda savaşarak şehit olmak istediklerinde Allah Teala (cc) onlara izin vermeyip ebediyyen cennette bıraktığı halde o şehitler yine yalvararak: 

“Allahımız! Bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya buradaki hallerimizi bildir. Mü'min kardeşlerimiz de durmasınlar. Düşmanlarla savaşırken şehit olup bizim cennette kavuştuğumuz derecelere ve nimetlere onlar da kavuşsun, onlar da sahip olsunlar. Bizim yakınlarımız, dostlarımız buradaki durumumuzu bilsinler de bizler için üzülmesinler” dediklerinde Allah Teala (cc), Uhud savaşında şehit olan mübarek sahabelerin durumlarından memnun olduklarını ve sevinçlerini bildiren aşağıdaki üç ayet-i celile peşpeşe inzal buyurulmuştur. 


AYAZA şi e Pİ İİ ld yl ys e AK FN Ve MA Mr e EE ip 
NÖ şili a eğ yü e A gl ya GA aş 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aş Oyal "Og b Va şi 
“ağa 


İY öy giy e 


lenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis ve kereminden kendilerine verbleri yanında rızıklarına mazhar 


“Allah yolunda öldürü onlar diridirler. Allah'ın, lütuf dikleri ile sevinçli bir halde Ra olmaktadırlar.” 

“Arkalarından gelecek Ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.” 

“Onlar, Allah'tan gelen nimet V minlerin ecrini zayi etmeyeceği müj dedirler.” (Âl-i imran suresi. ayet. 169-171) 


e keremin, Allah'ın, mü'- desinin sevinci içerisin- 


Ahmed b. Hanbel'in, ibni Humeyd'in, Ebu Ya'li'nin, Şâşi'nin, Taberâni'nin ve Said b. Mansur'un Cabir b. Abdullah (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Ey Câbir! Şunu iyi bi Allah Teala senin babanı diriltti ve huzuruna oturttu. uyurdu: “Dilediğini dile benden” buyurdu. Bab . “Allah'ım! Sana lâyık şekilde kulluk edemedim. Ancak şunu senden diliyorum: Benim ruhumu tekrar cesedime iade buyur da dünyaya döneyim. Senin Habibin Muhammed ile birlikte tekrar düşmanlarıylunda yine şehit olayım” dedi. Allah ıma göre dünyada şehit ez. Cennette ebediyyen 


la savaşıp senin rızan yo 


Teala da: 
“Benim ezel ilmim olan kimse tekrar dirilip dünyay 


kalır” buyurdu. 


de kararlaştığ a dönm 


İbni Mâce'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetine göre 


Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: | “Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, ben Allah yolunda düşmanla savaşıp, © savaşin şehit olup tekrar dirilsem, tekrar şehit olup tekrar dirilsem... hasılı on defa şehit olsam tekrar dirilsem gene de savaşıp şehit olmayı 


sever ve muhakkak isterim.” 
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ŞEHİDLER KANLI ELBİSELERİ İLE GÖMÜLÜRLER 


Ebu Davud'un Sâbitten, o da babasından, o da dedesinden rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu: 


“SİN RİA EY aç il uğ 


“Senin oğluna şehid sevabı verildi. Çünkü onu ehl-i kitap (Hıristiyan veya Yahudi) öldürdü.” 


Buhari'nin Câbir (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


& işa M.I ya 4 410? 
ler a) ei gd ydzi 


“Onları (Uhud şehitlerini) üzerlerinde bulunan kanlı elbiseleri ile birlikte gömünüz.” 


Ahmed b. Mende'nin, Hâkim'in ve İbni Asâkir'in Abdullah b. Sw'lebe (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“İçinizden düşmanla savaş sırasında şehit olanları akan kanları, yaraları ve elbiseleriyle birlikte defnediniz. Muhakkak ki ben onların şehit olduklarına şehadet ediyorum. İçlerinde hangisi daha çok Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyorsa, onu gömülecek şehitlerin kıble tarafında defnediniz,” 


Ahmed b. Hanbel'in ve Said b. Mansur'un Câbir (ra)'- den rivayetinde Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Düşmanlarınızla savaş sırasında şehit olanları, diğer müslümanları yıkayıp defnettiğiniz gibi defnetmeyin. Şehit olduğu zamanki elbiseleriyle ve kanıyla birlikte defnedin. 
Muhakkak ki o şehitlerin kanları, yaral misk ve anber gibi kokacaktır.” 

Gerçek şehit, şeriat hükümlerine göre şehit olandır. 
Onlara şehit adı verilmesi, vefat eder etmez cennete alınıp ebedi yerini gördüğü içindir. 


arı kıyamet gününde 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imse, hangi sebeple ve hangi silahla hitlerin asılları ve öncüleri Bedir savahit edilen sahabelerdir. Allah on- 


k Savaşta ölen k ölürse ölsün şehittir. Şe şında ve Uhud savaşında ş€ ların cümlesinden razı olsun. 


Bedir ve Uhud şehitlerinden bazısı kılıç ile, bazısı ok ile, 


bazısı taş ile, bazısı da sopa ile şehit edilmişlerdir. Allah Rasulü (sav) onların hepsi için de: “Onlar şehiddirler. Yıkanma- dan kanlı elbiseleri ile defnolunsunlar” diye emir buyurmuş- 


tur. . 
#u halde kimliği belirsiz olan 


Savaş alanında bulunduğ | ve kim tarafından öldürüldüğü bilinmeyen © bedeninde yara 


veya darp izine rastlanan meçhul ölüler de şehit kabul edilir ve ona göre muamele görürler. 


Hanefi mezhebinin görüşün€ göre şehit kefenlenir ve Üzerine cenaze namazı da kılınır. Şafii mezhebinin görüşüne göre kefenlendiği halde üzerine cenaze namazı leme 

rme aleti) onun günahını 


gerek yoktur. Onlara göre kılıç (öldü on silmiştir. Kimsenin duasına ve kayırmasına ihtiyacı kalma- 


mıştır. İmam-ı Şafii'den bir görüşe göre şehidin mübarek bir kimse kabul edilmesi dolayısıyla üzerine cenaze namazı kılınabileceğini de ifade buyurmuştur. 


an ve ÜŞ kattan fazla olan el- 


biseler, kürk ve benzeri giyecekler çıkarılır. Parmağındaki yünl başından külah ve fes, yine 


zük, ayağında bulunan m€3 di üzerinde bulunan silah ve para gibi eşyalar çıkarılıp alınır. 
Üzerinde bulunan elbise iki kaf ise bir kat da kefen ilave edilir. Tek kat elbiseli ise iki kat kefen ilave edilmelidir. Bedeninde üç kat elbisesi bulunan şehit öylece defnedilir. 


Şehidin üzerinde bulun 


Şafii mezhebine göre şehidin üzerinde bulunan elbise üç kattan fazla olsa bile çıkarılmaz. Üç kattan az olanda kefenle takviye edilmez. My 

Biz üç Hazreti Ömer (ra)'in dediği gibi deriz: 


ah gi gp ye gp 
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Allâhümmerzuknâ şehâdeten fi sebilike vec'al mevti fi beledi rasülik* i 

“Allah'ım! Senin rızan yolunda bana şehid olmayı nasip eyle! Ölümümün, Rasulü'nün şehrinde olmasını ikram buyur.” 

Hazreti Ömer (ra/'in bu duayı çoğu zaman ağzından düşürmediği ve son deminde de bir sabah namazında, Muğire b. Şu'be (ra)'nin kölesi kuyumcu Ebu Lü'lü'ün habersizce yanına sokulup böğründen bıçakla yaraladığı, dört gün boyunca bu yarayla yaşayıp, hicri 24 senesi, Muharrem ayının ilk günü olan Pazar günü vefat edip Allah Rasulü'nün mübarek Ravza'sında defnedildiği bilinmektedir. 


Kars savaşında bulunan bazı dostlar bize anlattılar. 
Bizim askerlerimizin içinde tatlı ve iyi görünüşlü, sevilen bir kimse vardı. Savaş başlayınca herkesin duyacağı bir sesle şöyle dedi: 

“Allah'ım! Ben de savaşta şehit olup hurilerle evlenmek için niyetlendim.” 

Bir müddet sonra bu zatın şehit oduğu görüldü. Orada bulunan şakacı bir arkadaşı: “Şehid arkadaşım, şimdi kaç hür ile nikahlandın2” diye seslendi. O sırada şehit olan zat sanki hayatta imişcesine elini kaldırıp iki parmağıyla işaret etti. İki huri ile evlendim demek istiyordu. 

Aynı dostum Kars savaşı ile ilgili olarak bir de şu olayı anlattı: 
“Taraflar bir aralık karşılıklı olarak ateş kesmişler, her af şehit' olan askerlerini defnetmek için toplamaya çık- 

Bizim askerlerin içinde bir yüzbaşı kılıcı elinde şehit 


iki tar mıştık. 


düşmüş yatıyordu. Elinden kılıcını alarak onu da defnetmek istedik. Kimse avucunu açıp elinden kılıcını alamadı. Zor urumda kaldık. O sırada birliğin komutanı paşa geldi ve: i “Yüzbaşı evladım! Elinden kılıcını bırak” demesi üzerine avucunu açtı ve elindeki kılıç da kendiliğinden yere düştü. 


Sonra kaldırıp hep birlikte diğer şehitlerle birlikte onun da cenazesini defnettik.” 


d 


© 


ŞEHİTLİK RÜTBESİ BU ÜMMET İÇİN 
MÜJDELİ BİR HABERDİR 


Hâkim'in Ka'b b. Ucre (ra)'den rivayet ettiği ici ç ği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: di 


gag Öİg Esil ei Sİ EVLA 


ri 26 YA Ol Sağ İN la öle 


“Ey Ömer! Muhakkak ki, sen hadis-i şeriflere inanıyor Şüphesiz ahirette şehitler için büyük okcelir. 
sultanlıklar vardır. İşte şu kişi de o dei 
1” Allah Rasulü (sav)'nün “Şu kişi” diye işanlaşılamadı. 


değer veriyorsun. 
şerefli mevkiler 

lerdendir ey Öme ret buyurduğu zatın kim olduğu a 


Ebu Avâne'nin Enes (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte 


Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 
*aİ vi wv Ol ç.h5 | öle BE Ulb a 


an sıdk ile şehit olmayı isterse, 


“Bir kimse Allah Teala'd hitlik nasip olur.” 


yatağında ölse bile o kimseye şe 


İbni Mâce'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği hadis-i 


şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: “Sevgili sahabelerim! Söyler misiniz kimlere şehid 


“Ey Allah'ın Rasulü! Düşmanla sava$ sırasında öldürü- i 2” dediler. Bunun üzerine Allah 


Rasulü (sav) $ö 
“Öyle olsa benim ümmetimde çok az şehit vardır. 
Halbuki herhangi bir hususta Allah yolunda bulanan kimse © yolda ölürse, şehit olarak ölür. İç hastalıklarından ölen kimse şehittir. Suda boğulup ölen kimse şehittir. Ateşte yanıp ölen | kimse şehittir." 
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Taberâni'nin Übade b. Sömit ve Selmân (ra)'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Savaş sırasında Allah rızasını kazanma yolunda katl olunan şehittir. İç hastalıklarından ölen şehittir. Suda boğulup ölen şehittir. Ateşte yanıp ölen şehittir. Bulaşıcı hastalıklardan ölen şehittir. Nifas halinde iken ölen kadın şehittir.” : 

Yine . Taberâni'nin İbni Abbas (ra)'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Herhangi bir sebeple Allah yolunda bulunduğu halde ölen kimse şehittir. Veba hastalığından ölen şehittir. Yılan, akrep ve benzeri zehirlilerden ölen şehittir. Suda boğulup ölen şehittir. Su içerken boğazını su alıp ölen şehittir. Kurt, ayı ve atslan gibi yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölen şehittir. Hayvandan düşüp ölen şehittir. Üzerine duvar, ağaç ve benzeri yıkılıp ölen şehittir. Böğür hastalığından ölen şehittir. Nifas halinde iken ölen şehittir, Doğum sırasında ölen şehittir. Doğum sırasında annesiyle birlikte ölen çocuğun annesi cehenneme gitmişse, o çocuk göbeği ile annesini bağla-YIP cehennemden çıkarır ve doğru cennete götürür. Mahşer felaketinden ve cehennem ateşinden kurtarır.” 


İbni Mâce'nin ve Ebu Nuaym'in Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Bir kimse hasta olduğu halde ölürse şehittir. Kabir azabından da kurtulur. Onun rızkı her gün cennetten gelir.” 


Deylemi'nin Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 
“Sıtma hastalığından ölen kimse şehittir.” 


Bir eşkıya ile müsademe sırasında ölen şehittir. Dinini korumak için mücadele ettiği sırada öldürülen şehittir. Malını korumak için yapılan mücadelede ölen şehittir. Karısını, çocuklarını ve birinci derecede 


yakınlarını korumak için verilen mücadelede ölen şehittir. 


Komşusunun ırzını, dinini, malını 


koruma sırasında mücadele verirken öldürülen kimse şehittir. 
Mazlumu kurtarmak 


için yapılan mücadelede ölen kimse 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dan dolayı ölürse şehittir.” 
b. Mâlik ve Ebu Hüreyre fte Allah Rasulü (sav) şöyle 


şehittir. Hak olan sözü söyleyip bun 

Ebu Bekir Haraiti'nin Enes 
(ra)'den rivayet ettiği hadis-i şeri buyurmaktadır: 


ga Dü vela 


“Kim garip olarak ölmüşse şehit olarak ölmüş olur.” 


Ebu Naim'in Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği hadis-i 


şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: “İlim tahsili sırasında ölen kimse şehittir. (Burada bahse 


konu olan ilim, din ilmidir.) Dini ilimleri tahsil etmekte olan kişi ile peygamberler arasında bir fark yoktur. Ancak kemâ- 


latta peygamberlik derecesi farkı vardır.” / Rafii'nin Veheb b. Münebbih ve İbni Abbas (ra)'den ri- 


vayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: "Kişinin gurbette vefat etmiş olması şehadet rütbesine 


ermesi için yeterlidir. Bir kimse talebeliği veya daha başka astalansa, ziyaretine gelen 


sebeplerden dolayı gurbet ilde h 

bir yakını veya bir dostu olmasa, bu yüzden ah vah etse, alıp verdiği her nefes karşılığınca binlerce günahı affolunur. Bir o kadar da amel deftirene sevap yazılır. O şekilde gurbette öldüğü takdirde defterine şehit olarak ferman yazılır. O ferman olduğu gibi Arş'ın altına alınıp orada kıyamete kadar koruma altında bulundurulur. Kıyamet gününde karşısına 


getirilir.” O zamana kadar hiçbir değişikliğe uğratılamaz.” | 


Dünyada şeriat hükümlerine gör€ şehit muamelesi gören kimseler, ahirette şehitlerin gördüğü muamelenin aynısını görürler. 
Ahmed b. Hanbel'in, Müslim'in Amr b. As (ra)'den riva- e buyurdu: 


yetlerine göre Allah Rasulü (sav) söyl rd 
“Kul borcu hariç olmak üzere şehidin bütün günahları affolunur. Hükmen şehit olanlar, ahiret hükmünde şehit de- | 


mektir. Onların durumu savaş halinde düşmanla çarpışarak şehit olan kimselerinki gibi değildir. Hükmen şehitler için de ahirette büyük sevaplar vardır. Gerçek şehit ile hükmen şehit 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arasında açık fark vardır. Gerçek şehit olanların kul borçları dahil bütün günahları  affolunduğu halde, hükmen şehit olanlardan kul borcu silinmemektedir. 

Tirmizi'nin, İbni Mâce'nin ve Nesei'nin İbni Abbas (ra)'- dan rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Kıyamet günü şehit olan zat eliyle katilinin saçından tutarak ve damarlarından kanlar akarak Allah Teala'nın huzuruna gelirler. Şehit olan der ki: 

“Allah'ım! Bu kulun dünyada iken beni öldürmüştü. 
Beni niçin öldürdüğünü bu kulundan sor” der, Sonra da Arş'ın gölgesine çekilir. Saçından yakaladığı katilini uzun süre mahşer yerinde teşhir ettikten sonra salıverir. (Allah'ım! Bilerek, bilmeyerek veya unutarak işlediğimiz kusurlardan dolayı bizi hesaba çekme! Kusurlarımızı bağışla. Ey acıyanların da acıyanı olan Allah'ım! Habibinin ve onun Ehl-i Beyti'nin hürmetine bizleri affeyle.) 


© wi 


ABDESTLİ BULUNMANIN, NAMAZ KILMANIN VE AYET'EL KÜRSİ OKUMANIN ŞEHİTLİK SEBEBİ OLDUĞU 


Acuri'nin Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


AN ay Gl OE Bl eyy KEDİ vaaz öl Yİ 
ŞAL eyleye ay İT 


“Ey Enes! Eğer sürekli abdestli olarak kalmaya gücün yeterse bunu yap. Çünkü ölüm meleği (Azrail Aleyhisselam) kulun ruhunu kabzederken eğer kul abdestli olursa o kul şehitlerden olarak kayda geçer.” 

Abdest, ruhun imanlı olarak bedeni terkettiğinin belgesidir. Kabre abdestli olma şerefiyle girer. Kabirden de abdestli olmak şerefiyle kalkıp o şekilde mahşer yerine yürür. 
abdestli olarak varır. Cennete 
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Allah Teala'nın huzuruna 


abdestiyle girer. Sürekli abdestli bulunmanın sayısız yararları 

vardır. 

İmam Ebül Leys Semerkandi (ks)in Enes (ra)'den İ rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: | > “Ey Enes! Eğer sen sürekli olarak abdestli bulunur, 6- 

lüm meleği de canını abdestli olarak alırsa, şüphesiz sen şehit 

olarak dünyadan göçmüş olursun. Mü'minin abdesti imanının 

yarısıdır. Namazın anahtarıdır. Mü'minin üzerinde silahtır. 

Dertler, belalar, düşmanın çeşitli çirkin planları onunla def 

edilir. | Abdest mü'minin bedenini hem kirlerden, hem de 

günahlardan temizler. Mü'min abdestli bulunduğu müddetçe 


meleklerin kalemleri sürekli o kimseye sevap yazarlar. 


Abd b. Humeyd'in İbni Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: i 

“Bir kimse abdest aldıktan sonra bir kere “İnnâ enzelnâhü” suresini okursa, amel defterine sıddıklardan biri olarak yazılır. İki defa okuyan kimseyi Allah Teala (cc) şehitlerden biri olarak kaydeder. Üç defa okuyan kimseyi Allah Teala (cc) peygamberlerle birlikte haşreder (bulundurur). 
Allah'ın selamı, rahmeti hepsinin üzeri 


Bir kimse beş vakit namazın devam ederse, şehit olarak vefat eyler. 


ne olsun. 
| aksatmadan kılmaya 


Hâkim'in merfu” olarak rivayet ettiği hadis-i şerifte 


Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: | beş vakit namazlarına ak- 


“Allah Teala'nın veli kulları b€ j run satmadan devam edenlerdir.” Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de 


$öyle buyruluyor: 
ni ee bp 


gil sy al Yı 


# 


“Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar ki onlar 

namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler), Mislemazöli, | 

ayet, 22-23) “Namazlarını koruyanlar.” (Meâric suresi, ayet. 34) | Bu konuda pek çok ayet-i celile vardır. Şeriatte gerekli 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olan sadece namaz değil, bütün farzların, vaciplerin ve sünnetlerin yerine getirilmeleri gerekmektedir. 

Beyhaki'nin Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Bir kimse, her farz namazın sonunda Ayet el-Kürsi'yi okursa, Allah Teala (cc) o kimseyi bütün kaza ve belalardan bir sonraki namaza kadar korur. Farzlardan sonra Ayet el-Kürsi okuma alışkanlığı peygamberlere, sıddıklara ve şehitlere mahsustur.” 


İbni Sünni'nin ve Deylemi'nin Ebu Ümame (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Farz namazlardan sonra Ayet el-Kürsi'yi okumayı vird haline getiren kimsenin ruhunu sanki Allah Teala (cc) kudret eliyle kabzeder. Nitekim peygamberlerden bir zat, din düşmanı ile savaşırken, şehit olan nebisinin ruhunu kendi kudret eliyle kabzedip aldığı gibi.” 


Deylemi'nin, Enes ve Ebu Ümame (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Her kim farz namazdan sonra Ayet el-Kürsi'yi okumayı vird haline getirirse, o kimsenin cennete girmesine hiçbir şey engel olamaz. Eğer cennete girme işi ezel takdiri olmasaydı o kimse dünyada bile girebilirdi.” 

Bu büyük ayetle ilgili pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Bunlardan 110 tane hadise rastlanmıştır. Bu hadis-i şeriflerden çoğunu “Hazinetü'l Esrâr” adlı eserde bulmak mümkündür. 

Bir başka hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav)'nden rivayete göre şöyle buyurdu: 

“Beş vakit farz namazlarını kılıp, sonra Ayet el-Kürsi okuyup, tesbihlerini tamamlayıp, ellerini kaldırarak dua edip namazını tamamlayan mü'minin cennete girmesine bir karış kadar mesafe kalmıştır” buyurarak ve mübarek eliyle karışlayıp işaret ederek, “O bir karış mesafede dünya hayatını tamamlamak ne güzel! O kişi ölür ölmez bir karışlık mesafeden cenneti boylar” diye buyurdu. 


Bu hadis-i şerifin sahih hadislerden olduğunda İmam 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e 


Tayyibi, Sadettin Teftazâni ve İmam Celâleddin Suyüti ittifak 


etmişlerdir. 
Buhari'n 
Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


in İbni Mes'ud (ra)'den rivayetine göre Allah 


KAN fa Yy li BİZ Saz gı eğil ez 

” “Cennet size, pabucunuzun ipinizin ayağınıza yakınlığından daha yakındır. Cehennem de öyle.” 

Ebu Naim'in Ali (kv)'den rivayetine göre Allah Rasulü 


(sav) şöyle buyurdular: 
“Ey Ali! Kur'an okumayı öğren. İnsanlara da öğret. 


Kur'an'ın her harfinde senin için on sevap vardır. Eğer Kur'an öğrenirken veya öğretirken ölecek olursan şehit olarak ölürsün. Ey Ali! Sen Kur'an'ı öğrenmeye V€ öğretmeye bak. Eğer Kur'an öğrenirken veya öğretirken ölecek olursan, melekler senin kabrini, hacıların Kâbe'ye tavafa geldikleri gibi tavafa 


Ziyarete) gelirler.” 


g ——— 


AMAZI KILANLARIN 


DUHA VE EVVABİN N 
KSELECEKLERİ 


ŞEHİTLİK DERECESİNE YÜ 
Âdem b. İyas'ın Ali (kv)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: Ni 

“Bir kimse inanarak ve İ lasla İN i kire Duha (kuşluk nı kılarsa, a o kuluna sevap ya- e Ayrıca 200 de derece ihsan 


zar, 200 de günahını bağı lar. 
eg ş bağışlar. Fakat üze- 


eder. Gelmiş gelecek bütün günahların! 
rinde kısas hükmü varsa bu affolunmaz- Duha namazını kılmayı adet haline getiren V€ devam eden kimse ölürse, şehit 


olarak ahirete göçer: 
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Hâkim'in Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: y 
"İki rekat Duhâ namazı kılana binlerce sevap yazılır. 


Ebu Davud ve Nesei'nin Ebu Naim (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: | 

“Allah Teala (cc) buyuruyor: “Ey Ademoğlu! Sen benim rızam için günün evvel saatinde dört rekat nafile namaz kılmayı ihmal etme. Sakın o namazı kılmamazlık etme. Eğer sen o dört rekatlik namazı sabahleyin kılarsan ben senin kalbinde olan gam ve kederini gideririm. Üzerine gelebilecek bela ve musibetleri de def ederim. Ne istersen derhal veririm. Akşama kadar benim korumam altında olacağını da unutma!” 


Ahmed b. Hanbel'in, Müslim'in ve İbni Mâce'nin Aişe (ra)'den rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte de AllahRasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: N 

“Allah Rasulü (sav), Duhâ namazını dört rekat kılardı. 
Allah Teala'nın dilediği kadar altı, sekiz, on ve oniki rekat de rivayet olunmuştur.” | , 

Taberâni'nin Ammar b. Yöâsir (ra)'den rivayetine göre şöyle demiştir: 

“Ben, Allah Rasulü (sav)'nü, akşam namazından sonra altı rekat Evvâbin namazı kılarken gördüm. Saadetle şöyle buyurdular: 

“Her kim akşam namazından sonra altı rekat daha nafile olarak namaz kılarsa, o kimsenin bütün günahları af ve mağfiret olunur. Günahları denizlerin köpüğü kadar olsa bile.” Burada bahsi geçen altı rekate akşam namazının arkasından kılınan iki rekat de dahildir.” 


Kütüb-i Sitte hadis imamlarının İbni Ömer (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Bir kimse akşam namazının farzından sonra altı rekat Ewâbin namazı kılarsa, Allah Teala (cc) o kulunu sıddıklar ve şehitlerin O mertebelerine yükseltir, mahşerde de onlarla birlikte haşreder.” 
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tan ve İbni Abbas (ra)'dan rivayetle- le buyurmaktadır: 

| kıldıktan sonra, kimseyle 
hiç dünyalık söz konuşmadan dört rekat daha nafile olarak Ewâbin namazı kılarsa, Allah Teala o kulunun mertebesini en yüce makam olan A'lây-ı İlliyyin'e yükseltir, sıddıklar, şehitler 


defterine yazıp onlarla birlikte haşreyler.” 


go ye 


| Ebu Naim'in Tavus 
rine göre Allah Rasulü (sav) şöYy 
“Bir kimse akşam namazını 


KN 1 ma m 


TEHECCÜD NAMAZININ FAZİLETİ 


Hanbel'in ve Dârekutni'nin Ali (kav)'- 


İmam-ı Ahmed b. 
dis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle 


den rivayet ettikleri ha 


buyuruyor: 

“Allah Teala, her cuma gecesinin akşamından sabahına, diğer gecelerin de üçte ikisi geçip biri kalınca dünya göğüne teveccüh buyurup görevlendirdiği bir meleğe şöyle 


seslendirir: 
Vi kullarım! Benden bir isteği olan yok mudur? Varsa hemen istesin. Onun istediğini derhal yerine getireyim. Gü- 


nahlarına tevbe eden yok mudur? Hemen tevbe etsin, tevbesini kabul edeyim. Ey hayırları isteyen, günahlardan korkan ve işlemekten çekinen kimsel Kalk, durma. Allah Teala'dan dünya ve ahiret hayırlarını istemey€ bak. Günah olan şeyleri 


işlemeyi bırak...” diye seslenir." 


âni'nin Ebü'd Derdâ'dan rivayet ettiği bir hadis-i le buyurmaktadır: 
ekten çıkmaktan, değişmekten, 


gelmekten, gitmekten münezzeh olarak her gece, gecenin üçte ikisi gidip biri kaldığında üçte birin ilk saatinde kalkıp kulluk hizmetinde bulunanların bütün günahlarını bağışlar. 


Onların kulluğunun en YÜCE mertebesine yerleştirir." 
Son ikinci saatinde kalkıp ibadetle, dut ve niyazla meş- 


gul olanlara bakar. Onları da peygamberlerin, şehitlerin ve sıddıkların mekân! olan And cennetine yerleştirir. O And cen-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Taber şerifte Allah Rasulü (sav) $öy 
“Allah Teala (cc) inm 


neti ki orada bulunan nimetleri hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiç kimsenin tasavvur etmesi mümkün olmayan ebedi nimetlerin ikram edildiği bir ebediyet yurdudur. 

Gecenin son, yani üçüncü saatinde, sabah namazının vaktinde kalkanlara teveccüh buyurur ve şöyle seslenir: 

“Günahlarından pişmanlık duyup tevbe eden var mıdır? Tevbesini yapsın da ben de onu af ve mağfiret edeyim. 
Benden bir isteği olan var mıdır? Varsa benden istesin de ben de istediğini ona ikram edeyim. Bana dua edip duasının kabul olunmasını isteyen var mı? Varsa ben hemen onun duasını kabul edivereyim. İmsak atımına üç saat kala başlayan bu ilahi çağrılar imsak atıncaya kadar devam eder. O mü'min erkenden kalkıp abdest alıp sabah namazını kılarken, namaz içerisinde okuduğu Kur'an'a Allah Teala (ce) bizzat şahitlik eder. Melekler de şahitlikte bulunurlar.” 


Müslim'in Câbir (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: 

“Her gecenin içinde bir eşref saat vardır. Bir mü'min o saate rastlayıp dünya ve ahiret için ne dileği varsa, dilediğinde Allah Teala (cc) o kulunun duasını kabul eder.” O saati yakalamanın da bir yolu vardır. Yatağına abdestli olarak yatan kimse aşağıdaki ayeti sonuna kadar okumalı, okuyuşunu bir, üç, beş veya yedi kere tekrarlamalıdır. O mübarek saatte kalkıp iki rekat Allah rızası için namaz kılmak niyetiyle uykuya varmalı, anılan saat gelince uyanıp, iki rekat namaz kılmalı ve dileğini Allah Teala'dan dilemelidir. Bu husus hayli denenmiş, istenen sonuca ulaşılmıştır. Ayet-i celile şudur: 


Yİ Del Yİ ği SA Şİ LİE ba LE) yi 
Gİ İN ld Yİ e gs öy 
ÜYESİ eyi Kİ Ya a e b 
4 —b öy AŞ YG YAS YA «5 1 GE yad 


- 


asi 


A İnnellezine âmenü ve amilus sâlihâti kânet lehüm cennâtül firdevsi nüzülâ”* Hâlidine fihâ lâ yebğüne anhâ hıvelâ* Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbi lenefidel bahru kable en tenfede kelimâtü rabbi ve lev ci'nâ bi mislihi mededâ* Kul innemâ ene beşerun misliküm yühâ ileyye ennemâ ilâhüküm ilâhün vâhıd* Fe men kâne yercü likâe rabbihi felya'mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ıbâdeti rabbihi ehadâ” (Kehf suresi, ayet. 107- 


110) 
bulunanlara gelince, onlar için 


makam olarak Firdevs cennetleri vardır. (Onlar) orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki: “Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir. De ki: “Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki bana, İlah'ınızın, sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette 


hiçbir şeyi ortak koşmasın.” (Kehf suresi. ayet. 107-110) Bu ayette geçen “Allah'ın sözleri"nden maksat, O'nun 


ilim ve hikmetidir. Allah Teala'nın ilim ve hikmeti sonsuz ve sınırsız, denizler ise, çokluğuna rağmen, sonlu ve sınırlıdır. Şu halde, Allah'ın ilim ve hikmetini yazmak için mürekkep olarak, deryaların dahi kifayetsiz geleceği aşikârdır. 

Gecenin üçte ikisi geçip iri kaldığında, kadın veya erkek kalkıp iki rekat teheccüd namaz" kılmak sünnettir. Bir koyunu sağacak kadar bir zamanda kılınabilen bu namaz, dünyadan ve dünyada bulunanların tamamından hayırlıdır. 

bakıma zor olmasaydı bu 


Ümmetim için bu namazı kılmak bir ole masını dilerdim." 


“İman edip iyi davranışta 


namazı ümmetimin üzerine farz kıl 
Tirmizi'nin Amr b, Anbes€ (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle b muştur: 
şöyle buyur ş , i 
“Allah Teala'nın kullarına en yakın olduğu vakit, gecenin üçte ikisinin gidip birinin kaldığı Vitir. Mümkün ise o vakitte zikredenlerden olmaya çalışmalıdır. 


es (ra)'den rivayet ettikleri 


buyurmaktadır: 
Mutahhara'da) namaz 


nın En v şöyle 
(Ravza! 


Kütüb-i Sitte imamları hadis-i şerifte Allah Rasulü (sa 


“Benim mescidimde kılmak. Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kılınan onbin Mescid-i Haram'da, Kâbe'nin karşısında 


namazdan efdaldir. 
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kılınan namaz ise diğer mescitlerde kılınan 100 bin namazdan efdaldir.” Allah Rasulü (sav) bundan sonra şöyle devam ettiler: 

“Sevgili sahabelerim ve bundan sonra gelecek ümmetlerim! Bundan daha sevabı bol bir namazdan haber vereyim mi2” 

Ashab-ı kiram: “Haber ver ey Allah'ın Rasulü!” dediler. 

Allah Rasulü (sav): 

“Bir kişi nerede bulunursa bulunsun. Gece yatağından kalkıp, abdest alıp, Allah'ın rızasını dileyerek iki rekat teheccüd namazı kılması, Kâbe'nin karşısında kılınan namazdan daha faziletli ve daha sevaplıdır” buyurdular, 

Beyhaki'nin ve İbni Hıbban'ın Esma b. Yezid (ra)'den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Kiyamet günü, düz bir yerde bütün insanlar bir arada toplanırlar. Bu sırada bir çağırıcı şöyle seslenir: 

"Dünyada her insan geceleri hep uykuyla geçirirken, kalkıp teheccüd namazı kılıp sonra da yanlarını yere koyarak uykuyu bırakıp Allah Teala'yı zikredenler yerlerinden kalksınlar!” 

“Az bir grup yerlerinden kalkar, hesap, kitap, mizan, sırat görmeden mahşer halkının arasından çıkıp doğruca cennete giderler. Geri kalanlar ise orada beklemeye alınırlar.” 


Teheccüd namazının foziletiyle ilgili pek çok ve değişik rivayetler vardır. Resulüllah Efendimiz Teheccüd namazını bazen altı, bazen sekiz, bazen de on rekat olarak kıldığı gibi on iki rekat olarak kıldığı geceler de az değildir. 

Abdullah b. Abbas (ra) diyor ki: “Allah Rasulü (sav) tertemiz eşlerinin yanında sıra ile birer gece geceler, geceleme sırası teyzem Meymüne Hazretleri'ne geldiğinde, babam Abbas ve annem Ümmü Fazl (ra) beni arada sırada teyzemin evine gönderirler, Allah Rasulü'nün g den sorup öğrenmemi isterlerdi. Yine bir akşam teyzemin evine geldim. Allah Rasulü (sav) Yatsı namazından sonra mübarek evlerine teşrif buyurup teyzem ile aralarında bir miktar konuşup, daha sonra teyzem bir yastık getirip yatağın başına 


ece ibadetlerini teyzemm ile Allah Rasulü (sav) 
de o yastığın uç tarafına a uykum geldi ve uyuya ndan az evvel veya az sonra Allah Ra- 
Önce mübarek iki elleriyle gözlerini 


m 

iğ Böyle yapmak uykuyu giderir. Daha sonra gök- 

e Âl-i İmran suresinin sonlarından on ayet okudu. 
ndan dolayıdır ki, zaman zama göklere bakıp bu on ayeti 


okumak sünnettir. Bu ayetler aşağıdadır: 


k 

e Yastığın uzun tarafına teyze 

Modi istirahat buyurdular. Beni slandırıp yatırdılar. Kısa zamand 


alın Gecenin yarısı ulü (sav) uyanıp oturdu. 


ii * İNİ A İN, gh Rİ) VU SEN giz 0) 


İK iy eliz gerdi iz güya ep öö 
İda a e) e e 


ip gal öy gal ya e * yali va ella aş 
LAL si, * ki gi, gp 
Mİ e * a a yl m 
İLİ a Sek FE Ep a ge AE İY İİ e 
0, yy ge e e 
Ma ör az gi ti 

İğ yel ğa yz 


Şİ Sİ Ja ye 9 li üye 
İİ LL ği oi öy Yi ge eğ İğ 3 İŞİ üz a e b e İİ 

gal İs ii laa ae 


gece ile gündüzün birleri için gerçekten otururken, yanları 


01 yal çi) ği ye 


ışında, 
, selim sahip dururken, 


yaratı! 
de akl-ı 


bi “Göklerin ve yerin iri ardınca gelip gidişin açık ibretler vardır. 
üzerine yatarken (her vâ 


Onlar, ayâ ta a kit) Alla ah'ı anarlar, göklerin ve yerin 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yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler): “Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. 
Bizi cehennem azabından koru!” “Ey Rabbimiz! Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.” “Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, “Rabbinize inanın” diye imana çağıran bir davetçiyi (Peygamberi, Kur'an'ı) işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz!” “Rabbimiz! Bize peygamberlerin vasıtasıyla vaad ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüs-Vay etme. Şüphesiz sen vaadinden caymazsın.” “Bunun üzerine Rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi ki): “Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz. içinizden, çalışan hiç bir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler, andolsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükâfat, Allah tarafındandır. Allah: “Karşılığın güzeli O'nun katındadır.” “İnkârcıların (refah içinde) diyar diyar dolaşması, sakın seni aldatmasın.” “Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir.” “Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah tarafından bir ikram olarak, altlarından ırmaklar akan, ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki (nimetler) daha hayırlıdır.» 

“Ehl-i Kitap'tan öyleleri var ki, Allah'a, hem size indirilene, hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir paraya satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. 
Şüphesiz Allah, hesabı çabuk olandır.” 

“Ey iman edenler! Sabredin (düşman karşısında) sebat gösterin. (Cihad için) hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.” (Âli iman suresi, ayet. 190-200) 


Bu ayetleri okuduktan sonra bulunduğu yerden kalkıp duvarda asılı su tulumundan abdest alıp namaza durdu. Sonra ben de kalktım, abdest alıp Allah Rasulü (sav)'nün sol tarafında namaza durdum. Allah Rasulü (sav) namaz içerisinde olduğu halde, sağ eliyle benim sağ kulağımdan tuttu. Arka- 


sından çevirip beni sağ tarafına aldı. Çünkü mü'minin sağ 


tarafında durmak daha faziletlidir. Özellikle Allah Rasulü 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(sav)'nün sağ tarafında kılmak daha faziletli ve daha sevaptır. 
Allah Rasulü (sav) o gece altı selam ile 12 rekat namaz kıldı. Daha sonra da vacip olan vitir namazını kıldı. Sonra yanı üzerine uzanıp bir miktar istirahat buyurdular. Bir müddet sonra Bilal-i Habeşi (ra) sabah ezanını okudu. 
Allah Rasulü (sav) sabah namazının sünnetini hafifce (kısa sureler okuyarak) kıldı. Sonra da teyzemin evinden çıkıp Ravza-i Mutahhara'da, kendine mahsus mihrabında imam olup sabah namazını kıldırdı. Teyzemin evinde misafir kaldığım gece ben bunların tamamını S0 ile gördüm” dedi. Bu hadis-i şerifi delil göstererek dört mezhep imamları, Teheccüd namazının azami 12 rekat olduğunda ittifak etmişlerdir. 
Rivayete göre Davud Aleyhisselam bir gün Cebrail Aleyhisselam'a: 
“Ey Cebrail! Allah Teala (cc) hangi gecede yapılan duayı daha fazla ve daha çabuk kabul buyurur?” diye sordu. 


Cebrail Aleyhisselam: 
“Ey Davud! Allah Tea 


daha fazla ve daha çabu 


la'nın hangi gecede yapılan duayı k kabul buyurduğunu bilemem. 


Ancak salih kullarının seher vaktinde yaptıkları duadan Arş-ı A'lâ titrer, bunu bilirim” diye cevap verdi. 

Din alimleri, Teheccüd namaz! hakkında çok şey söylemişler, teşvik eder mahiyette pek çok rivayetlerde bulunmuş- 


lardır. 
amazı her müslüman 


Birinci görüşe göre Teheccüd n için mendup olan bir ibadettir. Ni 
İkinci görüşe göre bu namaz her mü'minin üzerine farzdır. 
Üçüncü görüşe göre ise yalnız Allah Rasulü (sav)'nün üzerine farzdır. Ümmetinin üzerine ise sünnettir. 
Dördüncü görüşe göre ise Teheccüd namazı ile ilgili ümmetine gönderilen müşte- 


ilahi emir, Allah Rasulü (sav) ile Ü rek emirdir. Bu namazı kılmak için gayretli olmak gerekir. 
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DEVAMLI KILINAN NAFİLE NAMAZLARLA AYNI 
ŞEKILDE OKUNAN VİRDLERİN KAZALARI HAKKINDA 


Müslim'in Ömer b. Hattab (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


öz Ve oİyâl ila a Ye şi KİN ya ie vE a 
“İN ya ASİ gl MZ di öle 


“Bir kimse devamlı kıldığı Teheccüd namazını ve çektiği tesbihini elinde olmadan vaktinde yerine getiremez de sabah namazı ile öğle namazı arasında kaza ederse, Allah Teala (cc) o kulunun kaza olarak sonradan kıldığı namazını ve tesbihini, vaktinde yerine getirilmiş namaz ve zikir olarak kabul buyurur.” 


Abd b. Humeyd'in Aişe (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Sizden biriniz gece namazını veya tesbihlerini vaktinde eda edememişse kazasında acele etsin. Bundan dolayı kazancı kesintiye uuğramasın. Böyle yapmak bir vecibeyi yerine getirmek demek olmayıp sadece ihtiyatlı hareket etmektir. Zamanında yapılamayan tesbihat, gün içinde, herhangi bir müsait zamanda yapılabilir. Böylece kulun teveccühü devam ettiği için ücreti kesilmez, feyzi de devam eder.” 


Buhari'nin, Müslim'in, Taberâni'ni, Tirmizi'nin ve Ebu Davud'un Aişe (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


.öre 


“Allah Teala (cc) katında en sevilen ve kabul gören ibadet, kesintisiz yapılandır. Az da olsa makbul olan budur. Tesbihatı olmayan kimsenin gelir kapısı kapalıdır.” 

Ibadet kusuru olan kimsenin kazancının bereketi olmaz. O kimse ahirette hor hakir olur. Mahşerde pek garip bir halde kalır. İbadeti olmayan kimsenin vücudu içinde eşya 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ş bir ev gibidir. Bu yüzden yü- 


bulunmayan harebeye dönmü zündeki sevimlilik de zamanla yok olur. 


sirinde şöyle denilmektedir: 

"Bir kimsenin devam ettirdiği bir zikir yoksa o kimsenin gelir kapısı kapanmıştır. O kimse Allah Teala (ce)'ın sırlarından ve feyzinden mahrumdur. Yolculuk hali ve hastalık müstesnadır. O durumlarda bir takım sıkıntılar kişiyi bazı hizmetlerden alıkoyar. Bu iki halin dışında nafile namazları ve zikri 


terketmenin sonu mahcubiyettir, pişmanlıktır. Tembellik sebebiyle zikri ve nafile namazları terketmek akıl işi değildir. Bu 


durum kişiyi Allah'tan ve O'nun rahmetinden uzaklaştırır. 
Böyle yapan kimse her şeyden önce kendi canına fenalık yapmış olur. Nafile ibadetlere karşı tembellik göstermek, kişide 


gaflet alâmetidir. 

Kişinin elinde olmadan V ya nafile bir ibadetini yapamd 
yerine getirmelidir. Bu bir hafta 5 


Ruhu'l Beyan tef 


e meşru bir sebeple virdini veması halinde onu daha sonra onra olsa da ihmal edilme- 


melidir. i i i 

İhya-i Ulum'da, Aişe (ra)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şö ilmektedir: 

e sim alışık olduğu bir nafile ibadeti sonradan tembellik yaparak bırakırsa, O kimse deriten, bela- dan hiçbir zaman kurtulamaz. Bundan dolayıdır ki, gerçek sofiler, zamanında edâ edemedikleri Teheccüd, İşrak, Duhâ ve Evvâbin gibi nafilelerle diğer vakit geralaleınilı sönme lerini vaktinde kılamadıkları takdirde daha sonra iki fırsatta kaza ederlerdi. Bilindiği üzere bu namazlar farz veya Yocip namazlardan değildir. Bundaki Sır, iç temizliğini temin etmek, kalbin harekete geçirilerek zikre açılmasın! GAL a leri azığını çoğaltmak, cehennem azabından korunmak ve Iyi ve 


salih kullarla haşrolmak içindir. 

Tirmizi ve İbni Mace, Ebü'd Derdâ (ra)'dan şöyle rivayet ediyor: 
vee lk ye Aİ Yag İŞE b Tİ İY 


ER 
a a” / ir 162 ke ğ 241 
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“Bir kimse gece kalkıp Teheccüd namazını kılmaya niyet halde yatağına yatıp uyuya kalsa da Teheccüd namazının 

geçirse, Allah Teala (cc) o kimsenin niyetine göre Teheccüd namazının sevabını ihsan eder. O kişinin uykusu niyetinden dolayı sadaka yerine geçer.” 


ettiği vaktini 


Ayni'de, Süfyan-ı Sevri (ra)'den naklen şöyle denilmektedir: 


Bir gece çok yemek yiyip iyice karnını doyurduktan sonra dedi ki: 


“Bir merkebin yemi ve samanı çok verilirse, sahibi o hayvana çok yük yükler.” 

O gece sabaha kadar nafile namazlar ve zikirler yaparak Rabbisine çok ibadet ve taatte bulundu. 

Yine Ayni'de anlatılmaktadır. Zekeriyya Aleyhisselam oğlu Yahya Peygamber bir gün arpa ekmeğiyle karnını iyice doyurunca uyuyup Teheccüd namazına kalkamadı. Bunun üzerine Allah Teala (cc) ona şöyle vahyetti: 

“Ey Yahya! Benim sizler için yarattığım cennetten daha hayırlı bir ev mi buldun? Yoksa benden daha hayırlı bir kom- 
$u mu buldun ki, vaktini uykuyla geçiriyorsun?” 


Yusuf b. Mihran'dan rivayete göre Allah Teala (cc) bir kudsi hadiste şöyle buyurmaktadır; 

“Ey Ademoğlu! Hem çok uyku uyuyup hem de kalbinin cilalanmasını ve zikretmesini nasıl istersin? Sen dünyada ibadet etmeye bak. Burada vaktini uykularla geçirme. Uykunu kabir hayatına sakla. Oraya vardığında çok uyursun. Çünkü kabir, dünyada vaktini ibadetle geçirip uykularını terkedenler 


için uyuma yeridir. Geceleri az Uyuyup çok ibadet ederek kalbini nurlandırmaya bak.” 


Bir kimse ben Allah Teala'yı, 


Rasulü'nü seviyorum, cehennemden korkuyorum, 


cennet nimetlerini istiyorum. Allah için sabırsızlanıyorum, bahlara kadar uyuyup, amamını uykuyla geçimamı yalandır. 

ptığı bir nasihatte şöyle 


Teala'nın mübarek cemalini görmek diyerek iddialarda bulunup geceleri sg az bir vaktini bile ibadete ayırmayıp # ren kimse münafıktır. Söylediklerinin tg 


Bir Allah dostu, çocuklarına ya demiştir: 
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“Evlatlarım! Dünya, bol bol ibadet edip ahiret için ticaret yapacak yerdir. Gafletle ve uykuyla geçirilecek yer değildir. Uyku ancak kabre mahsustur.” 

İmam-ı Gürzi (ra) her gece bir defa Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Onunla ilgili bazı şeyler söylediler: 

"Efendim, siz nefsinize eziyet ediyorsunuz. Sıkıntıya gi- 


riyorsunuz. Bir parça dinlenseniz ve rahat etseniz olmaz mı?” 


dediler. Hazret onlara şöyle dedi: “Kardeşlerim! Adem Aleyhisselam dünyaya geleli kaç sene oldu?” 


Onlar cevap olarak: İ 
“7 bin sene oldu” dediler. İmam-ı Gürzi (ks) Hazretleri: 


“Sizler mahşer yerinde kaç sene bekletileceksiniz?” dedi. Onlar da: 

“50 bin sene” dediler. Hazret onlara şöyle dedi: 

“Gençliğimizde ömrümüz akılsızca işlerde, hovarda-Çok seneler israf ettik. Şimdi ise benim aklım Şunda topu topu yedi günlük ömrümüz kaldı. 
di günlük ömrü ibadetle geçirmekten aciz kısa zaman dilimi içinde yapahayatımızdaki sıkıntıların 


lıklarda geçti. 
başıma geldi. 
Sizler kalan bu ye kimseler misiniz? Bu dünyanın cağımız ibadet elli senelik mahşer 


kalkmasına yetecek güçtedir.” Na 
Ey zavallı insan, aç gözünü. Önüne arkana iyice bak. 


Zamanını ibadetlerle zenginleştirmeye bak. Sakın tembellik etme. Bir kimse dünyada 7 bin sene ömür sürse, yine o kimse her vaktini ibadetle doldurmaya çalışmalıdır. Mahşer yerinde- ki 50 senelik bekleme sıkıntısından burada kurtulmaya bak. 
Allah Teala (cc) hepimize ibadet etme şevki ve zevki ihsan 


eylesin. 


YASİN VE İHLAS SURELERİ İLE ||| 
HAŞR SURESİNİN SON ÜÇ AYETİNİN FAZİLETİ 


Taberâni'nin Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


Neg e Şİ İS Gö ayr a 


“Her gece Yasin suresini okumayı vird haline getiren kimse vefat ettiğinde, şehit olarak vefat eder.” 


Dürrü'n Nazım adlı eserde Allah Rasulü (sav)'nden şöyle bir hadis-i şerif rivayet edilmektedir; 

“Bir kimse cuma gecesi iki rekat nafile namaz kılıp birinci rekatte Fatiha'dan sonra sure okuyarak Yasin suresini, ikinci rekatte de yine Fatiha'dan sonra Mülk suresini okursa, okuduğunun her harfi sayısınca o kimseye nur verir. O nur kabirde, mahşerde, önünde, ardında ve sağ ve sol iki yanlarında her zaman o kimseyi nurlandırır. Hiçbir zaman karanlıkta koymaz. Bu okuduğu Kur'an bereketiyle kıyamette amel defterini sağ eline alır. O kimsenin eline mahşer yerinde “cehennemden azad edilmiştir” diye ferman verilir. Yakınlarından, akrabalarından ve dostlarından yetmiş kişiye şefaat etme hakkı tanınır. Onların cennete girmelerine vesile olur.” 


Bu hadis-i şerifle ikram edilecek ihsana inanmamak nifak alametidir. 


Avârifü'l Meârif adlı eserde belirtildiği üzere aşağıda gelecek ayet-i celilede Teheccüd namazına işaret olunmaktadır. Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: 


sui aa EMİN £ ig TAT Pi 
“İN Baz Rİ Ya İY ELE a af 
“Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir.” (Âl-i İmran suresi, ayet. 26) 


Allah Teala (cc) dilediği kuluna Teheccüd namazı kılmayı nasip eyler ve onunla hem dünyada, hem de ahirette şereflendirir. Yasin suresini ezberden ve güzelce okuyan kimselerin Teheccüd namazında ilave sure olarak Yasin suresini okuması daha faziletlidir. Çünkü Yasin suresinde beş çeşit kalp bulunmaktadır. Bunlar: 

1. Kur'an'ın kalbi Yasin suresidir. 

2. Yasin suresinin kalbi surenin başındaki “Yasin (yâ sin) harfleridir.” “Selâmün kavlen min rabbin rahıym” ayetidir diyenler de vardır. 

3. İbadetin kalbi Teheccüd namazıdır. 


4. Gecenin kalbi seher vaktidir. 
5. Mü'minin kalbi, gösterişten ve desinlerden kendini 


koruyup ihlas üzere olmaktır. Bundan dolayıdır ki, Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şeriflerinde: “Okumaya gücü yeten kimselerin her gece bir defa Yasin suresini okumalarını farz kıl- 


dım” buyurmuşlardır. 

İlahi sırlara aşinâ O 
Yasin suresini okur, arkasın 
(cc) o kimsenin her istediğini yerine 


lan bir kişi, seher vakti kalktığında dan da dua ederse, Allah Teala getirir” buyrulmuştur. 


Kütüb-i Sitte imamlarının, Ahmed b. Hanbel'in, Beğavi'nin, Taberâni'nin, Beyhaki'nin ve İbni Sünni'nin Ma'kil b. 
Yesar (ra)'dan rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) 


şöyle buyurdular: 
“Bir kimse sabahleyi 


ye zi olar a eli! e ay İggl 


n namazın sonunda üç kere: 


imi mine$ şeytânir racim* 


Eüzü billâhis semıy'ıl al şeytanın şerrinden, herşeyi en iyi 


“Rahmetten kovulmuş işiten ve en iyi bilen Allah'a sığınırım. 
der, sonra da: "Bişmillâhirrahmânirrahıym” deyip Haşr suresinin “Lev enzelnâ hözel kur'âne alâ cebelin..."den itibaren 
sonuna kadar okursa, Allah Teala (cc) o kulunun emrine 70 


” 
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bin melek görevlendirip, o kişi hakkında Allah Teala'dan mağfiret dilerler. O kimseyi görünür görünmez kaza ve belalara karşı korurlar. i 
Eğer akşam namazından sonra okursa, sabah tahsis edilen meleklerden başka ayrıca 70 bin melek daha emrine verilir ve bu melekler de yine sabaha kadar hem o kimseyi kollar ve korurlar, hem de o kimse için istiğfarda bulunurlar. 


Her gün, sabah akşam aynı şekilde namazlardan sonra okumayı vird edinen kimseye Allah Teala (cc) -ölünceye kadar hizmette kalmaları şartıyla- 70 bin melek tahsis eder. Bu melekler o kimsenin her zaman için yanında ve yardımında bulunurlar. Bu kimse öldüğü zaman şehit olarak vefat eder. 

Burada dikkat edilecek husus, tarif edildiği şekilde Besmele okunurken, bir ilave veya eksiltme yapılmamalıdır. Hadis-i şerifler hükümleri değiştirilemez emir ve tavsiyelerdir. 

Hadis-i şeriflerin manasıyla birlikte lafzını da iyice ezbere bilmek gerekir. Sonunda şu hadis-i şerife muhatap olmak da vardır. Allah Rasulü (sav) buyuruyor: 


* YL ya on İzel ZA Cİ Gü ta 


“Kim benim söylemediğim bir şeyi hadis diye uydurup söylerse cehennemdeki yerine hazır olsun,” 

Bu hususta çok dikkatli olmak gerekir. Kaynağı olmayan bir sözü, Allah Rasulü (sav) adına “hadis-i şeriftir” diye söylememelidir. Bu bahis çok ince ve derindir. İmam-ı Nevevi Müslim şerhinde pek çok söz etmiştir. Zamanımızda din alimi geçinenlerin ileri geri konuşmaları, eksik fazla uygulamaları bizleri şaşırtmasın. Bizim için yegâne rehber kitap ve sünnettir. 

Sa'lebi'nin enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


İŞ İz OLANA Yi asli ri 
Sü Kİ a İyi 3 bü b 


198 


“Bir kimse, sabah namazından sonra, Haşr suresinin son kısmını “Lev enzelnâ hâzel kur'âne alâ cebelin...”den itibaren surenin sonuna kadar okur da o gün akşama kadar vefat ederse şehit olarak vefat etmiş olur. Aynı ayetleri akşam namazından sonra okuyan kimse de sabah namazına kadar vefat ederse, yine şehit olarak vefat etmiş olur.” 

Yine İmam-ı Sa'lebi tefsirinde Enes (ra)'den rivayet ederek Allah Rasulü (sav)'nün şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: 

"Allah Teala, Haşr suresinin son kısmını okuyan kimcek günahlarını bağışlar.” 

aziletiyle ilgili pek çok hadis-i şerif bulun- 
'l Esrâr adlı kitapta top- 


senin geçmiş ve gele 
Bu ayetlerin f maktadır. Bu hadis-i şerifleri Hazinetü 


lamışlardır. N 
Fahreddin-i Râzi Tefsir-i Kebir'de, Ubey b. Ka'b (ra)'- 


dan rivayet ederek Allah Rasulü (sav)'nün şöyle buyurduğunu nakletmektedir: 

"İhlas suresini bir defa okuyan kimseye Allah Teala, kendisine, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman eden kimselerin, bir de bunlardan başka yüz şehidin sevabı 


kadar sevap ihsan eder." 


Ebu Muhammed b. Hasan es-Semerkandi'nin 


Hafız ği hadis-i şerifinde Allah Rasulü (sav) 


Enes (ra)'den rivayet etti 
$öyle buyurmaktadır: 
. “Bir kimse ıh için berekete vesile olur. İki 


başka aile fertleri için de bere sa, öz canından ve Gile efradından başka komşuları için de 


berekete vesile olur. Bir kişi aynı sureyi 12 kere okursa, Allah Teala o kimse için cennette 12 köşk bina eder. Eğer 20 kere okursa, mahşer yerine peygamberlerle birlikte gelir. Allah Rasulü (sav) mübarek orta parmağı ile şehadet parmağını birleştirerek gösterdi ve “İşte bunun gibi birlikte gelirler” diye buyurdu. İhlas suresini 100 kere okuyan kimsenin 25 senelik günahı bağışlanır. Üzerinde bulunan kul borcu ve kan diyeti affedilenlerin dışındadır. 200 kere okuyan kimsenin 50 senelik günahları affolunur. 400 kere okuyan kimse 400 şehidin 


las suresini bir defa okursa, kendi öz canı kere okursa, kendi öz canından ket vesilesi olur. Üç kere okursevabına nail olur. Bir kimse ihlas suresini 1000 defa okursa, o kimse cennetteki yerini görmeden dünyadan göçmez. 
Allah”ım! Bizleri de bu şereften mahrum eyleme... Amin! 

Yine Enes (ra)'den rivayet olunan bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

"Bir kimse İhlas suresini 1000 kere okursa, Allah Teala (cc) o kimsenin canını cennet karşılığında satın alır. O kimseye özel kulları arasında yer verir.” 


Taberâni ve Ebu Naim'in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: i 

“Ölüm hastalığında İhlas suresini okuyan kimse kabir azabından, münker ve nekir suallerinden kurtulur. Kıyamet günü o kimseyi melekler kanatları üzerinde cennete taşırlar.” 

Allah dostları olan veliler, ölüm hastalığına yakalanmış bir kimseye İhlas suresinin okunmasını ve mümkünse hastanın da aynı sureyi okumasını tavsiye ederler. Eceli gelmemiş bir hastaya İhlas suresi okumak şifadır. 


Abd b. Humeyd'in Said b. Mâlik (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular; 


€ Lü 1 K *. 2 . ... Jo” . 0. © 
2 e Lİ YAY ON dö ia aa 
yo: 3 o 92 a e e; Hi 

ta DİE AP İBO şk ii Sİ YI ia iii iel! 


“Herhangi bir hasta Zinnun'un (Yunus Aleyhisselam'ın) duasıyla dua eder, yani “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü minez zâlimin” diyerek 40: defa tekrar ederse, Allah Teala (cc) o kimseye şehit sevabı verir, Eğer hastalıktan iyileşecek olursa, okuduğundan dolayı bütün günahları bağışlanır.” 

Deylemi'nen Bera' b. Azib (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular; 

“Bir kimse sabah namazını kıldıktan sonra, dünya kelamı konuşmadan 100 kere İhlas suresini okursa o gün 


onun için 50 tane Sıddik/'ın sevabı ikram edilir. Adı sıddiklar listesine geçer.” 


RAMAZANDA ORUÇLU İKEN, MEKKE VE MEDİNE 
HAC MAKSADIYLA BULUNULDUĞU SIRADA 
VEFAT ETMENİN FAZİLETİ 


Ahmed b. Hanbel'in Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetine göre şöyle buyurmuştur: 
“Allah Rasulü (sav) Ramazan ayı girdiği zaman bize o mübarek ayın gecelerini ibadetle geçirmemizi emir buyururlardı. Ve arkasından şöyle derlerdi: “Kim Ramazan ayını kudsiyetine inanarak ve gerekenleri yerine getirerek ihya ederse, 


geçmiş ve gelecekte işleyeceği günahlarının tamamı bağışlanır. O kimse vefatı sırasında da şehit olarak dünyadan gö- 


çer.” 
Nesei'nin ve Ham 
(ra)'den ve Kutebye (ra)'den rivayet 


(sav) şöyle buyurdular: 

“Ramazan gecelerini Teravih namazı kılarak, Kur'an okuyarak, zikrederek geçirip gündüzlerinde de orucun kudsiyetine inanarak ve bezginlik göstermeyerek oruçla geçiren kimsenin geçmişte işlediği bütün günahlarla birlikte gelecekte işlemesi muhtemel bütün günahlarını Allah Teala (cc) ba- 


ğışlar. Bundan başka bu kişi son deminde de şehit olarak 


dünyadan ayrılır.” 


id b. Yahya'nın yine Ebu Hüreyre lerine göre Allah Rasulü 


“Ebu Hâtem'in Ebu Hüreyre ve Ebu Said el-Hudri (ra)'- den rivayetlerine göre bu zatlar şöyle dediler: 

“Bir gün Allah Rasulü (sav) minbere çıkıp oturdu, sonra da “Üç defa üst üste “Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a 


yemin ederim ki” diyerek söze başladıysa da bir müddet sus-Allah Rasulü'nün çok önemli bir 


tular. Bu sırada sahabeler, R şeyi hatırlatacağın! düşünerek korkup ağlamaya başladılar. 
Nihayet Allah Rasulü sözüne $Ö 


mazını kılar, Ramazan ayı oruahtan sakınırsa, Oo kimse için kapıları ardına kadar açılır” 


“Bir kimse beş vakit na cunu tutar ve yedi büyük gün ahirette sekiz cennetin bütün buyurduktan sonra ŞU ayet-i kerimeyi Okudu: 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“Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, 


” 
ağ “oi i bi rız. 
sizin büyük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere soka "Nisa suresi, ayet, 31) 


İnsanlar, melekler gibi yaratılışları icabı günahtan korunmuş değildir. Günah ve suç işleme kabiliyetleri de vardır. 
Faziletleri, nefsâni arzularına karşı verdikleri di ma esi gelmektedir. Kul elinden geleni yapınca Mevlâ, ufak tefe kusurları örtecek, yüze vurmayacaktır. 


Ebu Naim'in Abdullah (ra)'den rivayetinde şöyle demektedir: 


“Allah Rasulü (sav)'nden bizzat işittim. Şöyle buyurdular: S 
“Bir kimse sırf Allah'ın rızasını isteyerek hacceders , geçmiş ve gelecek günahlarının tamamı affolunur. Öldüğün- 


de şehit olarak ölür. Kendisine dua eden mü'minlere ahirette şefaat eder.” 


İbni Mende'nin ve İbni Şahin'in Aişe (ra)'den rivayet 


ettikleri bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


“Hacı, evinden çıktığı andan itibaren Allah Teala'nın koruması altında bulunur. Haccını tamamlamadan vefat edecek olursa, 


Allah Teala (cc) haccını tamamlamış kabul eder. 
Geçmişte işlediği günahlarla gelecekte işlemesi muhtemel bütün günahları bağışlanır. Hacda yapılan ikram ve her türlü yardım, savaş sırasında mücahidin yaptığı yardım ve ikram hariç, 40 bin kere 40 bin misli sarfetmenin karşılığıdır.” | 

Ahmed b. Meni'in ve Ebu Ya'la'nın Cabir (ra)'dan rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Bir kimse haccını eda etse de bu sırada kimse onun elinden dilinden incinmese geçmiş ve gelecek günahlarının tamamı bağışlanır. Öldüğünde de şehit olarak dünyadan göçer.” 


Kazi tefsirinde Allah Rasulü (sav)'nden naklen şöyle buyurulmaktadır: 


“Haremeyn'den birinde (Mekke veya Medine'de) hac 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niyetiyle gidip de vefat eden kimse, şehit olarak vefat eder.” 


Bir başka rivayette: 
"Mekke'de vefat eden kimse sanki dünya semasında 


vefat etmiştir.” Yani o derecede değerli ve mübarektir. 


Tirmizi'nin Allah Rasulü (sav)'nden rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: 

“Bir din aliminin ölümünden dolayı üzüntü duyan kimseye Allah Teala (cc), 1000 alimin kazandığı sevabı ile 1000 
şehidin sevabını yazar. Alimin ölümü, âlemin (topyekün cihanın) ölümü demektir.” 

Ebu Naim'in Câbir (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Cuma günü veya gec azabından kurtulur. Kıyamet vurulmuş olarak mahşer yerine gelir.” 


esinde vefat eden kimse, kabir günü üzerine “şehittir” mührü 


* 


SAVAŞMANIN EDEPLERİ VE SAKINILMASI 
GEREKEN HUSUSLAR 


Kâdi Abdülcebbar'ın Safvan b. As- 
Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

Savaş için sefere çıktığınızda Bismillâh deyip yolunuza devam edin. Düşmanla savaşmak gerektiğinde onlarla savaşın. Bundan asla çekinmeyin. Düşman tarafından kimsenin malını alıp yanınızda gizlemeyin. Onların ırz ve namuslarına tecavüz etmeyin. Esir olarak elinize düşerlerse, onlara nefretle bakıp kötü muamelede bulunmayın. Müsle yapmayın. Yani esirlerin burun, kulak ve diğer azalarını keserek onlara zulmetmeyin. Büluğ ç0ğına gelmemiş çocukları kesinlikle öldürmeyin. Sizden biriniz Üç konaklık ve daha uzak bir yere gittiğinizde mestlerinizin üzerine, abdest aldığınız sırada üç gün üç gece boyunca mesheyleyin. Mukim olduğunuz (seferden dönüp evinize memleketinize geldiğiniz) zaman bir gece bir 


gündüz meshedin." 


İbni Mâce'nin ve sal'dan rivayetlerine göre 
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Hâkim'in İbni Ömer (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Ey mü'minler! Sizler silahlarınızı savaşa hazır şekilde bulundurun. Gerektiğinde Allah yolunda savaşmaktan geri durmayın. Size savaş açan müşrikleri, din ve vatan düşmanlarını öldürün. Mal ve ganimetlerden kendi kendinize bir şeyler alıp sakın gizlemeyin. Esirlere zulmetmeyin. Ayrıca esirlerin çeşitli azalarını keserek onlara eziyet etmek, büluğa ermemiş çocukları öldürmek haramdır. Burada anlatılanlar, Allah Teala'nın savaşlara kesin emridir. Ayrıca O'nun pey- 


gamberi Muhammed Mustafa (sav)'nın da uygulaması ve sünnetidir.” 


İbni Asâkir'in Sevban (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: 

“Ey Sevbanl Savaş başladıktan sonra sakın korkaklık gösterme. Düşman tarafından eline herhangi bir mal, kıymetli S$ya ve para gibi şeyler geçerse, sakın ola ki “onu yanımda gizleyeyim” deme. İhtiyarları, çocukları asla öldürme.” 


Ahmed b. Hanbel'in, Taberâni'nin, Ebu Ya'la'nın, İbni Hıbban'ın, Abd b. Humeyd'in ve Dârimi'nin (Allah cümlesinden razı olsun) Câbir (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: 

“En hayırlı mücahid (savaşçı) altında atı ölen (bindiği otosu parçalanan, kullandığı savaş malzemesi çalışamaz şekilde yıpranan), vücudu yaralanıp kanları toprağa akandır.” 


Taberâni'nin İbni Abbas (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


“Iki düşmanla karşı karşıya gelince onlara karşı durup savaşmayan ve önlerinden kaçan gazi günahkâr olur. Üç kişiyle karşı karşıya geldiğinde onla 


rdan kaçan kimse günahkâr olmaz.” 


İbni Huzeyme'nin Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: 
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N “Allah Teala (cc) cennete girecek iki kişiye hayret eder Bunlardan kisi de müslüman olup biri diğerini yanlışlıkla öldüren kimselerdir.” Bu hususta çok dikkatli olmak gerekir 


Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: 


iz yel le iğ a ağ Eş m üz A, kp a) 


| “Kim bir mü'mini kasden öldürürse, cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa suresi 


ayet, 93) 


' (ra)'dan rivayet ediyor: 

da Amir b. Ekva'ın kılıcı kısa idi. 
Savaş sırasında bir yahudiyi ayağından vurmak isteyip kılıcını sallayınca kılıç hedefe isabedet etmeyip Amir hazretleri'nin kendi dizini kesti ve oradan akan kan sonucu şehit olur. Bunu gören müslümanlardan: "Âmir, Kendi kendini öldürdü. Yanlış İŞ yaptı. Cehennemlik oldu...” diyerek dedikodu yapanlar oldu. Bunu duyan Seleme b. Ekva' kardeşi Seleme b. Amir hak- 


kında yapılan dedikodulara çok üzüldü. 
Savaş sona erdikten sonra Allah Rasulü ve ashab Me- 


dine'ye döndüler. Fakat Seleme b. Ekva'ın üzüntülü hali deir b. Ekva' üzüntülü halde gören Allah 


vam etti, Bir ara Am 
Rasulü (sav), onun ellerinden tutarak üzüntüsünün sebebini 


sordu. O da kardeşi hakkında söylenenlerin kendisini üzdüğünü söyledi ve şöyle devam etti: 

“Anam babam senin yolunda feda olsun ey Allah'ın Rasulü! Ashabtan bazı kardeşlerimiz, “Âmir'in bütün yaptıkları boşa gitti. Kendi kendini öldürdüğü için cehennemi boyladı diye konuştular” deyince Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu: 

“Âmir hakkında böyle söyleyenler yalancıdırlar. Şüphesiz Âmir için iki ecir (sevap) vardır. (Şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine kenetleyip uzattı ve “bunun gibi iki ecir vardır. Muhakkak ki Âmir hepimizle birlikte savaşa katıldığı için bir mücahiddir. Bunun gibi şehit olanlar azdır. O hem büyük bir mücahid, hem de şehittir." 


- 


Buhari, Seleme b. Ekva 
“Hayber savaşı sırasın 


Taberâni'nin ve Said b. Mansur'un Semüre (ra)'dan rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: id 

“Allah rızası için savaşa katılan ve O'nun yolunda öldürülen kimse muhakkak ki cennetliktir.” 


İbni Buhari'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği, daha başka rivayetlerde de görülen bir hadis-i şerife göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: . 

“Şehitlerin şehadet sırasında duydukları acı, sizden birinizi karıncanın ısırdığı zaman verdiği acı kadar, yahut da iki parmakla çimdiklendiğinde kişinin duyduğu acı kadar bir acı- 


dır,” > 
Luz 


GANİMET MALINI SAKLAMANIN CEZASI 


Allah Teala (cc) buyuruyor: 


çi JE Ve SÜ ŞİR Yaz GO gu) 
ün e ğe 


* la YA o. oi S Vel İS İyi çi Za 


“Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim ema: nete (devlet malına) hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir, Sonra herkese —asla 


haksızlığa Duğratılmaksızın- kazandığı tastamam verilir.” (Al-i İmran suresi, ayet, 161) 


Bedir savaşında elde edilen ganimetlerin taksimi sırasında, kayıp bir eşya için, münafıkların: “Herhalde Muhammed. almıştır” demeleri üzerine bu ayetin nazil olduğu rivayet edilir. 

Uhud savaşında, Allah Rasulü (sav)'nün hassas bir noktaya yerleştirdiği okçuların, İslam ordusunun savaşı kazanma belirtisi üzerine, Allah Rasulü (sav) tarafından: “Herkesin aldığı ganimet, kendisinin olacaktır” gibi bir söz söylenebileceği zannına kapılarak görev yerlerini terketmeleri üzerine, onların bu zannını reddetmek için indirildiği de rivayet edilir. 


Deylemi'nin Ebu Zerr (ra)'den rivayet -ettiği hadis-i 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şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: “Eğer benim ümmetimin içinde ibadet ve taatında, il- 


minde ve hüküm vermede, emrinde ve karşılamasında, ayakta duruşunda ve oturuşunda, farzlarında, vaciplerinde ve sünnetlerinde, müstehaplarında ve menduplarında, abdestinde ve guslünde, elbisesinde, sözlerinde ve diğer işlerinde hiçbir kusur etmeyip Allah Teala'nın ve Rasulü'nün emrettikleri şekilde üzerlerine düşeni yerine getirseler, bu Muhammedi dinin asıllarında ve dallarında hiçbir şeyde hainlik olmasa bu ümmet-i muhammed sağlık ve esenlik üzere ebediyyen devam ederdi. Bir takım sırlara erip, bereketli nimetlerle beslenip bela ve felaketler ve diğer bilinen ve bilinmeyen düşmanlar onların üzerlerine yönelip onlara karşı gelmezler, rakip olmazlardı. Nitekim yüce Allah (cc) buyuruyor: 


yala çiy SV iz İyiyi OE YT İN Aİ 


ah'a ve Peygamber'e hainlik etme- 


“Ey iman edenler, All emanetlerinize hainlik etmiş olur- 


yin. (Sonra) bile bile kendi 


sunuz.” (Enfal suresi, ayet. 27) 
in a ” > 
Ayet-i kerimede bahsedilen “Emanetler” farzlar, vacip- 


ler, sünnetler, Allah Teala'yı çok çok zikrederek O'nun sevgisini kazanmak, salat ve selamlarla sevgili Habibi”nin muhabbetini elde etmek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek, dini hükümleri usül ve füru'ları ile insanlara duyurmak... 
Bütün bunlar kullar üzerinde emanetlerdir. 


Tirmizi'nin ve Taberâni'nin Muaz (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Ey Muaz! Niçin seni adam göndererek çağırttım, biliyor musun? Benim iznim olmadan bir şey alıp, gizleyip de 


sana bir fenalık dokunmasın diye. Şüphesiz ve le Bir kişi dünyada bir kimsenin hakkını 


gizlemek hiyanetliktir deyir alıp gizlerse, Allah Teala (cc) o kişinin o dünyada alıp gizp o kişi de mahşer halkı 


lediği şeyi mahşerde ortaya getirip © ? 
içinde rüsvay olup hor hakir olarak gözden düşer. Ey Muaz, seni bunun için davet ettim. Haydi sen gif, yine hizmetine 


devam et.” 


207 


Ahmed b. Hanbel'in, Ebu Ya'lâ'nın, Beyhaki'nin (Allah cümlesinden razı olsun) bir sahabeden rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: i 

“Ey insanlar! Kim olursanız olunuz, mevkiiniz, işiniz, kimliğiniz ne olursa olsun. İster devlet büyüğü olun, ister zengin, ister fakir... Asker olunuz, sivil olunuz, hoca olunuz, talebe olunuz, âmir olunuz, hizmetçi olunuz. Müslüman geçinip İslamiyete ilgisiz kalanlardan her kişi, durumuna göre emirlerime (İslamiyete) muhalefet ederse, emanetleri gizlerse ki gizlenen şey isterse, iğne iplik kadar basit şeyler olsunhak olan şey terkedilir, bâtıla uyulur ise bunların tamamı ğulüldür, zulümdür, hıyanettir. O kişiler, mahşer yerine bu işledikleri ğulül ve hıyanetleri ile gelirler. i 

Benim dinimde olup gereğince amel etmeyen kişi -gizli açık, az çok dilediği kadar hainlik etsin- mahşer yerine geldiğinde, dünyada iken yaptığı hainlikler -gerek Allah hakkı olsun, gerek kul hakkı, gerekse hayvan hakkı- her hak sahibi haksız olandan hakkını söke söke alacaktır.” 


Beyhaki'nin merfu' olarak rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


*iaLal 0x sig) a) a yı 


“Haktan korkmayan zalim ve merhametsiz kimsenin bulunduğu yere bir bayrak (pano) dikilir. O gaddarın bütün gaddarlıkları o panoda gösterilir de bütün mahşer halkı onu seyrederler,” 

Buhari ve Müslim'in Said b. Zeyd (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

"Bir kimse zor kullanarak bir kimsenin hakkı olan bir karış toprağı zaptedip mülkiyetine geçirse, kıyamet günü Allah Teala o kimseyi bir karış yerin içine yatırır da yedinci katın dibine öylece batırır.” 

Ebu Hüreyre (ra) Hazretlerinden sordular: 

“Bir kimse dünyada iken bazı kimselerin mallarını zorla gasbetse, o kimse ahirete nasıl gelir? Dünyada olduğu gibi 


208 


hamal olup taşıtmak da mümkün değil?” 

Ebu Hüreyre hazretleri şöyle karşılık verdi: 

“Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular: 

Müşrikin birini cehenneme atarlar. Azı dişinin büyüklüğü Uhud dağı kadardır. Derisinin kalınlığı üç konak mesafe kadardır. İki uyluklarının büyüklüğü “Vedkan?” denilen yer gibidir. İncik'i dağ gibidir. Oturduğu zaman kapladığı yerin genişliği Medine-i Münevvere ile Reydan adındaki köyün arası kadardır. Diğer azalarını bunlara göre kıyaslamak gerek. İyi düşünmek gerek. Allah Teala (cc)'ın güç ve kuvvetinin sınırı 


yoktur. 


Ebu Nuaym'ın ve Tirmizi'nin İbni Ömer (ra)'dan rivayete göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: 

“Muhakkak ki, Allah Teala (cc) her dili konuşan, her işi da hazırdır ve onu gözetlemektedir. Ne konuştuğunu, n€ yaptığını anlar ve bilir. Bunun içindir ki her insan Allah Teala'nın emirleri ve yasakları hususunda çok dikkatli hareket etmelidir. İnsan muhakkak ne yaptığını, ne konuştuğunu niçin böyle yaptığını çok iyi bilmeli, düşünmeden rastgele herşeye dalıp çıkmamalıdır. Ayrıca Kirâmen Kâtibin'leri de soğ V€ sol omuzlarında kişinin yaptıklarını esasa geçirmekle görevlidirler ve işlerini kesinlikle aksatmazlar. Kıyamet günü defterler açılır, yapılanlar bir bir görünür ve iyi kötü herşey karşılığını görür.” Nitekim Allah Teala 


(cc) buyuruyor: 


işleyen kimsenin yanın 


Kay Kn öy) Je Yak yay Ea İP im Jen ye arı hayır yapmışsa onu görür. Kim de 


“Kim zerre mikt se onu görür.” (Zilzâl suresi, ayet: 7-8) 


zerre miktarı Şe işlemiş 
Deylemi'nin Cabir b. Abdullah (ra)'dan rivayetine göre 


Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: İ “Emaneti korumak ve onu sahibine ulaştırıp vermek 


kişinin kazancında bereket meydana getirir. Zorda olan işleri yoluna girer. İnsanlar arasında sevgis! artar. Allah Teala (cc) 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ondan razı olur, Yerde ve göklerde bulunan bütün melekler onun için istiğfar ederler. 

Emanete hıyanet etmek fakirliği davet eder. Kazancın- dan bereket kalkar. İnsanlar arasında sevilmez bir duruma düşer. Yerde ve göklerde bulunan bütün melekler ona lanet ederler. Ahirette şefaatten mahrum kalır.” 


ESİRİ KURTARMAK İÇİN 


Hâkim'in Cabir'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: ? 

“Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim! Düşmanla karşılaştığınız yerde şu duayı okuyunuz: “Onlar bir şey yapmazlarsa siz de oturunuz. Onlar size karşı hücuma geçerlerse siz de kalkıp tekbir alarak hücuma geçiniz. Bu sırada Allah Teala'yı bol bol zikrediniz.” Okunacak dua şudur: 


"Lİ ŞA İİ, Dan gli Ünel eği İİ eğil 


“Allah'ım! Sen bizim de onların da Rabbisin. Bizim perçemimiz de onların perçemleri de senin kudret elindedir. Onların kalplerine sen korku sal.” N 

“Allâhümme ente rabbünâ ve rabbühüm nevâsıynâ ve nevâsıyhim biyedike ve innemâ tüfeşşilühüm ente.” 


İlk hücum sırasında getirecek tekbir ve tehliller de şunlardır: 


e Tİ ag Sü STİ 


Allâhü ekberu allâhü ekberu lâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber allâhü ekber ve lillâhil hamd* i 

“Allah, en büyük olandır. Allah en büyük olandır. İbadet edilecek O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O en büyük olandır. 
O Allah en büyük olandır. Hamd O'na mahsustur.” 
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Bir rivayette de Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Düşman sizin etrafınızı kuşatıp esir almak istediğinde sizler sıçrayıp tekbir alın. 

Düşman tarafından kuşatıldığınızı anlayınca sıçrayıp tekbir almaya başlayın. Okuduğunuz tekbir ve dualar hürmetine Allah Teala (ce) sizi o kuşatma altından kurtarır.” 


İmam-ı Kastalâni anlatıyor: 
“Bizansla yapılan bir savaşta amcamın oğlu esir düş- 


müştü, Onu kurtarmak için çareler aramaya başladık. Fidye dahil kurtarmak için her şeyi göze almıştık. İstedikleri fidye çok fazla olduğu için karşılama imkânımız yoktu. Ben, Bedir savaşına katılan sahabelerin isimlerini bir kağıda yazıp amcaoğluna gönderdim. Götürene de üzerinde taşımasını tenbihledim. Ayrıca o mübarek zatların isimlerini okuyup onların ruhaniyetlerinden yardım istemesini, onların da Allah Rasulü'nün ruhaniyetine müracaat ederek senin kurtulman için Allah Teala'ya niyazda bulunmasını söyledim. Aradan çok zaman geçmedi, hiç fidye vermeden Bedir sahabelerinin isimleri hürmetine Allah Teala (cc) amcamın oğlunu esirlikten kurtardı. Esenlikle aramıza döndü. 

Kendisine nasıl bıraktıklarını sorduğumuzda çok enteresan şeyler anlattı. Nice sırlar ortaya çıktı. O derece Rumlar dehşete düştüler ki kendi aralarında: “Bu bir peygamber evladıdır. Esir tutmak olmaz” dediler. Sonunda Rum meliki yüz dinar altını da hediye vererek memleketimize gönderdiler.” 


Müsned sahibi Muhammed b. A'meş'ten, o da Enes (ra)'den rivayet ederek Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Her kim 313 rasul olan peygamberlerin isimlerini sayıp, sonra da yazıp yanında muska olarak bulundurursa, o kimse için mürsel peygamberlerin mübarek isimleri bereketile o peygamberlerin şefaatleri o kimseye vacıp olur. O kimseye dünya ve ahirette hiçbir düşman zarar veremez. Yer gök ehli bir araya gelseler yine de zarar veremezler.” 


Mürsel peygamberlerin miktarı olan 313 aynı zamanda 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Bedir ashabının ve Nakşibendiyye piranının da miktarlarıdır. 
Dikkat oluna... 


mağ çiy a zy dl ya 


“Severeğiniz başka birşey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Mü'minleri (bunlarla) müjdele.” (Saf suresi. ayet: 13) 

Bu ayetin havassı pek çoktur, askerin yardım sini düşmana üstün gelmesi için, esirleri düşman elinden in tarmak için, zengin olmak ve mevki sahibi olmak için, da pek çok şey için bu ayetten yararlanılır. Fakat daha çok eğ zamanında orduya yardım için okunmaktadır. Olçü olarak halis bir niyetle 41 kere, 101 kere, 313 kere, 1000 kere, ya hut da ayetin rakamsal adedince ki bu miktar 1303 tür. m 

Eğer ordunun savaşta üstün gelmesi için, yağmur A ması için veya herhangi bir büyük felaketi önlemek Sü kitlesel bir talep sırasında cemaatle okunacaksa o zaman bin, 100 bin, 200 bin ve daha çok okunmalıdır. ii 

İster yalnız, ister cemaat halinde okunduğunda ÜÇ, VA yedi veya on gün boyunca belli miktarlar okunmalıdır. Onc aşağıdaki vefk ehil birisi tarafından güzelce ve temiz bir kağıda yazılıp sancağa asılır. Zengin olmak için bu vefk evde veya işyerinde bulundurulur. 


Bu vefk, aynı zamanda hasta için de yazılıp suyu içirilir. 
Vefk budur; 


“İLE oya İYİ 


Ayetin Havassı:* 

Bu ayet-i kerime, her hayırlı ola şerli olanı defetmek için bir iksir. b 

Gelmesi muhtemel büyük bir felaketin önlenmesi, k lıktan çıkmak, salgın hastalıktan korunmak, iç ve dış dü a ii ların işgali altında kalmamak, hastaya şifa dilemek bese bir işin olmasını sağlamak, şahıs ve toplum aleyhinde olu i ması muhtemel sıkıntıyı önlemek için, bir mecliste ve oku iğ bilecek vasıfta çok kişiyi toplayıp belli miktarlarda lek 


Bu miktarlar: 

101 adet, 
313 adet, 
758 adet, 
1001 adet, 
3001 adet, 
5001 adet, 
7001 adet, 
10.001 adet, 


70.000 adet, 
100.000 adet gibi miktarlardır. 


Allah Teala, istenilen şeyin bu ayet-i kerimenin manevi bereketiyle sonucunu ikram eder. Bu ayetin havassı çok defa denenmiş ve istenilen sonuca her zaman erişilmiştir. 

Doktorların tedavisinde acze düştükleri hastalar üzeri-Allah Teala'nın izniyle şifa bulmuştur. Sıhkumlar salıverilmiş, çık- le hal yoluna konulmuş- 


ne okunmuş, hasta, kıntılar bertaraf edilmiş, esirler, m4 


maza giren işler Allah Teala'nın izniy 


lardır. 
Bu tertibi (yani ayet-i celileyi) tek başına belli miktarda 


okumak isteyen kimsenin yüz veya 313 kere okuması yeterlidir. Daha fazla miktarda okunmak istendiği takdirde cemaat halinde okunmaya başvurulmalıdır. Tek kişi, zamanı uzatarak Allah'tan başka açığa çıkaracak 


* Ayetin yüce meali: “Onu (vaktini), 


yoktur.” (Necm suresi, ayet: 58) 
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okuma adedini yüksek tutabilir. Kuldan beklenen halis niyet ve gayrettir. 


Metin yazarımız Nazillili Muhammed Hakkı Hazretleri diyor ki: 

“Bu havaslardan sonuç almak için okuyacak, okutacak ve yazacak kimsenin manen izinli olması gerekir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de mücavir olarak bulunduğum sırada bana yetkililerce hicri 1287 yılında bu izin verildi. Ben de isteyenlere bu izni peşin olarak veriyorum.” 


Bu ayetin belirtilen miktarda ve sonuç getirecek şekilde okunması için bütün abdestli, temiz elbiseli ve temiz bir mekanda yapılması gereğinin yanında, yerleşme yeri dışında yapılması da ayrıca tavsiyeler arasındadır. Ancak evin bir bölümünde veya odasında, kimseyi rahatsız etmeden, kimsenin de kendisini rahatsız etmeyeceği bir köşesinde yapılması uygundur. 

Tertibi okuyacak kişi veya kişiler tarafından yukarıdaki şartlar da dikkate alınarak önce Allah rızası için iki rekat namaz kılınır, arkasından çokça tevbe ve istiğfar edilir, onun arkasından da Allah Rasulü (sav)'nün üzerine üç veya onbir defa salavat-ı şerife getirilir. 


Tertibin gece vakti yapılması da ayrıca yapılan tavsiler arasında bulunmaktadır. Bu tertibi tavsiye eden bizzat Allah Rasulü (sav)'dür. Ravafız, Bağdat üzerine yürüdüğü zaman, yöre halkının manevi önderleri durumunda bulunan zatlara bizzat Allah Rasulü (sav) tarafından rüyada bildirilmiş bir tertip olup sonuçta o fasit güruhun niyyet ve emelleri vücud bulmamıştır. Allah Teala (cc) bu tertip vesilesiyle o fitneden Bağdat'ı ve halkını kurtarmıştır. Tıpkı: 


, RR işe 
İSİ iz 


Ayet-i kerimesine ateşe atıldığı zaman İbrahim Aleyhisselam'ın vesile olarak sarıldığı gibi... Bu ayet-i kerimeyi muhtelif taleplere erişmek veya sıkıntıları gidermek için vesile 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kılmak aynı zamanda Allah Rasulü (sav)'nün de sünnetidir. 

Aşağıda bu ayet-i kerimenin vefki görülmektedir. Şifa korunma ve daha başka hususlarda taşınmak üzere havdz alimlerince rakamsal olarak çıkarılmıştır: 


PEYGAMBERLER FERYADI OLAN 
AYETİN SIRLARI VE HASSALARI 


Deylemi'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği hadis-i 


şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: sel ye EE ça e EN 


Ayet-i kerimesi peygamberlerin sığına geldikleri bir ayet-i kerimedir. Tıpkı askerin bayrak dibine sığındıkları gibi. 
Mahşer yerinde bütün mü'minlerin ve bütün peygamberlerin ümmetleriyle birlikte gelip Allah Teala'nın azabından, alrında sığınacakları "Liwgü'l-Hamd” sancağı gibi.” 


Dünyada iken peygamberlerin büyük sıkıntıya düşenleri bu ayet-i kerimenin manevi himayesine sığındıkları için bu ayet-i kerimey€ “NMefzau'l Enbiyâ” (peygamberler sığınağı) denilmiştir. Allah Teala bizler için de bu ayet-i kerimeyi hem indirdi, hem de sırlarını öğretti. Her büyük sıkıntı içerisine düşen kimsenin bu ayet-i kerimeye sığınmasını ve bu ayet-i kerimenin şerefi vesile kılınarak sıkıntıdan kurtulunacağı vaad olundu. Nitekim Allah Teala (cc) buyuruyor: 


> op” Ki > e Pp ? sö iğ ,, 0. s0 $ 
«aya gri NS 3 gil ya izi) 4 


“Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu ke- 


ur, Seni tenzih ederim. Gerçekten ben 


A a 
>“... Senden başka hiçbir ilah yokt 
” Diye niyaz etti." 

2 


zâlimlerden oldum. ' (Enbiya suresi, ayet. 87) 


derden kurtardık. İşte biz mü'minleri böyle kurtarırız.” (Enbiya suresi, ayet: 88) 


Zünnün, Yunus peygamberin lakabıdır. Bu deyim 87. 
ayette geçti Ona bu lakap kendisini balık yuttuğu için verilmiştir. Yunus Aleyhisselam uzun bir süre kavmini dine davet etmiş, fakat inandıramayacağına kanaat getirerek öfkeli bir halde, onlara isabet edecek bir musibetten kendisini kurtarmak için onları terkedip gitmiştir. 


Bir başka rivayete göre kavmine, inanmadıkları takdirde bir azaba uğrayacaklarını bildirmiş, ancak onlar tevbe edip imana geldikleri için bu azap tahakkuk etmemişti. 
Onların imana geldiklerinden habersiz olan Hazreti Yunus, belirttiği azabın vaktinde tahakkuk etmediğini görünce kendisinin alay mevzuu olacağını düşünerek kızgın bir halde ayrılıp gitmişti. Bir gemi yolculuğunda, fazla yükten gemi batmak üzereyken, yükünü hafifletmek ve gemiyi kurtarmak için, çekilen kur'a sonucu denize atlamak zorunda kaldı. Onu iri bir balık yuttu. İşte bu balığın karnında Allah'a, ayette ifade buyurulan duayı yaptı. 


Abdürrezzak'ın, Abd b. Humeyd'in Said b. Mâlik (ra)'- den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Allah Teala'nın “İsm-i A'zam” duası vardır. Kim onunla dua ederse, duası mutlaka kabul görür. Kim bu dua ile Allah Teala'dan istekte bulunursa istediğine nail olur. O dua Meta'nın oğlu Yunus peygamberin de duasıdır.” 

Ravi Said b. Mâlik (ra) diyor ki: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Bu duanın İsm-i A'zam oluşunu Yunus Aleyhisselam ile mi ilgilidir, yoksa herkes için midir?” diye sordum. Bunun üzerine Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Bu dua, Yunus Aleyhisselam için özel duadır. Ama bütün mü'minler için de genel duadır. Sen Allah Teala'nın ŞU 


ayetini hiç mi işitmedin? Bak o ayette Allah Teala ne buyuruyor: 


vi t ld : öl A? 99 » 10 Zİ e 4d > “e e e KE EA VEE 
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“Nihayet karanlıklar içinde: “Senden başka hiç bir ilah yoktur. Seni (noksan yakıştırmalardan) tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum” diye niyaz etti.” (Enbiya suresi, ayet: 87) 


Ey Said, sen de o dua ile dua et.” 
Bu dua, Allah Teala'nın şartıdır. Kim bu ayet ile dua 


ederse, Allah Teala o kimsenin duasını kabul buyuracağını vaad buyurmaktadır. Allah Teala (cc) neyi vaad buyurdu ise 


muhakkak yerine getirir. 


an bazılarının rivayetlerine göre İbni 


Sahabe-i kiramd b. Avf (ra) Allah Rasulü (sav)'nün 


Abbas ve Abdurrahman şöyle buyurduğunu haber vermişlerdir: 


ilaca iş İŞİ Gb yi gi sl 0S 
Yad iyelik ya EE A ei yı 
| Op İİ öl Yy ey 


2 ö.ü 7 p 
Yogi İlel 
Ysa sa Yy ayak e 

İl Y 


berlikte) kardeşim Yunus 


“Dinde ve nübüvvette (peygam vardır. O duanın evveli 


Peygamberin hayret verici bir duasi tevhid ve tehlil, ortası tesbih, sonu işlediği günahı bilip ondan 


tevbe ve istiğfardır. O dua: “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü minez zâlimin” mübarek lafzıdır. Kalbinde keder, acı, sıkıntı ve bunalım olan, borçlu bulunan bir kimse her gün üç defa bu duayı okur ve arkasından da dileğini dilerse, Allah Teala o 


kimsenin dilediği her şeyi ihsan eder. 


Bir hadis-i şerifte de Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmak- 


tadır: 
Say öy pi Vİ b pe şad 
EY , '10 gi. iy YE a ss e ..» . 
yağ şa a A göze ümü lâ ilâhe illâ ente sübhâ- ı her gün 40 defa okursa, ârların) kalpleri öldüğü dünya ve ahiret azabın- 


“Her kim “Yâ Hayyü yâ kayy ntü minezZ zâlimin” duasın k ve fâcirlerin (günahk kalbi ölmez. O kimse 


neke inni kü kıyamet günü fası günde o kimsenin 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ç mn. sağma. in, 
A “ ——— e m —  —— — m 


dan emin olur. Dünya ve ahiret belaları onun üzerinden defolup kaldırılır. Tuttuğu her iş kolaylıkla ve yararlı bir şekilde sonuçlanır.” 

Yunus Aleyhisselam'ın kurtuluşuna vesile olan bu duayı, mahpus kurtulması, zor bir işin halledilmesi ve önemli bir isteğin yerine gelmesi için okunmak istendiğinde okunacak 
miktarın adedi önemlidir. O durumda ya 101, ya 313, ya 700 
veya 1000 kere okunmalıdır. Bu ayetin rakamsal ifadesi 2455 
olduğu için bu sayı adedince okumak gerektiği de ifade edilmektedir. Çok daha önemli olayların durması ve kitle felaketlerinin önüne geçilmesi için 70 bin, 100 bin adedin okunması da ayrıca şayanı tavsiyedir. Okunacak zamanın da gün olarak üç veya yedi gün olması gerekmektedir. Bu takdirde Allah Teala (cc) kulunun isteğini asla reddetmez. Kişinin niyetinde bir aksaklık, okumasında bir eksiklik olmadığı takdirde kabul görmesinden asla şüphe edilmemelidir. 


Şunu da gözden ırak bulundurmamak gerek. İmam Dimnahüri risalesinde bir havassın tesirli olabilmesi için elli adet şart ileri sürülmektedir. Hayatü"l Ebrâr ve Necâtü'l Ahyar adlı eserlerde de 18 şarttan bahsedilmektedir. Şartların tamamın özetlemek gerekirse, gerek Kur'an-ı Kerim ile gerek zikir ve salat ü selam gibi vesilelerle Allah Teala'ya teveccühte bulunurken maksadın hasıl olup olmayacağı hakkında tereddütten uzak bulunmak şarttır. Şüpheyle ve rastgele yapılacak her tertibin sonucunu beklemek akıl kârı değildir. “Yaptığım iş doğrudur. Bu vesile ile Allah Teala (cc) beklediğimi ihsan buyuracaktır” diye şeksiz inanmak lazımdır. Bu husustaki yeterli bilgi “Havass-ı Kur'an” adlı eserde bulunmaktadır. 


Yine metin müellifimiz Muhammed Hakkı Efendi anlatiyor: 

"Bir gün İstanbul'da, Ayasofya camiinde Mevlana Halid Bağdadi (ks) Hazretleri'nin halifelerinden bir zatla tanıştım. 
Bu zatla karşılıklı fikir alış-verişinde bulunduk. O benden ben de ondan tecrübeli olduğumuz ve yapımı için izinli bulunduğum şeylerden karşılıklı yararlanmayı diledik. O zat benden Ayet'el Kürsi'nin havassı ve “Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ öli seyyidinâ muhammedin bi 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adedi ılmike” salavat-ı şerifesinin havassı hakkında izin istedi. 
Ben de kendisinden tecrübe ettiklerinden bana da bildirmesini istediğimde bir takım kaside ve hizip adları söyledi. Ben, Kur'an'la ilgisi olmayan şeylerin havassına ilgim olamayacağını bildirmem üzerine: 


2 e ERE se a a ME 

EB ale yal Yİ bi a el ça 0 3 
Malik ya EE, öze İİ YAŞ İl 

u dazikret). O öfkeli bir halde ge- 


“Zünnünu da (Yunus' 
i asla sıkıştırmayacağımızı zannet- 


çip gitmişti. Bizim kendisin mişti. Nihayet karanlıklar içinde: i i 
“Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. 


Gerçekten ben zalimlerden oldum” diye niyaz etti.” (Enbiya suresi, ayet: 87) Ayet-i celilesine Mevlana Halid Bağdadi (ks) Hazretleri tarafından izinli bulunduğu söyledi: Nice kimselerin bu ayet-i kerimeyi okuyarak istediklerini elde ettiklerini söyledi. 


Gerçekten de 41 gün V* gece hiçbir gün ve gece ara vermeden ve özellikle de sabah namazından sonra okurken dünya kelamı ile arasını açmayarak okunacak olursa, isteni- 


len sonuca varılmaktadır. Nice isteklere, nice sakınılanlara, ulaşılmaktadır. 


nice özlem duyulanlara bu ayetle ulaşılma. 
Hakkında Kur'an ayeti ve hadis-i şerifler bulunan herhangi bir havas hakkında şüphe etmeye asla yer yoktur. 
Bir hastanın veya herhangi bir niyet sahibinin üzerinde fkinin yazılması gerekir. 


bulu istendiğinde ayetin V€ ndurulmak istendiğ y vefk yazılıp gereken yapılır. 


Suyu içirilecekler için de yine aynı vel X- Sniğ mi lir. 
"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni Kun ü minez zâlimin 


ayetinin vefki aşağıdadır. Di 


kkat oluna. 
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SUYA DİLEKÇE VERMEK HAKKINDA 


Ahmed b. Hanbel'in, Tirmizi'nin, İbni Mâce'nin, Hâkim'in ve İbni Sünni'nin Osman b. Hanif (Allah cümlesinden razı olsun)'dan rivayetlerine göre Osman b. Hanif (ra) şöyle demiştir: 

“Ben hastalıklı bir kimse idim. Bir gün Allah Rasulü (sav)'ne gelerek şöyle dedim: 

“Ey Allah/ın Rasulü! Allah Teala'ya dua et de bana şifa ihsan eylesin.” 

Allah Rasulü (sav): 

“Ey Osman! İstersen bu duayı şimdiki halin için yapmayayım, ahiret mutluluğun için yapayım. Bu senin için daha hayırlıdır. İstersen şimdiki hastalığından kurtulman için yapayım, sen bilirsin?” 

Osman b. Hanif (ra): 

“Ey Allah'ın Rasulü, ben şu andaki hastalığımın şifası için dua istiyorum deyince ona hemen bir abdest almasını, iki rekat namaz kılmasını ve arkasından da şöyle dua edip bunu üç, beş, yedi, on, kırkbir, yüz, 313 veya 1000 kere şifa buluncaya kadar tekrar etmesini, birkaç gün (bir hafta) buna her gün okumak suretiyle devam etmesini söyledi. 

Okunacak dua budur: 


NİN” sö iç e Şb 5 EE Rİ Mİ A 4174 
Şİ e ZN gi a İİ, İLİ 


4 EŞİ İRİ Şİ nl sk e Zİ 


*Je 


Allâhümme inni es'elüke ve eteveccehü ileyke bi nebiyyike muhammedin nebiyyür rahmeti yâ muhammed inni teveccehtü bike ilâ rabbi fi hâceti hâzihi Ji yakdiyellâhü li allâhümme fe şeffı'hü finâ bi câhihi ındek* 

“Allah'ım! Senden diliyor, sana yöneliyorum. Rahmet peygamberi oan peygamberin Muhammed'i 


i vesile kılıyorum. Ey 
Allah'ın Rasulü! Maksadımı Rabbime ulaştırmak üzere sana 


yöneldim. Maksadım, rabbimden şifa dilenmektir. Allah'ım, o 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hastaya Habibi'nin hatırına katında bulunan şifa hazinenden 


şifa ihsan eyle...” 


Önemli bir hatırlatma: 
Şeyh Zeyneddin ve bazıları diyorlar ki, dua içerisinde 


geçen “Yâ Muhammed” deyimi -hadis-i şerifte öyle geçmesi- ne rağmen- “Yâ Rasülellâh” şeklinde ifa edilirse daha yerinde olur. Çünkü Allah Teala (cc) Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyur- 


maktadır: 
28 Vali Sa AS e e E3 İlam Y 


NE yi di Me 
JA yp öy ye gid Sr göle 


veli Ge pal evle 


“(Ey mü'minler!) Peygamber'i, kendi aranızda birbirinizi ğırmayın. İçinizden, birini siper edinerek sıvışıp Allah bilmektedir. Bu sebeple, onun larına bir bela gelmesinden veya bet etmesinden sakınsınlar.” 


çağırır gibi ça gidenleri muhakkak ki emrine aykırı davrananlar, baş kendilerine çok elemli bir azap isa 


(Nür suresi, ayet: 65) 
Bu ayet, Allah Rasulü (sav)'ne sadece ismiyle hitap et- 


menin veya kendisinden bahsederken sırf ismini söylemenin, ümmetlik terbiyesiyle bağdaşmayacağını ifade etmektedir. 
umlarda onun ismiyle beraber Peygamber, nebi, Raasulü Ekrem, peygamber Efendimiz, Habianlatan ve ona saygımızı ifade eden sıfat ve lemek yerinde olur. Ayrıca, Allah Teala'nın 
56. Ayetindeki emri uyarınca biz müslümanismi söylenince “Allah'ın salât ve selamı lamına gelen “Sallellâhü aleyhi ve sel- 


lan saygımızın bir gereğidir. 


Böyle dur sul, Rasulüllah, R bullah... gibi onu ünvanları da söY 
Ahzab suresinin 

ların, “Muhammed” 
onun üzerine olsun” an lem” dememiz de ona © 


Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 
“Bir kimse sıkıntı içine düşüp bundan kurtulmak, her- 


steğinin hallini dilemek, geçim sıkıntısı çekmekte kurtulmak, muhtemel herhangi bir felaketi 


de Besmele-i Şerifi so denize bırakmalıdır. Bu durum- 


hangi bir i olup bundan önlemek dileğin yazıp bir temiz akarsuya veya 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da Allah Teala (cc) muhakkak o kulunun maksadını hâsıl eder. İsteği ne olursa olsun, karşılık görür” denilmiştir. 


Hadis imamlarının sonuncusu İmam-ı Suyüti diyor ki: 

“Muhyiddin tezkiresinde gördüğüme göre Abdülkadir Geylani el-Kureyşi el-Hanbeli el-Ceylâni (ks) kendi el yazması ile şöyle diyor: 

“Bir kimse her bakımdan aciz kalıp, bütün sebepler ve teşebbüsler elinde kalıp çıkmazda olduğunu anlayınca aşağıdaki duayı baştan sona kadar Besmele ile birlikte yazıp her- 


nin her ne muradı varsa verir. 
Yazılacak dua şudur: 


e) Mİİ. ei SULİ! gi Jill ARİ a “> İN gr 
SİYA önad öf e SA Gİ öy gi 5 Sy 
Gİ EMİSİZ AİN a Sİ) İİ EREL anali Eğ | Hu 
ERA İK iü) VS Bİ DA Ul iğ yi 
KR ey ERİ yay ea 


Bismillâhirrahmânirrahıym* Minel kil celij* Elhamdü lillâhi rabbil âlemin* 
inni messeniyed durru ve ente erhamür ente sübhâneke inni küntü minez zâlimi 


abdiz zelili ilel meli- 
Selâmün alâ ilyâsine râhımin* Lâ ilâhe illâ 


kadir* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim bi adedi ılmih* 


Duayı akar suya v ifadeyi tekrar etmelidir: 


“Allah'ım! By arzuhal filan oğlu filanındır. 


eya denize bırakan kişi üç defa ŞU 


Yahut da 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filan kızı filanındır. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym”. Defalarca denenen bu dua üzerinde durmalı, gerek- 


siz yere yapılmamalıdır. 

, Şeyh Büni (Bevni)'nin İmam-ı Ali (kv)'den rivayetine göre şöyle demiştir: 

“Bir kimse rüyasında, Allah Teala'nın kendisine istediği kimseyi veya herhangi bir şeyi göstermesini dilerse uykuya yatmadan önce altı rekat namaz kılar. Her iki rekatta selam verir. İlk iki rekatten itibaren birinci rekatte Fatiha'dan sonra Vedduha suresini, ikinci rekatte Tin suresini, üçüncü rekatte İnşirah suresini, dördüncü rekatte Kadr suresini, beşinci rekatte Zilzal suresini, altıncı rekatte de Ihlas suresini okur. Bu şekilde tamamladığı İstihare namazından sonra, temiz bir kağıda bir arzuhal (dilekçe) yazar. Arzuhaline şöyle başlar: 


İLİN İİ ol ye İN Nİ ir Sİ 238301 Şİ 4 
Gy Lİ Bg a8 e si zel Şİ ağ Lr gö 


A 


ilâ rabbihil celilül vedüdül kerimül azizül cebru min abdihi fülânün ezzelilü muhtâcül bâisül d lihâcetihi sivâke yatlubü 


Berâetün bârul mütekebbi fakirus sâilül mudtarrullezi lem yeci ve yerğabü minke kezâ ve kezâ* 

Buraya rüyada görmek istediği 


sonra da şöyle devam eder: 


kimsenin adını yazar, 


AML İLİNE EA çel EYİ ağ 
Sal ns Be gile ip İİ Gİ öp dl özi 2 Ey lüle gr ei Öz iy aye vi le ys Bae e yl e e Şe Bi, i #4, 

Ss Salaş 


e bikülli ismin hüve leke sem- 


Allahümme inni es'elük kitâbike ev allemtehü ehaden 


meyte bihi nefseke ev enzelte fi 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rnin halkıke ev iste'serte bihi fi ılmil gaybi ındeke en tec'ale li min emri feracen ve mahrecen ve beyânen şâfiyen ve en takdiye haceti bi lutfike ve keramike yâ erhamer râhimin ve ente alâ külli şey'in kadir. Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi bi adedi ılmike* 


Bundan sonra kişi görmek istediği kimseyi gözünün önüne getirir. Düşüncesini, görmek istediğinin üzerinde yoğunlaştırır. Sonra yazılan kağıdı buhur ve en güzel kokularla kokacak hale getirir. Bir şişe içerisine koyup ağzını iyce kapatır. Denize veya bir temiz akar suya bırakır . Yahut da içi temiz su dolu bir kabın içerisine sarkıtır ve o kabı yatarken başının altına koyar. Şişenin üzerine de şöyle yazar: 


DEYE EKEN 


“Kalbi filan b. filan” Sonra abdestli olarak yatağına yatip uyumaya bakar, 


Bundan sonra görmek istediğini muhakkak rüyasında görür. Bu tertip "Şemsü”l Meârif”te de yazılıdır. 


© 


a a çk niş MENE 


İHLAS SURESİ'NİN 
HAVAS VE SIRLARI 


Deylemi'nin İbni Abbas ve Eb lerine göre Allah Rasulü (sav)'nün 


k için namaz kılmak, oruç erekir." 
an Arap: 
“Ey Allah'ın Rasülü! Bang Kur'an-ı Kerim'in surelerin- en en sevgili ve muhabbetli olanını öğretiniz" dedi. Bunun üzerine Allah Rasulü (sav) de Fatiha-i Yerife, Âyete'l Kürsi ve 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Ihlas-ı Şerif surelerini öğretip öğrenmek istediklerinin bu 


süreler olduğunu haber verdi.” 
Beyhaki'nin ve İbni Adi'nin Enes (ra)'den rivayetlerine 


göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Bir mü'min abdestli olarak İhlas-ı Şerif okursa her harfine on sevap yazılır. Ayrıca her harfi için cennetteki derecesi birer derece yükselir. Bu surenin okunduğu gün o kimseye bütün müslümanların ibadetlerinin sevabı kadar sevap ikram edilir. Yüz kere İhlas suresi okuyan kimseye 33 hatim sevabı 


yazılır. 


"O kimse nifaktan, şekavetten ve küfürden temizdir” diye kendisine cehennemden âzâd fermanı verilir. İhlas-ı Şerif okunan yerde melekler toplanır, şeytanlar o meclisten nefret edip kaçarlar. Allah Teala o kuluna rahmet nazarı ile nazar edip ebediyyen o kuluna azab etmez. Muhakkak o kulunu cennet ve cemali ile şereflendirir. Bütün bunlar Ihlas-ı Şerifi her gün 100 defa okumayı vird haline getiren kimseler içindir.” 

Ahmed b. Hanbel'in, Taberâni'nin ve İbni Sünni'nin Muaz ve Enes (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav): 

“Bir kimse İhlas-ı Şerifi 11 kere okursa Allah Teâlâ o kulu " buyurdular. Hazreti Ömer (ra): “Ey 


için cennette bir köşk yapar" 
Allahın | Rasülü! Biz de bu durumda çok çok İhlâs suresi 


okuruz, Cennette de çok köşkümüz olur.” 
Bunun üzerine Allah Rasülü (sav) tekrar şöyle buyur- 


dular; 
“Ey Ömer! Allah Teala" 
Olan her şey O'nun çok olması her mü'minin dünya 


nın rahmeti çoktur. Sonu da yoktur. 
“Kün!” (ol!) emrine bağlıdır. Cennetin da yaptığı ibadete göredir." 


Dürrü'n  Nazım'da belirtildiği üzere bir kimse Allah 


Rasülü'ne geldi ve şöyle dedi: 
"Ey Allah'ın Rasulü! Ben günahı çok olan bir kimseyim. 


Bana öyle bir $eY öğret ki, Allah Teâlâ'nın rahmetinden uzak kalmayayım, öğrettiğin Şey affıma ve mağfiretime sebep olsun." 

Bu zata karşı Allah Rasülü (sav) şöyle buyurdu: hüvellâhü ehad” suresini çok oku. O 


“Öyleyse sen “Kul eh: 
süreyi çok okuman seni Allah Teâlâ'ya yakın eyler. Günahlarının da bağışlanmasına ebep lur. Allah Teâlâ dünya ve ahiret ne muradın varsa verir. Ayrıca bu süreyi vird haline getirip okumaya devam etmen, seni düşmanlarının şerrinden ve her türlü sıkıntılardan korumaya yeter.” 

Tefsir-i Hanefi'de, bu sürenin adına “İhlâs Suresi” denilmesi şöyle açıklanmaktadır: v 

“Bu süreyi devamlı okuyan kimsenin dünyanın her türlü belâ ve musibetlerine karşı korunacağı, ölüm acısı o kimseye duyurulmayacağı, kabir karanlığından kurtulacağı, kıyamet 


dehşetini bertaraf ettireceği, cehennemden koruyacağı için süre bu adı almıştır.” 


Hicri 1268 yılında, Aydın Çiçekli Medrese'de bulunduğum sırada yöre halkından Mehmed Emin adında bir zat yanıma gelip gittiği sırada birtakım düşmanlarının olduğunu, onların şerlerinden çekindiğini, her an kendisini öldürmek istediklerini söylemesi üzerine, onların şerrinden korunması için İhlâs süresini okuması için kendisine izin verdim. O zat da her gün 1000 defa İhlâs-ı şerif okumaya devam etti. 

Bir gün düşmanları kendisini öldürmek üzere bulunyere geldiler, uzun süre arayip taradılarsa da gözlerinin önünde olan bu zatı göremeyip geri gittiler, 


duğu 


Bir defasında da onu incir bahçesinde bastılar. Bu defa da gözlerinin önünde duran, bu zatı göremeyip geri dönmek durumunda kaldılar. Bu sefer de içlerine bir korku düşüp her an öldürüleceklermiş gibi bir havaya girdiler. Hayat onlara zehir olmuştu. Mehmed Emi 


in bunları bana teşekkür için geldiğinde uzun uzun anlatıverdi. 


"Havassu'l Kur'an" adlı eserde nakledilmektedir: Sözü sohbeti 


şmüştüm. Hiçbir kurtuluş ak İhlas-ı Şerif okumaya kampından kaçma fırsatı askerlerinin bulunduğu erle dolu idi. Ben İhlâs-ı 


yürüyerek geçtim. Hiç kimse benim yanlarından geçtiğimi 


anlayamadı." 


© 


İHLAS SURESİ HER SIKINTIDAN 
KURTULUŞ REÇETESİDİR 


Her kim aşağıdaki duayı okursa Allah Teala o kimsenin bütün günahlarını bağışlar. Rızkını genişletir, zengin olur. İlim yolunda ilerlemeye devam eder. Kulluk hizmetinde yüksek seviyelere erişir. Son nefeste imanla göçmesi için sebep olur. 
Hem dünyada, hem de ahirette esenliğe erer. 

Okunacak duâ şudur: 


GL KV, e yi ye yz yg ve GEMİ pa sl eğ ei ye e a ei yp 
İğ ii a g2 ge ge e 


Me, eş ye e gi si e i i “e a) TE Kaza 


yâ vâhıdü yâ ehadü yâ ferdü yâ sâhıbeten ve lâ veleden yâ men n lehü küfüven ehad es'e- 


Allâhümme inni es'elüke 
Samedü yâ men lem yettehiz lem yelid ve lem yüled velem yekü lüke* 

A Allâhümme bi hakkı esm râmi ve evliyâikel fihâmi ve melâ müs selâmü en tüsahhira li rızkıy ameli ve husnel hâtimeti ves sel külli şey'in kadiyr bi rahmetike yâ erham€ 

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyi 

alâ âlihi bi adedi ılmike* 


âikel ızâmi ve enbiyâikel kiiketikel mukarrabine aleyhi- ve tefteha ebvabel ulümi vel âmete fil âhırati inneke alâ r rahımiyn” 

dinâ muhammedin ve 
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İmam-ı Hulvâni'nin Abdullah b. Ebü Evfâ (ra)'den rivayete göre Allah Rasülu (sav) şöyle buyurmuştur: 


"Bir kimse aşağıdaki duayı onbir (11) kere okursa Allah Teala o kuluna binlerce sevap ikram eder. 40 bin de günahını bağışlar. Ayrıca cennette o kuluna köşk ikram eder. Kim daha fazla sayıda okursa Allah Teâlâ da o kuluna karşı ihsanlarını artırır. Ayrı dünyada ve ahirette sıkıntı ve felaketlerden kurta- 


rir. Okunacak duâ şudur: 
Sili lah Eya Yas didi y 
RİN Yİ zi 


Lâ ilâhe illellâhü vahdehü lâ şerike leh assamedüllezi lem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehü küfüven ehad* 


İmam Sünüsi (ra) diyor ki: 
“Bir kimse uzak bir yere sefere çıkmak istese de yolda olabilecek hırsızlık ve herhangi bir şekâvet olaylarından çeki- 


necek olursa, yola çıkarken yönünü kıbleye karşı dönüp aşağıdaki duayı okusun: 


Sİ gi şa a pl ağ ça Nd gi 

say â vir i 1 9 e de) 5 ik e (ef 
ÇA Al ANIZ YAN ga vap Kaya O İİ 
ALA a ya ASİ A YE çal al O A şi EN j RA 53 93 e eze #1 e Mal EE eğ a e e Sg oz . v0 A ag 4 xp 4d #.o. ye DA N ? 
he yi Ge gemi öğ GP İİ A Şİ aa Ya e ei 
Öyle dl adm b di İRONİ ya Zİ deyi 2 
> e Dali ii 2 ği e e ŞE TE ei Pe 
İYİ Ya OE Ve Oy sa Sa a 


yel 


Bismillâhirrahmânirrahim. Allâhümme salli ve sellim alâ 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yür rahmeti es'elüke en ta'sımünâ bihi min cemtil ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihi min cemiıs 


seyyidinâ muhammedin nebiy 


seyyiât* Allâhümme inni tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmi mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad min verâi ıktâfi senedâ” Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehadan yemini teharrüzen sermedâ” Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesâri yüncini min şerrin ebedâ* İnni lebistü der'allâhi ve dehaltül hısnel ezeli ve cealtü nefsi fi hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühü 14 ilâhe illellâh. Muhammedür rasülüllâh. Miftâhuhü lâ 


havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym” 


ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA 


derecede etkili havas, uzakta ve 


yakında bulunan akılsız, izansız ve merhametsiz zalimlerin şerlerinden korunmak ve güvencede bulunmak, har çeşit Şöfrine karşı sırlı kalelerin içerisinde saklanıp gizlenmek içindir. 
Bu havas, Şerhu"! Ekber Muhyiddin-i Arabi (ks) Hazretlerinden alınmış az bilinen bir sırdır. Zamanımızın akıl almaz, önüne durulmaz fitne ve entrikalarına karşı okunması uygun görülmüştür. Bu tertip bir manevi silahtır. Allah Teala'nın yerde ve göklerde bulunan askerlerinin tamamı bu duanın hizmetindedirler. Bu hususta söylenebilecek pek çok söz vardır. 


Fakat burada bu kadarcıkla yetinilmiştir. 
Tertip edilen dua di A 7, 10, 21,41 veya 100 kere 


oku ge uhrevi her dilek için okunabilir. Her türlü hastalık için de şifa niyetiyle okunmaktadır. Okumaya bir hafta boyunca devam edilmelidir. Okumaya cuma günü sabah namMazından sonra başlanır. Hafta sonunda Perşembe günü sona erdirilir. İhlas suresinin gerçek sirri bu duada görülmüştür. 
Bu hususta çok dikkatli olmak gerek. Rasigele okunma- 


malıdır. , 
| Muhyiddin-i Arabi 
İhlas-ı Şerifle ilgili duva budur: 


Bu acaip sır ve hayret 


Hazretleri tarafından tertip edilen 


” ri ğ* Sa” a da ğe» Si iz 5 NEN v o sale be, saks) yk ye Eee Zİ aa 


VA ys Şe iz gi 
229 


BİZ ya ça ŞE 3 yal çel ii diy yp 
İL ye yi e Yü pi ör 03 Gİ diş Lİ diş Gi Sİ yağ BAYİSİ ölüp 
YİYİN diy Vi dp dl Sİ dl İİ ği ef la 
SA YA Yay ii ADE YEP YER 

24 YA gi İİ an ig 
Aİ yl e a A YY Mİ AAA SE ür süz çil İZ Yy Sİ a 

Ya lay Gİ AL ği 


ye dl is 


ER el Öl eşi e İY özell Çİ Gan e ee 


Bismillâhirrahmânirrahıym* Sübhâne men lecime külle cebbârin bi kudratihi ve azametihi ve ehâta ıilmihi bimâ fi berrihi ve bahrihi ve tahassanet bi esmâihilleti akfâlühel azametü lillâhi ve miftâhuhâ lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Allâhümme bi nüri vechikel azıymi ahfıznâ 


ey vallâhi ey 


hi lâ vallâhi lâ vallâhi “Ve lem yüled” lâ vallâhi lâ vallâhi lâ vallâhi “Ve lem yekün lehü 


küfüven ehad” lâ vallâhi lâ vallâhi lâ vallâh* Allâhümme bi 

hakkı hâzihis süratiş şerifetil acibetj es” 

külli şerrin enzilü mines semâi ve i y min 


(1002)'yi ifade eder. Vefk k taşınma kolaylığı bakıyunun içirilmesi için tav- 


İhlas suresi rakamsal olarak sureti de aşağıya çıkarılmıştır. Gere mından, gerekse yazılıp hastalara su 


siye olunur. 
AN çi 77 
ve eri m Yw vet 
PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN ÜZERİNE 


SALAVAT-I ŞERİFE GETİRMENİN ÖNEMİ 


Yüce Allah (cc) buyuruyor: 


Giy ge 
* al SN v İk yale ye gal oil 


amber'e çok salavat getirirler. 


“ i, Pe 
Allah ve melekleri, sin n ve tam bir teslimiyetle 


Ey mü'minler! Siz de ona salavat getir! 


selam in.” (Ahzâb suresi. ayet: 56) ği 

kn Seni kisi etmek ve kulunun yo celtmektir. Meleklerin salavatı, Peygamberin şanını yücelimek, mü'minlere bağış dilemek anlamınacı a pi salatı ise, dua anlamına gelmektedir. Allah Teala (cc) bütün 


ii 4 e selam getirmelerini 
Mü'min amberlerin salat V€ : 
lere, peyg melerini istemektedir. 


emretmekte ve ona saygı göster ç — 
“Allahümme salli alâ muhammed eyl eli Esse- 

İâmü aleyke eyyühen nebiyyü” demek se i Wi Efendimiz (sav)'den rivayet edilen çok sayıda salavar-ı şerife kadar çok salat ve 


“mkün olduğu vardır. Bunları okumak, mümkün 9 sini selam öiiek Peygamber Efendimiz'in sevgisini celbeder. 


Yefaatine sebep olur. 
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İmam Cârullah (ra) tefsirinde, aşağıdaki salavat-ı şerifenin manası ile ilgili olarak diyor ki: 

“Allah'ım! Sen bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)'nin tek ve yüce dininin peygamberi olarak, dünyada şanını yücelt. Mübarek ismini yerlerde, göklerde, Arş'ta Kürsi'de olan yaratıklar arasında büyült, şanlı ve şerefli eyle. 
Onun mübarek adını tevhidlerinde, ezanlarında, kâömetlerinde, namazlarında ve diğer ibadetlerinde anarak Allah Tea-İa'nın rahmetine yakın olsunlar. Onun şefaatine erişsinler. 

Ümmetlerine, senin dinini aşikâre eyle. Her zaman ve her yerde onları bu hizmette kaim ve daim eyle. Ümmetlerini çoğaltıp dünyanın her tarafına yay. Şeriatini dünya durdukça yaşat. Ahirette bütün ümmetleri hakkında onu şefaatçi eyle. 
Yaptıkları ibadetlerinin sevabını kat kat ihsan eyle. Ümmetinin her bakımdan üstünlüğünü bütün mahşer halkı arasında yay ve herkese göster. Mahşerde onun peygamberliğinin sırlarını, en yüce makamlarda onun önderliğini ve varlığın temeli oluşunu peygamberlerin imamı bulunduğunu herkese göster. İlk önce onun ümmetine şefaatçi olmasını, ilk önce onun ümmetinin hesabının görülmesini, tartı işinin bitirtilmesini kâinat seyretsin. Okunan salavat-ı şerifeler hürmetine özellikle onun ümmetine affınla, mağfiretinle muamele eyle. 

Allah'ım! Okunan salavat-ı şerifeler hürmetine ilk önce onun ümmetine sıratı yıldırım gibi geçmeyi cennet ve cemalinle şereflenmeyi nasib ve müyesser eyle. 

Aziz kardeşlerim! “Allâhümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammed”in manası budur. Her kim salavat getirdiğinde, yukarıda ifade edilenleri düşünmek gerekir. Tefekkürü bulunmayan ibadette ve zikirde hayır yoktur. Allah Teala (cc) cümlemizi bu anlatılan manaları düşünerek yapılan salat 


ve selamların manevi gölgesinden iki cihanda ayırmasın. 
Amin.” 


Allah Teala (cc), yukarıda lü'ne akkıyla salavat getiremeyece 


tiğin nimetlerin şükrünü edâ etmeye d 


ar le e gücümüz yetmeyeceği için bizlere şöyle buyuruyor: 
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"Ey kullarım! Madem ki getireceğiniz salavat-ı şerifele- 


rin hakkını verebilmeniz için benden yardım diliyorsunuz. 
Öyleyse bu hususta beni vekil tayin edin. Ben de kendi tarafıma asalaten, sizin tarafınıza da vekaleten Habibime salat ve selam gönderme işini üzerime aldım. Gerçekten de Habibime hakkıyla salat ve selam etme işi benim işim. Benden başka kimse bunu hakkıyla yerine getiremez" buyuruyor. 


anasının özü, Allah Teala (cc)'nın cak kadar çok olan nimetlerini, mmed üzerine serpiştirip 


, Salavat-ı şerifenin m türlü ikramlarını, sayılmaya lütuf ve ihsanlarını, ümmet-i Muha akıtmasını talep etmektir. Allah Teala (cc)'nın bu ümmete ihsan ettiği nimetlerin en büyüğü, en yücesi, en faziletlisi, yine kendi cinsimizden âhirzaman Peygamberi Hazreti Muhammed (sav/i gönderip mü'min kullarına dini, Hazreti Kur'an”ı ve hadis-i şerifleri öğretmesidir. Onun sebebiyle Allah Teala (cc) bizleri büyük günahlardan, bilhassa şirkten arınmış kıldı. 
O gelmeden dünya halkı koyu bir cihalet ve küfür bataklı- 


ğında idiler. 
iy ur o 


YA 0İ Yİ İS UÜ) 
, 9 av 
J . ğ3 | E), * l 


an çö 
Elhamdü lillâhillezi hedânâ li hâzâ ve mâ künnâ li nehtediye lev lâ en hedânell âhü rabbenağlfir li ve li vâlideyye ve lil 
mMü'minine yevme yekümül hısâb* 1 
“Bizleri bu dine hidayet eden (bu dini bulduran) Allah a hamd ve senâlar olsun. O bizi hidayette çi seyir çi dine almasaydı) kesinlikle biz bu yolu bulamaz, bu ie u aşamazdık. 
Ey Rabbimiz! Bizlerin, ana-babalarımızın * N sipigi mü minlerin günahlarını hesap günü kurulduğunda sen bağışla. 
Akkirmâni, Telemsâni ve diğerleri orlar ki: “Her mü'min erkek etirdiğinde iki makam öne 


İmam-ı Kastalâni, 
(Allah cümlesinden razı olsun) diy 
ve mü'mine kadın için salavat 9 
çıkmaktadır.” 

Deylemi'nin merfu 
$öyle denilmektedir: 


olarak rivayet ettiği hadis-i şerifte 
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“Salavat getiren her mü'min için iki makam vardır. Her 


iki makam için de söylenecek pek çok söz vardır. Birinci makamda Allah Rasulü (sav) mânen huzura alınır ve ona hitaben “essalâtü vesselâmü aleyke yâ resülellâh” diyerek onu selamlamaktır. Bu hususta ileride geniş bilgi verilecektir. 


Ikinci makamda salavat getiren mü'min doğrudan doğ- 


ruya Allah Teala (ce)'ya yönelir, O'nun kalbinde huzur bulur ve şöyle der: 


“Ey Rabbim! Ben sana ve senin rasulün Muhammed iman ettim. Kur'an'a da iman edip hükümleriyle amel 


etmeye çalıştım. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymaya çalıştım. Ey Rabbim! Sen biz kullarını onun üzerine salat ve selam getirmek için mükellef (sorumlu) eyledin. Ancak senin Habibin olan o zata hakkıyla salat ve selam göndermek bizim haddimize düşmemiştir. İlahi, bizim salat ve selamımızı en mükemmel şekilde sen iletebilirsin. Ona layık olanı ancak sen yerine getirebilirsin” deyip Allah Teala'nın buyurduğu üzere 


şerife getirmektir.” 


Tefsir alimleri “Allah Rasulü (savf” nün özerine slai ve 


selam okumak ahirette şefaatinin ücretidir” demişlerdir. 


rifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır. 


Teala (cc) onun üzerine on defa salat ve s 


tebesidir. Yukarı mertebesinin sınırı yo 
O'nun ihsanının sınırı yoktur. 


Müslim'in Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet ettiği hadis-i şe- 


Me v5 > Mr Pe ö LU e 
AE pal dl le leyin 


“Her kim üzerime bir defa salavat., şerife getirirse, Allah 


elam eyler,” 
Tamının en aşağı merktur. Mü'min kullarına 


Bu miktar, Allah Teala (cc)'nın ik 


Nitekim Allah Teala (cc) buyuruyor; 
Ml Ale 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r yapanlara (Allah) ecirlerini tam olandan daha fazlasını da ihsan edecek- 


“İman edip iyi işle rak verecek ve onlara lütfu tir.” (Nisâ suresi, ayet: 173) 


Bir diğer ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor: 
a ya 


“ .. Onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükafat vardır...” 


(Sebe' suresi, ayet: 37) 
Nesai'nin ve İbni Asâ re Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmu$ 


des SY li b aa 


yy AE yg oz 


kir'in Enes (ra)'den rivayetine gölardır: 


da. Gi ss) ln por 
#OĞ, yiz Şal 


“Her kim benim üzerime salavat-ı şerife getirirse, Allah Teala (cc) o kuluna on sevap yazar, on da günahından siler. Makamını on derece yükseltir. Bunlardan başka on köle azad etmiş kimsenin sevabını defterine yazar.” 

Bir hadis-i şeriflerinde de Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: 

"Kim benim üzerime 


(cc) o kimseye on salavatla (rah 


verir. Yüz salavat getiren kimsey€ 1000 salavatla (rahmetle) karşılık verir. Üzerime 1000 defa salavat getiren KİNSE BeNi: nete benimle birlikte girer. © derecede ki okan şinim omuzuma sıkışarak cennetin kapısından içeriye geçer.” 

Bu hadi ci serif İrt Ahihas tol rivayet e 

Bu ümmetin en büyük özlemi, en büyük sevinci ve en büyük zevki Allah Rasulü (sav) ile birlikte cennete girmektir. 
Bu şeref ise ancak onun üzerine 1000 defa salavat getirenlere verilecektir. Onunla birlikte cennete gırmenın bir başka 


bir salavat getirirse, Allah Teala metle) karşılık verir. Kim on 


yolu da yoktur. 
Salavat-ı şerifenin yüzlerce çeşidi vardır. Bunlardan ba-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İl zılarının günde 1000 defa tekrar e mümkün değildir. Ancak bunlar i 
Alli vardır ki, hem okunması kolay he salavat-ı şerife aşağıdadır: 


dilmesi herkes için pek çerisinde öyle bir salavat m de karşılığı sınırsızdır. Bu 


Allâhümme salli ve sellim alâ muhammedin bi adedi ılmik* 
Bu salavat- olduğu rivayet ed mamak gerek, Ay örnek de yine aş kat etmek gerek. 


. şerifenin 1000 salavat-ı şerifeye mukabil ilmiştir. Bu hususta uyanık olup fırsatı kaçırnı şekilde 1000 Kelime-i Tevhid'e denk olan ağıdadır. Bunlar çok önemli uyarılardır. Dik- 


o Sn e ze ğ MM 
AN gele Sü dl İZ a ii 


Lâ ilâhe 


illellâhü muhammedür rasülüllahi bi adedi ılmillâh* 


© 


MR 


FARZ, VACİP, SÜNNETLERİ EDA ETMENİN 
DIŞINDA BÜTÜN VAKİTLERİ SALAVAT 
OKUYARAK GEÇİRMENİN ÖNEMİ 


i İmam-ı Ahmed b. Hanbel'in, Hâkim'in v 
| Ömer b. Hattâb (ra)'dan rivayetlerine göre 
İ şöyle rivayet ediyor: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Ya üzerine salavat getirmeye ay 


e Beyhaki'nin 
Hazreti Ömer 


Ptığım duaların üçte birini senin 


ırsam nasıl olur2” diye sordular. 
Bunun üzerine Allah Rasulü (sav): 
“Ey Ömer! Salavat getirmeyi biraz artırırsan daha iyi olur.” Yine Hazreti Ömer: 


236 


"Öyleyse üçte ikisini salavata ayırayım.” 


Allah Rasulü (sav): 
“Artırırsan daha iyi olur.” 


Bundan sonra Hazreti Ömer 
(ra): 
sonra yapacağım duaların 


“Ey Allah'ın Rasulü! Bundan ayıracağım” dedi. 


tamamını salavat-ı şerife getirmeye 
Bunun üzerine Allah Rasulü (sav): 
"Ey Ömer! Böyle yaparsan bu tertip senin iki cihanın için de yeterlidir. Allah Teala (cc) sana bilinmeyen ve görülmeyen hazinelerinden sonsuz ikram ve ihsanlarda bulunur. 
Farz, vacip ve sünnetlerin dışında yapılacak kulluk hizmetleri için günde 1000 defa salavat-ı şerife getirmek, yapılacak başka dua ve beklenen karşılıkları içinde yeterlidir” buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif, “Nevâhib-i Ledünniyye” adlı kitapta da 


mevcuttur. 


Kurralar Sultanı Übeyy b Ka'b (ra)'den rivayete göre 


şöyle demiştir: 

“Bir gece Allah Rasulü (sav) adetleri hilafına olarak yatsı namazını kılmak için mescid-i şerife gelmeyi geciktirdi. 
Gecenin dörtte birini geçtikten sonra, bir başka rivayette gecenin üçte ikisi geçtikten sonrü ashab mescitte yatsı namazını 


kılmak üzere beklemekte iken: bir rivayette Hazreti Omer 


(ra): 

“Namaz, namaz... eY Allah'ın Rasulü, kadınlar, çocuklar uyuyakaldılar. Dayanacak güçleri kalmadı. Buyurun da yatsı namazımızı kılalım” diye seslenmesi üzerine Allah Rasulü (sav) saadet hanelerinden teşrif buyurup mescitte bulunanlara 


söyle buyurdular: 

“Ey insanlar! Allah Teala'yı «© hisselam/'ın birinci defa Sur'a üfürüp dünyanın harap olmasına, ikinci defa yine Sur'a üfürüp bu âlemin yeniden yaratılmasına ve bütün yaratılmışların bu yeni yaratılan mahşer 


alanında toplanmalarına Oz bir zaman kaldı. Şu anda yaşakonanları Münker ve Nekir'in 


makta olanları ölüm, kabre | sorgulayacağı zaman pek yakın. Durmayın, Allah Teala'yı çok | 


çok zikredin” buyurdular. ” 
Bunun üzerine Übeyy b. Ka'b (ra), Allah Rasulü (sav)'- 


k zikredin. İsrafil Aley- 


237 


nün “zikrullah”tan maksadının, zikrullahın gerçek sırlarını, dünyanın belâ ve felaketlerinden kurtulup güvencede olmanın sebebinin ve en güçlü duanın Allah Rasulü (sav)'nün üzerine salavat getirmek olduğunu ifade ederek: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Ben, 24 saatlik vaktimin dörtte birini senin üzerine salavat getirerek geçiriyorum. Bu yeterli mi?” demesi üzerine: 

“Zamanı artırman daha faziletledir” buyurup, bunu za-Manının üçte birini, yarısını, dörtte üçünü... derken tamamını salavat getirerek geçireceğini şu ifadelerle dillendirdi: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Farz, vacip ve sünnetleri edâ ettikten sonra, vaktimin geriye kalan kısmının tamamını Muhammedi Zâtın üzerine salavat-ı şerife okuyacağım” dedikten sonra Allah Rasulü (sav) kıyamete kadar gelecek ümmetlerini de müjdeleyerek şöyle buyurdular: 

"Ey Übey! Sen bu şekilde salavata devam ettiğin müddetçe dünyalık bütün ihtiyaçlarını ve ahirete yönelik bütün arzularını, bir başka dua ve sebebe ihtiyaç bırakmadan okuduğun salavat-ı şerifeler bereketi ve kerametiyle Allah Teala ihsan eder, sınırsız mükafat alırsın. Ayrıca bütün günahlarını da af ve mağfiret eyler.” 

Ahmed b. Hanbel'in, Abd b. Humeyd'in de ve Beyhaki'nin rivayetlerine göre ensardan bir zat şöyle dedi: 

“Ey Allah'ın Rasulü! İzin verirsen farz, vacip ve sünnet 


©$ zamanlarımın tamamında 


“Böyle yaparsan Allah Teala (cc) senin için istediklerinin tamamını sana ih muhtaç bırakmaz. İlahi hazinesin ihtiyaçlarını verir” buyurdular. 

Salavat-ı şerifeyi günlük vird h isteyenlerin 313 adedine dikk 


dünya ve ahiret san eder. Seni hiç kimseye den bol bol rızık ve diğer 


için o Allah Rasulü (sav)'nün üzerine salavat 


gerçekleşmesi getirir de “benim duam kabul olur mu, olmaz mı?” diye te- 


reddüt ederse, o kimsede hayır yoktur. Salavat-ı şerifeyi tale- 


kimse duasının kabul olup olmayacağı hususunda asla tereddüt etmemelidir. Dileğinin kabul edilmemesi mümkün değildir. Üveysi olarak Allah dostu olanların ellerindeki kılavuzları bu hadis-i şeriflerdir. Onlar, zamanında Allah Rasulü (sav)'nün üzerine bol bol salavat getirerek onun himayesine girmişler, onun hem ümmeti, hem de müridleri olmuşlardır. Onlar tarikatlarını doğrudan doğruya Allah Rasulü”nden almışlardır. Bunun sebebi, farz, vacip ve sünnet ibadetlerinin dışında hayatlarının geriye kalan kısmının tamarmını salavat-ı şerife okuyarak geçirmiş olmalarıdır. Önümüzdeki maddede bu konu biraz daha açıklığa kavuşturulacaktır. 


INI ALLAH RASULÜ'NDEN 


ÜVEYSİLER TARİKATLARINI ALLAMI Von 
ALMIŞLARDIR, ONLARIN MÜRŞİDİ DOĞRUDAN 


DOĞRUYA ALLAH RASULÜ'DÜR 


bine dayanak olan 


Üveysiyye tarikatı, doğrudan doğruya Allah Rasulü (sav)'ne bağlanıp onun terbiyesine girenlerin tarikatıdır. Allah Rasulü (sav)'nden direkt feyz almanın ve onu bizzat görüp 


onunla hallenmenin yolu şöyledir: “ 
Doğrudan doğruya Allah Rasulü'ne bağlanıp ondan 


feyz almak isteyen Ve onunla bile olmayı arzu eden kimse bu halvete girip” bulunduğu yeri, giydiği elbiseyi ve bedenini tertemiz edip, giydiğinin ve yediğinin helal olmasına dikkat eder. 
O halvet evinde kendisini sırf ibadetle meşgul eder. Farz, vacip ve sünnet olarak bilinen ibadetlerin dışında diğer nafilelerle meşgul olmayıp kendisine ödev olarak verilen salavdt-ı şerifeyi okuyarak vaktini doldurur. Salavat-ı şerifeden okuya- 


cağı miktar 50 bin adettir. 


eya herhangi bir yerde kimse tarafından rahatsız 


6 * » . 
Halvet: Kişinin evinde V üzere kalması hali olup kalınan yere de “Halvet- 


edilmeden ibadet etmek hâne” denir. 
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O zat bu salavatları okumaya devam ederken rüyasında Allah Rasulü (sav)'nü görür. Okumaya devamı ilerledikçe Allah Rasulü (sav)'nü uyanık iken ve başgözüyle görmeye başlar ve bu görüşmeler giderek sürekli beraberliğe dönüşür, O kimse Allah Rasulü (sav) ile o derece senli benli olur ki, bir müridin mürşidinden istediği herşeyi doğrudan doğruya Allah Rasulü”nden ister. Allah Rasulü (sav) deo seviyeye yükselen bir üveysinin dünyalık ve ahiretlik bütün ihtiyaçlarına cevap verir. O kimse artık dünyada hiçbir kimseye muhtaç olmaz. O kişiye tam keşif hali verilip kâinatın bütün hakikatlerini ve onlardan asıl yaratıcılarını müşahede ile seyreder. Bir mü'min, özellikle de alim veya şeyh olduğu iddia edilen kişi bu makama erişemez ise, davası bâtıldır. Unutmamalıdır ki, bu makam sanıldığından daha kısa zamanda da kazanılabilir. Burada adları geçen imamlar ve şeyhlerin tamamı, Allah Rasulü (sav)'nü görüp ondan feyz ve sır almışlardır. 
Ancak bunun değişmez şartı, helal lokma yemek ve kendi işinden başka şeye karışmamaktır. “Mefâtihu'l Gayb” adlı eserde bu konu geniş bir biçimde anlatılmıştır. 

Bu fakir ve hakir bendeleri (Muhammed Hakkı), Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münewere'de mücavir olarak bulunduğum sırada bu bahsettiğim bahtiyarlardan tam beş zat gördüm. Bir başka zat da, Kâbe'de, cuma namazını Allah Rasulü (sav) ile birlikte omuz omuza kıldıklarını anlattı. 

Allah Rasulü (sav)'nün üzerine çok salavat-ı şerife getirmek kâmil mürşidin terbiyesi makamındadır. Ahir zamanda kâmil mürşidin varlığı “Kibrit-j Ahmer” (çok az bulunur yanıcı bir cevher) gibidir. Hiç bulunmaz gibi bir şeydir. Ahir zamanda dünyaya gelip, zamanında kâmil mürşid bulamayan kimse, Allah Rasulü (sav)'nün üzerine bol bol salât ve selam getirsin. Böylece Allah Rasulü (sav)'nden 


Şeyh Razük (ks)'nin anlattığına göre nasihatte bulunmuştur: 

“Ey tâlib, sen vird edindiğin dersini okumaya devam et. 
Allah Rasulü (sav)'nün üzerine salat ve selam getirmeyi hiçbir zaman eksik etme. Allah yolunda yol almak isteyen kimse için 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il salat ve selamlar merdiven gibidir. Kişinin mürşidi in değilse, Allah'a doğru yol alması mümkün değildir. O akdirde salat ve selamları çok okuyup üveysi olarak yola de- 


vam etmek gerekir.” 


© Allah yolunda kendisini terbiye edip disipline edecek bir kâmil şeyhi bulunmayan kimsenin vird olarak salavat-ı şerifeyi seçmesi ve mürşid olarak Allah Rasulü (sav)'nü benimsemesi gerekir. Öyle yapan kimse, en güzel edep olan Muhammedi edeple edeplenir ve Muhammedi ahlakla ahlak- 


lanır. Buradan da kemâlâtın en yücesine ulaşır. Allah Teala'ya vâsıl olur. Sonunda en büyük mükâfatı Allah Teala'yı görmek olur. Tabii Rasulü'nün dizinin dibinde... Bütün bu yüceliklere Allah Rasulü (sav)'nden üveysi olarak terbiye görmekle ermek mümkündür. Bu bereket, Allah Rasulü (sav)'nün üzerine getirilen salât ve selamların bereketidir. “Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muham- 


medin bi adedi ılmik.” 


GR 


Ü'NÜN ÜZERİNE SALÂT 


ALLAH RASUL lin 
EBİ VE ÖLÇÜSÜ 


VE SELÂM OKUMANIN ED 


Yüce Allah (cc) buyuruyor: 


Rİ ME vam İİ Gu 
“m gl cap pr Gi ilkizi 


“Bunları kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini al- 


malarını emret...” (A'raf suresi, ayet: 145) 


Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 


mesi ği oziee 
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A MŞMŞş————>—X>ŞX£X  Ş£X£X£> 


“Onlara, müjdeler vardır. Ey Muhammed! Dinleyip de e güzel söze uyanları müjdele! İşte Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimse onlardır. İşte onlar akıl sahipleridir.” (Zümer suresi, ayet: 17-18) 


Hâfız İbni Hacer el-Mekki'nin ve Deylemi'nin İbni Mes/- ud (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: 

"Üzerime salât ve selam getirdiğinizde bunu güzelce yapın. Siz bilemezsiniz, fakat belkide o getirdiğiniz salât ve selam verdiğiniz şekilde bana gösterilir.” 


Abd b. Humeyd'in Mücahid'in mürsel olarak rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: , 

“Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim! Sizlerden büyük küçük, kadın erkek isimleriniz ve simalarınız bana gösterilir. Bu hususta bana uzakta olanla yakın olan arasında fark yoktur. Ben ümmetimin tamamını tanırım. Üzerime salat ve selam getirirken edeplice ve güzel ifadelerle salât ve selam getirin.” 


İmam-ı Nevevi (ra) diyor ki: Sizden biriniz Allah Rasulü (sav)'ne salavat getirmek istediği zaman o kimse salat ve selam kelimelerini birlikte söylesin. “Allâhümme salli ve sellim” yahut “Sallellâhü aleyhi ve alâ âlihi ve sellim” yahut “Essalâtü ves selâmü aleyke yâ resülellâh” lafızları gibi. 


Yalnız “Sallellâhü aleyh” yahut “Esselâmü aleyke” şeklinde ve sadece salât ve selâm kelimesiyle bırakmasın. Öyle 


Allah Teala (cc), Habibinin İsm-i a'zamı olan Muhammed ismini diğer isimlerinden seçmiştir. Bizzat kendisi dört 


yerde onu zikretmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: 
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ENLİ ol LİN a ya 38 İY a üş yda dr zay Kü a li gl yaş gi 


“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, 


gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. 
Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır.” (Âl-i İmran suresi, ayet: 144) 


Diğer ayet-i kerimede de şöyle buyurmaktadır: 


ği 3 yp yi a 05 
© ük üz, Fİ 2. rae” 
“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası de- 


ğildir. Fakat O, Allah'ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab suresi, ayet: 40) 


Bir diğer ayette yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: 


ed 2 a yn lp e gl epi Zap 


“İnanıp yararlı iş işleyenlerin V€ Mile ele rinden bir gerçek olarak indirilenlere inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.” (Muhammed suresi, ayet: 2) 


Aynı konuda şu ayette de yine Allah Teala (cc) şöyle 


buyurmaktadır: 


ZA. 2 AS ei ge FI) 
a e pe e b 


dg b eli ür yü 


“Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar 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da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. ie ları rükuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütu 


pi 2 ; izidir.” (Fetih rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir.” (Fe Suresi, ayet: 29) 


Aynı şekilde Allah Teala (cc) sevgili Habibi'ni yine ie yerlerde, kendi adıyla birlikte andırmaktadır. Mesela ken ilahi zâtının şehadetinde: 


az lk MD a sa 


Lâ ilâhe illâ ene vahdilâ şerike li ve enne muhammeden abdi ve rasüli* hai 
“Benden başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. — tek ilahım. Eşim, ortağım da yoktur. Muhakkak ki Muhamme 


de benim kulum ve Rasulüm'dür” buyurarak, bizim şehadetimizde de; 


bad iz am Ü İY sn Es o, 
Tal eyy vE Kal O İY dip if gk 


Eşhedü en lâ ilâhe illellâhu ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülüh” 


“Ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, muhakkak Muhammed O'nun hem kulu, hem de elçisidir” diyerek Ilahi varlığına şâhitlik ederken, ayrıca namazlarımıza, hutbelerimize, ezanlarımıza, kametlerimize “Muhammed” ismini özellikle bizzat kendisi yerleştirmiştir. Sonra da tek başına “Muhammed isminin kullanılmasını yasaklamıştır. Nitekim bu hususta şu 


ayet-i celile çok açıktır: 

NE 28 VAR Saki ll SY e laz Yy 

“ei ole mira gi Az mia Oİ On VE dail Ol YEL 131) Sa “(Ey mü'minler!) Peygamberi, kendi aranızda birbirinizi 


çağırır gibi çağırmayın. İçinizden, birini siper edinerek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple, onun 


244 


başlarına bir belâ gelmesinden ve 


emrine aykırı davrananlar, kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.” 


(Nur suresi, ayet: 63) 
Nevevi (ra) diyor ki: “Evladın, talebenin ve çırağın ba- 


talarına, hoca ve şeyhlerine 


ba ve annelerine, hoca ve US 


adıyla çağrılmaları yasaktır. 
İbni Sünni'nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetine göre 


Allah Rasulü (sav) bir kişiyi yanında bir gençle gördü. Gence: "Bu yanındaki şahıs kimdir?” diye sordu. Genç de: “Babamdır” dedi. Allah Rasulü (sav): 

“Öyleyse sen bu zatın yürürken önüne geçme. Buna karşı kaba söz söyleme. Herhangi bir yere oturacağınız zaman ondan önce oturma. Onu adıyla da çağırma” buyurdu. 

Her ne kadar hadis-i şeriflerde “Yâ Muhammedi!” ve “Yâ Ahmedi” dua yaparken ve salât ve selâm getirirken “Yâ Resülellâh” diye seslenmek daha uygundur. Edebe yakışan budur. 

Gerek namaz içerisinde, gerekse namaz dışında, salavat-ı şerife getirilirken Allah Rasulü (sav)'nün adını anmak görektiğinde, mübarek adının “Seyyid” kelimesi ile birlikte 


zikredilmesi menduptur. Şöyle ki: 


yiz gi ey gan va ee 
*âN Ja) azra Uk ze dl Yy Ya Eee sü gaz â seyyidinâ muhammedin ve 


Allâhümme salli ve sellim al dedi ılmike ve lâ ilâhe illel- 


alâ âli seyyidinâ muhammedin bi a lâhu seyyidünâ muhammedün rasülüllâh” 
İmam-ı Suyüti diyor ki: | yi 
“Allah Rasulü (sav)'nün üzerin€ getirilen salavat-ı şerifelerde, “Muhammed” ism-i şerifinden Once Seyyid lafzının getirilmesi şu hadis-i şerife göre gerekmektedir: vd ye gi 1 wi 
“Ben, Âdem Aleyhisselam evlatlarının efendisi olduğum halde bundan gurur duymuyorum. Yine ben önce gelenlerin de, 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için pa nim IÇ sonradan gelecek olanların da efendisiyim. Bu da be gurur vesilesi değildir.” 
| 


dilmesi gerekir.” 


Ma oturdu ye 
“Allâhümme salli şeklinde okum 


okumaya başladı, âli muhammed” 
olmadan kendişi seyyidinâ muhammedi 
| okumasını söyledim. 
Paşa bana $öyle karşılık verdi: 


, , ” ım. 
"Ben bu şekilde okumanın İcozetini İstanbul'dan ald 


cin 
a bu şekilde okuttu ve böyle okumam 16 
izin verdi. Ben bunda 


n ne eksik ». de fazlasıyla okuma” 
dedi. Ben de ona; 

“Paşa Hazretleri, ben d zetini Medine-i nün mübarek ism tiği şeklinde ten sordum. Paşa: dd 

“Adım Ali'dir” dedi. Sonra ben yine şöyle devam ei 

“Efendim, ŞU tebaanızdan biri “Efendim” demeyıp. dan diye seslense kalbiniz ne duruma düşer?” dedim. Bun Sonra paşa sustu ve bir karşılık vam ettim: lığı 
“Bak Paşa Efendi, “Seyyid” lafzının Türkçe'deki karşi : “Efendi” demektir. Allah Rasulü'nün, mübarek adının önün 
| “Seyyid” kelimesini 


icd- e Delâil.; Hayrat e 
Münevvere'de aldım. Bana da Allah Ras 


z . ii . en inden önce “5g d” lafzın, söylemem ger ir 
bihte bulunuldu” dedim ve kendisine 9 


kullanma 


mükemme| edep gereğidir. n 
İmam-ı A'zam Ebu Hanife (0), “Kasidezi Meymün 
İ 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isimli meşhur eserinde, Allah Rasulü (sav)'nü Ravza-i Mutahhara'da ziyareti sırasında okuduğu meşhur kasidesinde: 

"Ey Seyyidler Seyyidi, seni ziyaret için huzurundayım” eğ sözlerine “Ey Efendiler Efendisi!” diyerek başlamakadır. 


SALAVAT-I ŞERİFEYE ÂL KELİMESİNİN 
MUHAKKAK İLAVE EDİLMESİ GEREĞİ 


Kamus sahibi Muhammed b. Yakub diyor ki: 

"ÂL kelimesi, Allah Rasulü (sav)'nün aile fertleri ile birlikte bütün ümmetlerini de ifade eder. Âl kelimesi özel bir kelime olmayıp umum ifade eder. Bu duruma göre eş, evlad, akraba ve ona bağlı olanlar bu kelimenin ifade ettiği anlam 


içerisinde yerlerini alırlar.” 
Nitekim Kur'an-ı Kerim gibi ifadelere rastlanmaktadır. İbrahi kavmi (milleti) demektir. 
Metin yazarımız Muhamm ğ “Bize göre de Âl'den ma ümmetleri demektir. 
Buhari'nin Cabir ve E göre Ensar'dan bir kişi gelip A 
“Âl ne demektir, ey Alla 
Rasulü (sav) de: 
“Her mü'min Muhammed'in âl' 
Bir gün Allah Rasulü (sav) 95 
şöyle buyurdular: İ 
“Sevgili sahabelerim! Üzeri bunu ebter ve noksan yapmayın. 


Bunun üzerine ashab: 
“Ey Allah'ın Rasulü! Ebter olmayan tam salavat nasıl 


getirilir?” diye sordular. Bunun üzerine Allah Rasulü (sav): “Salavat-ı şerifede benim adımı anıp ümmetimi anma- 


'de “Âl-i İbrahim, Al-i İmrân...” 
m/in bağlıları, Ibrahim'in 


ed b. Ali diyor ki: 
ksat Allah Rasulü'nün bütün 


bu Hüreyre (ra)'den rivayetlerine 


Ilah Rasulü (sav)'ne: 
h'ın Rasulü!” diye sordu. Allah 


idir” diye cevap verdiler. 
haba sohbet ederlerken 


me salavat-ı şerife getirirken 
Tam olarak salavat getirin.” 
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yışınız getirdiğiniz salavatı hem ebter, hem de eksik yapar. 
Mesela “Allâhümme salli alâ muhammed” veya “Sallallâhü aleyh” gibi. Sizler şöyle salavat getiriniz: “Allâhümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammed”, yahut “Sallellâhu aleyhi ve alâ âlihi ve sellim.” Hangi çeşit salavat getirirseniz getirin, içerisinde Âl kelimesinin bulunmasına dikkat ediniz. Öyle yaparsanız Tevhid ehli bütün mü'minlere duanız ulaşır. 

Rühu'l Beyân tefsirinde rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Benim üzerime salavat-ı şerife getirdiğiniz zaman umuma getirin ki, bütün mü'min ve mü'minlere şamil olsun.” 


Allah Rasulü (sav)'nün üzerine salât ve selâm getirmek, Allah Teala'nın emrini yerine getirmekten başka bir şey değildir. Ayrıca meleklerine de tâbi olmaktır. Allah Rasulü'nün şanını yüceltmektir. Onun üzerine dua etmektir. Allah Teala'- ya ve Rasulü'ne uymaktır. N 

Salavat-ı şerife içerisinde Al lafzını ifade eden kimse, kendisi de mü'minler arasında bulunduğu için kendi nefsine (öz canına) dua etmiş olmaktadır. 

Salavat-ı şerife içerisinde Al'i zikretmenin sayılmayacak kadar faydaları vardır. Bir defa Al lafzının salavat-ı şerife içerisine alınması kabulünü hızlandırır. Ğgibin ğâibe duasıdır ki, kabul edileceği kesindir. Peygamberlerin, velilerin, şehitlerin ve sâlihlerin ruhlarından şefaat dilemektir. Çünkü Âl lafzı içerisinde onlar da dahildir. Böyle yapmakla onlarla tanışıklık meydana gelmektedir. Bütün bunlar ÂJ lafzının getireceği kazançlardır. 


Ebüş Şeyh'in Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“İçerisinde Âl lafzı bulunmayan her salavat-ı şerife noksandır. Salavat-ı şerifeyi Al'sız okumak mekruhtur.” 


Bir mü'min getirdiği salavat-ı şerifede Âl lafzını ilave ederse o kimse nefsinden cimrilik sıfatını ve günah işleme özelliğini gidermiş olur. Salavat-ı şerife içerisinden “ve alâ âlihi” lafzını çıkaran kimse kendi nefsine, mü'min ve mü'mineler üzerine ve bütün varlık üzerine Allah Teala'nın rahmetinin ulaşmasını perdelemiş olur. Allah Teala'nın lütuf ve ihsanını onlardan esirgemiş olur. Bir kimse hayırlı olan bir şeyden başkalarını men ederse, cimrilik gösterirse, o kişi doğrudan doğruya kendi öz canına cimrilik etmiş olur. Allah Teala zengindir, cimrilikten münezzehtir. Ve ey insanlar siz O'nun 


rahmetine muhtaçlarsınız.” 


ai sırada “Ve alâ âlihi” lafzını 


Bir mü'min salavat getirdiğ i zikrederse, o kimse Allah katında da, Rasulüllah katında da 


sevgili bir kuldur. Âl lafzını salavata dahil etmek bütün mü'- minlere dua etmek demektir. 
Bir mü'minin: 


ae My e Dm >) eli 


Allâhümmerham ümmete muhammedin rahmeten âm- 


meh” 
“Allah'ım! Ümmet-i Muhammed'e her hususu rahmet ve 


merhamet buyur” diye dua etmesinden daha makbul bir dua yoktur. 


Salavat okuyan kimse Âl lafzını zikrettiği zaman gökten rahmet iner. Aynı ifadenin zikriyle Allah Rasulü (sav)'nün akrabalarına karşı sevgi ve muhabbet beslenmesini istemiştir. 
Nitekim bu konuda Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: eb gali DAY gi gö yp 

“. De ki: “Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisi- den başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz...” (Şürâ suresi, ayet: 23) 

Fahri Râzi'nin “Bürâkatü"l Kulöb” adlı eserinin 72. faslında, Allah Rasulü (sav)'nün namaz içerisinde okuduğu şehadet kelimesi içerisinde aşağıdaki duayı da ilave olarak okuduğu rivayeti kaydedilmektedir. İlave edilen dua şudur: 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Aİ İİİ le ği eşli 


Allâhümmerham ümmeti* Allâhümmeslıh ümmeti” Allâhümme ferricil kürbete an ümmeti” 

“Allah'ım! oOÜmmetime acı. Allah'ım! Ümmetimi ıslah eyle. Allah'ım! Ümmetimin üzerinden sıkıntıları kaldır” gibi ifadelerle bu hadis-i şerif uzayıp gitmektedir. 

Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Allah Teala (cc), bana namazlarımın sonunda böyle dua etmemi emir buyurdu. Ümmetim üzerine de namazları- nın sonunda bana dua etmelerini emir buyurdu.” 


Bir mü'min günde bir kere, bir rivayette de on kere: 


ö 


yi üz gi a gl 


Diyerek dua ederse üçlerin ettiği duanın sevabı kadar amel defterine sevap yazılacağı Ma'ruf-ı Kerhi (ra)'den rivayeten nakledilmiştir. Yahut da bu duayı vird haline getiren kimsenin makamının üçlerin makamı seviyesine yükseltileceği haber verilmiştir. Bu hususta Mevâhib-i Ledünniye'de yeterli bilgi verilmiştir. 


Salavat-ı şerifeye Âl lafzının ilavesiyle Allah Teala mü'- min kullarını birbirlerine şefaatçi kılmaktadır. Nitekim bir ayet-i kerimede Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: 


"ila Si Yaz e yal İY İL ii İY 


“Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah herşeyin karşılığını vericidir.” (Nisa suresi, ayet: 85) 


Bir kimse bütün müslümanlar için dua veya istiğfar etse, o kimse için bütün mü'minlerin, cinlerin ve meleklerin sayısınca o kişinin amel defterine onar hasene yazılır. Getirilen salavat-ı şerifeye “ve alâ âlihi” ilave eden kimse farkında 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olmasa bile bütün mü'minlere dua ve istiğfar etmiş olmak- 


tadır. 
Namaz içerisinde getirilen salavat-ı şerifede “ve alâ 


âlihi” diyerek ilavede bulunmakta sayısız yarar vardır. Şeyhu'l Ekber Şeyh Muhyiddin Efendi (ks) Salât-ı Münciye'nin içerisinde “Ve alâ âlihi" lafzı bulunmadığı için, Salât-u Münciye" - nin önemli bir eksiğini tamamlarn$ okuyanları da kerahetten kurtarmak için en sonun a “Ba'del memât ve alâ âlihi ve 


sahbihi ve sellim” lafızlarını ilave etmiştir. 


Aziz dostum! Gözünü aç ve iyice bak. Dirayete uygun düşmeyen rivayeti biz kabul etmeyiz: erime kadar rivayete sahih kanallardan gelmiş olsa bile Büyüklerimizin usül ve 


kaideleri budur. 


Allah Rasulü (sav) buyurdular: 
“Benim ümmetimin içerisinde ümmetime en fazla mer- 


hamet edip acıyan Ebu Bekir'dir. Çünkü o getirdiği bütün salavatlarda “ve âlihi” .lavesini hiç bir zaman bırakmamıştır.” 


Allah ondan razı olsun... 


ÇOK SEVAP KAZANMAK İÇİN TEVHİD N 
VE SALAVAT OKUMADA ADET TAYINI GEREĞİ 


Mü'minlerin annesi Safiye (r.anha) annemizden rivayet 


olunmuştur. Şöyle buyurdular: N i 
“Ben, Efendimiz'in bizzat eliyle ayıracağı tesbih sayısını 


bilmek için önüme 4 bin ufak taş veya hurma çekirdeği koydum ve tesbih çekmeye başladım. Bir de baktım ki, Allah başucumda durmaktalar. 


Rasulü (sav) teşrif buyurmuşlar ve 


«Şöyle buyurdular: alada 
“Ey Safiye! Ben başının üzerine dikildiğimden bu yana 


önünde topladığın miktardan daha çok tesbihatta bulundum." | Safiye annemiz (r.anha): 
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Yabidiğ ii ——>—>—>— 


“Ey Allah'ın Rasulü! Bu naşıl oluyor? Bunun yolunu bana da öğretsen?” dedim. 

Bunun üzerine Allah Rasulü (sav): 

“Ey Safiye! Ben bir defa “Sübhânellah adede halkıhi” dedim. Bunun manası: “Allah'ım! Senin yarattığın mahlukat sayısınca seni tesbih ederim” demektir” buyurdular. 


Aynı şekilde Allah Rasulü (sav)'nün muhtereme eşlerinden Cüveyriye binti Haris (r.anha) bir gün odasında önüne 
4 bin hurma çekirdeği toplayıp onlarla tesbih çekerken Allah 
Rasulü (sav) gördü ve ne yaptığını sordu. O da tesbih çektiğini söyledi. İlave bir şey söylemeden Mescid'e geçti. Orada bir müddet sahabelere vaaz ve nasihattan sonra tekrar evine döndü. Döndüğünde Cüveyriye (r.anha) hâlâ çekirdeklerle tesbihine devam ediyordu. Allah Rasulü (sav) sordu: 

"Ey Cüveyriye! Hiç yerinden kalkmadan tesbihlerine hâlâ devam ediyor musun?” 

Cüveyriye (r.anha) annemiz: 

“Evet, ey Allah'ın Rasulü! Gördüğün gibi hiç yerimden kalkmadım, tesbihlerime devam ediyorum” dedi. 

O zaman yapacağı tesbihleri, tevhidleri, istiğfarları ve salavat-ı şerifeleri adet üzere çekmesinin gereği ve öyle yapmasının fazileti üzerinde uzun uzun konuştu ve sözlerini şöyle bağladı: 

“Ey Cüveyriye! Adet ilavesiyle bir kere tesbih etmek, 4 
bin kere adetsiz tesbihinden daha fazladır” buyurdu. Ve “Sübhânellâhi adede halkıhi...” gibi diyerek de örnek verdi. 


Nesei'nin, İbni Hıbban'ın ve Ebu Ümame (ra)'den rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte, tesbihte, tehlilde, tekbirde, tahmidde ve salavat getirilirken “aded” lafzını ilave etmeyi tenbih buyurdular.” v 

Ebüd Derdâ ve Ebu Ümame (ra)'den rivayet edilen hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) her ikisine birden şöyle buyurdular: 

“Ey Ebüd Derdâ ve ey Ebü Ümamel! Sizler tesbih, tevhid, tahmid, tekbir ve benim üzerime salât ve selâm okurken İ "aded” lafzıyla zikredin ki, sevabınız daha çok olsun. Sevgili 


252 


aded lafzıyla zikretmeyi öğreniniz. Sizlerden 


sahabelerim, da adet lafzıyla zikretsinler ki 


sonrakilere de öğretiniz. Onlar sevapları çok olsun.” 


ibni Buhari'nin Ebu Şibi'den, © da dedesinden -ki bu zat sahabedendir- (Allah cümlesinden razı olsun) rivayetlerine 


göre Allah Rasulü (sav) bir gün Muaz (ra)'a: "Ey Muaz! Her gün ne kadar zikrediyorsun? 10 bin 


kadar zikredebiliyor musun? Ey Muaz! Sana öyle kelimeler öğreteyim ki zikrin kolay olsun. Her gün 10 bin kere zikretmekten daha fazla olsun. Senin 10 bin kere zikretmenden daha kolay ve faziletçe daha üstün olanı bir kere şöyle de- 


mendir: 


Ge ME 7 DEN RR 
Sağl SE A ge ydı y 


Lâ ilâhe illellâhu muhammedür rasülüllahi adede halkıh” 


Bu hadis-i şerif uzundur. 

İbni Bürkân ve Deylemi'nin İbni Mes'ud (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

"Ey Muaz! Niçin benim yanım“ kuşluk vaktinde gelmemeye başladın?” 

Muaz (ra): 

"Ey Allah" 
nize olsun. Ben sa görevim bittikten sonra mutluluk gelebiliyorum” dedi. 

Bunun üzerine Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

"Ey Muaz! Ben sana az tesbihle çok tesbih etmiş olmanın yolunu göstereyem mi2 Öyle yaparsan tesbihin daha kolay olur. Ahirette terazisinde de ağır çeker. Bütün melekler, yer ve gök ehli onun sevabını saymaktan âciz kalırlar” buyurunca, Muaz b. Cebel (ra): 

“Ey Allah'ın Rasulü! Elbette göster” dedi” 

Allah Rasulü (sav): 

“Bütün zikir ve tesbihlerin hülasası, öz “Lâ ilâhe illellâh. 
Muhammedün rasülüllâh bi adedi ılmillâh” demektir. 


ın Rasulü! Allah'ın rahmeti ve selamı üzeribahları 7 bin defa tesbihde bulunup o duyduğumuz huzurlarınıza 
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| Her kim tesbih, tehlil, tekbir, tahmid ve salavat-ı şerife 
Il zikirlerinin sonuna “Bi adedi halkıllâh” “Bi adedi ılmillâh” ve-İl ya “Bi adedil âlâf, yani “Allah'ın mahlukatı sayısınca” “Al- 
| lah"ın ilmi sayısınca” “Binlerce defa” gibi ilavelerde bulunursa 
eklediği ilavenin ifade ettiği sayı kadar sevaba vesile olur. 
Allah Teala'nın daha fazlasını vermesine bir güçlük de yoktur. 
Nitekim Yüce Allah (cc) buyuruyor: 


ül uğ 


“Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır...” (Necm suresi, ayet: 32) 


İbni Hibban'ın merfu hadiş olarak rivayetinde Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Sizden biriniz Allah Teala'dan bir istekte bulununca çok istesin. Muhakkak ki, Allah Teala (cc) istediği zaman kendisinden çok isteyen kullarından razı olur ” 


Bir mü'min 1000 yıl ömür sürse ve bu süre zarfında hayatını hiçbir şekilde boş geçirmiş olmasa da sadece bütün vakitlerini “Lâ ilâhe illellâh. Muhammedün rasülüllâh” diyerek geçirse, bir kimse de ömründe bir defa “Lâ ilâheiillellâh, 

| Muhammedün rasülüllâhi bi adedi ılmihi” diyerek zikreylese 
| 1000 yıllık tevhidin sevabından daha çok sevaba vesile olur. 
Diğer salavatlar, tekbirler, tevhidler ve tesbihler de bunun gibidirler. “Bi adedi ılmillâh” ilavesi bu fazlalığa vesiledir. 


Bir gün, bazı tarikat mensupları mürşidlerinin aşağıdaki 
| şekilde salavat getirmeyi öğretip vird olarak verdiklerini, bizim 
| onlardan üstünlük iddiasında bulunup bulunmadığımızı sordular. Onlara öğretilen salavat örneği şöyle imiş: 


gl) yaz Ge gi ye 


“siya sl3 FS Sala ra Uç Ji 
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Allâhümme salli ve sellim alâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin bi adedi külli dâin ve devâ'* 

Ben de onlara “dert ile devanın adet olarak Allah Teala'nın ilmine göre ne kıymetleri olabilir. Allah Teala'nın ilmi sonsuzluğu ifade eder. Halbuki hastalık ve sağlık mahlukata göre olup miktarı da bellidir. Hâşâ, ben hiçbir şeyhten, âlim- den, hatta bir mü'minden üstün değilim elbette. Fakat Allah Rasulü (sav)'nün haber verdiği hadis-i şerifler elimizdedir. Bize göre şeyhin yaptığı manevi cimriliktir. Bizzat kendilerinin ve bağlı mü'minlerin nasiplerini azaltmaktır, eksiltmektir” deyin- 


ce hepsi sustular. 
Öyleyse bizler tekrar söyleyelim: 


“le DAR) »V. m Jİ öy m »V ne 5 vg Je eşli Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve 

alâ âli seyyidinâ muhammedin bi adedi ılmik* “Allah'ım! Senin ilmin sayısınca efendimiz ve herşeyimiz Muhammed Mustafa (sav)'nin ve âlinin üzerine salât ve selâm 


olsun.” 
Bu salavat-ı şerife lafızda az, kazançta en çok olandır. 


© 


ALLAH RASULÜ'NE VERİLEN SELAMIN EDEP, 
HAVAS VE SIRLARI 


Gerek namaz için (Tahiyyât okunduğu sırada), gerekse namaz dışında “Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü”, yahut "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ resülellâh” dendiği zaman -bu selâm ister Ravza'ya yakın bir yerden, isterse uzak bir diyar- dan densin- Allah Rasulü (sav)'nün verilen selamı bizzat işitti - ğini kabul edip, sanki onu görerek ve huzurunda veriliyormuş gibi kabul edilerek selam verilmelidir. 


Allah Rasulü (sav)'ne verilen selamda iki makam vardır: 
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| Birinci makam, Allah Rasulü (sav)'nün huzurunda verili- 
| yormuş gibi kabul edilen selamdır. Kişi kendisinin onun huzu- 
1 runda selam verdiğini kabul edip tavrını edebini ve her halini 
ona göre kontrol altında bulundurmalı ve öyle selam vermelidir. O sırada aklından şöyle geçirmelidir: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Kapına geldim. Allah Teala'nın p rızasını kazanmak için seni vesile kılıyorum. O'nun huzurunda senden başka kimse bana yardım ve şefaat edemez. Biliyorsun, senden başka kimim kimsem yoktur. Halbuki benim yüzüm kara, günahlarım ise pek çoktur. Hiçbir zaman sana layık bir ümmet olamadım. Fakat kimin kapısını çalayım? Mahşer yerinde, ilahi huzurda yine sen şefaat eyle” diyerek örneği verilen selamlarla Allah Rasulü (av) selamlanmalıdır. Selam örnekleri şunlardır: 


MS ği AZ) Şİ LİR AE 


Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh* 

Allah Rasulü (sav)'nü selamlama konusunda en güzel tertip, en güzel söz budur. Bu tertip, Allah kelamı olan Kur'- an-ı Kerim'den sonra en mübarek tertiptir. Çünkü bu selamlama şekli, mübarek mi'rac gecesinde, Allah Teala (cc)'nın, 

Habibi'ni huzuruna kabulü sırasında bizzat kendisi tarafından Habibi'ne yönelttiği bir selamlama şeklidir ki Allah Teala (cc) tarafından ifade buyurulmuştur. Ibarenin önemi buradan gelmektedir. 

Rivayete göre Allah Teala (cc), Mi'rac mülakatında Habib-i Ekrem'ine şöyle buyurdu: 

“Ey Habibim! Benim sana verdiğim bu selamı ümmetine ulaştır. O selam ile onlar da sang selam verip tahiyyede 

bulunsunlar. Ben de her türlü felaketlere karşı onları koruyayım. Dünya rızıklarında bereket vereyim. Kabir azabından, mahşer sıkıntısından ve cehennem azabından koruyayım. 
Günahlarını af ve mağfiret edeyim. “Haziretü”l Kuds” denilen Celal evimde onları iskân edip yerleştireyim. 

Bir kimse öz canının, aile fertlerinin, malının, her zaman ve her yerde dünya felaketlerinden ve ahiret azabından 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emin ve güvencede olması, kazancının bereketli, rızkının geniş olması, maddi ve manevi yükselişte ve refah içinde yaşaması, herkes katında itibarlı ve etkili olması ve Allah'ın rahmetine yakın bulunması, son nefesinde ruhunun kolayca kabzolunup imanla ahirete göçmesi için her gün yüz defa: 


MAS dl FEY 3 ii ele ui 


Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh”* ya devam etmelidir. 

“Ey Allah'ın has Peygamberi! Selam sana. Allah Teala”- nın rahmeti ve bereketi de yine senin üzerine olsun.” 

İmam-ı Sününi (ks) Hazretleri diyor ki: 

“Ben bu selamı günde 100 kere okuyan ve bunu vird haline getiren kimselerden bazılarını bizzat gördüm. Onlar sonunda secdede vefat edip dünyadan göçtüler. Her kim günde 100 yahut 313 ve 1000 defa okumayı vird haline getirenlere izin verilmişse, öylelerine Allah Teala (cc) bu şerefli hizmeti şimdiden mübarek eylesin.” 

Şeyh Sunüsi (ks) Hazretleri'nin bu genel izni verdiği tarih hicri 1261 yılına rastlamaktadır. 

Allah Rasulü (sav)'ne hitaben bahsedilen salât ve selâm sığalarının tertiplerinin içinde aşağıdaki tertibi seçenleri gördük. Biz de aynı tertibi benimsedik. Bu tertip şöyledir: 


Mya gizi Üye GEM İş âN ele Bl iy öğlli 


Essalâtü ves selâmü bi adedi ılmillâhi aleyke ve alâ âlike yâ resülellâhi eğisni seriâ” 

“Ey Allah'ın Rasulü! Allah Teala'nın ilmi (bildikleri) sayısınca senin ve âlinin üzerine salât ve selâm olsun. Ne olur, çok acele imdadıma yetiş!” 

Bu tertipte salât, selâm ve sonsuz kadar “adet” bir arada bulunduğundan ve Allah Rasulü'nün yanında âlini de içine aldığından dolayı mükemmel bir terkiptir. Âlin Allah Rasulü'nün yanında zikredilmesi, salât ü selâmın Allah Rasulü tarafından çok acele kabul edilmesine vesile teşkil etmektedir. 
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Bu tertip, beklenen huzur ve edep ölçüleri içinde günde 
100 kere okunduğu takdirde Allah Teala (cc) o kimsenin her 
işini kolaylıkla halletmesinde yardımcı olur. Rızkında genişlik, kazancında bereket hasıl eder. Kalbinde barınmaya çalışan sıkıntıları ve acıları defedip Allah Rasulü (sav) ile birliktelik hâsıl olur. 


Bir kimse yukarıda geçen salât ve selâm her gün 313 
kere okumayı vird edinse Allah Teala (cc) o kimsenin ne muradı varsa muhakkak ihsan eder. Bu salât ü selamdan çok seri 
sonuç almak isteyen kimse cuma gecesinde, tek gecede 1000 
defa okumalıdır. İki cuma arasında bir hafta boyunca her gün 
1000 kere bu tertibi okuyan kimsenin her muradı muhakkak 
hâsıl olur. Her dileğin yerine gelmesi için bu çok önemli bir sırdır. Bu tertibi bir haftalık süre içerisinde, anıldığı şekilde okuyan kimse ayrıca Allah Rasulü (sav)'nü muhakkak rüyasında görür. 

Bu tertibin rakamsal olarak ifadesi 3581 rakamını ihtiva etmektedir. 

“Essalâtü ves selâmü bi adedi ılmillâhi aleyke ve alâ âlike yâ rasülellâh eğisni” salavat, şerifesinin vefki aşağıdadır. Herhangi bir maksat için veya hasta için yazılıp taşınması veya Cuma gününden cuma gününe bir hafta boyunca müzmin bir hastaya suyunun içirilmesi tavsiye olunmuştur. 


Vefk budur: 
> — 
YOAK | YOAİ ren (İİ © yoas 


İNSANLARI MAKSADINA ERİŞTİREN 
BAZI SALAVATLARIN HAVAS VE SIRLARI 


İbni Mende'nin Cabir (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 


si Nal ee Ee e 


ÜAK da 


“Ümmetimden her kim benim üzerime günde 100 defa 
salavat-ı şerife getirirse, Allah Teala (cc) onun çok önemli 100 
ihtiyacını görür. Bunlardan 70 tanesini ahirette, 100 tanesini de dünyada ihsan eder.” 

İmam-ı Sehavi ve İsmail Hakkı Bursevi (ra) ve diğer alimler Allah Rasulü (sav)'nün üzerine getirilen salavat-ı şerifelerin 4000 çeşidi bulunduğu, bir başka rivayette de 12 bin salavat çeşidi olduğunu bildirmişlerdir. Bunların tamamı müslümanlar arasında okuna gelmekte ve ayrı ayrı ifadelerle Allah Rasulü (sav)'nün üzerine salât ve selâmlar okunmaktadır. 

Bu salavatlar Allah Rasulü (sav) ile ümmetleri arasında bağlantı kurmaya vesile olmuşlar, onların sırlarından, ilk günden bu güne kadar her devirde ve her asırda yararlanmışlardır. 

Bu salavat-ı şerifeler içerisinde sıkıntıların kilidini çözen, onulmaz dertlere devam olan ve insanı her maksadına eriştiren nice sırlarla dolu salavat-ı şerifeler tesbit edilmiş, bunlar içerisinde “Salât-ı Tefriciyye”, “Salât-ı Münciye” ve daha nicelerinin sırlarını ortaya çıkarmışlardır. 

Bir kimse Allah Teala (ce)'ya dua edip ondan bir şey isteyince muhakkak şeriate uygun düşen şeylerden istesin. 
Mümkün olan şeyleri elde etmek için sebeplerine iyice yapışsın. Muhal olan şeyleri de istemesin. Hiç bir şey sebepsiz meydana gelmez. Olması muhal şeyler için dua etmek ve istekte bulunmak edep dışıdır. Öyle yapmaktan sakınmalıdır. 
Evlenmeden Allah Teala'dan oğul kız istemek, ekip biçmeden ürün beklemek, ibadet etmeden sevap ummak, hoca veya üs- 


259 


tad önünde oturup öğrenmeden, ilim ve sanat istemek, yemek yemeden, su içmeden açlığın giderilmesini istemek gibi şeyler bu abeslerden bazılarıdır. Kulluk için bir şeyler yapmadan cennet istemek, haramlardan bazılarıdır. Kulluk için bir şeyler yapmadan cennet istemek, haramlardan korkup sakınmadan cehennemden kurtulmayı beklemek de bu abes taleplerden bazılarıdır. Allah Teala (ce) herşeyi sebepsiz ve yoktan var etmeye kadir ise de öyle istekler edebe uymaz ve O'nun rızasına götürmez. Nitekim Allah Teala (cc) buyuruyor: 


"a Lİ i > y dl ol 


“ » . .. .. > 
-- Sakın aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırıları sevmez. 
(Bakara suresi, ayet: 190) 


Nice dereceler elde etmek, nice muradlara kavuşmak, nice belaları def edip esenliğe çıkmak için bilinen sebeplerden biri de Allah Rasulü (sav)'nün üzerine salât ve selâm getirmektir. Bu sırları keşfeden Allah dostlarının seçtikleri salavatlardan biri de aşağıdaki örnek salavat-ı şerifedir: 


Ge? Ye Enli zda le Be İL 8 e Ye 
MEZ ya Ya Şi) ai DİNİ, Yağ b an e e AE EY 

lele sü, Aİ 


Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ muhammedin tüncinâ bihi min cemil ahvâli vel âfâti ve takdi lenâ bihi cemial hâcâti ve tütahhirunâ bihi min cemiıs seyyiâti ve terfeunâ bihi a'led deracâti ve tübelliğunâ bihi aksal ğâyâti min cemjil hayrâti fil hayâti ve ba'del memâti ve alâ âlihi bi adedi ılmik* i 

Bu salavat-ı şerifede depler ve şartlar mükemmel bir şekilde zikrolunup zamirler yedi yerde Allah Rasulü'nü işaret etmektedir. Allah Teala'nın:. “...O'ndan vesile ile isteyin. (O”- Nun aranızda vesile bulunsun)” emrine uyularak Allah Rasulü (sav)'nün zatı vesile kılındığı" için bu salavat-ı şerifenin etkisi 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ve fazileti diğer vesile kılındığı için bu salavat-ı şerifenin etkisi ve fazileti diğer salavat-ı şerifelere göre daha farklıdır. 

Bu salavat-ı şerife içerisinde bütün istekler sıralanmıştır. Dünyada ve ahirette neye ihtiyaç duyulacaksa onlar bir bir salavat-ı şerife içerisinde belirtilmiştir. Bu salavat-ı şerifenin içerdiği dünya ve ahiret isteklerine göre lafzı az, manası çok bir salavat-ı şerifedir. Bu salavat-ı şerifeye devam etmeleri için Aişe (r.anha)'ya emir buyurduğu rivayet edilmiştir. 

Tirmizi ve Deylemi'nin Aişe (r.anha)'den rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


Bak Zİ > se Şa 


“Yapılacak duanın en faziletlisi kendi ihtiyacı için yaptığı duadır.” 

Bir hadis-i şerifte de yapıl kişinin Rabbinden af ve afiyet dile hadis-i şerifin Enes (ra)'den rivaye 


acak duanın en faziletlisinin, diği duadır” buyurulmuş, bu t edildiği haber verilmiştir. 


hastalıklardan kurtara- 


Bir mü'min yakasını bir türlü bir hastalığa yakalanmış 


mıyor yahut tedavi kabul etmeyen olursa, hapislik, zulme uğrama, fakir ve yoksul düşme, borç yükü altında bunalma, çevre tasallutu gibi dünyaya ait sıkıntılarla karşı karşıya kalmışsa ve zelzele, sel, aşırı kuraklık, aşırı yağışlar gibi felaketlerle içiçe bulunuyorsa, yahut dünyalık derece istiyor, rütbe bekliyor, istekte bulunuyor, bir türlü elde edemiyorsa, yukarıda geçen salavat-ı şerifeye gece gündüz devam etmelidir. Böyle yaptığı takdirde en kısa zamanda maksadına erişir. Bu husus defalarca denenmiş ve müsbet sonuçlar elde edilmiştir. 


Her kim bu salavat-ı şerifeyi ÜÇ, beş ve yedi kere her farz namazın arkasından okumayı vird haline getirirse, o kimsenin hiçbir isteği reddolunmaz. 

Metin yazarımız Muhammed Hakkı diyor Kı 

“Ben şeyhim Muhammed Tunüsi (ks) Hazretleri'nden bizzat işittim. Şöyle buyurdular: 
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“Her kim bu salavât-ı şerifeyi her gün 11 defa okuyacak olursa, Allah Teala (cc) o kimseyi aklına hayaline gelmeyen yerlerden rızık ve gelir sahibi yapar. O kimsenin ihtiyaçları gökten yağmur gibi yağar, yerden mantar biter gibi biter” der idi. 


Bir kimse yukarıda örneği bulunan salavat-ı şerifeyi her gün 41 defa okumayı vird haline getirirse, Allah Teala (cc) o kimseyi her çeşit düşman şerrinden muhafaza buyurur, istediği her dereceye eriştirir, düşmanlarıng karşı korkunç, dostlarına karşı çok sevecen bir kimse olarak gösterir. 

Yine bir kimse bu örnek salavat-, şerifeyi her gün 100 


salavat-ı şerifeyi 1000 defa yahut 4444 defa, 10 bin defa, 12 
bin defa yahut da salavat-ı şerifenin rakamsal ifadesi olan 14.950 defa okuyan kimse beklediğinin karşılığını derhal alır. 


Bu salavat-ı şerifenin vefki “$ağıdadır. Kişinin herhangi bir maksat için üzerinde bulundurması veya yine herhangi bir hastalık için bir hafta boyunca içinde kaldığı suyun içirilmesi için tertip edilmiştir. 


| year LİLİ SR çer 
i 1£Aoy VESoş — 1gdo" 
- eaoy V£4o, “ar. 14400 


Bundan sonra bu fakir der ki: 

Ben bazı havas alimlerinden bizzat işittim. Defalarca denenmiş ve gerek tedavisi yapılamayan hastalıklar, gerek delilik- ve çeşitli sıkıntılar için bu vefk bir kağıda yazılıp çevresine de bir veya üç yahut yedi defa aynı salavat-ı şerifeyi yazıp bir su içerisine bırakıldıktan Sonra hasta veya muhtaç kişi bu sudan üç, beş, yedi, hatta on gün içirilmelidir. Allah Teala (cc) o kimsenin maksadını hâsıl eder. 
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Bahru'l Ulüm tefsirinde de şöyle denilmektedir: 

Bir kimse şifa ayetlerini bir kağıda yazıp, o ayetlerin yanına 66 kere “Allah Allah Allah” yazıp, Lafza-i Celâli 100, hatta 1000 kadar da yazabilir, onun suyu hastaya üç, beş, yedi veya on gün boyunca hastaya içirilirse, Allah Teala (cc) o kimsenin şifasını ihsan eder. Aynı tertibin hastanın üzerinde taşınmasında da yarar vardır. 


Vefk ilmi, Allah katında ilk oluşan ilimdir. Adem Aleyhisselam/”ı yaratınca bu ilmi ona da öğretmiştir. Daha sonra da bu ilim sırasıyla bütün peygamberlere miras olarak devam etmiştir. Bu salavat-ı şerifenin vefkini yazmak için iyi niyetli herkese tarafımızdan izin verilmiştir. Ancak Allah Teala'ya isyan olarak, şeriate uymayacak şeyler için kullanmak haram- 


dır. 


SALAT-I TEFRİCİYYE'NİN HAVAS VE SIRLARI 


Salât-ı Tefriciyye'ye Salat-ı Kurtubiyye de denilmektedir. Kuzey Afrika ülkelerinin şeyh ve âlimleri bu salavata, Salat-ı Nâriye demektedirler. Bu ülkelerde, bir şeyi elde etmek, bir sonucu yakalamak için bir takım kimseler hir araya gelip 4444 salavat-ı paylaşarak okuyup tamamlarlar. Çok kısa zamanda sonuç alındığı için “Salât-ı Nâriye” adını takmışlardır. 

Bu salavat-ı şerife için “Allah Teala'nın sıriar hazinesi- nin kapısının anahtarıdır” denilmiştir. 

Salât-ı Tefriciyye veya Salât-ı Nâriye aşağıdadır: 


m yö e Za e ay iy e ye çi 
İİ lr) ET) a Jİ, El “ EĞ) YİN a To) KEKİ 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rağâibü ve hüsnül havâtimi ve yüsteskal ğamâmü bi vechihil kerimi ve alâ âlihi ve sahbihi bi adedi ılmik* 


İmam-ı Kurtubi (ra) diyor ki: 

“Bir kimse veya bir kitle önemli bir şeyle karşı karşıya kaldığında ve büyük bir felaketi önlemek için bu Salat-ı Tefriciyye'yi 4444 defa okumak gerekir. Her ne hususta niyet edilip okunursa, o niyete göre sonuç elde edilir. Bu salavat-ı şerifeyi vird haline getirip her gün 4) kere okuyan kimsenin kalbinde Allah Teala (cc) gamdan kederden eser bırakmaz. 
Bağlanmış işini harekete getirip “çar. Zarar ediyorsa, zararına son verir. Elini attığı her işten hayırlı sonuçlar alır. Özetle her hususta mesud ve bahtiyar olur” demiştir. 


Bu salavatın temin edeceği faydalarla ilgili çok şeyler söylenebilir. Ancak burada kısa kesildi. Çünkü anlayan için bu kadar açıklama da yeterlidir. 


Hicri 1273 yılında şeyhim Muhammed Tunüsi (ks)'den bizzat işittim. Şöyle anlattılar: 

“Fransızlar Cezayir'i işgal ettiklerinde yerli müslümanlardan biri onlara karşı harekete geçip, yerli halkı silahlandırıp mücadeleye başlamış, onlara hayli kayıplar verdirmiştir. 
Sonunda bu zatı yakalayıp hapse atmışlar ve kendisini idama mahkum etmişler. Verilen karar, dolu topun namlusuna kurşun yerine yerleştirmek ve patlatılan topla havaya fırlatılıp parça parça edilerek öldürülmesini sağlamaktır. O sırada havas alimlerinden bir zat haberi alır almaz hapishaneye koşmuş ve verilen kararı, uygulanacak ceza şeklini, gününü, yerini tafsilatlı bir şekilde anlattıktan sonra bu cezadan kurtuluşunun mümkün olduğunu söylemiş, Mahkum mücahid: 

“Yanımda Kur'an-ı Kerim'den ve Delâi-i Hayrat'tan başka hiçbir şey kalmadı. Silah vesaire namına ne varsa hepsini aldılar. Ne yapabilirim ki?” diyerek boynunu bükünce o zat: 
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“Bunlardan daha büyük silah mı olur azizim! Şu Salat-ı Tefriciyye'yi 4444 defa oku. O tayin edilen gün gelmeden tamamlamaya bak. Bu bahsedilen sayı kadar Tefriciyye'yi okuduktan sonra nice sırlar göreceksin. Göreceklerine iyice dikkat et” dedikten sonra yanından ayrılmıştır. 

O mücahid mahkum, derhal bildirilen miktarda Salat-ı Tefriciyye'yi okumaya başlamış ve verilen miktar bitirilince, Fransız kralı 100 adet altın gönderip gönderdiği kişiye şöyle söylemiştir: 

“O mahkum müslüman bunları alsın. Felan köye kadar gidip orada afiyetle yesin” diyerek hapisten çıkarıldığının ve adı geçen köye sürgün edildiğinin, kısa bir zamanda ölüm cezasının sürgüne çevrildiğini bizzat görüp geriye kalan hayatını kimseye muhtaç olmadan bu altınları harcayarak geçirmiştir.” 

Bu kıssayı bizlere anlattıktan sonra merhum şeyhim bizlere şöyle dedi: 

“Biz o zattan izin ve İcazet aldık. Bir kimse defalarca denenmiş olan bu Salavât-ı Tefriciyye'Yi günde 11 kere okursa, o kimsenin rızkı gökten yağmur gibi yağar, yerden otlar biter gibi biter. Dileyen bu kıssadan ibret alsın, ona göre hareket etsin” buyurdular. 

Metin müellifimiz Muhammed Hakkı diyor ki: 

“Biz bu salavat-ı şerifeyi Aydın ve İstanbul taraflarında nice beldelerde erkek kadın, büyük küçük pek çok kimselere durumu anlattık. Onlar da bu tertibi yerine getirerek birçok isteklerine kavuştular, bir çok sıkıntlarından kurtulup feraha erdiler. Sultanların bile karşılamaktan aciz kalacakları ikrama bu tertip sayesinde kavuştular, en nazik doktorların bile tedavisinden aciz kaldıkları hastalar bu salavat bereketiyle ve Allah Teala'nın izniyle şifaya kavuştular. 


Hatta bir alim, medresesinde 20 seneden beri sarasına şifa bulamadığı hastasını bu salavat-ı şerifeye devam suretiyle şifaya kavuşmasına sebep oldu. 1280 hicri yılında yirmi seneden beri gözleri görmeyen bir hanım getirildi. Bu salavatı şerifeye devamı suretiyle gözleri açılıp görmesi sağlandı. O hatun kendisi okuyarak 8 günde 4444 sayıda salavat-ı şerifeyi tamamladı ve bu sürenin sonunda beklediği şifaya kavuş-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Mer a <<< ———————————— il 


| İl tu. Bundan sonra o hatun 10 sene daha yaşamaya devam 


etmiştir. 
lll Yıllar yılı evlenemeyen kimseler bu tertibi tamamlar MANN tamamlamaz muradlarına erdiler, İstedikleri kimse ile izdi- 
| vaçlarını tamamladılar. 
11! Salât-ı Tefriciyye'nin vefki aşağıdadır. Gerektiğinde ki-İ şinin üzerinde taşıyabilmesi veya bir suya daldırıp bir hafta boyunca hastayı o sudan içirerek şifaya kavuşmusını sağlaması için adetöâ bir iksirdir. Dikkatli olmak gerek. 


Bu salavat-ı şerife, diğerlerinde olduğu gibi Allah Rasulü (sav)'nü vesile kılarak meseleyi Allah Teala'ya ulaştırmak içindir. Allah Rasulü (sav) arada bir vesiledir. Yani Sevgili Habibi'ni aracı kılmayı Allah istemektedir. 

Salât-ı Tefriciyye'de, yedi yerde zamirler Allah Rasulü'nü göstermektedir. Allah Rasulü (sav)'nün mübarek adı ise bu salavatta tam sekiz yerde geçmektedir. Bundan dolayı bu salavat ile tevessül hem çok daha güçlü ve hem de çok faziletlidir. Salât-ı Münciye'de olduğu gibi bu salavat ile Habibi aracı kılınarak Allah'a müracaat daha uygun düşmektedir. 


ma 


SALÂT-I MÜNCİYE'NİN HAVAS VE SIRLARI 


İmam Fakihâni Kamus sahibi Şeyh Zarir'den rivayet ederek (Allah cümlesinden razı olsun) şöyle dedi: 

“Bir deniz yolculuğunda büyük Okyanus'a açılmış bulunuyorduk. Büyük bir fırtınaya yakalanıp dalgalar gemiyi 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tehlikeli bir şekilde sarsmaya başladı. Hepimiz dehşete kapılıp ne yapacağımızı şaşırdık. Herkes feryad figan bağırıp çağırmaya, ağlayıp sızlamaya başladılar. O sırada beni uyku bastrip hemen uyuyuverdim. Rüyamda Allah Rasulü (sav)'nü 


gördüm. Bana şöyle buyurdular: 
“Ey ihtiyar! Gemide bulunan ümmetlerime haber ver. 


Salât-ı Münciye”yi “Ve ba'del memât” kısmına varıncaya kadar 1000 kere okusunlar." Ben hemen uykudan uyanıp duyduklarımı gemide bulunan müslüman kardeşlerime haber verdim. Ben de onlarla beraber Salat-ı Münciye'yi anılan yere kadar okuyup hepimizin okuduğu 300 ulaşınca fırtına kesildi ve deniz sakinleşti. Hepimiz huzur ve sevince boğulduk.” 

Bundan sonra başımızdan geçen bu olayın haberi her tarafta duyuldu ve herkes bütün sıkıntılarında bu salavat-ı şerifeyi okumaya başladılar. Şeyh Zarir'in başından geçenler herkes için hem ibret hem de nasihat oldu." 

Salât-ı Münciye aşağıya çıkarılmıştır: 


aliş Sİ, YA gi a pe öle gaz b Ze e 
İç İİ İN ge yp a RİN ger gl 
A) OLİN b Sİ gi ye ON al e GE İyi 


Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salâten tüncinâ bihâ min cemiil ehvâli vel âfâti ve takdi lenâ bihâ cemial hâcâti ve tütahhirunâ bihâ min cemiıs seyyiâti ve terfeunâ bihâ a'led deracâti ve tübelliğunâ bihâ aksal gâyâti min cemil hayrati fil hayâti ve ba'del memât* 


Salât-ı Münciye'nin vefki 1331 2'dir. 


Şeyhu'l Ekber Muhyiddin-i Arabi (ks) “Ve alâ âlihi ve sellim”, “Ve ba'del memât'ın olmadığı için sonuna: 


EY 


Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim” 
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İlave etmiş ve buna, yani yaptığı bu ilaveye “Arş hazinelerinden bir hazinedir” diyerek eklemiştir. Bir kimse gerek dünya, gerekse ahiret ihtiyaçlarından biri veya birçoğu için, geceleyin 1000 defa bu Salat-ı Münciye'yi okursa, Allah Teala (cc) onun dileğini 1000 defa bu Salat-, Münciye'yi kabulünde şimşekten daha hızlı kabul görür. Bu sırrı, ehil olmayan kimselerden gizlemek lazımdır” demiştir. 

Gerek Şeyh Bevni (Büni), gerekse Yeyh Cezüli (Allah Teala her ikisini de rahmetine ğark eylesin) bu Salât-ı Münciye'nin havasları ve sırları hakkında çok şey söylemişlerdir. Biz bu bahsi daha fazla açmamak ve burada kapatmak istiyoruz. 
Endişemiz bu sırları kiymet bilmez kimselerin rastgele kullanmaları ve oyuncak haline getirmelerinden dolayıdır. Anlayacak olanlara anlatılanlar yeterlidir. 


Salât-ı Münciye'nin vefki aşağıdadır. Bu vefk, gerektiğinde kişinin üzerine taşıması, gerektiğinde hastaya suyunun 


içirilmesi için kısaltılmış şeklidir. İyi niyetle yararlanmak isteyen kimselere izin verilmiştir. 


ire IVY yy 
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AYET'EL KÜRSİ İLE SALÂT-I MÜCERREBE'NİN 
HAVAS VE SIRLARI 


Hicri 1261 yılında, Medine-i Münevvere'de, havas il sır. ilimlerine hakkıyla vâkıf Şeyh Mustafa Hindi (ks) Hazretleri ile buluştum. O zattan bana Allah Teala'ya ve Habibi'ne yaklaştıran ve onlarla birebir eden ilimlerden bana da öğretmesini istedim. Bir pazar günü Mahmüdiye Medresesi'nde kuşluk vakti davet edip Ayet'el Kürsi ile Salat-ı Mücerrebe'nin sırlarını öğretip gereği için de yetkili kıldılar. Sonra şöyle buyurdular: 

“Eğer sen Ayet'el Kürsi'yi bu salavat-ı şerife ile birlikte okursan, ilimleri ve sırları doğrudan doğruya Allah Rasulü (sav)'nden alırsın. Ayrıca onun rühaniyetiyle Muhammedi bir terbiye de almış olursun” deyip şöyle devam etti: 

“By salavatın nice faydaları ve sırları vardır. Bu tertip defalarca denenmiş ve her defasında maksat hâsıl olmuştur. 
Felan, felân denedi ve istedikleri oldu” diyerek bir kaç isim saymıştır. Sonra da şöyle dedi: 

“Eyladım ister doğuya git, ister batıya... Allah Rasulü (sav)'nün yeşil kubbesi gözlerinin önünden kaybolacak olursa 


beni karşında bulursun.” 


Biz onun iki ellerini öptük. Bizim için hayli dualar etti. 
Sonra Ravza-i Mutahhare'de, Allah Rasulü (sav)'nün türbesinin başı ucunda bir daha ellerini kaldırarak dua ederek bütün bu havaslar için bize izin verdi. 

Bundan sonra Mevlana Şeyh Mustafa Hindi (ks) Hazretleri'nin haber verdiği faziletleri, yine Ravza-i Mutahhara'da, Çarşamba günü, öğle namazından sonra 4-5 mücavire anlatıp onların da bizden izin istemeleri üzerine o salavatın okunması için onlara biz izin verdik. Ertesi Perşembe günü o mücavirlerden biri, biz Mescid-i Şerifin geri tarafında, kumlar üzerinde mübarek kabr-i şerife karşı oturup kendi virdlerimizle meşgul iken yanıma geldi ve şöyle dedi: 

“Aydınlı! Dünkü gün bize verdiğin salavat-ı şerife dersiyle ben muradıma erdim. Bundan sonra © salavat-ı şerifenin zikrini ben bir daha asla terketmem." 

Bu haberi aldıktan sonra bana bir gayret gelip bu salavat-ı şerifeyi Yatsı namazından sonra yüz kere okudum. Arkasından iki rekat namaz kılıp bir miktar da Kur'an okuduktan sonra bunların sevabını peygamberlerin, velilerin, salihlerin ruhlarına bağışlayıp bu salavat ile Allah ve Rasulü'ne daha yakın olmak niyetiyle ve ilmimin artmasını dileyerek aynı salavatı her gün 100 defa okumayı vird edineceğimi niyetlenip 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okumaya başladım. Daha ilk gecede Allah Rasulü (sav)'nü rüyada gördüm. Mübarek ellerini öptüm. “Lâ ilâhe illellâh. 
Inneke habibullâh” deyip şehadet kelimesi getirdim. O zaman Allah Rasulü (sav) “eş-Şefâatü leke ve li ebeveyke ve ihvânike” buyurdular. “Elhamdü lillâhi bj adedi. ılmillâh.” Şeyh Mustafa Hindi (ks)'in himmeti ve bu salavatın bereketiyle Allah Teala (cc) bize bu lütfu nasip etti. O zamandan bu zamana kadar nice kimselere bu sırrı haber verip onlar da muradlarına erdiler. Bundan sonra gelip devam edeceklere de Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Amin...” 


Şunu iyi bilesiniz ki, bu salavat-ı şerifenin okunuşu kısa, söylenmesi kolay, manası ise çok geniştir. Tesir alanı anlatmakla bitmez. Niyete göre ve meşru olmak şartıyla ne için okunursa istenilen sonuç muhakkak alınır, Allah Teala Hazretleri'nin Cebrail Aleyhisselam aracılığı ile Allah Rasulü (sav)'ne özel olarak hediye ettiği salavat., şerifenin tıpkısıdır. 
Ancak bizim okuyacağımız metinde “Seyyidinâ” ilavesi vardır. 

Bahsedilen salavat-ı şerife aşağıdadır. Gözünü iyice açmalısın. 


ül al a İG) ee eği 


Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin bi adedi ılmik* 

İstenilen sonucun alınması için her gün o kunması gereken miktar değiştirilmemeli, aşağıdaki miktarlardan biri 
seçilerek vird edinilmelidir. Bu miktarlar 41,100, 313, 1000 
ve daha fazla bir rakam da seçilebilir. Ancak devamlı okunacağı için makul bir adette kalınması daha makuldür. Okumak isteyen her iyi niyetliye bu konuda izin verilmiştir. Bu fırsatın kiymeti bilinmeli, kendini bilmezlere Öğretilmemelidir. 


TECELLİ VE SIRLARIN ELDE EDİLMELERİ 
İÇİN VİRDİN TEKRARI GEREKİR 


Gerek nafile namazlarda gerekse namaz dışında yapılan zikir ve diğer virdlerde bir ayeti veya bir sureyi, yahut bir salavat-ı şerifeyi tekrar tekrar okumak efdaldir. Okunan ayet, sure veya virdlerin tecellilerinin meydana gelmesi için aynı virdin tekrar tekrar okunması gerekir. Allah dostlarından bazıları bu hususta “Huz harfen, kul elfen” demişlerdir. Yani bir harfi ele al, onu bin defa okuyarak tekrar et demektir. 

Aslında okunacak tesbihin veya ayetin bir harfine karşılık 1000 defa tekrar edilmesinde büyük sırlar vardır. Mesela Besmele-i Şerife 20 harftir. Bu durumda Besmele-i Şerifeyi vird okumak gerekirse onu 20 bin defa tekrar etmek lazım gelir. Bu miktar ya bizzat okunur veya ehil bir kimseye okutturulur. Bundan hayret edecek sonuçlar çıkmaktadır. 

İmam-ı Gazali (ra) “Besmele-i Şerife'yi 12 bin adet olarak okumak çok etkilidir. Her niyete göre okunabilir” demiştir. 

Uzun bir hizbi birkaç kere okumaktansa kısa bir hizbi çok miktarda tekrar etmek hem daha efdal, hem daha sonuca götürücüdür. Her hizbin belli miktarlarda okunmasında hikmetler vardır. Mesela 41 kere, 313 kere, 1001 kere okumak sonuç almak için gereklidir. Gerek Kelime-i Tevhid'in zikrinde, gerek diğer Esma-i Hüsnâ, istiğfar, bazı ayetlerin zikri, salavat-ı şerifeler ne kadar tekrar edilebilirse, o kadar sırları ortaya çıkar. 

i Zikrin tekrarında gönüldeki zulmet (karanlık) dağılır. 
İbadetin lezzeti tadılır. Nice tecelliler ortaya çıkar. 

Allah Rasulü (sav) bir defasında, yatsı namazını kıldıktan sonra nafile namaz kılmaya başlayıp o namaz içinde: 


Sör 3 cağ yal b ele e çe 


İn tüazzibhüm fe innehüm ıbâdüke ve in tağfir lehüm fe inneke entel azizül hakim” 
Ayet-i celilesini ilave sure olarak sabah namazına ka- 


dar devam etmiş, Fatiha'dan sonra başka hiçbir ayet veya su-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IN) re okumamıştır.” Bu arada gözlerinden yaşlar sabahlara ka- 
| dar oluk oluk akmıştır. 

İl Tâbiinin büyüklerinden Said b. Cübeyr (ra) gecenin NN başlangıcında, sabah namazının “vaktine kadar devam sden 


DAA Gİ edi yi 


Vemtâzül yevme eyyühel mücrimün* 
Ayet-i kerimesini okumuştur.? 


*AİY ASİ ASLI gla EL 


Belis sâatü mev'ıdühüm vessâatü edhâ ve emarr*” 

Olduğu belirtilmiştir. 

İmam-ı A'zam (ra)'ın 45 sene yatsı namazına aldığı abdest ile sabah namazı kıldığı bilinmektedir. 

Said b. Müseyyeb (ra) 50 sene yatsı abdestiyle sabah namazı kılanlar arasındadır. 50 sene boyunca bir defa olsun beş vakit namazda iftitah tekbirini imamdan sonraya bırakmamıştır. İmamla birlikte yarım aşır boyunca birlikte tekbir alma şerefi onundur. Bu süre zarfında hiçbir namazda, hiçbir kimsenin boyunu görmemiştir. (Secde edeceği yere bakmıştır.) 


” Yüce meali; “Eğer kendilerine azab edersen şüphesiz onlar senin kul- 


larındır. (Dilediğini yaparsın). Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin” dedi. (Maide suresi, ayet: 118) 


" Yüce meali; “Ayrılın bir tarafa bugün ey Bünahkârlar!” (Yâsin suresi, ayet: 
59) 

* Yüce meali; “Kıyamet onların azap ile vaad edildikleri gündür. O ne kor. 
kunç, ne acı bir gündür.” (Kamer suresi, ayet: 46) 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Kametle birlikte yerini almış, sadece namazını düşünmüş, kıblesini gözetmiş, önüne bakarak namazını tamamlamıştır. 

Bu zat geçim kaynağı olarak ticaretle meşgul olurdu. 
Zeytinyağı getirtip satardı. Pek çok hadis rivayet ettiği gözlenmektedir. Zâhir ve bâtın ilimlerinde imam idi. Bu zat hakkında “Tabakâtül Ümem”de geniş bilgi verilmektedir. 


amma sma m 


RÜYADA ALLAH RASULÜ'NÜ GÖRMEK 
SAADETLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR 


İbni Asâkir'in Aişe (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Ey. Aişel Yazıklar olsun benim yüzümü görmekten mahrum kalan kimselere! Gerek mü'min gerekse kafir olsun benim yüzümü görmeyi çok isteyen insanlar, hayatımda bizzat gelip görsünler. Vefatımdan sonra da bir salavat-ı şerife veya bir dua okuyarak rüyada görmeye çalışsınlar.” 

İbni Asâkir'in Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Beni rüyasında gören kimse asla cehenneme girmez.” 

Ebu Naim'in Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Beni rüyasında gören kimse hangi şekilde görürse görsün, muhakkak beni görmüş olur. Ben her şekilde görünürüm.” 

Bir kimse Allah Rasulü (sav)'nü şemâil-i şerifesinde olmayan bir şekilde görürse, o noksan veya değişik görünümde görüntü gören kişinin nefsini ilgilendirir. Kişinin seviyesi görünmüş olur. Bu bahis ince ve uzundur. Çok söz götürür. 

Deylemi'nin Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Bir kimse beni rüyasında görürse asla cehenneme girmez. Beni vefatımdan sonra rüyasında görene şefaatim vaciptir. Beni rüyasında gören kimse gerkçekten de beni 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İN görmüştür. Şeytan benim şeklime giremez.” 

İl! İbni Ömer ve Ebu Cüheyfe (ra)'nin muhtelif rivayet ka- 

| nallardan rivayet edilen hadis-i şeriflerinde Allah Rasulü (sav) 

İ | şöyle buyuruyor: 

İli | “Beni rüyasında gören kimse hayatımda görmüş gibiili dir. Beni gören kimse şüphesiz beni görmüştür. Şeytan benim l şeklime girip asla görüntü veremez.” 

Havas alimlerinin ittifakla belirttiklerine göre bir kimse herhangi bir cuma gecesinde 1000 adet Kevser suresi okusa, arkasından da yine 1000 kere salavat. şerife getirse ve hemen arkasından uyusa muhakkak Allah Rasulü (sav)'nü rüyasında görür. Bu husus çok kere denenmiştir. 

İbni Hacer-i Mekki (ra) diyor ki: 

“Bir kimse abdestli olduğu halde sağ tarafının üzerine yatıp sağ elini yüzünün altına koyup uyusa -Kuzey Afrika 
| alimleri © gecenin Cuma gecesinde yapılması hususunda itti- 
| fak etmişlerdir. o gece muhakkak Allah Rasulü'nü rüyasında 
| görür.” 

Haftanın Cuma gecesinden başka Pazartesi ve Perşembe geceleri de böyle bir niyetle rüyaya yatmak için elverişli geceler olarak bilinmekte ve kabul görmektedir. Bu hususta meraklılara manen izin verilmiştir. 

Allah Rasulü (sav)'nü rüyada görmek için pek çok rivayet serdedilmiş, pek çok değişik görüşler ortaya atılmıştır. 
Bunlardan biri de Şeyh Ahmed Raslan (ks) Hazretleri'nin görüşüdür. Diyor ki: 

“Aşağıdaki salavat-ı şerifeyi asgari veya orta halli ölçüde okuyan ve arkasından yatağına yatıp uyuyan kimse muhakkak Allah Rasulü (sav)'nü rüyasında görür.” Salavat-ı şerife budur: 


e eş ezgi iü YA) v3 be eğil 
Şİ a A e A ley hay yl ask e İİ eri yl al ep yese 

MUYCA i a 
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Allâhümme salli ve sellim alâ rühı seyyidinâ muhammedin fil ervâhı ve salli ve sellim alâ kalbi seyyidinâ muhammedin fil kulübi ve salli ve sellim alâ cesedi seyyidinâ muhammedin fil ecsâdi ve salli ve sellim alâ kabri seyyidinâ muhammedin fil kubur* Allâhümme bellığ rühahü minni tahıyyaten ve selâmâ” 

En uygun olan miktar bu surenin okunması halinde 
100 adet okumak gerektiği şeklindedir. 313 ve 1000 adetleri 
de okumak için tavsiye edilen miktarlardandır. Okuyacak ehil 


kimseler için izin de verilmiştir. 


Allah Rasulü (sav) Efendimiz şöyle buyurdular: "innâ a'taynâke (Kevser) suresi yüksek sesle Allah e bulundu: “Allah'ım! Ümmet-i Muhammed 


Teala'ya şikayeti larının dışında ayrıca vird olarak okumuyor- 


beni farz namaz 


lar. Allah Teala: | İ 
"İzzetim ve Celalim hakkıyçün bir mü'min bana ve ra- 


ten iman edip ibadetinin sevabını yalnız benihlasla seni okursa, o kulumun günahlarını af m. Haziretü'l Kuds denilen-Celâl Evimde onu 


sülüme gerçek den dileyerek ve mağfiret ederi yerleştiririm” buyurdu. 


Kevser suresi geçimi kolaylaştırmak, düşman şerrinden 
korunmak ve bir takım istekleri elde etmek için günde 41 
kere, 100 kere, 313 kere ve 1001 kere vird olarak okunmaya devam edilir ise bahsedilen sonuçlar kolaylıkla elde edilir. 
Okumak isteyenlere izin verilmiştir. 


HER MURADIN HÂSIL OLMASI İÇİN 
OKUNACAK SALAVAT-I ŞERİFE 


İbni Mende'nin Câbir (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 
"Bir kimse benim üzerime her yüz 100 kere salavat-ı 
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şerife okumayı vird edinirse, Allah Teala o kulunun 100 
önemli işini görür. Bunlardan 70'i ahirette, 30'y dünyada hâsıl olur.” 


Bir diğer hadis-i şerifte de Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Kim benim üzerime salavat., şerife getirmeyi vird haline getirirse, Allah Teala o kulunu zengin kılar. Bir daha da kimseye muhtaç olmaz.” 

Bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır- 

“Her kim günde 500 defa üzerime salavat-ı şerife getirmeyi vird haline getirirse, ölünceye kadar fakirlik yüzü görmez.” 

Bir başka hadis-i şerifte yine şöyle buyurmuştur: “Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümm! Benim üzerime çok çok salavat., şerife getirin. Öyle yaparsanız Allah Teala (cc) bağlı işlerinizi çözer, kalbinizdeki gam ve kederi de yok eder.” 


Büyük hadis alimi Celaleddin Süyüti diyor ki: 

Buraya kadar geçen ve dahg başka da hadis-i şeriflerden anlaşılmıştır ki, Allah Rasulü (sav)'nün üzerine bol bol salavat okumak veya bazı salavatlara vird halinde devam ettirmek rızkın bereketlenmesine, gönlün huzurla dolmasına, bir takım kaza ve felaketlerin önlenmesine sebep olmaktadır. 
Bu söylenenler, alimler ve Allah dostları tarafından denenmiş ve istenilen sonuçlara ulaşılmıştır. Bu salavat-ı şerifeleri yalnız insanlar değil, cinler ve melekler de denemiş ve bazıları vird edinmişlerdir. 


Allâme İmam İbni Ferhun (ra) diyor ki: 

“Allah Rasulü (sav)'nün üzerine getirilen salavat-ı şerifelerde on keramet vardır. 

1. Kim Allah Rasulü'nün üzerine salât ve selam okursa, Allah Teala da o kulunun üzerine salat ve selam okur. 

2. Kim Allah Rasulü'ne salavat okursa, Allah Rasulü (sav) de ona şefaat eder. Bu şefaat vaciptir. 

3. O kimseyi ahirette melekler merasimle karşılar. 

4. Münafıklar ve müşrikler bundan kaçınırlar. 
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5. Allah Teala (cc), o kişinin işlediği günah ve kusurlarını affeder. 
6. Her istekleri kabul görür, çözümü zor işleri çözüm 


yoluna girer. 

7. Salavat-ı şerifeyi çok çok getiren kimsenin içi dışı nur dolar, yüzlerine aydınlık, içlerine ferahlık gelir. 

8. Cehennem azabından kurtulur. 

9. Cennete girmesine sebep olur. 

10. Allah Teala mahşer yerinde o kimse ile selamlaşır ve o kimseye mübarek cemalini gösterir.” 


a maz 


BAZI AYET HADİS VEYA SALAVAT 
OKUYARAK HASTAYA ŞİFA TALEBİ 


Said b. Mansur ve Beyhaki'nin Ebu Said el-Hudri (ra)'- den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuş- 


lardır: 
"eli ya lük izl 


“Zehirlenen hastalara Fatiha suresini okumak şifadır.” 
Yılan akrep sokmaları için de zahiri şifa ilaçlarını kul- 


landıktan sonra Fatiha okumak yararlıdır. 
Cabir (ra)'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü 


(sav) şöyle buyurmuştur: 
saya pi ŞEN İY yg Eba mü e 


“Fatiha-i şerife her hastalık için şifadır. Sâm hastalığı bunun dışındadır. Sâm ise ölüm demektir.” 

Beyhaki'nin Abdülmelik b. Umeyr'den mürsel olarak rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 
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“Fatiha suresi okumak her hastalık için şifadır.” 
tl Gerek Fatiha-i Şerife gerekse herhangi bir sure, ayet il veya dua muhakkak i las üzere okunmalıdır. Allah Teala'nın 
| 1 şifa ihsan edeceğine inanarak okunmayan bir şeyde hayır 
ill yoktur. Sonuç almak okuyan ve okutan kimsenin ihlasına bağlıdır. Bir de okunan sure, ayet ve dualarda okunacak mik-Ml tarı tayin önemlidir. Bu miktar 41 kere, 100 kere, 313 kere, 
| 1000 kere gibi miktarlardan birisi seçilmelidir. 
| Okuyan kimsenin okuma Sonunda hastanın üzerine 
| üfürmesi, yavaşça tükürmesi de gereklidir. Ayrıca okunacak 
| gün de yine üç, beş, yedi, on, kırk bir güne kadar çıkılabilir. 
| Yahut da sonuç alınıncaya kadar okuma devam ettirilmelidir. 

Okunacak şeyin adet olarak 313 veya 1001 kere olması da ayrıca önem arzeder. Bütün bunlar hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Bir müslümanın hadis-i şeriflerde bildirilenleri inkâr etmesi mümkün değildir. 

Yazılı olarak şifa isteğinde de yazılan şey bir, üç, beş, yedi hatta on defa tekrar tekrar yazılıp Suyu içirilmelidir. Bu su da yine Üç gün, beş gün, yedi gün, on gün boyunca içirilmeye devam edilmelidir. 


Fatiha-i Şerife'yi vird olarak okumak isteyen kimse her namazın arkasından yedişer veya yirmişer defa okumalıdır. 
İmam-ı Ali (kv) her namazın arkasından Fatiha-i Şerife'yi vird * olarak yirmişer defa okurdu. Okumak isteyenler için bu huiğ susta izin verilmiştir. 


Fatiha-i Şerife'yi çok okuyan kimse çok hasta olmaz. 
Hayatının önemli bir kısmı sağlık ve afiyet içerisinde geçer. 


| Bir kimse Kehf suresini Cuma geceleri veya gündüzünde okumayı vird edinirse, okuduğu yer ile Mekke-i Mükerreme'e arasında ulaşan bir nur verilir. Gelen Cuma gününe kadar 300 bin günahı affolunur. 79 bin melek o kimseye dua ve istiğfar eder. Akşamleyin okursa, sabaha kadar, sabahleyin okursa, akşama kadar her türlü hastalığa karşı manen sigortalanır. Çeşitli müzmin ve bulaşıcı hastalıklara karşı 
| da koruma altında bulunur. Zamanının deccallarının ve onun 
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zamanında meydana çıkarsa, büyük deccalın şerri kendisine: 


dokunamaz. 
Deccal'in çıktığında mü'minler onun üzerine Kehf su- 


resi okumalıdırlar. Öyle yaparlarsa, şerri mü'minlere dokun- 


maz. 


Kehf suresinin havas ve sırları ile ilgili olarak 31 hadis-i şerif rivayet edilmiştir. 


Ebu Davud ve Tirmizi'nin Abdullah b. Habib (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


2g” BRE te 4 LR, ERİ ale gü kl leyl 


Kul hüvellâhü ehad ve muavvizeteyn okuyunuz. Bunları okumaya akşam sabah devam ediniz. Her gün üç defa tekrar 


etmeyi ihmal etmeyiniz.” | 
Bu sureleri bu şekilde her gün okumayı vird haline ge- 


irenler o günlerin felaketlerine karşı koruma altında bulunmuş olurlar. 

© Ewelinde sadece bir Besmele ile 1001 kere Ihlas-ı Şerif okumakta sayısız yarar vardır. Bu tertip ile nice dilekler karşılık bulur. Çaresiz kalınan hastalıklarda tek çare o hastanın kendine 7 bin ihlas okuması veya ehil ve samimi bir kimseye 


okutturulmasıdır. 


İhlas-ı şerifi vird olarak okumak isteyen kimseler günde 11, 41, 100, 313 veya 1000 kere okumalıdırlar. Bu hususta okuyacaklara izin verilmiştir. 


Beyhaki'nin Aişe (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Ey Aişel Benim sana vereceğim bu öğüdümü muhakkak tutmalısın. Öğüdüm, şu duayı muhakkak vird olarak okumaya devam etmendir: 
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o a NN 


İn GİGİ İY ys y 
"AĞN Ya si Y) ye Üy sö Jİ İS Yale 


| Yâ hayyü yâ kayyümü bi rahmetike esteğiysü aslıh li şâni 
| küllehü lâ tekilni ilâ nefsi tarfete aynin ve lâ ilâ ehadin minen 
nâs* 


MN! Manası: 


Hatib'in Ebu Hüreyre | 
Rasulü (sav) söyle buyurmuştur: 


“Ey Fatıma! Şu öğüdümü muhakkak tutmalısın. Her akşam ve her sabah şu duayı muhakkak üç kere okumalısın: 


ra)'den rivayetine göre Allah 


ÜS gg GESİ Gİ a yiz 
İİ YE İS 


Yâ hayyü yâ kayyümü bi rahmetike esteğiysü aslıh li şâni küllehü lâ tekilni ilâ nefsi tarfete aynin ve lâ ilâ ehadin minen nâs* 

Nr Bu dua, Allah Rasulü (sav)'nün Aişe (r.anha)'ye öğüt- 

| lediği duanın aynısıdır. Ancak hadis-i şerifin rivayet kanalı 
farklıdır. Demek oluyor ki, Allah Rasylü (sav), Aişe (r.anha)'ye öğütlediği duayı aynı zamanda Fatıma (r.anha)'nın sıtma hastalığına yakalandığında tavsiye buyurulduğu Enes (ra)'den rivayet edilen bir hadis-i şerifle rivayet edilmiştir. 

Özetle ifade etmek gerekirse, her kim Allah Rasulü (sav)'nün Aişe ve Fatıma (ranhüm)'ya tavsiye ettiği duayı her gün üçer defa sabah namazından sonra okumayı vird edinirse ki bumiktar 3, 7, 11, 41, 100, 313, 1000 kere ve daha fazla okumayı vird haline getirirse, Allah Teala (cc) o kulunu sağlık ve afiyette daim kılar. Dünyada fakirlik ve yoksulluk yüzü 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görmez. Bulaşıcı ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklara karşı koruma altında bulunur. Özellikle sıtma hastalığı için defalarca denenmiş ve müsbet sonuçlar alınmıştır. 

Sıtmanın yaygın halde bulunduğu bir devrede doktorbulamadıkları birçok hasta için bize müracaat olunmuş, bu hadis-i şerife göre kendilerine tavsiyede bulunulmuş, tertip olunan duanın her gün 41, 100, 313 veya 
1000 kere okumaları öğütlenmiş, uygulamanın ilk birkaç 
günü içinde hastaların şifaya kavuştukları haberi tarafımızdan alınmıştır. (Bu ifadeler, metin yazarımız Muhammed Hakkı'nın kendi. ifadeleridir ve aynen alınmıştır.) Okuyacak olanlara şimdiden izin verilmiştir. Yazı ve kalem, alimlerin iki dilinden biridir. Biz söylemiş oluyoruz. Sözlerimiz kalem ve kağıtla 


okuyuculara ulaşacaktır. 


ların çare 


zn 


ŞİFA AYETLERİNİN HAVAS VE SIRLARI 


İmam-ı Kuşeyri (ra) anlatıyor: 

“Oğlum hastalanmıştı. Tedavisinde aciz kalmıştık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bir gece Allah Rasulü (sav)'nü rüyada gördüm. Bana şöyle buyurdular: 

“Niçin bu kadar üzülüyorsun?” Ben: “Ey Allah'ın Rasulül Oğlum hasta. Bir türlü şifası bulunamadı. Onun için üzülüyorum” dedim. Bunun üzerine Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Sen Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bulunan şifa ayetlerini bilmiyor musun? O şifa ayetlerini vesile kılarak oğlun için Allah Teala (cc)'dan şifa iste.” 


Bunun üzerine ben hemen Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve şifa ayetlerini tespit etmeye başladım. İçerisinden altı adet şifa ayeti bulup onları bir bardağa yazıp bir su içerisine koydum ve bu sudan oğluma içirdim. Allah Teala (cc) oğluma şifa ihsan eyledi. Bahsedilen şifa ayetleri şunlardır: 
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| 4 Z — : > ez Pİ 
İ SA) yala çi ll sd İRİ Yil li y  İİ — 
Tİ —İ 0 gl ski Şİ ala elk Şi şal a Pİ yal EE 
UN : 


la A a yg eli gk ÖZAY 1 Sü yü AY 3 
SAZ SR Vala Sall GA Sd a le 


NUN, Tarikat-ı Muhammediye adlı eserin “Vesile” adındaki 

| şerhinde de bu bahis aynı şekilde anlatılmaktadır. 

| Şifa ayetlerinin yazılı olduğu bardağın suyunun 3, 5, 7, 
| 10 gün boyunca içilmesi, suyu eksilen bardağın suyunun 

ikmal edilmesi gerekir. 

Bazı şeyhler aşağıdaki ayetin bir bardak içerisine yazılıp içerisi suyla doldurulduktan sonra bu suyun hastaya içirilmesi şifasına sebep olmakta, ölüm hastalığına yakalanmış bir kimse ise kolayca ve imanlı olarak ahiretine yürümesine vesile 
| teşkil etmektedir” demişlerdir. Ayet-i kerime budur- 


b ka Aİ a - .. Bi 
NEN gayr Bin öl iki ği 


Daha doğrusu, bu ayet-i kerimeyi diğer altı şifa ayeti ile birlikte bir bardağa yazıp ifade edildiği şekilde suyunun 
| hastaya içirilmesi şifasına sebep olmaktadır. İçme müddeti 3, 
Ni. 95, 7 ve hatta 10 gün olmalıdır. Eceli gelmeyen hasta bu tertipten sonra muhakkak şifaya kavuşur, Vefat ederse, imanla göçer. Kur'an nuru ile göçtüğü için kabir azabı görmez. Mahşer yerinin dehşetinden ve cehennem azabından kurtulmasına vesile olur. 


UYKUDA VE UYANIK İKEN KORKU PANİKLİĞİ 
YAŞAYAN KİMSE İÇİN ŞİFA 


Gerek uyku içerisinde, gerek uyanık halde iken korku panikliği içinde olan kimseye aşağıdaki ayetin bir kere okunması yeterlidir. Ancak okuyan kimsenin bu ayeti ıssız bir yerde okuması ve buna 3, 5, 7 ve hatta 10 gün devam etmesi gerekmektedir. Ayet okundukça her 100 başında şu dua ilave edilmelidir. Ve istek belirtilmelidir. 


Yani şunu şunu senden diliyorum, deyip arkasına: 


Diye ilavede bulunmalıdır. Bundan sonra 200'ü okumaya başlamalıdır. Her gün 1000 adet okunması gereken 


ayet-i kerime şudur: 
RİN Ae gü İİ 


« Onlara karşı sana Allah'yetecektir. O, işitir ve bilir.” 
(Bakara suresi, ayet: 137) 


Bu tertip herhangi bir sıkıntıdan kurtulmak için de aynı tertipte yapılabilir. 


Hadis alimlerinden ve havas ilmine vakıf Şeyh Süleyman (ks) Hazretleri'nin ziyaretine gitmiştik. Şeyh Hazretlerinin yanında iken oraya gece uyku içerisinde korktuğu söylenen bir iki kişi getirildi. Şeyh Hazretlerinden onlara okunması istenildi. Hazret de aynı ayet-i kerimeyi 41 kere okuyup onların üzerine üfürdü. Gerektiğinde biz de aynı şeyi bu kabil hastalarımıza yapmak üzere kendisinden izin istedik. O da istediğimiz izni verdi. 100 kere, 315 kere okunması daha uygun olur. Daha fazla okunmasında da zarar değil, yarar vardır. 

Rüyasında ve uyanık halde bulunurken bir takım hayaletler gördüğünü söyleyen kişiye aşağıdaki ayetler ya bizzat hasta veya ehil birisi tarafından her gün 7 kere, 11 kere veya 
41 kere okunmalı ve bu okuma 3 gün, 5 gün, 7 gün veya 11 
gün boyunca devam etmelidir. Usülen okumaya cuma sabahı sabah namazından sonra başlamayı da gözardı etmemelidir. 

Aynı ayetler sarâlı bir kimsenin üzerine okunduğu takdirde her gün 1000 defa tekrar etmek gerekir. 

Ayetler aşağıdadır: 


VA yg Vie öl ÖV yl yy li O DİŞİ, 
—— sh eya Yİ YO eği ei Yrd Yal Jİ yeri Ayi 1 A) dl Sâ a : 


“Biz, Kur'an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz.” (isrâ suresi. ayet: 45) 

“(Ey Muhammed!) Yüzçevirirlerse de ki: “Allah bana yeter, O'ndan başka ilah yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O, yüce Arş'ın sahibidir.” (Tevbe suresi, ayet: 129) 


“Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.” 
(Bakara suresi, ayet: 137) 


© 


Z 


SIKÇA İHTİLAM OLANLAR İÇİN ÇARE 


Sık sık ihtilam olan kimse, yatağına yattığında uyumadan önce “Ves semâi vet târık” suresinin başından “Fe mâ lehü min kuwvetin ve lâ nâsır” ayetine kadar okusun. Allah Teala'nın izni ile sıkıntısı sona erer. 

Dünyadaki zevklerin cennettekilere en çok benzeyeni cinsi münasebettir. Özellikle de bekar kızla yapılan münasebet daha çok benzerlik arzeder. Nitekim Allah Teala (cc), 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Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: 
"EĞİ alaz j 


“Onları, eşlerine çok düşkün ve yaşıt bakireler kıldık.” 


(Vâkıa suresi, ayet: 36-37) 
Cennette eşler yaşıt olarak ve her birleşmede bakir ve 


bâkire olarak bir araya geleceklerini bu ayet-i kerime haber vermektedir. Dünyada da bazı ilaçlar kullanılarak evli kadınların bakire haline dönüştüğü bilinmektedir. Bu ilaçlar şöyle sıralanmaktadır: a 

1) Bir miktar Mersim Uzümü, 

2) Saç kırandı, 

3) Bir miktar ermazı, 

4) Bir miktar zencefil. 

Bu eczaların herbiri aynı ağırlık miktarında olup hepsi bir araya iyice dövülerek çok ince toz haline getirilir. Daha sonra bu toZ kadının tenasül uzvuna konup ayaklar birbirine iyice kenetlenir. Böylece hiç hareket etmeden bir saat beklenir. Bir saat sonra © kadın hiç münasebette bulunmamış bir bakireye döner. 

Bu hususla ilgili bir başka reçete de şöyledir: 

Koyun tırnağını yakıp, o külü iyice döverek çok ince toz haline getirilmelidir. Sonra da Arap Zamkı ve rahmet (yağmur) suyu ile ezip, sonra da o külle karıştırıp kadının tenasül uzvuna konulur. Diğer tertipte olduğu gibi bacaklar birbirine iyice yapıştırılıp bir saat sabırla beklenir. Bir saat sonra tam kızlık haline dönmüş bir bakire karşımıza çıkacaktır. Her iki husus da çok kere denenmiş ve gerçekliği tespit edilmiştir. 

Bir kız çocuğunun yüksek bir yerden veya bir hayvandan düşüp kızlık zarının yırtıldığı olaylar eksik değildir. Her iki çeşit ecza ile bu duruma düşen kız çocuğunun durumunu kurtarmak mümkün olmaktadır. 

Bir kimse, aşağıdaki harfleri yazıp yatağına yattıktan sonra bu harfleri ağzına alıp yutsa sabaha kadar cinsel gücünde bir eksilme olmaz. Sabaha kadar ilk andaki gücü devam eder. Harfler ve işaret şudur: 
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Eer PMİza... 


Harfler yutulduktan sonra ayaklar iyice uzatılıp bir müddet yatılmalıdır. 

Teke ödünü erkek tenasül uzvung ve çevresine sürdükten sonra cinsi birleşimde bulunan kimse, tenasül azasına gelen güç karşısında hayret etmemek mümkün değildir. 


Erken inzal ve hatta birleşmeye geçmeden Se inzâl olan ve kendisinde bel gevşekliği bulunan kimseye bu husus önemle tavsiye edilir. Cinsel birleşme sırasında şu dört kelimeyi ağzından bırakmayan kimsenin inzali de istediği kıvama gelecektir. Kelimeler şunlardır: 


Âriş, Deryaş, Das, Dassas. 

Her kelime iki defa tekrar edilerek okunmalı, dördüncü kelimede iki defa tekrar edildikten sonra aynı şekilde baştan başlanmalıdır. İnzal olmasını, yani boşalmasını isibdiği fi kelimeleri tekrarlamaya son verilmelidir. 

Bir kimse eşiyle cinsel birleşmeye girdiği zorman bösdlmak istemezse sol elinin avucuna aşağıdaki iki kelimeyi yazar veya yazdırır. Bundan sonra ilişkiye geçer. Boşalmak istediği zaman elindeki o iki kelimeyi silmesi gerekir. O kelimeler avuç içerisinden yalanarak silinmemelidir. Sol avucun içerisine yazılacak iki kelime şunlardır: 

Bir başka tertip de şöyledir: 


gl gal 


Eşiyle ilişkiye giren kimse çabuk inzal olmasını önlemek için aşağıdaki ibareyi ayet-i kerimelerle birlikte bir kağıda yazar veya yazdırır. Sonra da usulüne göre dürdükten sonra üzerine bir bez parçası geçirir. Onun üzerine de naylona benzer su geçirmez bir şeyle tekrar kapatır. Sonra da o kapatılan yazıyı ağzına alıp ilişkiye geçer. Bu durumda boşalmayı (inzali) istediği kadar geciktirebilir. Yazılacak ibare şudur: 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İL İş Yl İY DİREN Bi Ol SL ön Zİ iy yy Gİ ŞA Gl ga a gi e gl 


o 


, 


AL di uğ de İLİ Yak yal Sr 
AL yp öy) Vİ zl ül öğ 8 Yİ İZ ya ELİ 


ye ii 


Da Day di bi 


Ahharahâ sehhahü yümsikünâ innellâhe yümsiküs semâvâti vel erdaen tezülâ ve kıyle yâ erdubleıy mâeki ve yâ semâü akliry ve ğıydal mâü ve kadal emru küllemâ evkadü nâran lil harbi atfeehâllâhü ebced hevvez huttıy kelemen sa'fas karaşet sehaz dazığın eyyühel mâün nâzilü emsik ente min sulbi fülân ibni fülânete bi ızzetillâhi ve kudratihi ve bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym” 

Bu tertip ve yukarıdaki diğer tertipler helal eş ile birleşme düşünüldüğünde uygulanmalıdır. Aksi halde Kur'an-ı Kerim'i haram olan bir ilişki için kullanmak hem en büyük istismar, hem en büyük günah, hem de cinayet derecesinde bir suç olur. Böyle bir suç işlemeye yönelmekten şiddetle sakınmalı, Allah Teala (ce)'ın azabından korkmalıdır. Bu husus çok önemlidir. Gözleri dört kat açmak gerek. 


HER HASTALIĞIN ŞİFASI OLAN BAL 


Müslim ve Hakim'in İbni Mes'ud (ra)'dan rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


“Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim! Vücudunuzda meydana gelebilecek hastalıklar için iki şeyde şifa arayın ve onlarla tedavi olmaya bakın. Bunlar bal ve Kur'an-ı Kerim'dir.” 

Hadis alimlerinden Münavi (ra) diyor ki: 
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| 1! 


| “Bu hadis-i şerifte cismani tıb ile rühani tıb bir araya 
ll getirilmiştir.” 

ll Ibni Mes'ud ile İbni Ömer (ra) da şöyle demektedirler: 

İl “Muhakkak ki bal vücudda meydana gelebilecek bütün ANIL hastalıklar için şifadır. Kur'an-ı Kerim de şüphesiz kalpte bu- 
| lunan manevi hastalıklar için şifadır. Öyleyse bize düşen hem 
bedenimizin, hem de kalbimizin tedavilerinde ilaç olan bal ve Kur'an-ı Kerim'i hiçbir zaman terketmemektir. Nitekim Allah Teala (cc) da Kur'an-ı Kerim'de bal ile ilgili olarak şöyle bu-INI yurmaktadır: 


“Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.” (Nah Suresi, ayet: 69) 

Hakim'in Ebu Hüreyre (ra)'den ve İbni Mace'nin ise Cabir (ra)'dan' rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte, Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Kim her ayda üçer gün sabahları bal yerse, Allah Teala (cc) o kimseyi bir takım bela ve musibetlerden korur. O 

kimse kolay kolay hasta olmaz.” 


Hazreti Aişe (r.anha) diyor ki: 

“Allah Rasulü (sav) helvayı sever ve bal şerbeti içerdi. 
Bir başka rivayette de Allah Rasulü (sav)'nün her sabah bir bardak bal şerbeti içtiği rivayet olunmuştur.” 


Buhari ve Müslim'in Ebu Said el-Hudri (ra)'dan rivayetlerine göre sahabeden bir zat Allah Rasulü'ne gelerek şöyle dedi: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Kardeşimin karnı çok ağrıyor. Ona şifa olması için ne buyurursunuz?” Allah Rasulü (sav) ona: 

“Bal şerbeti için” buyurdular, 

Adam gitti, kardeşine bal şerbeti içirdiyse de karnının ağrısı kesilmedi. Adam tekrar geldi, aynı şeyi sordu. Allah Rasulü (sav) de aynı cevapla o kişiyi kardeşine yolladı. Bu gidiş 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geliş tam üç kere devam etti. Dördüncü defa aynı sözlerle Allah Rasulü (sav)'nün huzuruna yine geldi ve kardeşinin karnının ağrısının kesilmediğini, eskisi gibi devam ettiğini söyledi. Bunun üzerine Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu: 

“Allah Rasulü (sav) doğru söylüyor. Yalancı olan kardeşinin karnıdır. Git ona bal şerbeti içir” buyurdu. O sahabe gitti, kardeşine bal şerbeti içirdi. Hastanın karnının ağrısı geçti. 

Bu hadis-i şeriften şu husus anlaşılmaktadır: 

Bal şerbetini içen kimse şifa niyetiyle içmelidir. Bu niyetle içilirse, şifa bulunacağı muhakkaktır. 

Tefsir-i Kevâşi'de belirtildiğine göre balın birçok faydası vardır. Bunlardan biri damarları güçlendirmesi, yağlanmasının önlenmesi, kolesterolü yok etmesidir. Midenin hazmına ve güçlenmesine de azami derecede yardımcı olmaktadır. Ciğerden kalbe, ordan mesaneye kadar önemli vücut organlarının tamamında yararlı olmaktadır. Böbreklerin normal çalışmalarında, idrar yollarının rahatlığında balın önemli tedavi 


edici rolü vardır. 
Ahir zamanda ortadan kalkacak en önemli nimet bal- 


dır. 

Nakkaş'ın Ebu Hüreyre (ra)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (sav) balı dört şekilde kullanmıştır: 

1) Yemeklik için, 

2) Sürmek suretiyle tedavide kullanmak için, 

3) Şurup olarak içmek için, 

4) Yedirmek suretiyle ilaç yerine kullanmak için. 

Basur illeti olan kimse sabahleyin aç karna bir parmak bal yese, yani bir tatlı kaşığı bal yese kendisinde bir hafifleme görecektir. Bu tertibe 40 gün boyunca devam eden bir kimseyi düşünün, elbette hastalığından eser kalmayacaktır. 


Tı RESİM BULUNDURMANIN VE RESİM OLAN 
| YERDE BULUNMANIN ZARARLARI 


Allah Teala (cc) buyuruyor: 


| Ün VGNİZ olalYİ, 7 Ş *asdr 
"O gözlük SİZİ 0 yl Okay, Ja a 


“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide suresi. ayet: 90) 


Bir diğer ayette de şöyle buyurmaktadır. 


©... Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de.” (Hac suresi, ayet: 


73) 

Putlar, resimler, bunlar önünde reverans yapıp ikiye katlananlar her bakımdan zayıf ve güçsüz kimselerdir. Putlaştırılmış resimler, heykeller ve şekillerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de tam 11 ayet-i kerime, 12 hadis-i şerif “Mefâtihu'l Gayb” adlı eserde açıklanmış durumdadır. 

Geçmişte ancak insan ve hayvan kabartmaları ve resimleri Allah Teala (ce)'ın kahrına ve gazabına sebep oldular. 
Çünkü bu şekillere ibadetler edilmekte, karşılarında el pençe divan durup onlardan birşeyler istenmekte ve beklenmektedir. 

© Allah Teala (cc)'ya ortak oldukları için kahrolundular. Aynı sanatlarla meşgul olanlar da yine Allah Teala'nın gazabına uğradılar. 
| Allah Teala (cc) resim sanatını icra edenlere, yapılan 
şekillerle meşgul olup bakarak onlardan zevk alanlara ve evini, işyerini onlarla süsleyenlere buğzeder. 

İçinde kabartma resim bulunan evlere rahmet meleklerinin girmelerini, üzerinde aynı şekilde resim bulunan insana yaklaşmalarını, aynı eve meleklerin bereket indirilmelerini, onlar hakkında tevbe ve istiğfar etmelerini, dualarına amin diye karşılık vermelerini, onların ibadet ve taatlarını göklere çıkarıp Arşu'r Rahman altında, o kimseler için ilahi huzurda 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şehadet etmelerini haram kıldı. Aynı şekilde bulunan bir eve ve üzerinde heykel taşıyan bir kişiye velilerin, alimlerin ve salihlerin yaklaşmalarını da haram kıldı. 


Müslim'in | İbni Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Düğün ve benzeri bir meşru toplantıya davet edildiğinde gitmek sünnettir. O çağrılan yerde münkirattan bir şey olmazsa muhakkak gidilmelidir. İçki ve benzeri haram olan şeylerin bulunması hali müstesna. O takdirde gitmek haramdir.” 

İbni Mes'ud /ra)'dan bir rivayete göre sahabeden bir zat öyle bir çağrı üzerine gitti. Gittiği yerde kabartma bir resim görünce hemen geriye dönüp geldi, denilmiştir. 

Allah Teala (cc) insan ve hayvan resim ve kabartmalarını şiddetle yasaklamış ve haram kılmıştır. 

Suret, ister elbise de olsun, ister yatakta, ister herhangi bir eşyada... farketmez. Duvarda, perde de olan da aynıdır. 
Günümüz Hıristiyan alemi, resim şöyle dursun, dünyanın her tarafına ihraç ettiği mallarının hemen hemen tamamına yakınına istavroz (haç) işlemeyi ihmal etmemektedir. 

Suret bulunan bir evde melek bulunmayacağından, öyle bir evde vefat eden kimsenin yanında Cebrail Aleyhisselam'ın ve Allah Rasulü (sav)'nün bulunmayacakları tabiidir. 
Evlerde, işyerlerinde ve hemen hemen her yerde reklam ve saire adı altında veya dekor olarak heykelleştirilmiş veya kabartma resimlerden geçilmemektedir. 

Taberani'nin, Meymüne (ranha)'dan rivayetine göre, Sa'd kızı Meymüne (r.anha) bir gün: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Bir mü'minin cünüp olarak uyuması hakkında ne dersiniz?” diye sordu. 

Allah Rasulü (sav): 

“Ey Meymüne! Bir mü'minin cünüp olarak uyuması hoşuma gitmez. Hiç olmazsa abdest alsın da öyle uyusun. Ben o halde iken insana ölümün gelmesinden korkarım. Cünüp olarak ölen kimsenin yanında Cebrail Aleyhisselam ve Allah Rasulü (sav) bulunmaz. Normalde her mü'minin yanında vefatı sırasında hem Cebrail Aleyhisselam, hem de Allah Rasulü 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NN (sav) manevi olarak bulunurlar, Tabii hastanın bulunduğu lk yerde resim ve kabartma figürler, haç bulunmadığı takdirde.” 


MI Buhari şerhi Ayni'de şöyle denilmektedir: 

| İl “Resim ve haç bulunan evde namaz kılmak mekruhtur. 
NN Elbisede, seccadede ve kullanılan diğer e lerin bulunması yine aynıdır. Böyle bir evde 
| namazın fâsid olacağı da bazı alimler tarafı 
TN belirtilmektedir. 

Bütün din kardeşlerimiz, özellikle de asker evlatlarımız bu hususta daha da dikkatli olmalıdırlar, Sonuçta meleklerin, peygamber ve veli ruhlarının her Zaman inananlarla beraber olacakları muhakkaktır. Ne var ki, en küçük bir ihmal bizi onların beraberliğinden mahrum etmeye yeter, 


LU e 


şyalarda aynı şey- veya yerde kılınan ndan görüş olarak 


HIRSIZI YAKALAMAK, KAÇANI GERİ 
GETİRMEK VE KAYIBI BULMAK İÇİN 


Bir kimsenin bir şeyi kaybolsa, yahut herhangi bir şeyini hırsız çalsa, o kimse yedi tel iplik alır ve hepsini bir arada fitil gibi büker. Daha sonra aşağıdaki ayeti yedi defa okuyup fitil haline gelen ipliğin üzerine üfürür, Ayetin tamamını her okuyuşta iplik üzerine bir düğüm çalar, Sonra üzerine yedi dü- 

| güm atılan iplik eşyasını kaybeden veya çaldıran şahsın üzerinde taşınır. En kısa zamanda kayıp bulunur, çalıntı tekrar iade edilir. 

Bu tertip defalarca denenmiş ve istenilen sonuç her defasında alınmıştır. 

Okunacak ayet-i kerimeler şunlardır: 


il ye ek a, ri Ay is yiz Miz Ge ye 
SİNİN ile İİİ a e Yü OL LİU 
“E Ül ör e 
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Yâ büneyye innehâ in tekü miskâle habbetin min hardelin fetekün fi sahratin ev fis semâvâti ev fil ardı ye'ti bihallâhü innellâhe latıyfün habir” 


Yüce meali: 
“(Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti:) Yavrucu- 


ğum! Yaptığın İş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlı- 


ğında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut verin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) 


getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her- 


şeyden haberdardır.” (Lokman suresi, ayet: 16) 


Hırsızı yakalamak, kaçanı ve çalınanı geri getirtmek için bir tertip de şudur: 

Parası malı veya herhangi bir şeyi çalınan kimse 119 
defa ism-i şerifini tesbih olarak çeker. Çekilen miktarın daha az veya çok olmamasına dikkat edilir. 119 sayısına dikkat etmek gerekir. Arkasından da yukarıda geçen Lokman suresinin 
16. ayeti 11? defa okunur. Bu tertip çok kere denenmiş ve her defasında istenilen sonuç elde edilmiştir. 


# 


NEFİS MÜCADELESİ EN BÜYÜK SAVAŞTIR 


Allah Teala (cc) şöyle buyuruyor: 


İL O AŞ İyi eli va Si öy dsi Şa ls yili ği e yp 5 pk e ör 
3 : 195 

“Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti 

size göstereyim mi? Allah'a ve Rasulü'ne inanır, mallarınızla ve 


canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.” (Saf suresi, ayet: 10-11) 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Bir diğer ayette de şöyle buyurmaktadır: 
şi İd öy İZ şaş uğ yla İN, 


“Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yol- 


larımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.” (Ankebut suresi. ayet: 69) 


Deylemi'nin Ebu Zerr (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


Sİ zi yl İY İNEN Si YA) uş MALI Ol oğzdi Ki 
O İN LA GANİ ea SİZ Yİ Sİ YE zig Ol Adr dil e 


“Cihadın en faziletlisi, en büyüğü, Allah Teala (cc)'nın rızası yolunda nefsin istekleri ile savaşmaktır. Seni şehit ettiğinde cennete girmene vesile olan, sen onu öldürdüğünde de senin için nur olan asıl düşman değildir. Asıl düşmanın, her zaman seninle bile olan ve kendisine yenildiğinde senin cehenneme girmene sebep olan nefsindir.” 

Yine Deylemi'nin Ebu Malik el-Eş'ari (ra)'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Öldürdüğünde de, öldürüldüğünde de cennete girmene sebep olan düşman, asıl düşmanın değildir. Asıl ve temelli düşmanın, her zaman yanında bulunduğu ve bedeninin her tarafını istediği an dolaşabilen nefsin ve meşru olmayan istek ve heveslerindir. Belki de sırasında yatağında yattığın eşin, sulbünden dünyaya gelen evlatlarındır. ” 

Hatib'in Cabir (ra)'den rivayetinde, bir savaş dönüşünde Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim! Şimdi küçük savaştan zaferle çıktık. Büyük savaşa gidiyoruz. Yeni savaşınız mübarek olsun” buyurunca ashab: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Daha büyük savaş nasıl bir şey? 
Onu bize anlat da bilelim” dediler. 
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Bunun üzerine Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: “Büyük savaş (Cihad-ı Ekber): Bir mü'minin yedi azası ile birlikte savaşmasıdır. Bu azaları: 

“Dili ile savaşması, 

“ Karnı (midesi) ile savaşması, 
Gözleriyle savaşması, 

- Kulaklarıyla savaşması, 

- Elleriyle savaşması, 
Ayaklarıyla savaşması, 

. Tenasül azasıyla savaşması. 


aAGU BEN — 


Bu yedi azayı şeriate uygun olan işlerde kullanmak şeriate uygun olmayan işlerden sakındırıp bunun ücüdele» sini yapmak büyük savaştır (Cihad-ı Ekbir'dir). Büyük savaş (Cihad-ı Ekber) sevabı bu azalarla mücadele ederek kazanılır” buyurmuştur. 

Hadis hafızlarından İbni Hacer diyor ki: 

“Aşağıda gelen hadis-i şerif bu konuda meşhur bir 


hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle bu- 


yuruyorlar: 
"Lİ öz yi Gi > UV SY o ENİ olr a a) 


“Şimdi küçük savaştan zaferle dönüyor, büyük savaşa 


gidiyoruz.” 

Sahabe-i kiram: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Yaptığımız savaştan daha büyük bir savaş nasıl bir şey?” diye sordular. 

Allah Rasulü (sav): 

“Kalbin savaşıdır” buyurdular. 


Bir mü'min kalbini, her zaman Allah Teala'nın büyüklüğünü, bize olan sonsuz ikramlarını, sayısız nimetlerini düşünerek meşgul etmeli, O'nun mükemmelliğini, her a6 her zaman O'na muhtaç bulunduğumuzu, O'nun sevdiklerini sevmeye, sevmediklerinden de uzak kalmaya mecbur ve s rumlu bulunduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. dü 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my İĞ dan 4 3 ge GE İZİ) a; İNER ap 1; 
TOY Sİ Ey ği al as aza Çİ 


yua 


“Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın (kendi katındaki) bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi onu Allah'tan başka kim doğru yola erişti almayacak MISINIZ?” (Cösiye suresi, ayet: 23) 


kalbini mühürlediği gördün mü? Şimdi rebilir? Hâlâ ibret 


Câbir (ra/'in rivayet ettiği bir hadiş.j şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


“aa, id dal Üİ il öğ Kali 


“Mü'min için en faziletli Savaş, nefsinin yanlış isteklerine ve haksız arzularına karşı verdiği Savaştır,” 

Deylemi'nin bir rivayetinde yine Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“En sevabı bol cihad (savaş) nefisle ve onun isteklerine karşı yapılan savaştır.” 


Bir diğer hadis-i şerifte de Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 


“Nefsinizle onu aç ve Susuz bırakmak suretiyle sava- 
/ şınız.” 


Bir hadis-i şerifte de Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


“En üstün cihad zalim bir idareciye karşı hakkı savunmaktır.” 


Allah Teala (cc) buyuruyor: 
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“Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız Sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.” (Teğâbün suresi. ayet: 14-15) 

Rivayete göre, Mekke'den hicret arzusunda bulunan bazı müslümanların eş ve çocukları, kendilerinin perişan duruma düşeceklerini öne sürerek, babalarını hicretten alıkoymak istediler. Fakat hicretle kazanılan yüksek mertebeleri öğrenen müslümanlar, eş ve evlatlarını, kendilerine engel olmaya kalktıkları için cezalandırmak isteyince bu ayet indi. 
Onların affedilmesini emretti. Bunun yanında, mal ve çocukların beklenmedik yer ve durumlarda kişiyi günaha sokup, ahiret hazırlığından alikoyabileceğine de işaret edilmiştir. 


MÜSLÜMANLARI YAHUDİ VE 
HIRİSTİYANLARDAN AYIRAN FARKLAR 


ğ Buhari ve Müslim dahil hadis imamlarının çoğunun İbni Ömer (ra)'den rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Allah Rasulü 


(sav) şöyle buyuruyor: 

e, 2 İz ya b Şi işi 

a gla la gag EİN gö lan gi gyz Sİ eg öğle iel gele) BAN! ş ogly a 13) 8) > 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boya. 


| “Islam 5 temel üzerine kurulmuştur: 


li 1. Allah'tan başka ibadet edilecek bir başka ilah olma-İl dığına, Muhammed'in de O'nun elçisi ve kulu olduğuna şehadet TN | etmek. 
hır 2. Namaz kılmak. 
| | 3. Zekât vermek. 
Ul 4. Ramazan ayında oruç tutmak. 
| hi 5. Yolculuk 
(nn olanlar için haccetmek 
Taberâni'den bir rivayette şu ilave 
6. Gerektiğinde savaşmak, 
7. Sadaka vermek. 
8. Sâlih amel işlemektir.” 


çin maddeten ve manen imkâna sahip 


lere yer verilmiştir: 


Hakim'in Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetine göre merfu 


$öyle buyurmaktadır: 


Taberâni'nin İbni Abbas (ra) 


dan rivayetine göre Allah 
Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


| ETİLİ, zel OYA YİN İğ 2 iL İSİ 
| de gemi) Gi ye gli GN 


| “gali İS Zİ İS İğ m iş ş PİN) İSİN, ÖL, e) 
i | 


“İslam 5 temel üzerine kuruludur. 

1. Allah'tan başka ibadete layık bir ilah olmadığına, Muhammed'in muhakkak Allah'ın elçisi olduğuna şehadet (şahitlik) etmek. 

2. Namaz kılmak. 

3. Ramazan ayında oruç tutmak. 

4. Zekât vermek. 

5. Haccetmek. 

Kim bu 5 temel şarttan birini terkederse, kâfir olur. O kimsenin öldürülmesi helâl olur.” | 

Taberâni'nin ve Dârekutni'nin Enes (ra)'den rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: 


298 


“Bir kimse namazını kasden terkederse, kesin olarak 


dinden çıkar. 
Câbir (ra)'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah 


Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: 
“Mü'min ile kâfir arasındaki fark, mü'minin beş vakit 


namaz kılmasıdır.” 
Büreyde (ra)'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise 


Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: “Müslüman ile kâfir arasındaki fark rnüslümanın namaz 


kılmasıdır.” ği | 
Deylemi'nin Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah Ra- 


sulü (sav) şöyle buyurdular: 
va ça 2d vg yz gi ya a Dae öyle 
“Namaz dinin direğidir. Onu kılan dinin direğini dikmiş- 


tir. Kılmayan ise din binasını yıkmıştır.” 


Bu konuda pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Burada bu kadarla yetinildi. 


a e a 


NAMAZI ÖZÜRSÜZ TERKETMENİN 
HÜKMÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER 


İmam-ı Münziri (ra) diyor ki: 

Alimlerden bir kısmı namazı özürsüz terkeden kimsenin dinden çıkıp küfür muamelesi göreceğini, bir kısmı da kasıtsız terkettiği için dinin beşte birinin eksileceği görüşündedirler. 
Bu görüşler, sahabelerin Allah Rasulü (sav)'nden rivayet ettikleri hadis-i şeriflere dayanmaktadır. 

Namazı terkeden kimsenin kâfir olacağını benimseyen sahabelerden bazıları şunlardır: 

Ömer b. el-Hattab (ra), Abdullah b. Mes'ud (ra), Abdullah b. Abbas (ra), Muaz b. Cebel (ra), Cabir b. Abdullah (ra), 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Ebü'd Derdâ (ra), Ebu Hüreyre (ra), Abdurrahman b. Avf (ra) ve diğerleri... 

Yukarıda adları geçen sahabeler, “özürsüz namaz terkeden kimse kafir olur” görüşündedirler. 

Tabiin ve daha sonraki din alimlerinden Ahmed b. 
Hanbel, İshak b. Râhüye, Abdullah b. Mübarek, Nahâi, Hakim, Ebu Eyyub, Ebu Davud, Ebu Bekir b. Şeybe (Allah cümlesinden razı olsun) ve daha bazıları da özürsüz namazını terkeden kimsenin küfrüne dair görüş belirtmişlerdir. 

Fetva-i Bezzâziye'de, özürsüz namaz terkedenin öldürülmesi gerektiğine dair fetva nakledilmektedir. İmam-ı Şafii (ra) de bu görüşü paylaşanlar arasında bulunmaktadır. 
İmam-ı Şafii, ölüm cezasını terkedenler için değil, inkâr eden ve inkârından dolayı tevbe etmeyen kimse için bu görüşü belirtmiştir. Ölüm cezasını inkârından dolayı hak etmiş olmaktadır. Ancak yıkanır, kefenlenir ve müslüman mezarlığında defnedilir. 

Namazın farz olduğunu inkâr eden kimse dört mezhe- bin görüşüne göre de kâfirdir. Bundg iftifak vardır. Şafii ve Maliki mezheplerine göre katlolunabilmeşi için dört vakit namazı bilerek ve kasıtlı olarak terketmiş olması lazımdır. Hanbelilerin görüşüne göre bir vakit özürsüz terk ölüm cezası için yeterlidir. 

Fetva-i Bezzaziye'de, bir kimse Orucunu özür belirtme- den açıktan yerse ölüm cezasına çarptırılır. 

Ashab-ı kiramdan diğer bir cemaat, Hanefi imamlarının tamamı, Şafii ve Maliki imamlarından bazıları özürsüz namaz terkeden kimsenin kafir olmayacağını, ancak farz olduğunu inkâr eden kimsenin kâfir olacağını bildirmişlerdir. 
Görüşlerinin dayanağı da şu iki hadiş.; şeriftir; 

Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Cebrail Aleyhisselam, Allah tarafından bana gönderildi ve şöyle dedi: 

“Allah Teala (cc) şöyle buyurdu: 

“Ey Muhammed! Ben senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım. Bir mü'min abdestini güzelce alıp ruküünü, secdesini huzur ve huşu' ile yerine getirirse, vakitlerini kaçırmayıp güzelce eda ederse, o kulum için kıldığı namazlar sebe- 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e, 


biyle benim katımda ahid vardır. Ben o kulumu cennete koyacağıma dair söz vermişimdir. Benim huzuruma namazları noksan olarak gelenler için böyle bir sözüm yoktur. Dilersem o kuluma azap ederim. Dilersem günahını affedip cennete koyarım.” 

J imam-ı Azam'a göre namaz kılmayan kişi kâfir olmaz. 
Öldürülemez de. Fakat bedeninden kan çıkıncaya kadar dövülür. Ardından da namaz kılmaya başlayıncaya kadar hapso- 


lunur. 
Eğer bir insan yalnız “Lâ ilâhe illellâh. Muhammedün 


rasülüllah” demekle mü'min ve müslüman olsaydı münafıklar da mü'min ve müslüman olurdu. Yalnız kalbinde Allah Teala'nın Allah olduğunu, Allah Rasulü (sav)'nün de Allah Teala (cc) tarafından gönderilmiş hak peygamber olduğunu bildiği halde ona bağlılığı ve amelleri terkeden kimse mü'min ve müslüman olsaydı, Tevrat'a bağlı Yahudiler de, İncil'e inanan Hıristiyanlar da onun Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğuna kendi evlatlarını bildikleri gibi biliyorlardı. İnançlarını dışa vurup sistemi ile hallenmedikleri için küfür bataklığında kaldılar. 

Ebu Hanife (ra) son vasiyetinde diyor ki: 

“Gerçek iman, amelsiz olarak, sadece inandım demekle mümkün olsaydı münafıklara da mü'min demek gerekirdi.” 

“Mü'min olabilmek için sadece bilmek ve kalpte kabullenmek yeterli olsaydı, Yahudi ve Hıristiyanların da mü'min olması gerekirdi. İblis de öyle. Oda bildiği halde bilgilerini amele dönüştürmediği ve karşıda yer aldığı için asla mü'min olamamıştır. 

Allah Teala (cc) münafıklar hakkında şöyle buyuruyor: 


SY LASİ Sasi ör Aga iy e 


“. Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bil- 


mektedir.” (Münafıkün suresi, ayet; 1) 


Yahudi ve Hıristiyanlar hakkında da Allah Teala (cc) | şöyle buyurmaktadır: | 


301 


Yİ 4 078 Bİ RPSİ OE Gesi 


EN ya 
| İl oya 
badi l | | | 


eh “Kendilerine kitap verdiklerimiz on ul oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenler var f ya, işte onlar inanmazlar.” (En'âm suresi, ayet: 20) 


İblis hakkında da Allah Teala (cc) şöyle buyurmaktadır: 


u (Rasulüllah”ı) kendi 


“Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamur- dan yarattın, dedi.” (Sâd suresi, ayet: 76) 


İ Ji Ar 1 
İ ğ 


| zmn O NN 


ALLAH TEALA'NIN VE RASULÜ'NÜN i. BİZ İNSANLARA NASİHATLERİ 


İN Allah Teala (cc) buyuruyor: 


İh TİK) öl BEİ Yy le YAR KARİA ayal... 
Lı ii a hi | “... Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi İş l yapsın ve Rabbine ibadette hiç bir Şeyi ortak koşmasın.” (Kehf 
| suresi, ayet; 110) 
Yine Allah Teala (cc) buyuruyor: 
DUO OLA A KN ak ağ 
“(Rasulüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar! Size Rasulün bildirdiklerini) kesinkez yalan saydınız. Onun için azap yakanızı ! 


bırakmayacaktır.” (Furkan suresi, ayet. 71) 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İnsanın şerefi kulluktadır. Şerefli insan Allah Teala'yı hak ve bir bilip Rabbinin de hak peygamber olarak tanır ve ona göre hareket eder. İbadetsiz kimsenin hayvandan hiç bir 


farkı yoktur. 
Kulluk ile ilgili olarak bakın Allah Teala (cc) ne buyu- 


ruyor: 
SİN UZ e A, 


“Manevi doyuma ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet et.” 

“Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet etmeye devam et” anlamına göre de yorumlanmıştır. Gerçekten de ibadet, göz açıp yumacak kadar bir anlık fasılaya da tahammülsüzdür. Çünkü ölümün nerede ve ne zaman geleceği belli değildir. 

Bir başka ayette de Allah Teala (cc) ibadetle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: 


“Ey Peygamber! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim.” (Mü'minün 


suresi, ayet: 51) 


İbni Asâkir ve Ebu Davud'un Semmaâk b. Huzeyfe (ra)'- den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Ey amcam kızı Safiyye! Allah rızası için hayırlı iş yap. 
Ben Allah Rasulü'nün amcasının kızıyım diye gururlanma! 
Bundan dolayı sakın ibadetlerini bırakma! Ey kızım Fatıma! 
Ben Allah Rasulü'nün kızıyım diye övünme, iftihar duyma. 
Allah rızası için dünyada çok ibadet etmeye çalış. Ahiret yurduna amellerinizle gelin. Biz Allah Rasulü'nün yakınlarıyız, diyerek iftihar ederek değil. Ben sizi Allah Teala (cc) katında kurtaramam. Ey Huzeyfe! Bir kimse Allah'a ve Rasulü'ne, onun üzerine indirilen Kur'an'a, ahirete ve kıyamet gününe iman ederse, cehennem o kimseye haram olur. Cennet ise o kimseye vacip olur. Bir kimse sırf Allah rızası için Ramazan 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ağ © . 


ii ayında oruç tutarsa, Allah Teala 
|| iman nasip eder. Onun üzerine 
lll kılar. Cennet o kimse için vacip 


ederse, Allah Teala (cc) o kims göçmeyi nasip eyler. Onun üzerine cehennem haram kılındığı gibi cennet de vacip olur. 

Allah Rasulü (sav) bir başka hadis-i 
Muaz b. Cebel (ra)'e şöyle hitap eder: 

“Ey Muaz! Allah rızası için ibadet etm 
NN şefaatime güvenerek tembellik etme,” 


şeriflerinde de 


eye bak. Benim 


| KADERİ BAHANE EDEREK İBADETİ 
| TERKETMENİN NE KADAR YANLIŞ ŞEY OLDUĞU 


Bu hususta Allah Teala (cc) Söyle buyuruyor: 


YOylü Ya BT İla öl SAİM İİ 


"Elif Lâm Mim (Allahü a'lemü bi muradih). İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece “iman ettik” demeleriyle bıratl kılıvereceklerini mi sandılar?” (Ankebüt suyegi ayet: 1-2) 

lN Kütübü Sitte hadis alimlerinin (Allah cümlesinden razı olsun) Ali (kv) rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

“Dünyaya gelen her insanın cennette veya cehennemde adı yazılıdır. O kişinin şaki veya said olduğu yazılıdır.” 

Bunun üzerine ashab-ı kiram: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Madem ki her kişinin şaki veya said olduğu ezelde Levh-i Mahfuz'da da yazılıdır. Bizler kadere teslim olup sonucu beklemeyelim mi2” diye sordular. 

Allah Rasulü (sav): 

“Levh-i Mahfuz'da yazılan kitaba bağlanıp da ibadetlerinizi, kulluk hizmetlerinizi bırakmayın. Sizler iyi işler, ameller işlemeye bakın. Nasıl olsa kaderim önceden yazılmıştır 


diyerek tembellik etmeyin” buyurmuştur. 
“Şeytan şöyle iddia etmişti: “Ey Rabbim! Nasıl olsa sen 


beni ezelde şaki olarak takdir buyurup Levh-i Mahfuz'a beni öyle tescil ettin. Cehennemlik olmamı önceden kararlaştırdın. 
Allah'ım! Beni yaratan sensin. Şaki olmam için karar veren ve öylece tescil eden de sensin. Bana niçin azab ediyorsun?” 


diyecektir. Yüce Allah (cc) ona şöyle buyuracaktır: “Ey İblis! Benim ezel ilmimde seni şaki olarak tescil 


ettiğimi nereden biliyorsun? Ben sana Adem'e secde etmeni emir buyurdum, sen ise bana karşı geldin.” 

Şeytan: 

“Elbetteki kaderimi Levh-i Mahfuz'da benim için ne takdir buyurduğunu bilmiyordum” diyecektir. 


Allah Teala (cc): 
“Ey İblis! Benim sana vereceğim ceza, Adem'e secde et, 


dediğimde senin itirazın üzerinedir. Ezelde takdirden dolayı değildir” buyurdu. Ve “Bir kulum, kendi seçeneği ile benim emrimi tutup yasaklarımdan kaçınırsa bunun sevabı kendisine ait olur. Ceza, yalnız zahirde benim emrimi tutmayanlar içindir.” 

Nitekim Allah Teala (cc), Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyu- 


ruyor: 
va giy Ev 


“ o Herkesin kazandığı (hayır) kendisine, yapacağı (şer) de kendisinedir.” (Bakara suresi, ayet: 286) 

Ebu Naim'in İbni Ömer (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

"Ey sevgili sahabelerim ve kıyamete kadar gelecek ümmetlerim! Allah Teala (cc)'nın ezelde takdir buyurduğu kader üzerinde konuşmayın. O kader bahsi Allah Teala'nın sırrıdır. 
Onun sırrını sakın ola ki açmak için zorlamayın.” 


Taberâni'nin İbni Mes'ud ve Sevban (ra)'dan rivayetlerine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: 
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| İ “Kader bahsi üzerinde dilinizi tutunuz, konu 

' konuda konuşmak sizin hakkınız değildir. O konuda size yetki ll verilmemiştir. Sizin göreviniz, Allah Teala (cc) tarafından size İn emredilen şeyleri yerine getirmek, yasak kıldığı şeylerden de ll uzak kalmaktır. Bir kimse nasıl olsa kaderimin hükmü geçerlidir, 
| ji deyip hayatını kaderinin akışına bırakır, nefsinin istekleri doğrul- 


şmayınız. O 


| tusunda yaşamaya devam ederse, o kimse 
hi. tutmuş ve onun uydularından biri olmuştur.” 


şeytanın yolunu 


ann 2 EMME 


MUHYİDDİN-İ ARABİ (ks) 
HAZRETLERİ'NDEN BİR HİKAYE 


Şeyh Muhyiddin-i Arabi (ks) Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de umre yaparken bana bir yaşlı zat anlattı. Bu, Mekke'de 70 seneden beri mücavir olarak kalan bir zatmış. 
Her sene hac ve umreler yapıyor. Bir gün bu Ten'im'den birlikte umreye niyet edip telbiye getirmeye, “Lebbeyk, Allâhümrı me lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde 

ven nı'mete leke vel mülk. Lâ şerike lek” başladık. Umremin kabulü. ile ilgili olarak, Allah Teala'nın “Lebbeyk” diye karşılık 
11 verdiğini bizzat işittim. O şeyhin umresi kabul edilmediği için 
ğı onun telbiyesine de Allah Teala (ce) tarafından “Lâ lebbeyk” 
| denildiğini işittim. O zata dedim ki; 
| “Ey Şeyh! Sen ne zaman “Lebbeyk, Allâhümme lebbeyk...” diye telbiyede bulunsan “| lebbeyk...” diye karşılık geliyor. Allah teala (cc) tarafından gelen bu karşılığı sen de 
| işitiyor musun?” dedim. O da: 
| “Evet, ben de işitiyorum” dedi. Sonra da hıçkıra hıçkıra 
ağlamaya başladı. Sonra bana şöyle dedi: 

“Evladım! Benim hakkımda gelen “Lğ lebbeyke” karşılığını sen de işittin mi2” 

“Evet, işittim” dedim. Bundan sonra şeyh şöyle dedi: 

“Evladım! Yetmiş seneden beri buradayım. Her sene haccımı eda ediyor, umreler yapıyorum. Bu müddet zarfında 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yaptığım bütün hac ve umrelerimde getirdiğim “Lebbeyk...” 
telbiyelerime her defasında “Lâ lebbeyk...” diye karşılık aldım” dedi. 

Bunun üzerine keşif ve keramet sahibi genç umre arkadaşı şeyhe şöyle dedi: 

“Yetmiş seneden beri yaptığın hac ve umrelerinin kabul edilmediklerini aldığın “Lâ lebbeyk...” karşılığı ile işittikten lâ zahmet veriyor, meşakkat çektiriyorsun? Görüyorsun ki, senin ezel kütüğüne şekavet yazılmış. Ne yapsan faydası yok. Kabul edilmeyecek ibadeti neden hâlâ yapmaya zorluyor, devam ediyorsun?" 

Şeyh tekrar karşılık olarak şöyle dedi: 

“Evladım! Ben Allah Teala (ce'nın kapısını bırakıp kimin kapısına gideyim? O'ndan başka kimden ihtiyaçlarımı dileneyim? Benim görevim, O'nun rızası doğrultusunda üzerime düşen kulluk hizmetlerimi yapmaktır. O dilerse kabul buyurur, dilemezs€ kabul etmez. Fakat ibadet rahmeti, kabahat da cezayı celbeder- 

Evladım! Kapısında boyun bükeni rahmetinden kovup uzaklaştırmak O'nun şanına yakışmaz” dedi ve yine arkasından derin bir ah çekerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. 
O kadar ağladı ki gözünden akan yaşlar göğsünü ıslattı. 
Tekrar coşkun bir sesle “Lebbeyk, Allâhümme lebbeyk...” diye telbiye etmeye başladı. Bu defa keşfi açık olan genç, şeyhin telbiyesine, umresinin kabul edildiğini müjdeleyen “Lebbeyk...” sesini işiti. “Lebbeyk...” diyerek karşılık veren ilahi sesten ŞU ifadeler geliyordu gence: 

“Bizim için hüsn Ü zanda bulunup herşeye rağmen ibadet ve taatına devam eden ve bizim kapımızı bekleyen, bizi herşeye tercih edip ümit bağlayan, bağışlanmayı benden bekleyerek kapımızı terketmeyen kimseleri biz böyle imtihanlar- dan geçiririz. Böylelerini ben asla rahmet kapımdan uzaklaştırmam. Böyle kimseler, nefis ve onun istekleri arkasından koşup, ibadetsiz, taatsiz benden cennet ve cemal bekleyen, sırt üstü yatıp rahmet ve mağfiret umanlardan değildirler.” 

Bunun üzerine o genç şöyle dedi: 

“Ey Şeyh! İbadetlerinin tamamının kabul edildiği hakkında gelen müjdeyi işittin mi?” 


sonra neden vücuduna hâ 
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Www... ——— 


Şeyh: 
“Evet, işittim” dedi ve tekrar şiddetli bir şekilde ağlamaya ve Allah Teala'ya hamd ve sena etmeye devam etti. 


——— *. 


DÜNYADA İBADETİ TERKEDEN 
AHİRETTE CENNETİ KAYBEDER 


Hakim'in babasından, o da dedesi 
Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

“Bir mü'min “Lâ ilâhe illellâh Muhammedün rasülüllâh” derse, o mü'min için cennet vacip olur. “Sübhâellâhi ve bi hamdih” derse, onun için de 140 bin seva Ashab-ı kiram: 

“Ey Allah'ın Rasulü! Bu duruma göre hiç kimse için bir tehlike sözkonusu olamaz” dediklerinde Allah Rasulü (sav) söyle buyurdu: 

“Evet, sizin dediğiniz gibi helak olmaz. Muhakkak sizden biriniz kazandığı sevapla mahşere gelir. Dağlar onun getirdiği sevabın ağırlığını kaldıramaz. Ancak o kişinin dünyada iken yiyip içtiği, gezip tozduğu, yattığı kalktığı, giyindiği barındığı sayısız nimetlerin şükrünü eda etmediği için mahşer yerinde o şükür eksikliği getirdiği sevab, silip süpürür ve yok eder. Hiç sevap getirmemiş duruma düştüğü için cennete giremez, 

Ancak dünyada gücünün yettiği kadar ibadet edenleri Allah Teala (cc) getirdikleri ile hoş karşılayıp onlar cennete girmeye hak kazanırlar. İbadetsiz gelenler ise aptal aptal bakınarak orta yerde kalıverirler.” 

Allah Teala'nın sayısız nimetleri vardır. Bunların karşılığında kula şükretmek düşer. Ömür boyu ibadetin sevabı gözün bir anlık güzelliklerin seyrinin bedeli değildir. Nimetlere şükretmeden az ibadetle mahşer yerine gelenlerin sevabı, şükrü eda edilmeyen nimetler tarafından gasbedilir. Bol ibadet ve şükür sevabıyla mahşer yerine sevkedilenler ise cennet 


nden rivayetine göre 


p yazılır” buyurdu. 
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ve cemâlüllah ile şereflenirler. 
Nitekim Allah Teala (cc) şöyle buyuruyor: 


“ Haydi amelleriniz karşılığı olarak cennete giriniz” 


buyutulur. 
Bir başka ayet-i kerimede de şöyle buyurmaktadır: 


vü lüğü ES Va ayyy gi 


«... İşte yaptıklarınıza karşılık size miras olarak verilen 


cennet budur.” (Zuhruf suresi. ayet: 72) 


İbni Kayyim'in Hazreti Enes (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 

"Mahşer yerinde her kul için üç masa kurulur. Bunlardan birinde ibadetler, ikincisinde suç ve cezalar, üçüncüsünde de nimetler karşılığında yapılan şükürler veya şükürsüzlükler görüşülür. Allah Teala (cc) nimetlere: “Haydi hakkınızı alınız” buyurur. En küçük nimetin hakkı kişinin sevabının tamamını götürür. Nimetler derler ki: 

“İlahımız, şanın hakkı için hakkımızı verdin.” 

Sonra Allah Teala (cc) kuluna merhamet etmek ister ve günahlarını bağışlayıp sevaplarını kat kat iade eder. Sevabı elinden alınan ise saskın bir sekilde mahşer yerinde kala- 


kalır.” 


am 


HER MÜSLÜMANIN BİRİ CENNETTE 
BİRİ DE CEHENNEMDE OLMAK ÜZERE 
İKİ EVİNİN BULUNDUĞU 


Bu konuda Allah Teala (cc) şöyle buyuruyor: 
A3 DSİ Şa LE yl 


“İman edip de iyi davranışlarda 


onlar için çok merhametli olan Allah ( yaratacaktır” 


» ce bulunanlara gelince, 


şii ir sevgi gönüllerde) bir se 
” (Meryem suresi, ayet: 96) 


Aynı konuda bir sonraki ayet-i kerimede de şöyle buyu” ruyor: 


RA yla Gİ EU öU; Gİ 


“(Rasulüm!) Biz Kur'an'ı, sadece nanları müjdeleyesin ve şiddetle kar 


rasın diye senin dilinle (indirilip 
(Meryem suresi, ayet: 97) 


onunla Allah'tan si 
$ı çıkan bir topluluğu yi » 
okutarak) kolaylaştırdık: 


Deylemi'nin Ebu Said (ra)'den r 
Rasulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: k 
“Her insanın biri cennette, diğeri cehennemde olma üzere iki evi vardır. Mü'min, cennete olan evini ibadetle 


Yapar. Böylece cehennemdeki eyi de yıkılır. İnkârcı ve Allah'0 


ortak koşan da cehennemdeki evini yapar. Böylece cennettek! 
evini de yıkmış olur. 


Ebu İsha buyurmaktadır: 
“Her insanın iki evi v ğeri cehennemdedir. Cennet hennem eyi yapanın da cennet 
Cennette geçerli para i 


” h ivayetine göre Alla 


k'ın rivayetine göre de Allah Rasulü (sav) şöyle 


tirdikleri sermayeleri nisbetinde satın alır ve aralarında taksim ederler. Cehennemlikler de cehenneme girdiklerinde cennetliklerin oradaki evlerini ceza olarak günahları nisbetinde satın 


alır ve aralarında taksim ederler. 

Nesai/nin Ebu Hüreyre (ra)'den rivayetine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdular: 

Ki eki ahirette iki evi hazır beklemektedir. Bunlardan biri cennette, diğeri cehennemde bulunmaktadır. 
Cehenneme gidecek kimse öldüğü zaman doğruca cehennemdeki evine gider. Cehennemliklerin cennette bulunan evleri cennetlikler arasında taksim olunur. Her mü'min dünyadaki amelinin azlığına ve çokluğuna göre o mirastan hisse alır. Bu taksim, Allah Teala'nın “Hümül vârisün” ayet-i kerimesiyle bildirilmektedir. alaz 5 N 

v Ruhu'l Beyân tefsirinde belirtildiği üzere Allah Rasulü (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: 

“Hem cennette, hem de cehennemde birer evi olmayan tek insan yoktur. Küfür ehli öldükleri zaman cehenneme girerler. Mü'minler de öldüklerinde cennete girerler. Cennetlikler “cennete girince küfür ehlinin cennetteki evlerini aralarında taksim eder, bölüşürler. Tefsir sahibi bu taksimatı daha iyi anlamak için aşağıdaki yorumunu okumamızı tavsiye edi- 


yor. Ayet-i kerime budur: 
KAN Şİ Legs Öz ye OE ÇA BİŞİ 


“İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır. (Evet) Firdevs'e varis 


” —. A . 
olan bu kimseler, orada ebedi kalıcıdırlar.” (Mü'minün suresi, ayet: 10- 


11) 


Cennetteki miras konusu ile ilgili bir başka ayet-i kerimede de Allah Teala (cc) şöyle buyuruyor: 


, ES Gi Aöl e li Uy 
«... İşte yaptıklarınıza karşılık size miras olarak verilen 


cennet budur.” (Zuhruf suresi, ayet: 72) 
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Mü'min cennete neme atılanlara günahl 


Allah Rasulü (sav) buyurdular: 

“İbadet, kişiyi cennete; kabahat da 
Sonuçta ibadet rahmet ve mağfirete, nın kahrına ve gazabına dönüşür.” 


cehenneme çeker: 
günah da Allah Teala - 


Li 
Meme â m mz 3 


BAZI HADİS VE MEZHEP İMAMLARININ, 
ŞEYHLERİN NASIL VE NE ŞEKİLDE İBADET ETTİKLERİ 


Tabiin imamlarından ve bü seyyeb (ra) hem hadis hem de fıkıh müstesna alimlerdendir. Zühd ve idi. Zeytinyağı alım satımı yapardı. Rivg 
namazına aldığı abdest ile 50 
kılmıştır. Bu geçen 50 seneb 


İmam-ı A'zam Ebu Hanife (ra) 40 yıl boyunca yafs! 
Namazına aldığı abdestle sabah Namazın, kılmıştır. 

Hazreti Ali (kv)'nin oğlu, İmam Hüseyin (ra)'in torunu Zeynelâbidin 


(ra) Hazretleri (Allah onların cümlesinden rez! 
olsun) her gün 1000 re 


! er gün 1000 rekat nama? 
kılan bahtiyarlardan biri de Rabiatü”)| Adeviyye (r.alayhe)'dir. 
İmam-ı A'zam'ın birinçi talebesi ve halefi İmam-ı Ebu 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Yusuf (ra) en yoğun çalışma dönemi olan kadılık, öğreticilik ve yazarlık döneminde her gün 200 rekat namaz kılardı. 
İkinci derecede talebesi ve halefi olan İmam-ı Muhammed de aynı şekilde yoğun mesaisine rağmen yine her gün 200 rekat namaz kılardı. Abböâsi halifelerinden Harun Reşid, Emevi halifelerinden Ömer b. Abdülaziz (Allah cümlesinden razı olsun) bir günde ikişer yüz rekat namaz kılan bahtiyarlardan idiler. 
Sofular tayfasının efendisi, ulusu Cüneyd-i Bağdâdi (ks) Hazretleri de züccaciye ticaretiyle uğraşır, gelen talebelerine ders verir, sohbette bulunur, ticaretinin ve bu manevi uğraşı dışında her gün 400 rekat namaz kılardı. Bu bilgiler “Taba- 


kâtü'l Ümem” adlı eserde verilmektedir. 


Basri (ra)'den naklen şöyle demiştir: 
luluğa, öyle bir cemaate yetiştim ki onlar sahabelerdi. Allah Rasulü (sav)'ne en yakın olan bahtiyarlardı. 
Onlar ibadetlerinin içine dalmış, imanlarına zarar gelir endişesiyle sanki yanlarında bir düşman onları gözetliyormuşcasına tedirgin, tetikte insanlardı.” Son sözü şu olurdu: 

"Ne yazık ki, bilenler gitti. İnkârcılar kaldı.” 

Şair diyor ki: 

“Son nefesini veri ayakta dolaşan irkansızların, dür.” 


Münavi Hasan-ı 
“Ben öyle bir top 


p yerine yatırılan ölü değildir. Ölü, idraksizlerin ve cahillerin ölümü- 


Hasan-ı Basri (ks) Hazretleri'nin ashabdan 33 veya 34 


zata yetiştiği rivayet edilir. 

Yine Hasan-ı Basri (ks) Hazretleri buyuruyor: 

“Biz sahabelerin yanında hırsızlar gibi idik. İlim adına bir şeyler çalmaya çalışıyorduk. İlim ve irfan onlarda idi. İlim sahipleri birer birer ahirete göçtüler. Geriye münkirler kaldı. İbadet ehli de öyle. Onlar çekilip gittiler, geriye tenkitçiler ve inatçılar kaldı. Ölü kefene sarılıp gömülen değildir. Ölü, yaşarken ibadet 


etmeyip vaktini gafletle geçirendir.” 


Metin yazarımız Muhammed Hakkı Aydini diyor ki: 

“Zamanımızın şeyhlerini, alimlerini, idarecilerini, müfti hakim ve vali gibi yetkililerimizi Allah Teala (cc) ıslah öylesin, Bu anlatılan büyüklerimizin ibadetlerine, İslam'a bağlılıklarına bakıp da ibret almalılar. Hatta her mü'min (müslüman) anla 


313 


tılanlara dikkat eylesin.” 
Şu muhakkak unutulmamalıdır: 


“Adetlerin büyüğü, büyüklerin adetidir. Çapulculara benzeyen çapulcu olur.” 

“Ey ibadetlerinde tembellik ve uyuşukluk gösterenler! 
Ey hayatı yemekten, içmekten ve eğlenmekten ibaret sa lar! Ey manevi zevklerin kokusunu bile alamamış olanlar: Allah Rasulü (sav)'nün hayatına bakınız. Sahabelerin hayatına, müctehidlerin hayatlarına bakınız! Büyük mürşidlerin, Ü ücahidlerin hayatlarını gözlerinizin önüne getiriniz. 
Nefislerini nasıl bağlamışlar? Hayatlarını nasıl ibadet Üüz€- rinde yoğunlaştırmışlar? Allah Teala'nın emirlerine nasıl sıkıca bağlı olduklarını görün. Gece gündüz demeden karınca gi” 


bi hareket halinde olduklarını gönül gözünüz varsa, seyretmeye çalışın. 


Ey zenginler! Fakirlerden, yoksullardan, dullardan, y— riplerden haberiniz var mı? Yoksa onlar sizi hiç ilgilendi. 
miyorlar mı? Gerçekten iri lokmalarınız boğazınızdan raha geçiyor mu? Komşusu açken tok yatanları Allah Rasulü (sav) nün yanından kovacağını hiç duymadınız mı? Me 

Ey inandığını iddia edenleri! Diliniz zikirle, kalbiniz fikirle meşgul mü? Ailenizin çobanı olduğ nuz yoksa. Her çoban sürüsünden sorumlu olacak değil mi? 

İşte Allah Teala'nın fermanı; 


Tasa GETİ Öğ, giç, 


“Sen yine de öğüt ver, 


: a 
Çünkü öğüt ü'minlere fayd verir.” | 


Zâriyal suresi, ayet: 55) 


Bir diğer fermanı daha: 
MEN ed öl YAT 


si ik ayri 
“O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.” (Alâ sures ayet:9) 


Bir diğer ayet-i kerimede de $öyle buyuruyor: 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rarlanacak. En büyük ate- 


“(Allah'tan) korkan öğütten ya 
” (A'lâ suresi, ayet: 10-12) 


şe girecek olan kötü ise öğütten kaçınır... 


MÜRSEL PEYGAMBERLERİN İSİMLERİNİN 
HAVAS VE ESRARI 


mberlerin (Allah'ın selamı 


Bu bölümde mürsel peyga havas ve sırları bildirilmek- 


hepsinin üzerine olsun) isimlerinin 


tedir. 
Abd b. Hamid'in Enes (ra)'den rivayeti- 


Müsned sahibi yle buyurdular: 


ne göre Allah Rasulü (sav) $ö 


pa e) 3 eği liği YS) eğilen yazi 
EA) lü Jalal 


Allah Teala (cc) Hazretleri kullarını, gereğine göre müjdelemek veya korkutmak üzer€ 313 mürsel (rasul) peygamberler gönderdi." Bir kimse bu 313 mürsel peygamberlerin 


mübarek isimlerini ezberlerse veya YOZ'P yanında, yahut oturmakta olduğu mekanda bulundurursd, e) kimseye anılan peygamberlerin şefaati vacip olur. Yer gök ehli o kimseye düş- 


ar hiç bir zarar veremezler. 
a ve ahirette kurtuluşuna sebep 


nası gerekir. 


man olsal 
Her mü'minin, dünyad olacak böyle imkânlardan yararlan! 


yeygamberler, kendileri n mesajlara gör€ tanzim eden “şeriat” sahibi 


'de bunlardan çok azının adından 


” Mürsel ne Allah tarafından kitap (mesaj) gönderilen ve hizmetlerini, gele peygamberlerdir. Kur'an-ı bahsedilmektedir. 


Kerim 


gn 
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Her kim bu rasul peygamberlerin isimlerini saygı duyarak ve peygamberliklerine hürmet ederek onların mukaddes İN ruhlarından himmet ve yardım. diler, herhangi bir felakete TN İl karşı durması, rahmet ve bereketin inmesi, şer kapılarının IN kapanıp hayır kapılarının açılması, dünya ve ahirette işlerinin 


sonuca ulaşır, 


O büyük mürsel peygamberlerin yaşadıkları çağın sünnetleri ve şeriatleri bilinmediği için, ancak onların mübarek isimleri vesile kılınarak taleplerde bulunulur. Onların hayatta bulunmaları ile vefat etmiş bulunmalar, arasında fark yoktur. 
Onlar, yerde olduğu gibi göklerde de tasarruf sahibidirler. 
Mübarek isimlerinin bulunduğu yerde himmet ve tasarrufları hazırdır. 

İşte o 313 mürsel peygamberin mübarek isimleri aşağıya çıkarılmıştır. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. 


N MÜRSEL PEYGAMBERLERİN TAM İSİMLERİ 


Mürsel peygamberlerin tam isimleri 


| 1. Âdem Aleyhisselam AY «le pi 
2. Şis Aleyhisselam a Pe RİNE 
3. Enüs Aleyhisselam a e pi 
4. Kaynân Aleyhisselam a) GE 0 
5. Mehâil Aleyhisselam GL gl ga 
6. Ehnüh Aleyhisselam a) le çi 
7. İdris Aleyhisselam a) le yo! 


8. Müteveşlih Aleyhisselam 


9. Nüh Aleyhisselam 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21; 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 


Hüd Aleyhisselam 
Ayhek Aleyhisselam 
Merdârim Aleyhisselam 
Şâri' Aleyhisselam 
Sâlih Aleyhisselam 
Erfahşed Aleyhisselam 
Safvan Aleyhisselam 
Hanzale Aleyhisselam 
Lüt Aleyhisselam 
Assan Aleyhisselam 
İbrahim Aleyhisselam 
İsmail Aleyhisselam 
İshak Aleyhisselam 
Ya'kub Aleyhisselam 
Yüsuf Aleyhisselam 


Şemail Aleyhisselam 


pl di gi 
ŞEN ls o gl sl Gö a) ls ayda gl “JE gö a) als ye 
Kr 
GEN VE Öge bl gi Ül 
EN ie ei mai al Olağ gli le peni eyl le Jae 
GL. 48 düzel e ez eşi 
20Li le Ulay ş LİN İieği 


Amr b. Şuayb Aleyhisselam Ai Mib b Pe 


Müsâ Aleyhisselam 
Levtan Aleyhisselam 
Ya'vâ Aleyhisselam 
Herven Aleyhisselam 
Kelil Aleyhisselam 
Yüşa' Aleyhisselam 
Dâniyâl Aleyhisselam 
Yüneş Aleyhisselam 


Beliyâ Aleyhisselam 


ŞE eği 
GN İS EA 
Şe OYA pl ik JA pille iş 


, 


pyd kis Ji 


İli uğ 
| 
1 


. Ermiyâ Aleyhisselam 

. Yünus Aleyhisselam 

. İlyas Aleyhisselam 

- Süleyman Aleyhisselam 
. Davud Aleyhisselam 

: İlyesa” Aleyhisselam 

. Eyyüb Aleyhisselam 

. Evs Aleyhisselam 

. Zânin Aleyhisselam 

. Elhemi” Aleyhisselam 
. Sâbit Aleyhisselam 

. Gâbir Aleyhisselam 

. Hemeylân Aleyhisselam 
. Zülkifl Aleyhisselam 

. Üzeyr Aleyhisselam 

. Azkalân Aleyhisselam 
. Azzan Aleyhisselam 

. Elevon Aleyhisselam 

. Zâyin Aleyhisselam 

. Âzim Aleyhisselam 

. Hüreyd Aleyhisselam 

. Sâzân Aleyhisselam 

. Sa'd Aleyhisselam 

; Galip Aleyhisselam 

. Şemmas Aleyhisselam 
. Şem'ün Aleyhisselam 
. Feyyaz Aleyhisselam 


. Kaza Aleyhisselam 


Pl iz ve 
SEM lk 
YEN a als e) 
GEN a le öz, 
Şallı “le 53 
aye Me: 013 
A) «le ire 
ŞA le e 
GE le pr 
ACUN le Öğiza 


PE pia «le OMÜ 
adi «le 018 
pa PP oyy a) a 

al) “le pe a) ale A a) als ONU gl giz Li 
PC lk aa 
İL e ys 
PE ie e 


. Sârim Aleyhisselam 

. Aynâd Aleyhisselam 

. Sâim Aleyhisselam 

. Avdün Aleyhisselam 

. Beyüzer Aleyhisselam 
. Kezül Aleyhisselam 

. Bâsil Aleyhisselam 

. Bâsân Aleyhisselam 
.Lâhin Aleyhisselam 

. Galdât Aleyhisselam 
. Resüğ Aleyhisselam 

. Reş'ıyn Aleyhisselam 
. Elmün Aleyhisselam 

. Luğ Aleyhisselam 

. Bersuvâ Aleyhisselam 
. Lâzaym Aleyhisselam 
. Reşâd Aleyhisselam 

, Şüreyb Aleyhisselam 
. Heybel Aleyhisselam 
. Meylân Aleyhisselam 
“lmrân Aleyhisselam 

. Herbib Aleyhisselam 
, Cüreyb Aleyhisselam 
. Şemmâğ Aleyhisselam 
. Surayh Aleyhisselam 
. Seffân Aleyhisselam 

. Kubeyl Aleyhisselam 
.Da'da' Aleyhisselam 


Gill le İ3$ 
Şi le Şe 
GEM sl OLA 
9 iz İs 
a) ale eya) 
çilli le İyel) 
ll le 0 “il sl le ği ai İZ e 
sl le 2 
yl iz Çiy pl is Şe 
Il el OY 
Ayi ls Kp 
ALM İS A 
SE iz 
GM al a le üye a Gİ& 0uL 
YEN le gar 
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İİ İ 92. Aysün Aleyhisselam gali «le Üyap 
İl İ 93. Aysaf Aleyhisselam a MİB Ula idi 94. Sadıyk Aleyhisselam PAL ME e 
İ | | 95. Bervâ' Aleyhisselam ar <İE çiy; 
İ pi 96. Hâsıym Aleyhisselam pa als me 
1 | 97. Heyyân Aleyhisselam yali JE Ola 
h İ 98. Âsım Aleyhisselam a) «le go 
İli 99. Veccân Aleyhisselam MEN «le OE 
100. Mısdâ” Aleyhisselam a) “JE ç Vila 
101. Âris Aleyhisselam GAL İs “ay 
102. Şercil Aleyhisselam YE ls ye 
103. Hazbil Aleyhisselam GİLAN le 
| 104. Harkıyl Aleyhisselam a? “e li 
Th 105. Eşmuıyl Aleyhisselam ŞE giz Je A3 
106. Gamsan Aleyhisselam GE &İE OLan 
107. Lübeyr Aleyhisselam ll ale İ 
| 108. Sıbad Aleyhisselam a) ale bun, 
109. İbâd Aleyhisselam a) JE Sue 
| 110. Beslih Aleyhisselam a) «le ili 
| | 111. Rebhan Aleyhisselam ANE Ge Öğ, 
) 112. Amdan Aleyhisselam alı &İE OlağE 
113. Mirkan Aleyhisselam AYEi GE Ey 
| 114. Hannan Aleyhisselam alı il al 
115. Luhannâ Aleyhisselam ANE ale Jİ 
116. Vellâm Aleyhisselam SEN le 2) 
117. Ba'yul Aleyhisselam EN PR ye 
| 118. Bassas Aleyhisselam ANE İE laj 
| 119. Hebban Aleyhisselam AYAN is biğa 


! 
| 320 


. Zerkan Aleyhisselam 
. Asfon Aleyhisselam 
. Bercac Aleyhisselam 


. Nâvi Aleyhisselam 


. Eflik Aleyhisselam sl e ği 


. Kâzım Aleyhisselam GEN gö ay 

. Nusayr Aleyhisselam eyi ale Yal 

. Evris Aleyhisselam a) g8 yal 

. Mad'as Aleyhisselam Şili Gi alin 

, Cüzeyme Aleyhisselam a) ale yeğ 

. Şeravhıyl Aleyhisselam a ys ey 
. Ma'nâil Aleyhisselam GEN Gİ Ya 
. Müdrik Aleyhisselam Şili le By 
- Hârim Aleyhisselam a de e 
. Bâriğ Aleyhisselam a xls EN 
> Hermil Aleyhisselam YEN pvr Ja 
, Câyid Aleyhisselam pyd! le e 


ei le VÜY 
ÇİL GİS yel 
gi 4JE 3 
Çil AE S3 


. Hezrâbin Aleyhisselam eye! e YA 
. Eşbil Aleyhisselam a) PC 
- Attaf Aleyhisselam a) dg Oils 
, Müheyl Aleyhisselam ya «ls ye 

. Zencil Aleyhisselam a) MR Je) 
. Şemtân Aleyhisselam YÜ gis Olan 
- Elküm Aleyhisselam Ayi we a gili 

- Huveylid Aleyhisselam ay le > 
. Sâlah Aleyhisselam sl ls çile 
. Sânüh Aleyhisselam Ka) 4ls id pi 
. Râmil Aleyhisselam a) e hal) 
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148. 
149. 
150. 
ISI. 


152 


161 


LE. 


174. 


175. 


(O MM— 


Zâmil Aleyhisselam 
Kâsim Aleyhisselam 
Bâyil Aleyhisselam 


Bâzil Aleyhisselam 


. Keblân Aleyhisselam 
153. 
154, 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 


Bânir Aleyhisselam 
Hâcim Aleyhisselam 
Câvıh Aleyhisselam 
Câmir Aleyhisselam 
Hâcin Aleyhisselam 
Râsil Aleyhisselam 
Vâsim Aleyhisselam 


Râdim Aleyhisselam 


. Sâdim Aleyhisselam 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
TN, 
A. 


Şüşân Aleyhisselam 
Câzân Aleyhisselam 
Sâhıd Aleyhisselam 
Mahbân Aleyhisselam 
Kelvân Aleyhisselam 
Sâıd Aleyhisselam 
Ahyâl Aleyhisselam 
Cercis Aleyhisselam 
Şel'ün Aleyhisselam 
Ğafrân Aleyhisselam 
Gâyir Aleyhisselam 
Lâhün Aleyhisselam 
Beldah Aleyhisselam 
Heydân Aleyhisselam 
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176. Lâvi Aleyhisselam a) ais SN 
177. Heyrâ' Aleyhisselam a) g8 siya 
178. Nâsıy Aleyhisselam a) lE çel 
179. Hâfik Aleyhisselam Al le 
180. Hâfiyh Aleyhisselam ŞEN ME 
181. Kâşinc Aleyhisselam a) le AS 
182. Lâtif Aleyhisselam azdı iğ UY 
183. Bâyim Aleyhisselam gl İZ ei 
184. Hâşim Aleyhisselam a e ça 
185. Heccâm Aleyhisselam a) GİE aa 
186. Mizâd Aleyhisselam ayd! GİE 3lğa 
187. Esimân Aleyhisselam ayl! G8 Ölamesl 
188. Rahıylâ Aleyhisselam a) ale Me) 
189. Lâtıf Aleyhisselam Ayza! «e Uby 
190. Bertüfün Aleyhisselam a le Ob) 
191. Enân Aleyhisselam a) «le Ovi 
192. Ayrâıd Aleyhisselam ayd! al asly 


193. Mehimtasır Aleyhisselam a s8 "yalaşı 
194. Gânin Aleyhisselam a) is iy 
195. Nemmâh Aleyhisselam a) Gİ gi 
196. Hendüyil Aleyhisselam a) gis Çiy 
197. Mübassal Aleyhisselam ai is hz 
198. Muda'tâm Aleyhisselam Ka) ME alan 


199. Tumeyl Aleyhisselam a) yle lab 
200. Tâbinc Aleyhisselam aldi gis b 
201. Mühemmim Aleyhisselam a e vi 
202. Hacram Aleyhisselam a) gis a 
203. Adven Aleyhisselam a) we vyüs 
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204. Menbed Aleyhisselam 


205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211, 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 


230. 
231. 


Barün Aleyhisselam 
Revvân Aleyhisselam 
Muayyin Aleyhisselam 
Müzâhım Aleyhisselam 
Yânid Aleyhisselam 
Lâmi Aleyhisselam 
Ferdân Aleyhisselam 
Câbir Aleyhisselam 
Sâlün Aleyhisselam 
Iys Aleyhisselam 
Herbân Aleyhisselam 
Câbük Aleyhisselam 
Âbüc Aleyhisselam 
Minât Aleyhisselam 
Kânüh Aleyhisselam 
Derbân Aleyhisselam 
Sâhım Aleyhisselam 
Hârıd Aleyhisselam 
Harrâd Aleyhisselam 
Harkıyâ Aleyhisselam 
Nu'mân Aleyhisselam 
Ezmil Aleyhisselam 
Müzahham Aleyhisselam 
Midâs Aleyhisselam 
Yânüh Aleyhisselam 
Yüvennes Aleyhisselam 


Sâsân Aleyhisselam 
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. Fureym Aleyhisselam 

. Feryüş Aleyhisselam 

. Sahıyb Aleyhisselam 

. Rakin Aleyhisselam 

. Âmir Aleyhisselam 

. Sühannak Aleyhisselam 
. Zâhün Aleyhisselam 

. Haynim Aleyhisselam 

. Iyâb Aleyhisselam 

. Sabbâh Aleyhisselam 

. Arfün Aleyhisselam 

. Muhallâd Aleyhisselam 
. Merham Aleyhisselam 
. Sânid Aleyhisselam 

. Gâlib Aleyhisselam 

. Abdullâh Aleyhisselam 
. Ederzin Aleyhisselam 

. Advâr Aleyhisselam 

. Zehrân Aleyhisselam 

. Bâyı' Aleyhisselam 

. Nazıyr Aleyhisselam 

. Hevrin Aleyhisselam 

. Kâyü Aleyhisselam 

. Üşeym Aleyhisselam 

. Fetüvân Aleyhisselam 

. Gâbün Aleyhisselam 

- Rabâh Aleyhisselam 

. Sâbıh Aleyhisselam 
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260. Meslün Aleyhisselam 
261. Huccân Aleyhisselam 
262. Rübal Aleyhisselam 
263. Râbün Aleyhisselam 
264. Muaylâ Aleyhisselam 
265. Sâyian Aleyhisselam 
266. Ercil Aleyhisselam 
267. Beyğıyn Aleyhisselam 
268. Münaddah Aleyhisselam 
269. Ruhayn Aleyhisselam 
270. Mihrâş Aleyhisselam 
371. Sâhıyn Aleyhisselam 
272. Hırfan Aleyhisselam 
273. Mehmün Aleyhisselam 
274. Havdân Aleyhisselam 
275. Elbeün Aleyhisselam 
276. Veıd Aleyhisselam 
277. Rahyül Aleyhisselam 
278. Beyğân Aleyhisselam 
279. Betihür Aleyhisselam 
280. Hütabân Aleyhisselam 
281. Âmil Aleyhisselam 
282. Zehrâm Aleyhisselam 
283. Aysâ Aleyhisselam 
284. Sabih Aleyhisselam 
285. Yatba' Aleyhisselam 
286. Cârıh Aleyhisselam 
287. Suhayb Aleyhisselam 


288. Sabbâh Aleyhisselam yi <lE öö 
289. Kulmân Aleyhisselam gol! xls OS 
290. Yühıy Aleyhisselam poli 6 Es 
291. Semyün Aleyhisselam gli KE üye 
292. Arzün Aleyhisselam yi le O ye 
293. Hücar Aleyhisselam yi e 
294. Yelbık Aleyhisselam ayl vie 
295. Bârı' Aleyhisselam geli ve Li 
296. Âil Aleyhisselam GE SİZ 
297. Ken'ân Aleyhisselam pl ve OS 


298. Hafdün Aleyhisselam 


299. Hüsmân Aleyhisselam adi ge > 


300. Yüsemma' Aleyhisselam a) Pur? gi 

301. Arfürarmin Aleyhisselam aya ls en ip 
302. Fadhân Aleyhisselam ayal! <8 übval 
303. Benyahyâ Aleyhisselam EM GE Ge 
304. Binyüne$ Aleyhisselam ya le ii & 


305. Benelkâsır Aleyhisselam ya PV yeri Si de 


306. Safâ Aleyhisselam 
307. Rassâs Aleyhisselam 
308. Aklâbün Aleyhisselam 


309. Şâhım Aleyhisselam a ale gö 
310. Hâiyl Aleyhisselam gah ie GE 
311. Heyyâc Aleyhisselam wi ez 


312. Iysâ bin meryem Aleyhisselam a) fu ap 
313. Muhammed Mustafa (sav) als) le dl e alak NE 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PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN MÜBAREK 
İSİMLERİ VE ONLARIN HAVAS VE SIRLARI 


Yüce Allah (cc) buyuruyor: 
Bİ Gİ), 


“Senin şanını ve ününü yüceltmedik Mİ?” çinşirah suresi, ayet:4) 

Allah Teala (cc), Peygamber Efendimiz'in mübarek adını yüceltti ve Muhammedi şanını yükseltti. Kelime-i Tevhid'de, ezanda, kamette, namazda ve diğer vakitlerde öklateke gerek: lendirdi. Göklerde ve gökyüzünde bulunan kan amil dızlar üzerine yazıp onun adıyla güneş, dırdı. Cennette bulunan köşk ve saraylar, huri yalla; ağaçlar, yapraklar, meyveler, cenneti b: 
iki gözlerinin araları, daha başka seyler, hasılı cennette bulunan bütün eşyanın üzerlerinde mübarek adları yazılmış bulunduğ dön onunla süslendiler, onunla güzelleştiler, onunla kıymet kozanıp lbs olda. 
İbni Asâkir, Câbir (ra)'den ri 


: Vayet etmiştir ki, Peygamber Efendimiz (sav) lütfen şöyle buyurdular. 


Yİ e 
“Ümmetimden her kim beni 


> S nz, Nİ adlarımı ezberlerse, ben de kıyamet gününde o ümmetimi kor 


e ER uma altına alırım.” 
Bir başka hadis-i şeriflerinde de Söyle buyurdular: in 


“Bir kimse bana olan muhabbef ri Ol bari üd. 
larımı yazar, üzerinde veya evinde 


öce Alak undurursa, o kimseye şefaatim vacip olur. Yüce lah (cc © üÜmmetimi ablan. 
eğdi bei an liye Muhafaza buyurur. Yer ve 
Ö ini uşman olsa o Ki z gök ehlinin tamamı | İsa © kimseye Ni 
(Enes b. Mâlik ve Ebu Kâhil (ra) rivayet etmişlerdir. Ye zarar verme 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Yine Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: 


“Herhangi bir evde 1455 (Muhammed) adıyla birlikte 


iki veya üç ad daha bulunsa veya yalnız Muhammed adı yazılı 


bulunsa o eve herhangi bir zarar dokunmaz.” (Osman b. Ömeri, 


İbni Sa'd (ra)'dan rivayet etmiştir.) 


Eid gr ge 


“Her kim benim adımı yazıp üzerinde taşır veya evinde koruma altında bulundurursa, yerde ve göklerde bulunan melekler o kimse için istiğfar edip duada bulunurlar.” 


cu! Bu kadar işaret sana yeter. Bu hadis-i şerifin daha geniş bir açıklaması “Hayâtü"l Ebrâr” adlı kitapta 


bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz'in özel adı "İsm-i A'zam”dır. Her hususta kurtuluş ancak onun o mübarek adıy- 


la mümkündür. N 
Kastalâni, Mevâhib adlı eserinde, Ahkâmü"! Kur'an” 


adlı eserden nakilde bulunarak diyor ki: 

“Allah (cc) Teala'nın 1000 adı vardır. Peygamber Efendimiz'in de 1000 adı vardır. Yüce Allah (cc) güzel adlarından 
70 adını Peygamber Efendimiz (sav)'e ad olarak vermiştir.” 

İmam-ı Sehâvi, Kadı Iyaz ve Muhyiddin ibni Arabi (Allah hepsinden raz' olsun) “Allah Rasulü'nün 400 kadar adı bulunduğunu, bunları ezberde bulundurmanın veya yazılı olarak üzerinde veya evde koruma altında bulunmanın sayısız 


faydaları vardır” demektedirler. 
Yine adı geçen zatların bir görüşüne göre Allah Rasulü 


(sav)'nün 555 adı vardır. Bu adların en faziletli, en üstün ve lanı 12» “Muhammed” adıdır. 
bereketi onun üzerine olsun. 


Ey aziz okuyu 


en azametli o 
Allah'ın selamı, rahmeti, 


329 


PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN ALLAH TEALA İLE 
MÜŞTEREK OLUP “ESMA-İ HUSNA” 
İÇERİSİNDE YER ALAN MÜBAREK ADLARI 


Cafer-i Sadık (ra) Hazretlerinin 


Ebu Hüreyre (ra)'den 


rivayetine göre, “Allah Rasulü (sav)'nün 1000 (bin) adından 


81 tanesi Esma-i Hüsna'dan olup AJI 


tirler.” 


ah Teala ile müşterek- 


Bu mübarek adları şunlardır: 


E A EU BW N — 


N 


. el-Evvelü 


el-Âhıru el-Ehadü 


. el-Ekramü 
. el-Basiyru 
. el-Bâtınu 

. el-Birru 


. el-Bediy'u 


el-Bürhânü 


10.el-Cebbâru 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


. el-Celilü 

. el-Câmiu 

. el-Hakemü 
. el-Halimü 

. el-Hâfizu 

. el-Hakimü 
. el-Hakku 


. el-Hamidü 
. el-Hayyü 
20. 


el-Hafıyzu 


(Tİ 
1 


.. ş* 
i>'YıI 
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21. el-Hâfızu 


22. el-Habiyru AN 
23. Zül fadli ya 8 
24. Zül kuvveti sid 33 
25. er-Râfiu gri 
26. er-Rakıybü yi 
27. er-Raüfü o 
28. er-Reşidü Jİ 
29. er-Rahıymü 1 
30. es-Selâmü eya 
31, es-Semiy'u e 
32. es-Seriu ey 
33. eş-Şâkiru gü 
34. eş-Şeküru EN 
35. eş-Şedidü bali 
36. eş-Şehidü Agi 
37, es-Sâdıku gole) 
38. es-Sabüru yur 
39. ez-Zâhiru ai 
40. el-AzizÜ 2 
41. el-Alimü a 
42. el-Adlü yad 
43. el-AzıymÜ es 
44. el-Aliyyü tai 
45. el-Afüvvü gre 
46. el-Âlimü gul 
47. el-Gafüru yil 
48. el-GaniyyÜ Cİ 


EA Aa 


m le iii 


ne a e — 


imi 


49. 
50. 


5 


— 


6 


— 


71 


el-Fettâhu 


el-Ferdü 


. el-Kaviyyü 
Sa, 
Sü. 
54. 
38, 
56. 
57. 
58. 
99. 
60. 


el-Karibü el-Kâimü el-Kerimü el-Kâfi el-Kefilü el-Melikü el-Mü'minü el-Müheyminü el-Mücibü 


. el-Mecidü 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 


el-Metinü el-Muhyi el-Mâcidü el-Mukaddimü el-Muksitu el-Muğni el-Mübinü el-Münibü el-Mâlikü 


. el-Mu'tıy 
72. 
78. 
74. 
78. 
76. 


el-Müniru 


en-Nüru el-Hâdi el-Vehhâbü 


el-Vâsiy 
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77. el-Vekilü 1S 


78. el-Veliyyü yg 
79. el-Vâcidü izgi 
80. el-Vâli ga 
81. el-Vâfi. 
PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN TEVRAT, ZEBUR VE İNCİL 


GİBİ SEMAVİ KİTAPLARDA BULUNAN ADLARI 
Arapça olmayan semavi ki- 


Tevrat, Zebur ve İncil gibi 
(sav)'in 21 tane adı bulun- 


taplarda da Peygamber Efendimiz maktadır. 
Bu mübarek adları şun 
1. Kıdmâyâ 
2. Âhırâyâ 
3. Ahyedü 
4. Ehünâhu 
5. El-Bâruklitu 
6 
7 
8 


lardır: 


. El-Fâruklitu 
. El-Berkitıs 
. Et-Taklit 
9. EL-Münhaminnâ 
10. Müzmüâz 
11. Mâzmâz 
12. Muzmuz 
13. Meyzmeyz 
14. Hımtâyâ 
15. Hımyâtâ 
16. Habentâ 
17. Serıhlitıs 
18. Tâbtâb 
19. Kendide 
20. El-Müşeffahu zi Zeribyâl. 


333 


— — — —— 


ıl 
NN 
İ 


KUR'AN-I KERİMDE SURE BAŞLARINDA 
BULUNAN ŞİFRELİ HARFLER 


Bunlardan başka Kur'an-ı Kerim'de, sure başlarında bulunan 11 adet şifreli harflerin de Peygamber Efendimiz'in adları olduğu kaynaklarda gösterilmektedir ”! 


Bu şifreli harfler şunlardır: 


Ji YAN — İ—) 
ye şb -o gi —ç ge “4 Yi —V yi >1) ab —y, 
& o NN 


PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN 1001 ADI 


Gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse dg 
Arapça olarak geçen Peygamber Efendimi alfabetik sıralamaya göre şöyledir: 


iğer kaynaklarda ze ait 1001 adı 


— 


a İai 


* OĞAN isi 


1. el-Âhızüs sadakât. 
Sadakaları kabul buyurup ihtiyaç sahiplerine dağıtan. 


EN İY İsi 


”  Müferricül Kürüb ve Müferrihu'l Kulüb. Kadı Şeyh Yusuf b. İsmail Nebhâni, s.127-157, 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mar m mn ee 


| 2. el-Âhızü bil hucurâti. 
Giyecek kıyafetin ümmeti için en uygun olanını seçip 


gereğini emreden. 


3. el-Âhıru. 
Peygamberlerin geliş sıralarına göre sonuncusu. 


4. AÂhırayâ- 


adı yerine gelmiştir. Son peygamber 


Tevrat'da, el-Âhır demektir. 
ği eği ii iğ Mİ 
5.9. el-Eberru billâhi, el-Eberru, Âyetüllâhi, el-Âminü, el-Âmiru. 
: Birr kelimesi, bütün hayırları kendisinde toplayan demektir. Burada sıralanan beş mübarek isim hayır ifade etmek- 


tedir. 
İ 


10-11. el-Ebtahiyyü: el-Eblecü. 
li anlamlarına gelir. Bu deyim, 


N Kumlu dereli, geni$ dere alm Efendimiz'in Mekke doğumlu olduğunu ifade eder. 


ei çel 


12-13. Ebü İbrâhim, Ebü erâmil. 


"İbrahim'in babası, dullar babes! demektir. 


yl fe özi yi ai 


e İN özi özi 
» ie öl Sİ 
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14-24. Ebyadu, Ebul mü'minin, Ebuj kâ tâhiri, Üciru, Ecvedün 


sim, Ebut tayyibi, Ebut nâsi, el-Ecvedü, e 
İNE Etkâ. 


Ecellü, Etkan nâsi, el eği Ap ii 
| > ck) 
ği 


25-26. Ahyedü, Ühâdü. 


Vâhid ve Aha 
Miki | 


d yerindedir. « 
mektedir. 


O, eşsizdir” anlamına gel- 


*LEI en pkk 25 <A il m li l 27-30. el-Ahsen 
| | Bu isimler, insanların en va arlısı anlamına gelmek- 
Ni tedirler. 


31-32. Ahmedü, Ühidü. 


ü, Ahsenün nâgi, el-Ahşemü. 


31-32. Ahmedi 
Cehennem ate 


ise çok hamd eden an 


AE nedi, Ühüydü, şini değiştiren anlamına gelir. Ahmed lamına gelmektedir. 
| PİPİ ci ai 
| 33-34. el-Ahşâ lillâhi, pp 
Birinci isim, Allah'ta 
Aleyhisselam”'ın sayfasında “ 


n 


ünehü, m 
Sok korkan, ikinci isim de $i 
Gerçek Müslüman” demektir. 
"Esi 


35. el-Ed'acğ. 
Gözleri büyükçe ve siyah demektir. 


36. el-Edvemü. 
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boşluk bırakmayan demektir. 


Vazifesini görürken 


37. Üzünü hayrin. 
Hayırlı olanları işiten demektir. 


hamü, Erhamün nâsi 


38-41. el-Ercâhu, Ercehun nâsi aklen, el-Er 


bil ıbâd. 
Pa gi 
(a) 


42. el-Ezeccü- 


Kaşları yay gibi kavisli. 
43. el-Ezkâ- 


İnsanların en zekisi. 
hiz *iyi ayy 


44. el-Ezherü- 
Yüzü pırıl pırıl olan. 
EĞİ ayi sizi Ke AN al gi 


45-48. el-Esedü, Eşceun nâsi, el-Eşeddü hayâe minel azrâi fi hızrihâ, el-Eşnebü- 

En yiğit, insanların en güçlüsü, Azra'dan daha utangaç, dişleri biraz seyrekçe ve pırıl pırıl beya. 


357 


> e 


. Te 


e 


| 
yil dil 
“1 


49. Asdakün nâsi le e en güzel konuşan 


hceten,' 
En doğru v 


EYE 


50. el-Asdeku fillâh, 
Allah'ın emirlerini ve herşeyi en iyi kabul ve tasdik eden. 


tüy Yi EYİ eği byi 4&, Yİ Li caba yi Eği 
51-56. el-Eazzül a'zamü, Atyebün nâsi riyhan, el'atyebü, el” eazzü, el'a'lâ, el'a'lemü billâh. 

Çok temiz, en güzel kokulu 


» En yüce, en ulu, Allah Tea- n iyi tanıyan, en yüce ve en Sayretli olan. 


la'yı e 


a yal 2Sİ Aİ rail 


57-58. Afsahül arabi 


A ırai, ekserğn nâsi tebeâ, 
Arap kavminin en güzel konuşan, en çok olan. 


59. el-Ekramü, 


Insanların en cömerdi. 


“EN 3 Sİ 
60-62. Ekramü 


Insanların en rının en cömerdi, 


ylği si n nâsi, el-İklil, Ekramü veledi âdeme. 
cömerdi, Adem Aleyhisselam'ın evlatla- 


bütün PeYgamberlerin, başlarının tacı. 
"esi 
63. el-Elmay, 
Çok zeki. 
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at izi DİR NE Dr İçe o > 
0Uyi payi e yazi pu! e li dallı pll 
> eti Zeki b ee Sy Gİ iğ İN - 
*a Yİ AYI Gİ! alel el! all ci e! alar 


64-73. İmâmül âmilin, İmâmür rusül, İmâmül hanir, el-İmâm 

» ? » .. . » i » .. a . pe ” ği 

el-Emân, İmâmün nebiyyin, İmâmün nâs, İmâmül müttekıyn ci , el- 


peygamberlerin sığınak, bütün peygamberlerin imamı, bütün insanların ima- 


mı, toplum önderi imam, şan şerefi yüce. 


74. el-Emenetü. 
Güven veren, güvenilen. 


N 5, Sus 
“a2! dal 


75. Emenetü ashâbih. 
Ashabının güvencesi. 


pe “Nİ 
/ 


76. el-Ümmiyyü 


Öğreticisi insan olmayıp Allah Teala olan âlim. 


77-78. el-Eminü, En'umüllâh. 
Güvenilen, varlığı insanlar için Allah Teala'nın en bü- 


yük nimeti olan. 


79-80. Enfesül arabi, el-Enverül mütecerred. 
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Arabın en seçkini, her güzel şey kendi varlığından ortaya çıkan. 
Kİ 


81. el-Evsatü. 


Adaletli ve herşeyden hayırlı olan. 


82. Evfenn 


âsi zimâmâ, 
Sözünde hakkıyla duran 


ii 
83. el-Evlâ, 


İnsanlara canlarından daha kiymetli. 


3 ö-g 


*ol ayi 


84. el-Evvâp, 
Allah'tan hakkıyla korkan, huşu” üzere olan. 


0 lr ga Üs 

* A tez Beze. 1, y e o 

PİNE Aİ GİZA İsi Lİ 
85-91. el-Evvelü, Evvelür rusüli, Evvelü şâfim, Evvelül mü” minin, Evvelül müslimin, Evvelü müşefe'nn Fvoslü inan tengir ku anhül ardu. 
Varlığın ei, ik PeYgamber (ruhların yaratılışı itibariyle), ahirette ilk şefaat edecek olan, ilk önce Allah'a inanan, Müslümanların ilki, ilk önce şefaati kabuj olacak olan, kabrinden ilk önce kalkacak olan, il 


5 öss 


e 


340 


5 Lİ sm 


92. el-Bâriu. 
Yaratılanların en üstünü. 


i 93. el-Bâtın. 
İşlerin içyüzüne vakıf olan. 


94. el-Bâliğ. 
Allah Teala'yı tanıma ilmine erişen. 


95. el-Bâhir. 
Nur saçan. 


*eijİ pi ai 
96-98. el-Bâhi, el-Bahru, el-Bez'ü. 
Yaptığının en güzelini yapan, mânâ denizi ve en iyinin, en güzelin meydana getiricisi. 
ei 
99-101. el-Bedru, el-Bediy'u, el-Berr. 
| Her güzelliğin ilkini ortaya koyan, ay yüzlü, her türlü 
iyilik eseri olan ve kendisine yakışan. 
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102. el-Berkıtış. 


Faraklid, yahut faraklit yani Peygamber, Allah elçisi. 
Rabbine ibadete koşan anlamındadır 


gr y” 


104. Bürhân, 
Açık delil, 


105. el-Beşer. 
İnsan, 


aş 


106. Büşrâü Iysâ, 
Geleceğini İsa Aleyhisselam”ıp müjdelediği, 


TİR gl yağı o 


107-112. el-Beşiru, el-Basıyru, el-Beliğu el-Beyân. 

Müjdeci, Allah'tan başka herşeyi en iyi gören. en iyi yetişip kavuşan, her şeyden değerli, ep, Güzel, en parlak, açıklanacak şeyi en iyi açıklayan. 


» el-Behâü, el-Behiyyü, 


ii 


113. el-Beyyineği, 
Apaçık delil. 


114. et-Tâli. 
Zâhiren gelişi bakımından peygamberlerin sonuncusu. 


Eİ 


115. et-Tezkiratü. 
Hatırlanılması gereken zat. 


, 


*J Jâ3I 


116. et-Taklit. 
Rum tezkerelerinde Muhammed yerine kullanılmış bir 


isimdir. 


117-118. et-Tekıyyü, et-Tenzil. 
Allahtan en çok korkan ve özel olarak gönderilmiş bu- 


lunan demektir. 
yi # Mı 


119. et-Tihâmiyyü. 
Mekkeli demektir. Tihâme, Mekke'nin eski adlarından 


biridir. 


120. Sâniyesneyn. 
İkiden biri. İkinin biri Peygamber Efendimiz (sav), diğeri (ikincisi) Ebu Bekir (ra). 
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—g- 


122. el-Câmi”, 
Toplayan, toparlayan. 


/, > o 


* yali 


123. el-Cebbâr. 


Düşmanlarını perişan eden, 


çşp 
* Ali 


124. el-Ceddi 
Çok değerli. 


“eli 


125. el-Ciddğ. 


Allah katında en çok nasibi bulunan, 


#3 YE İl li kaldi 


126-128. el-Celil, el 
Değeri çok üstün, çok c büyükçe, alnı açık ve geniş. 


-“Cevâd 


5 , el-Cehdam. 
ömert al; 


» eli açık ve mübarek başı! 


İN 8 e ği 
129. el-Hâidü li ümmeğip; 


ie - n nâr, 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el 


130. el-Hâtim. 
Peygamberlerin en önünde ve en yetkili, en yumuşak 


huylu olanı. 


131. el-Hâşir. 
Bütün insanların arkasında haşrolacağı önder. 


e > e bali dl ol yi Lp eu! idi 


139-133. el-Hâfizu, el-Hâkimü bimâ erâhüllâh. 
Ümmetini haram ve yasaklara karşı koruyup esirgeyen, Yüce Allah'ın kendisini gördüğünü bilip inanarak hüküm ve- 


ren. 
geli ALI a Kozu si Jr aldi 
“1 LE edil C Me ci 5 yi C gö (ç 2 li 


134-140. el-Hâmid, Hâmilü livâil hamdi yevmel kıyâmeti, el-Hâmi, el-Habib, Habibür rahmân, Habibüllâh, Habentâ. 
Hamdedici, kıyamet gününde Livâül Hamd Sancağı'nı taşıyan ve temsil eden, ümmetini koruyup kollayan, gerçek dost, Rahman'ın dostu, Allah'ın dostu, Allah'ın sevgilisi, Habenta adı İncil'de geçmekte olup Hakk ile bâtılı en iyi ayıran 


demektir. 
KANİN İİ ve yz 


141-142. el-Hıcâziyy, el-Huccetül bâliğatü. 
Hicazlı, en mükemmel delil. 


pi # ka” A “> 8 Si yi EY GEĞİN e dl ize 
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143-144, Huccetüllâhi alel halâik, Hırzül ümmiyyin. 


Varlık âlemi üzerinde Allah T 


eala'nın en açık delili, gerçek manada Allah'a teslim olanları 


n barınağı, sığınağı. 


0. 


epi 


145. el-Harami. 
Mekke-i Mükerreme'|i' 


OE İİ Ya 


146. el-Harisu alâ ehlil imân, 


Mü'minlerin iman etmeleri için çok gayretli ve istekli. 


. , — 


147. Hizbullâp, 
Allah'ın nizamıng uyan. 


KAİ «kili EMRE 


148-150, el-Hasibü, el-Hâkıtu, el-Hafiyyü, Saygıdeğer, muhterem, Sürekli oruyan, çok iyi koruyan, Allah Teala'nın sırlarını saklayan i 


İRİSİ Sİ ka sa 


151-154, el-Hakku, el-Hakemü, el-H 


Hak ve adalet sahibi, verdiği akimü, el-Halâhıl. 


yi N a l | ükmü , : de veren, her işi yerli yerinde yapan, Yiğitler yiğidi. yerli yerin 


Ulak eli 


155-156, el-Halimğ Hımtayz 
Yumuşak huylu, Harem,.j Yerif”i yi 


'n Sahibi ve koruyucusu. 
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e > > ia T o di 
157-161. Eliflâm mim, Elif lâm mim râ, Elif lâm sad, Hâ mim, 


Hâ mim ayn sin kâf. 

Bu harfler Kur'an-ı Kerim'de, sure başlarında birer şifre alarını ancak Allah bilir. Tefsir alimlerinden bazıları dimiz'in mübarek adları olarak değerlendir- 


da aynı anlamda gösterilmektedir. 


olup man 
Peygamber Efen mişlerdir. Burada 


“di çka>i! al! VE 


mmaâd, el-Hamdü, el-Hamidü, el-Hannân. 


162-165. el-Ha olan, her zaman hamd 


Çok hamdeden, övgüye layık 
# ve merhamet sahibi. 


id NE lı 


eden, rahme 


166. el-Hanifü. 
Doğru ve dürüst olan. 


"si Eği 


167-168. el-Hayyü, el-Hayiyyü. 
Diri, hayat sahibi, çok hayalı, utangaç. 


A Gi ga Nİ gi vE A di YA ÖZE 


169-175. el-Hâtimü, Hâtimül enbiyâi, Hâtimül mürselin, Hâtimün nebiyyin, el-Hâzinü limâ lillâh, el-Hâşiu, el-Hâdıu. 
Son peygamber, son nebi, son rasul, peygamberlerin sonuncusu, Allah Teala'nın malının bekçisi, Allah Teala'dan en çok korkan, Allah Teala'nın emir ve yasaklarına karşı çok 


dikkatli olan. 
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176. el-Hâfizul hâlis, 
Ledün ilmini en iyi bilen. 


Gt? Pp TM 
AYI ka İİ 


177-178. el-Habiru, 


Her zaman herşeyden ha 


hatıybül ümmeti. 
berdar olmuş olan, bu ümmetin en iyi hatibi, 


179-180. el-Hatibül enbiyâi, Hatiybül vâfidine alellâh. 
Nebilerin en güzel k 


onuşanı, ANGhin askörlerine ei iyi konuşanı. 
181-187. el-Halifetü, Halifetüllâh, Halifetür rahmân, Halilüllâh, el-Hayru, Hayrul enbiyâi, Hayrül beriyyeti. 
Vekil olan, Allah/ın vekili bulu 


lan, Allah'ın gerçek dostu, seçilmiş, yeryüzünün seçilmişi,. 


Nan, Rahmân'ın vekili © 
Peygamberlerin seçilmişi, 


GiZD Önal 722 cl sisi yi 


A EY ve 
TN ö AAYI ola 


s0. 


> ğı pe 


Yarattı 


alemi çilmişi, b 


klarının en seçilmişi, 
Allah 


U Ümmetin seçilmişi, 


gi 


194. el-Hayrı, 
En hayırlı olan, 
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Sİ yi 


.! 195. Dârul hikmeti. 
İlim ve hikmetin menbaı. 


196. ed-Dâıy. 
Hakka hakikate çağıran. 


“iy Pİ gi 


197. ed-Dâyy ilellâh. 
Allah'a inanmaya çağıran. 


"ala 
| 198. ed-Dâmiğu. 
Beyni en isabetli şekilde çalışan. 
lal 


199. ed-Dâni. 
Hakk'a en yakın olan. 


bii 200. Da'vetü ibrâhim. 
İbrahim Aleyhisselam'ın duası olan. 


201. Da'vetüt tevhıyd. 
Allah Teala'nın varlık ve birliğine davet için görevlen- 


dirilen. 
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202-205. Da'vetün nebiyyin, ed-Delil, Delilül hayrât, KN Nebilerin davetiyle gelen, delil, seçkinlerin delili, e güzel ahlaka sahip olan. 


me EE ml 


Ee 


kardığı, sonra gizlediği ve gerektiğind kıymeti. Zikrin menbaı, 


sü 


209. ez-Zâkiru. 
Daimi zikirde olan, 


Kat) Ol edil 5 


210-212. Zikrullah, ©2-Zekkâr ot 
Mübarek adını Allah Teala'nın da zi dici, tac sahibi. 


-Tâc. ileğe krettiği, çok zikr 


* ZAYİ 5 .0/ z e kd 3 
benli Ey olalı çö 


213-215. Zil cihâd, Zü hurm 
Cihad sahibi, Saygı ve hürm 
Şerif içinde yer alan “Hatim”in sahibi 


etin, Zü hatıym. â, ete layık olan, Harem 


İSİ & erkal gevi g3 aaa v2 edi y 


216-218. Zül havdıl mevrüd, Zül halkıl azıym, Zis sekineti. 
Önemi bildirilen cennet havzının sahibi, en yüce ahlaka sahip olan, en üstün vakar kendisinde bulunan. 


b id * fi ... PR Vi ld Vi ..ö ç 
*i b 9» egm! bi, <a g5 eya! y> 


219.291. Züs seyfi, Züs sırâtıl müstekıym, Zü tayyibetin. 
Kılıç sahibi, en doğru yol kendi yolu olan, Medine-i Münevvere şehri emrine verilen. 


222-226. Zü ızzetin, Zül atâyâ, Zül füatüh, Zü fadlin, Zül kadıyb. 
Üstünlük sahibi, ihsan ve ikram sahibi, fetihler sahibi, 


her bakımdan üstünlük sahibi, keskin kılıç sahibi. 
GN Ra gö LİN yö gö 
“a pi oya Kİ ei y 


297.231. Zül kuvveti, Zül medineti, Zül mü'cizâti, zül mekâmil 


mahmüd, Zü mekânetin. 
Güç ve kuvvetin sahibi, Medine'nin sahibi, mucizenin 


sahibi, Makam-ı Mahmud'un sahibi, Allah katında hiç kimseye nasip olmayan özel makamın sahibi. 


yo İl K 


N 232. Zül Meyesemi. 
Özel işaretlere ve kimsede olmayan güzelliğe sahip o- 


lan. 


233. Zül vesileti. 
Vesile cenneti kendisi için hazırlanmış olan. 
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erisiz 


— a ME ye 
—— İİ EL 


İN 45 


234. Züj herevâti. 
Elinde asası olan. 


— 


Ng — tali ii 


235-236. er-Râci, er-Râdr”. 


Yakarışı yalnız Allah'g olan, süt annesi bulunan. 


GÖZ Sİ) e İİ Si ii 
Ri Sİ dl Cs Sİ) «adi ÜS, 
237-245. er-Râdıy, er- 
Burâk, Râkibül beıyr, necib, 

Allah Teala'dan gelen he buyurduklarına ka 


'$! çok istekli p ümmetinden layı 


ğe z ütbe- i vü Srecelerinj yükselten, rü leri yükselten, Burak'a binen, katır inen, 


akibül 
Râğıbü, er-Râfiy, Râfiur rüteb, Râkib 
Râkibül <emeli, Ra 


-kibün âkibün nâkati, Râkib 


TŞeye 


razı olan, O'nuni ulun 


eği Yİ 
246-247. er.Raği, er-Racilği ; 
Çok merhametli, çok şefkatli olan, saçları pırıl pırıl V düzgün olan, 
NI öeii 


248-249. er-Râcihu, er-Rabbüj keffi. 
Tercihini Hakk'tan yana y cömert olan. 


N ni 
“pan, eji bol, eli geniş YA 
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250-253 er-Rahmetü, Rahmetül ümmeti, Rahmetül âlemin, 


Rahmetün mühtâd. 
Varlığı mahza rahmet olan, ümmeti için yegane rahmet 


bulunan, âlemlere rahmet olan, hidayet ve rahmet vesilesi 


olan. 
yel Uy ed Üy) sr Oy ASİ İğ li 


254-959. er.Rahıymü, er-Rasülü, Rasülür râhati, Rasülür rah- 


meti, Rasülüllâh, Rasülül melâhıym. 
Merhametini ahirette mü'min ümmetlerine saklayan, 


Allah'ın elçisi, rahmet peygamberi, rahat ve huzur veren peygamber, Allah Teala'nın elçisi, büyük günlerin ve büyük dava- 


ların peygamberi. 
X > Ji lili 
260-261. er-Reşidü, er-Rıdâ. 


Yetişkin ve yetiştirici, kullarına hizmetinden dolayı Allah Teala'nın kendisinden razı olduğu zat. 


diğ, 


262. Rıdvânüllâh. 
Allah Teala'nın kendisinden razı olduğu. 


yi Sl e) Ozal e) 
963-265. Rafiud derecâti, Rafiuz zikri, er-Refik. 


Dereceleri yükselten, zikri yükselten ve yücelten, gerçek dost. 
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bal 
266. er-Rakıybü, 
Gerçek gözcü ve gözetleyici. 


inmeli 2 


267. Ruknül mütevâdıiyn, 
Kendisine iltica edilen, sığınılan zat. 


"zayi 


268. er-Rühu. 
Ruh, varlığın canıdır. Peygamber topluma can gibi olduğu için bu adla gg 


a İzm 


269. Rühul hakk, 

Hakkın ruhu, Hak, bâtılın zıg j miz (sav) hak olan şeylere hayat adlanmıştır. 


Efendimiz, mânen ölü landırılmıştır. 


yeri ğa 


270. Rühul kuds 
Mukaddes ruj, 


ği TI) 


271. Rühul kıç 
Adaletin canı, hayatı demektir. 


er yiii 


272. erRahhâpj 
Allah'tan çok korkan. i 
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> 5 a 
AN dal ili 
273-275. ez-Zâciru, ez-Zâhidü, ez-Zâhiru. 


Davası için gerektiğinde çekişen, zühd ve takvaya göre hareket eden, görünüş bakımından da çok güzel olan. 


276. ez-Zâhi. 
Çok güzel yaratılmış bulunan. 


day) 


277. Ziribyal. 
Alemlere müjdeci olarak gelmiş bulunan. 


"ELİNİ pe) 


278. Zaıymül enbiya”. 
Peygamberlerin kefili. 


“Sİ 


279. ez-Zekiyyü. 
Çok akıllı ve zeki. 


ge 


280. Zelifün. 
Her hareketliye yakın olan. 


0) 


281-282. Zemzemiyyün, ez-Zeyyinun. 
Zemzemli, süslü, zinetli. 
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“ald Bİ a e) 


283. Zeynü men vâfel kıyâmeti. 
Kıyamet günü vefa gösterenlerin zineti, süsü olan. 


e vr 


284. es-Sâiku, 
Her hayrı ve hayırlı olanı takip eden 


"Elli 


285. es-Sâbitu, 
Saçlarını uzatan. 


İN ye AN ali e Sİ, SE pi 
Gi ai 


286-290. es-Sâbiku, es-Sâbiku bil hayrât, Ga cidü, Sebilüllâh. ayrâtı, Sâbikul arabi, es-Sâ-Öne geçen, önde bulunan, h 
Sö Ev v ? a .. 
kavminin önde olanı, Yüce Yaratıcı'yg dl önde olan, Arap dini Allah yoluna veren. iyi secde eden, ken- 


PM il 
A LE 


291-292. es-Sahıyyü, e 
.. . n , s-S LR ERİ 
Cömertlikte eşi olmayan, doğrulukdu Je | mayan. ir benzeri bulun- 


yalar oya z'—3 giy 


293-295. es-Sirâcü, es-Sirâcül mix 
356 Münir, Serhıtisü, 


Allah'a giden yolun kandili, ışığı. Allah yolunun aydınlatıcı kandili. Son isim Süryanice olup “Rabbinin ibadetine koşan” demektir. 


"gazli MESİ eza GİYSİN A e ARL eğ 
296-301. es-Seriy'u, Sa'düllâh, Sa'dül halâık, es-Saiydü, es-Selâmü, es-Semiyyü. 

Süratte önde olan, Allah Teala'nın has kulu, yaratı- 


lanların en hası, hasın hası, esenliğe yani mutluluğa giden yolda bulunan, üstün meziyet sahibi. 


V l 


302-303. es-Semiy'u, es-Senâ. 
En iyi işiten, her türlü övgüye layık olan. 


“sui 


304. es-Senâü. 
Derecesi en üstün olan. 


yl 


305-307. es-Senedü, es-Seyyidü, Seyyidüs sekaleyn. 
En sağlam delil, efendi, ulular ulusu, insanların ve cinlerin efendisi, en üstünü. 


ya) , ; 


308. Seyyidül kevneyn. 
Hem dünyanın, hem da ahiretin efendisi, ulusu. 


GAZİ pol lg ağ A A Pen 
#aLAİl LAZ SİLİN dil aze ogle Laz 
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309-315. Seyyidül mürselin, Seyyidün nâsi, Seyyidü veledi âdeme, es-Seyfü, Seyfül İslâm, Seyfüllâhil meslül, es-Seyfül mu- 


haddem. 
Kendilerine kitap verilen peygamberlerin efendisi, tüm 


insanların efendisi, Adem Aleyhisselam'ın evlatlarının efendisi, Allah'ın keskin kılıcı, Islam ın keskin kılıcı, kınından çıkarılmış İslam kılıcı, mazinin keskin kılıcı. 


— » — e yi 


316. eş-Şâriu. 
Şeriat sahibi. 


KA 
317. eş-Şâfiu, 
Şefaatin yegane sahibi. 


318. eş-Şâfi, 
Şifanın kaynağı, 


, 92. w 3,” 
*OÜİİ lala 


319-320. eş-Şâhidü, ©$-Şe'nü, 
Hakk'a şehadet eden, elleri, ayakları aiLdikğn olan. gün 


“ASAR si 


321-322. eş-Şedidü, eş-Şezkamü. 
Güçlü ve ağız yapısı çok mütenasip olan. 
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323-330. eş-Şerifü, eş-Şifâü, eş-Şefiy'u, eş-Şefiku, eş-Şeküru, eş-Şekkâru, eş-Şemsü, eş-Şihâbü. 

Soyu şerefli ve yüce, varlığı ümmetinin iman hastalıklarına şifa, ahirette şefaatin yegane sahibi, acıması bol, Allah Teala (cc)'ya en kâmil manada şükreden, sonsuz şükrü eda edebilen, İslam'ın güneşi, parlak bir hidayet yıldızı. 


331. eş-Şehmü. 
İradesini maiyetine en iyi geçiren. 
“yl 


332-333. eş-Şehidü, eş-Şehiru. 
Allah Teala'nın varlık ve birliğine en açık şahitlik eden, herkesçe bilinen. 


gigy e süre liği Çe ali yali 
“oL OE AİN Ula NE) EE OUY Ozatalı 
334-341. es-Sâbiru, es-Sâhibu, Sâhibül âyâti, Sâhibül izâri, Sâhibül ezvâcit tâhirâtil ezâr. Sâhibül bürâkı, Sâhibül bürhâni, Sâhibül beyân. . 
En mükemmel sabır sahibi, en mükemmel dost, ayet- 


lerin sahibi, temiz elbise giyen, tertemiz eşlerin sahibi olan, cennet binitine sahip olan, delil sahibi, beyan (tefsir) sahibi. 


342. Sâhıbüt tâci. 
Cennet tacının sahibi. 
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343-346. Sâhibüt tevhid, Sâhibül cemel, Sâhibül cihâd, Sâhi- 


bül hucceti. 


Tevhid sahibi, cemel (deve) sahibi, cihad sahibi, delil sahibi. 


347. Sâhıbül hatıym. 
Hatim (Harem-i Şerif'te bulunun özel bir makam) sahibi. 
RİN le yyl EPİ le 


348-349. Sâhibül havdıl mevrüdi, Sâhibül hâtemi. 
Cennette havz sahibi olan, iki kürek kemiği arasında bulunan peygamberlik mührünün, yahut da parmağına takılı 


yüzük sahibi. 
"a Ji Ça AŞİ AZN Çip İl Usa 


350-352. Sâhıbül hayr, Sâhibüd derecetil âliyeti, Sâhıbür ridâ. 
Hayır sahibi, yüksek dereceler sahibi, cennet elbiselerinin sahibi. 


"UN Ola öğ El o la a) e 


353-355. Sâhıbü zemzeme, Sâhıbüs sücüdi lirrabbil ma'büdi, Sâhibüs serâyâ. 

Zemzem'in sahibi, ibadete layık ve müstehak olan Allah Teala'ya secdenin sahibi, İslami fetihler için hazırlanan ordular sahibi. 


*OLaLN Çip 


356. Sâhıbüs sultân. 
Gerçek saltanatın sahibi. 
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“aylı Çe sulari Gl v5 SİN EZİN Ça 


357-362. Sâhıbüs seyfi, Sâhıbüş şefâati, Sâhıbüş şefâtil kübrâ, Sâhıbül atâyâ, Sâhıbül alâmeti. 
Kılıç sahibi, şeriat sahibi, şefaat sahibi, büyük şefaat 


sahibi, ikram ve ihsan sahibi alamet sahibi. 
“ALI SUMİ Çe 


363. Sâhıbül alâmâtil bâhirât. 
Apaçık alametlerin sahibi olan. 


iel Çrle zi 8 po ele 


364-365. Sâhıbül ulüvvi aled derecât, Sâhıbül ferec. 
En yüksek derecelerin sahibi, huzur ve ferahın sahibi. 


“ia Ül 


366. Sâhıbül fadıyleti. 
Fazilet sahibi. 


367. Sâhıbül kademi. 
Uğurlu ve mübarek ayak sahibi. 


"ea Çe 


368. Sâhıbül kadıybi. 
Kılıç veya asa sahibi. 


iyi ME Sİ Ul cdi YAN Y Ayri Ula 
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369-371. Sâhıbü kavli lâ ilâhe illellâh, Sâhıbül kevser, Sâhıbül livâ. | 

Tevhid kelimesi olan “Lâ ilâhe illellâh” zikrinin sahibi, cennetteki Kevser ırmağının sahibi, Livâül Hamd adlı sancağın sahibi. 


* İl Ül 
372. Sâhıbül mi'zeri. 


En güzel takım elbesesinin sahibi. 


& 25 AT Lele 


373. Sâhıbül mahşiri, 


Hiç kimseye nasip olmayacak mukaddes bölgede şefaat sahibi. 


374. Sâhıbül midraati, 
En temiz ve en mütevazi elbisenin sahibi. 


akal Ça İİ Daş 


375-376. Sâhıbül medineti, Sâhıbül me$'ari, Medine şehrinin sahibi, Meş'ar-i Haram”ın (Müzdelife'nin) sahibi. 


<s ia li akal! ula 
377. Sâhıbül mezharil meşhüdi. 


Kıyamet gününde, halkın tamamının toplandığı mahşer yerinde bütün mahşer halkına sahip çıkacak olan. 


*elall Ül ik Üre İİ Ola sima Lp 


378-381. Sâhıbül mu'cizâti, Sâhıbül mi'râci, Sâhıbül miğferi, Sâhıbül mağnemi. 
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Mucizeler sahibi, mirac sahibi, miğfer sahibi, ganimetler sahibi. 


ye yve e İ aj Ee gali O 


389-383. Sâhıbül makâm, sâhibül mekâmil mahmüd. 
Makam sahibi, “Makam-ı Mahmud”un sahibi. 


“yl Urla egeli Özle 


384-385. Sâhıbül minberi, Sâhıbün na'leyn. 
Minber sahibi, nâlinlerin sahibi. 


386. Sâhıbül vesileti. 
Vesile cennetinin sahibi. 


“öy Uzle 


387. Sâhıbül herâveti. 
Asâ sahibi. 


e) A. DM 
“AN al ey goal 


388. es-Sâdiu bimâ emerallâh. 
Allah'ın emirlerinden bahsederken delilsiz ve iknâ etmeden konuşmayan. 


Vee yyl oğula e kei ale lal 


389-393. es-Sâdiku, Sâıdül mi'râci, söküğü, an abi iiü bih. 

Güvenilir olan, miraca yükselen, her hususta doğru ve dürüst, her hususta çok sabırlı, her zaman güler yüzlü bulunan. 


"ğa Sali AYNİ apre 


394-395. Sahihul islâm, es-Sıdku. 
Gerçek müslüman, gerçek mü'min olan, hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayan. 


İLAN ki gali 


396-397. es-Sadük, es-Sâdık. 
Hiçbir vakit sözünden caymamış olan, her zaman dürüst hareket etmiş bulunan. 


o NP nd İ Ge bi. 


398. Sırâtallezine en'amte aleyhim. 
“Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna.” (Fâtiha suresi, ayet: 7) Bu ayet-i kerime de Peygamber Efendimiz'e ad olmuştur. 


“ği biye 


399. Sırâtellâh. 
Allah Teala (cc)'nın yolu. 


yili a br. 


400-401. Sırâtal müstekıym, es.Safvetü 
Allah"ın rızasına giden doğru yolun temsilcisi, her Hususta tertemiz, pırıl pırıl olan. 


YİLAN EİN yi 7 gili 5 


402-404. es-Safühu, es-Safühu aniz zelât, es-Safiyyü. 
Kimsenin  aybını yüzüne vurmayan, kimseyi çekiştirmeyen. Küçük günahlardan bile kaçınan ve bu hususta da pırıl pırıl olan. Her bakımdan tertemiz bulunan. 
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405. es-Sandid. 
Yakur, güçlü ve kahraman. 


s* İN 


İd 


406. es-Sayyin. 
Yüce Allah (cc)'ın bütün kusurlardan, eksikliklerden ve 


felaketlerden koruduğu müstesna insan. 
— ? — 


407. ed-Dâbıt. 
Tutan, koruyan, idare eden. 


"asil pl eya 


408. ed-Dâribü bil husâmil melsüm. 
Kınında korumalı keskin kılıçla döğüşen (kılıç sahibi). 


"e yü 


409. ed-Dâriu. 
Allah Teala (cc)'ya karşı boynu bükük. 


*)ığ 5, hı 
410. ed-Dahhâk. 
Düşmanlarına karşı bile gülerek bakan. Savaş alanında 


bile yüzünden gülmeyi hiç eksik etmeyen. 
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411. ed-Dahüku. 
Çok gülen, güler yüzlü kalan. 


ld a g, İİ 


412. ed-Daminü. 
Ümmetlerinin günahına kefil olacak olan, 


e? Fİ ii X | 
413-414. ed-Dıyâü, ed-Dayğam. 


Nur yüzlü, kahraman bakışlı ve heybetle vakarı birlikte görülen. 


mi idi 
YOĞĞ 
415. et-Tâbtâbü. 


Peygamber Efendimiz'in bu adı Tevrat'tan alınmıştır. 
Manası, temiz demektir. 


"ağ e zaeği 
41 6-4 1 7. et-Tâhir, et-Tabib. 


Tertemiz, ruhlardan ve cisimlerden her türlü maddi ve manevi hastalıkları tedavi edip iyileştiren. 


yi MAT 3 , li 
418. et-Tırâzül mu'lem. 


Ümmetini her hususta iyi yetiştiren bir öğretmen, bir usta. 
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419-420. Tâ Sin, Tâ Sin Mim. 


Bu şifrelerin, Allah Rasulü (sav)'nün adları olduğunu bildiren alimler bulunmaktadır. 


Di 
421.TâHaâ. 


Bu şifre de Peygamber Efendimiz'in mübarek adlarındadır. 


* gli 


422. et-Tahür. 
Doğuştan tertemiz olan. 


g İ Nİ 


423. et-Tayyib. 
Allah Teala'nın tertemiz yarattığı. 


O ee 


* yili yaa 


424-425. ez-Zâhir, ez-Zafür. 
Bilinen, çok zaferler elde eden. 


— © — 
* ud 


426. el-Âilü. 
Dünyalık meteliği olmayan. 
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427-430. el-Âbidü, el-Âdilü, el-Ârifü, el-Âdıdü. 
İbadetlere çok düşkün olan, adaletli olan, irfan sahibi olup eşyanın sırlarını anlayan, herkese karşılıksız yardımda 


bulunan. 
“ii 


431. el-Âfi. 
Çok affeden, çok bağışlayan. 


, 


*L3uji 


432. el-Âkıbü, 
Peygamberlerin sonuncusu olarak gelen. 


>! VU$ gesi VE a)! 15 oldi NE vaad e öözİl gli celi 
15 oolğğlı ler ea gi AE yoğ! yi doladı e olâğlı VE li 1 
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433-452. el-Âlimü, el-Âlimü bil hakkı, el-Abdü, Abdül cebbâr, Abdül hamid, Abdül hâlık, Abdür rahmân, Abdüs selâm, Abdül gaffâr, Abdül ğayyâs, Abdül kâdir, Abdül kuddüs, Abdül kahhâr, Abdül kerim, Abdüllâh, Abdül mü'min, Abdül mecid, Abdül müheymin, Abdül vehhâb, el-Uddetü, 

Herşeyi herkesten iyi bilen, hakkı, adaleti en iyi anlayan, Allah Teala (cc)'ya gerçek bir kul, Cebbar olan Allah'ın kulu, Hamid olan Allah'ın kulu, yaratıcı olan Allah'ın kulu, rahmeti, ahirette yalnız mü'min kullarına mahsus olan Allah”- ın kulu, selam olan Allah'ın kulu, kullarını çok çok bağışlayan Allahın kulu, esirgeyen Allah'ın kulu, herşeye gücü yeten Allah'ın kulu, kuddüs olan Allah'ın kulu, Kahhâr olan Allah'ın kulu, Kerim olan Allah'ın kulu, Allah Teala'nın has kulu, mü”- min olan Allah'ın kulu, Mecid olan Allah'ın kulu, Müheymin olan Allah'ın kulu, Vehhâb olan Allah'ın kulu, gelecek felaketleri gelmeden sezen ve ona göre tedbirini alan. 
EMEA li ül 


453-455. el-Adlü, el-Arabiyyü, el-Urvetül vüskâ. 
Mutlak adalet sahibi, Arap ırkına mensup, yapışılacak en sağlam kulp. 


Yl düzel e 


456-458. Izzül arab, el-Asametü, el-Azizü. 
Arap kavminin en şereflisi, ulu ve seçkin, günahları ezelde bağışlanmış ma'sum. 


LA azli çi dalar 


459-460. Ismetüllâh, el-Atüf. 
Allah Teala'nın günahsızlığını ezelde takdir buyurduğu, lütuf ve keremi bol olan. 


PAYAİI LALA «zül opel 


461-464. el-Azıymü, el-Afüvvü, el-Afifü, el-Alâmetü. 

Allah Teala'nın kendisini büyüttüğü, arametli kıldığı, ümmetine karşı affı ve merhameti sonsuz, her bakımdan çok zarif ve çok kibar, varlığı yüce Allah'ın varlığının ve birliğinin en açık alâmeti. 


465. el-Alemü. 
Bayraklaşan. 


tey gis 


466. Ilmül imân. 
İmanın bayraktarı. 
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467AlEmül hüdâ. 
Doğru yolun alâmet ve işareti. 


468. Alemül yekiyn. 
Allah Teala'yı hakkıyla tanımak için en açık bayrak, 


gösterge. 


“iL izİi uöAAİI «olasi esi 


469-472. el-Alimü, el-lmâdü, el-ümdetü, el-Aynü. 
Allah Teala'nın kendisine bildirdiğini en iyi bilen, İş. 
lam'ın direği, kendisine dayanılacak direk, insanlığın en ha. 


yırlısı. 


473-474. Aynül ızzİ, Aynül ğurri. 
Yücelmenin, yükselmenin kaynağı, herşeyin en ulusu, 


en değerlisi. 


475. Aynün neıym. 
Nimetlerin, ikramların en üstünü. 


"ebe 
476-477. el-Gâlibü, el-Gatamtamü. 


Çok üstün özelliklere sahip olan, çok yumuşak huylu, 


tatlı dilli bulunan. 
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478-482. el-Gafüru, el-Ganiyyü billâhi, el-Gavsü, el-Gıyâsü, el-Gaysü. 

Affetme özelliği çok üstün olan, Allah'a olan imanı ile en zengin duruma gelen, cemiyetlerin önderi, Allah Teala (cc)'ya karşı boynu bükük, rahmet peygamberi bulunan. 


EŞ asli ei 
483-484. el-Fâiku, el-Fâtihu. 


Herkesten üstün özelliklere sahip olan, her açılmaz zorları açan, her zaman hak ile bâtılı ayıran. 


485. el-Fârük. 
Hak ile bâtılı birbirinden en iyi ayıran. 


ali çi ke 


487-489. el-Fâdılü, el-Fettâhu, el-Fecru. 
Allah Teala'nın şanını herkesten üstün kıldığı, açılması zo" bütün zorlukları açan, sabah (seher) aydınlığı kadar berrak ve güzel olan. 


esd di 


490-491. el-Fahru, el-Fed'amü. 
Kendisi ile iftihar olunan, güzellikte eşi bulunmayan. 


492-493. el-Ferdü, el-Fertu. 
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Herkesten ayrı özellik sahibi bir zat, ümmetini Havz'- ının başına davet edip orada kendilerine şefaat edecek olan. 


* yad za İİ kadi cd | e bağı OL Tai damalı 


494-500. el-Fasıyhu, Fesıyhul lisân, el-Fadlü, Fadlüllâh, el-Fat- 


ınü, el-Felâh, Fevâtihun nür. N 
Çok güzel konuşan, dili çok fasih ve anlaşılır olan, 


yaratılanların en üstünü bulunan, Allah Teala (cc)'nın özel bir ihsanı ve herkesten üstün kıldığı, herkesten zeki, arkasına düşeni mutluluğa erdiren, son peygamber, 


501. Fietül müslimin. 
Müslümanların hem peygamberi, hem devlet başkanı, hem de her bakımdan önderi. 


28 Y 2 


502. el-Kâidü, 
Başkumandan, 


503. Kâidül hayr, 
Hayırlı başkumandan. 


504. Kâidü ğurril mühaccilin. 


Yüzleri abdest suyu ile parıldayan üstün bir ümmetin, mahşer yerinde de başkumandanı, 


“bağli 


505. el-Kâjlü. 
372 


İki cihanda söz sahibi. 
orl 


506. el-Kâimü. 
Din ve dünya işlerinde insanların hizmetinde bekleyen. 


507. el-Kâri. 
Misafirlerine hitabede bulunan. 


508-510. el-Kâsimü, el-Kâdıy, el-Kânitü. 
Ganimetleri taksim eden, adaletle hüküm veren, ge- 


rektiğince ibadet eden. 


511. el-Kattâlü. 
Savaş gerektiğinde, onu hırsla yapan (en iyi döğüşçü, savaşçı). 


512. el-Katülü. 
Gerektiğinde çok savaşan. 


j3 


513. Kusemü. 
Hayrı toplayan, toparlayan. 


tayili 
514. el-Kasümü. 
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| Hayır yapmaya çok düşkün olan, 
li li 


NN 515. Kıdmâyâ, 
“il Tevrat'ta geçen bir addır. Çok hayır Yapan manasına- 
11 dır. 


i "İLe sü 


516. Kademü sıdkın. 


Ümmetlerine şefaat sözü veren, 


Çi si ağ 


517-519. Kuraşiyyün, el-Garibi 
| Kureyş kabilesinden, Allah'g ya 
İli 


» el-Kasemü, 

kın ola NE .. d az. A isi n, Üçüncü adını 
| Zerkâni, Şâmi'den nakletmiştir. 3 
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| 520. el-Kutbü, 
Ümmetinin her işini idare eder. 


| 

N 

il i 
! a 
| 521-523. el-Kamerü, el-Kaviyyü, el-Kayyimü, 

İ 

| 

i 


Ay yüzlü, her hususta sağlam ve gölü. Bar sönn insanlığın hizmetinde ve yılmadan devam örla; 


m yl 


| İSİ ki aa 

| 

Yi 524-525. Kâşifül kerab, el-Kâffü. 
| Sıkıntıları keşfeden, insanlar, günahlardan uzaklaştı- 
1 ran. 
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526. el-Kâffetü. 
Herşeyi kaplayan. 


"Si MESİ ği BS 


527-529. Kâffetün nâsi, el-Kâfi, el-Kâmilü. 
İnsanların tamamı, herşeye yeter olan, mükemmel 


bulunan. 
“Lİ a Sİ 


530-532. el-Kesiru, es-Samtü, el-Kerimü, el-Kefilü. 
Gereksiz konuşmayan, her bakımdan kerim, yani cömert olan. Milletinin (ümmetinin) işlerinin iyi sonuçlanma- 


sında yegâne kefil olan. 


533. Kelimüllâh. 
Allah Teala (cc) Hazretleri'nin Musa Aleyhisselam'a hitapta bulunduğu gibi kendisine hitapta bulunduğu eşsiz peygamberi. 


534. Kendide. 


Bu mübarek adı Zebur'da geçmektedir. Bu ad ile ilgili muhtelif sahih rivayetler vardır. 


535. el-Kenzü. 
Birçok bakımdan gizli bir hazine. 
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536. el-Kevkebü. 
Yıldız, hidayet yıldızı. 


. yı 


YS 


537. Kâf Hâ Yâ A cak Allah Teala ( 


—jJ— 


ö 


yali 


yn Sâd. 
Manasını an 


Cc) bilir. 


538. el-Lebibü, 


Yaratılanların en akıllısı. 


*OU Yi 
539. el-Lisânü. 
tinin) en iyi konuşanı, 
540. el-Lesinğ, 


tinin) en tatlı ve kibar 


Neyi) 


Kavminin (ümme 


Kavminin (ümme 


konuşanı. 


541. el-Levdeıyyj. 
n temiz kalplişi. 


Yaratılanların e 
#, NU 


542. el-Leysü. 
Arslan, 
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543. el-Mâül müıyn. 
Varlığın aslı olan su (kaynak su). 


© ALİ SİN gel DAN yari 


544-547. el-Mü'temenü, el-Mü'tâ cevâmial kelimi, el-Mâcidü, 


el-Mâhıy. 
Kendisine her hususta güven duyulan. Bütün ilimler kendisine ikram olunan. Kadri ve şerefi herkesten üstün ve 


yüce olan. Küfrü yok eden. 
Sala 5 yada lada lada 


548-551. Mü'zümâz, Mâzmâz, Mevzümüz, Meyiz meyiz. 
Bu adların tamamı “Muhammed” kelimesinin karşılığı olup bu adlar sahih olan Tevrat nüshalarında geçmektedir. 


Mz yaz 


552-553. el-Müemmelü, el-Müemmemü. 

Her türlü iyilik, güzellik, vefa. Kendisinden umulan ve beklenen. Herkesin kendisiyle bile olmayı umduğu ve beklediği. 

Sİ çö gez e 
554-556. el-Mü'minü, el-Mü'mü vü, el-Mânihu. 


Allah'a ve Amentü'ye en iyi inancn. Kendisine inanılan . . i | kendisinde mevcut olanı herkesten esirgemeyıp veren. 


YULA ağ sağa 


557-559. el-Müeyyedü, el-Müebbedü, el-Mübârakü, 
571 
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Bütün hayırları ve üstünlükleri kendisinde toplayan. 


* e Ey Nİ 


560. el-Mübtehılü, 
Allah Teala'ya boynu bükük olan, 


561. el-Müberrü. 
, her türlü iyiliğin kaynağı, 


ali 


İkram ve ihsanın 


562. el-Müberrağ, 
Bütün kötü özelliklerden arınmış, 


Zi syeali Gİ ei Sali GO YAZİN Gön 


563-569, el-Mübeşşeru, el-Mübeşşiruj Vâisin, el-Meb'üsü, el-Mebüsü bil hakkı, el-Mübelliğu, el-Mübj 

Müjdeleyici peygamber, ümitsi gamber, Allah Teala (cc) tarafında 


4 |” s4, İİ 
yal b ye 


Uyuran, derecesi yüksek 
Allah'ın dinini açıklayan, helali helal olarak ortaya koyan... 


“| ATI 
570. el-Mütebettiji. 


İbadetini, herşeyden sıyrılarak sırf Allah için yapan. 


Si 
| 


571-572. el-Mütebessimü, el-Müttebiu 
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Her zaman güler yüzlü olan, her zaman kendisine 


uyulması gereken. 


573. el-Müterabbisu. 
Allah Teala (cc)'dan gelebilecek herşeye muntazır, yani 


beklemede olan. 
ie ende 


574. el-Müterahhımü, el-Mütedarriu. 
Her zaman şefkatli ve merhametli, her zaman kederli 


ve gözü yaşlı olan. 
Me 631 


575-576. el-Müttekıy, el-Metlüü. 
Her zaman Allah Teala (cc)'dan korkulu halde bulunan, her zaman kendisine uyulması gereken. 


“İn Seyi EYE yö 2 Sİ 


577-579. el-Mütemekkinü, el-mütemmimü mekârimel ahlâkı, el-Mütevessitu. 

Kendisine tahsis edilen yerinde karar kılan, en güzel ahlakı tamamlamış olan, Allah Teala (ce) ile ümmetleri arasındaki özel yerini alıp yerleşen. 


580-582. el-Mütevekkilü, el-Müteheccidü. 
Allah Teala'ya hakkıyla güvenen ve O'na dayanan gece namazlarına devam eden. , 


e) 


583. el-Metinü. 
Güçlü, kuvvetli. 
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584. el-Müsebbitü, 
Kendisine uyanı arkasında sebat ettiren 


TM 
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585. el-Müsebbetü, 
Sebat üzere olan. 


Li A İİ 


586. el-Müsibü, 
Hayırla mükafatlandıran. 


gl AMET 


587-588. el-Mücâdilü, el.Mş 21 -. 


Her zaman mücadele (cihad) halinde bulunan, kendisine (davetine) icabet olunan. 


& > ; Tİ 


589. el-Müctebâ, 
Ne ile ve nasıl cihad edeceğini kendişi seçen. 


590-591. el-Mücibü, el-Meçid. 


Allah Teala'nın davetine icabet eden, derecesi en yüksek olan. 
Pe - , i 


592. el-Müciru, 
Kendisinden karşılık bekleyeni karşılıksız bırakmayan. 
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593. el-Mahaccetü. 
Allah Teala'ya götüren yolun ana caddesi olan. 


> pal 


594. el-Muharridu. 


İnsanları Allah yolunda cihad için isteklendiren. 


Sl gali ld e Sö b gl gp 


595-601. el-Muharramü, el-Mahfüzu, el-Muhakkimü, el-Mühallilü, Muhammüdün, el-Mahmüdü, el-Mühıydu. 

Kendisine her bakımdan saygı duyulan, korunan, verdiği hükümde isabet eden, verdiği hükmün inceliklerini kavrayan, Allah Teala (cc) tarafından övülen, övgüye layık görülüp övülmüş olan, ümmetini bâtıldan hakka yönelten. 


ğ k AT 


602. el-Muhyi. 
Allah Teala (cc)'ya kulluk hizmetlerine canlılık getiren. 


“. 5 ; lı 


603. el-Muhbitü. 
Allah Teala'dan hakkıyla korkan. 


ge” e0.ğ İİ vi 2. AT Ka 5 P ii 


604-608. el-Muhbiru, el-Muhtâru, el-Muhtassu. 
İ Sâdık haberci, Allah Teala (cc) tarafından özel olarak seçilmiş, Allah Teala'nın bizzat kendisine Habib olarak seçtiği 
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16, 
ei 


609. el-Muhattemü. 
Ozel olarak mühürlenmiş. 


MI - PİN İY , MN iy i Sil 


el-Mahsüsü biş şerafi, el-Mahsüsu bil mecdi, el-Mıh- 


$ olan, kendisine ululuk, 


yücelik tahsis olu ylu, asil, 


nmuş olan, temiz so 


EZA 5 Mİİ 


613. el-Muhlisu. 


Çok samimi olup gösterişle ilgisi bulunmayan. 


614. el-Müddessir,, 
Elbisesine sarılı peygamber. 


615. el-Medenj. 
Şehirli, her hususta görgülü. 


İİ ela 


616-617. Medinetül ılmi, el-Müzekkiru. 


İlim beldesinin şehri, nasihatçi (insanlara asli görevlerini hatırlatıcı). 


asi 


618. el-Mezkürü 
Öğüdünü Allah Teala'dan alan, 
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619. el-Mer'ü. 
Erkek, yiğit. 


Lİ AİN gl ANE Ey 


620-623. el-Mürtecâ, el-Mürtedâ, el-Mürtefiud deracâtü, el-Mü- 


rattilü. 
Kendisine ümit bağlanan, beğenilmiş, seçilmiş, derece- 


leri yükselten, açık ve anlaşılır ifadelerle konuşan, güzel ko- 


nuşan. 
sağ Şİ ASİ ŞEYİ gr dari 


624-629. Merhametün, el-Merhümü, el-Mürselü, el-Mürşidü, el- 


Mürâğıbü, Mezğametün. 
Merhamet ve şefkat kaynağı, Allah'ın rahmetine layık 


görülmüş olan, kendisine kitap gönderilen peygamber, Hakk'a irşad edici bir rehber, Allah Teala'ya özendirici ve sevdirici, kafirleri korkutucu, acı acı düşündürücü. 


630. el-Müzekki. 
Tezkiye eden, temizleyen, arıtan. 


taaa 


631. Müzemzemü. 
Kalbi zemzem suyu ile yıkanmış olan. 


632. Müzzemmilü. 
Elbisesine sarılıp bürülü olan. 


383 


633-635. Müzilül ğummeti, el-M 

İnsanlığın gamını, kederini 

Allah Teala'yı her zaman tesbih mayıp kabul edilen. 


yi ATİ yer Wİİ dk İl ça, : Ni 


636-639. el-Müsteı didü. 


üsebbihu, el-Müstecibü. 
yok eden, onları ferahlatan, eden, yaptığı dua reddolun- 


yzü, el-Müstağfiru, el-Müstekıymü, el-Müsed- 


Allah Teala'ya daima yalvarıp yakaran, Allah Teala'dan her zaman bağışlanma dileyen, her vakit doğru yol üzerinde bulunan, yanlış yolda olanları doğru yola çekmek için her zaman gayret gösteren. 


Key) 


640. el-Müsrâ bih, 
Allah Teala (cc)'nın kendisini 
Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya dg 


Gİ al 


641-642. el-Mes'üdü, e 
Mutluluğa ermiş olan, 
Teala'ya bırakan. 


gecenin bir yarısında 
Oğru yola çıkardığı. 


I-Müsellimü. 
€r işinin sonucunu Allah 


wi > , li 


643. el-Müsellemi 
Allah Teala'nın kendisini dü 


şmanlarının şerrinden koruyup esenliğe çıkardığı. 


w - İl 


644. el-Mesihı, 
Mübarek ve mukaddes. 
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KİZA yal 


645-646. el-Müşâviru, el-Müşezzebü. 
i sahabelerine danışarak yürüten ve bu hususta 


İşlerin şkil eden. Uzuna yakın, düzgün 


ümmetine iyi bir örnek te vücutlu ve çok biçimli olan. 


647. el-Müşerridü. 
Düşmanlarını kahreden. 


» 


#? Şİ y hi 


648. el-Müşeffihu. 
Bu mübarek adı Şa'yâ Aleyhisselam'ın kitabında geç- 


mektedir. 
Wd 0. li Ki .*. Kİ 


ği 649-650. el-Müşeffiu, el-Müşfüu. 
Ümmetine şefaat edecek olan, ümmetlerini kendi mü- 


barek varlığının parçası kabul eden. 
“> büy hi 


651. el-Meşhüdü. 
Bütün peygamberlerin geleceği hakkında şahitlikte 


bulundukları peygamber. 
*, N .? İN 


| 652. el-Müşihu. 
Geniş göğüslü, geniş omuzlu ve düzgün vücutlu olan 


653-654. el-Müşiru, el-Müsâriu. 
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O Miçş— << —&— 


Doğru ve gerçek olana işaret ed 


en. Manevi gücüyle insanları titreten, dehşete düşüren, 


İDE > lı —ea iz las LİMA 


655-657, el-Müsâfihu, el-Mısbâhu, Musahhıhul hasenât. 
Musafaha eden, tokalaşan. Dünya ve larının !$Iğı, aydınlatıcısı. Yapılan iyilik ve inanca bağlayan en büyük mürşid. 


ahiret karanlıkleri tashih edip düzelten 


t ala, : ATİ üye ” Jİ ikazi . li Gö ağ al g?-,0, MT sağl azls Ne Pi gla 


658.665. el-Musaddiku, el-Musaddaku, el-Masdüku, el-Mustafâ, el-Muslihu, el-Musallâ aleyhi, el-Masünü, el-Mudhamü. 

Allah Teala'nın eşi ortağı bulunmayan tek mabud olduğunu tasdik eden. Peygamberliği tasdik olunan, bütün peygamberlerin peygamberliğini tasdik ettikleri, Allah Teala (cc) tarafından pırıl pırıl yaratılmış olan, | muhtaç herşeyi düzelten, ıslah eden, öz bütün günahlardan beri ve masum. Asil p 


slaha (düzeltilmeye) 
erine namaz kılınan, ir soydan gelen... 


AT cg Mazi iğgmakli YAT 


666-669. el-Musarriü, el-Müdıy'ü, el-Mütâu, el-Muttaliu. 
Şehirli, kibar ve medeni olan 

dınlatan, herkesin saygısına layık ve sahip olan. Ü 

lenen peygamberlik yükünü hakkıyla kaldıran, 


toe Yak geri ahaji 


670-672. el-Mutahhiru, el-Mutahheru, Mutahherul cenân. 
Temizleyen, arıtan. Temizlenmiş, pırıl pırıl edilmiş olan. 
Kalbi pırıl pırıl hale getirilmiş bulunan, 


YAT k aka) 4 İl özkki 4 y İİ 
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673-675. el-Mutıy'u, el-Müzafferu, el-Müzâhiru. 
Allah Teala'ya kullukta kusursuz, istediği başarıyı elde etmiş olan, İslam dininin hükümlerini açıklayan. 


KARİN «ara Kİİ ep yaral GAİN gal 


676-680. el-Ma'rüfü, el-Müazzezü, el-Ma'sümü, el-Mu'tıy, el- 


Müakkabü. 
Herkesçe çok iyi bilinen, Allah Teala'nın şanını yüceltip 


yarattıkları arasında en ©GZİZ kıldığı, günahlardan arıtan masum eylediği, kendinde bulunanı kimseden esirgemeyen, bütün peygamberlerin sonunda dünyayı şereflendiren. 


a ği pa pi 


681-685. el-Muallâ, el-Muallimü, el-Muallemü, Müallimü üm- 


metihi, el-Mu'linü. 
Değeri çok üstün olan, insanlığa bilmediklerini öğre- 


ten, kendisi bizzat Allah Teala (cc) tarafından yetiştirilmiş olan, ümmetinin muallimi, hakkı ve dini açığa çıkaran. 


ALAİ siye sp yi 


686-688. el-Ma'l3umü, el-Müıynü, el-Muğramü. 
Bilinen, kimseden yardımını esirgemeyen, herşeyi Allah 


için seven. 
72? yı 


| 689. el-Muğnemü. 
İstediğini istediği şekilde sevmekte veya sevmemekte yetkili kılınan. 


AZN çün dür gida e EŞİ gk 
* vi İl A a hi Bi iğ İl J We PAT ve e İN 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690-698. el-Muğni, el-Miftâhu, Miftâhul cenneti, Miftâhur rahmeti, el-Müfahhamü, el-Mifdâlü, e-Müfaddılü, eJ-Müfaddalü, el-Müfellecü. 


Her iki cihanın zenginliğinin kapıları kendisi için ardına kadar açık olan ve bundan dilediğini de yararlandırabilecek durumda bulunan, her hayrın anahtarı, cennetin anahtarı, rahmet kapısının anahtarı, ta'zim ve tebcil olunmuş olan, 


evinin içinde her zaman giyinik olarak bulunan, her hususta ümmetini öne 


üstün kılınmış olan, dişleri temiz, parlak ve biraz seyrekçe olan. 


* deli » AT eği 


699-701. el-Müflihu, el-Muk 

Kendisine uyanları dünya ve ahiret mutluluğuna erdiren. Her hususta iktisada uyan, aşırılıktan uzak kalan. Allah Teala'nın verdiği ile yetinen, kadere razı olan 


tesıdü, el-Muktefi. 


eşe 
* kali 
.— 


702. el-Mukaddesi 
Mübarek, 


FAT AMİ 
703-706. el-Mukaddimü, el-Mukadde 


mü, el-Mukriü, el-Müksitu. 
Öne geçen, öne geçirilen, 


Allah Teala (<c)'nın fermanını kullarına duyuran, ne fazla, ne eksik, orta yolu takip eden. 


Wi İi 


707. el-Muksimü. 
Taksim eden, herkese hakkını veren. 


iri y m v li | 
708. el-Maksüsü aleyh. 
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Eski zamanların haberleri kendisine aktarılan. 


& yi hı 


709. el-Mukaffi. 
Kaderine razı olan, verilenle yetinen. 


a gl 


710. el-Mukavvimü. 
Dosdoğru hareket eden ve yürüyen. 


711. Mukıylül aserâti. 


Küçük kusurları görmezlikten gelen, her zaman bağış- 


layıcı ve örtücü olan. 
yeri re iz! ee 


712. Mükıymüs sünneti ba'del fetrati. 
Peygamberlerin gelişin vzun müddet kesilmesinden 


sonra meydana gelen ilahi hükümler boşluğunu gelişiyle doldurup tamamlayan. 


ASAN pa 
713-714. el-Muktefi, el-Mükerremü. 


Allah Teala'nın kendisine ihsan ettiğiyle yetinen, Allah (cc) tarafından kendisine sınırsız ikramda bulunulan. 


© 715-716. el.Mekfiyyü, el-Mükellemü. 
Eşitlik peygamberi, kendisine Allah kelamı konuşulan. 
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717. el-Melâhıyyü. 
Az zamanda çok büyük savaşlar yapan. 


PİSİ çize İİİ Yİ 


718-721. el-Melâzü, el-Mülebiyyü, el-Melceü, el-Melhametü. 

Ümmeti için sığınak olan, haccı eda 

getiren, her sıkıntıda başvurulacak kayna başlıbaşına en büyük hadise. 


li KOTMAT OT il 


722-724. Mülakkal Kur'âni, el-Melikü, el-Meliü. 

Kur'an-ı Kerim'i telkin eden, oku 

hükümranlık verilen, yaratılanlardan şeye muhtaç bırakılmayan. 


z ye lı Eli li 
725-726. el-Melikü, el-Memnühu. 


Dünyada ve ahirette kendisine saltanat ikram edilen, her türlü ihsana erişen. 


sırasında telbiyeler k ve makam, varlığı 


YUP Öğreten, kendisine hiçbir kimseye ve hiçbir 


e eli İN 


727. el-Memnüu. 
Allah Teala'nın kendisini bütün fenalıklara karşı koruduğu, yasaklı kıldığı. 


* elli 


728. el-Münâdi, 


Davet eden, sesli olarak ümmetini hidayete, doğru yola çağıran. 


ESAT 
729. el-Münâdâ. 

Kendisi bizzat Allah Teala (cc) tarafından çağırılan. 
e. > 0 hı Re .. 0? hı 


730-731. el-Müntehabü, el-Müntecebü. 


Seçilip kabul edilen, layık olan. 
Sy ila i ATİ Kk 201 lı 


732-734. el-Müntasıru, el-Müntekâ, Minnetüllâh. 
Allah Teala'nın her zaman yardımına nail olan, Allah Teala'nın yaratılıştan kendisini pırıl pırıl kıldığı, Allah Teala'- 


nın kainat için özel bir ikramı. 
AM KAT 


735. el-Müncidü. 
Doğruyu elde etmiş önder. 


A 


736-737. el-Münci, el-Mühaminnâ. 
Kurtuluşa götüren, ikinci ad, Süryanice'de, “Muham- 


yerinde kullanılmıştır. 


A PE) FEN l eygala Aİ LİLİ WAT e YAN ydi 


med” 


138-703. el-Münziru, el.Münzelü aleyhi, el-Münsıfü, el-Mensüru, el-Münkızü, el-Münibü. 
Allah Teala'nın azabıyla korkutan, Allah Teala'nın emir 


ve yasakları (Kur'an-ı Kerim) kendisine indirilen, insaf ve şefkat sahibi, Allah Teala (cc) tarafından ayrılış ömnelini yanlışlardan suçlardan kurtarmak için datireğii, il i inanarak bağlananı bağrına basıp sahiplenen. di 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he A e AYİN GN Gö yali Sy 
VAN İYİ YAN keyi ye 


744-752. el-Müniru, el-Mühâ ileyhi, el-Mevrüdü havduhü, el-Müsılü, el-Mevsülü, el-Mev'izatü, el-Müvakkıru, el-Mükınü, el-Mevlâ. 

Kendi ufkunu ve çevresini aydınlatan, kendisine vahyolunan, cennetteki havzının başı uğrak yeri olan, maksadına eren, istediğine kavuşan, maksadına kav ümmetinden (çevresinden) nasihatlarını e, ve heybet sahibi, yerini koruyan, ikna edici, edici, efendiler efendisi. 


uşturulmuş olan, irgemeyen, vakar inandırıcı ve ikna 


J 


753. el-Mühâbü, 


Herkesin kendisine saygı duydu 


ğu, heybet ve vakarına karşı dikkatli olduğu. 


SAA SAİAN işi 
754-756. el-Mühâciru, el-Mühtedâ, el-Mühdi. 


Muhacirler o arasında yer alan, hidayete ermişlerden olan, insanların hidayete ermelerine önayak bulunan. 


* çiğli 


757. el-Mühdâ, 
Rehberliğini yaptıklarının hidayetlerine vesile olan. 


758. el-Mühezzebü. 
Rehberliğini yaptıklarının hidayetlerine vesile olan. 


392 


ie AT A gö 


ü, el-Müheyminü. 


759-760. el-Mehib betli görünen, ara düzelten, 


Düşmanlarına karşı hey asayiş temin eden. 


ee Zİ ğe 
161-763. el-Mizânü, el-Müyessiru, el-Müyemmemü. 


Terazi gibi dürüst tartan, her hususta kolaylaştıran. Ka- 


vuşulması, beraber olunması amaç olan. 
p 
764. Nün. 


Bu harf de Peygamber Efendimiz larından biridir. 


(sav)'in mübarek ad- 


765. en-Nâbizü. 
Temel atan, bir şeyin aslın! getirip yerleştiren. 


#İzidi 


766. en-Nâcizü. 
Verdiği sözü yerine getiren. 


, 


767. en-Nâsü. 
İnsanlığın bütün müsbet unsurları kendisinde mevcut 


bulunan. 
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İ ği 768. en-Nâsihu, 
Önceki peygamberlerin şeriatlerindeki hükümlerden bazısını değiştiren. 


, 


769. en-Nâsikü, 
Kulluğu en iyi şekilde yerine getiren, 


770. en-Nâsıbü, 


Islam dininin hükümlerini yerine oturtan. 


771-774. en-Nâsıhu, en-Nâsıru, Nâsırud dini, en-Nâdıru. 
Oğüt veren, dinin yardımcısı, yardımını esirgemeyen, korunması gerekli olanı en iyi şekilde kol kanat gerip koruyan. 


"İM a dl Ya Bİ lg 


775-778. en-Nâtıku bil hakkı, en-Nâzıru min halfihi, en-Nâhi, en-Nebeü. 


Hak ve gerçekleri konuşan, ön tarafından gözleriyle gördüğü kadar, arkasından, sırtından da görebilen, Allah Teala'nın yasak kıldığı şeyleri yasaklayan, her türlü haberin kaynağı olan. 


GENİN ke Aİ İZİN sa a 


EİN şi cd şi gla si MPİ ii 


779-789. en-Nebiyyü, Nebiyyül ahmeri, 
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Nebiyyül esvedi, Nebiy- 


yüt tevbeti, Nebiyyül harameyni, Nebiyyür rahmeti, Nebiyyür râhati, Nebiyyül merhameti, Nebiyyüs sâlihı, Nebiyyüllâhi, 


Nebiyyül melâhımi. i | 
Allah Teala (ccj)'nın peygamberi, kırmızı renkli kavim- 


lerin peygamberi, siyah renkli kavimlerin peygamberi, tevbe peygamberi, Mekke ve Mevdine'nin peygamberi, rahat ve huzur peygamberi, rahmet peygamberi, merhamet ve şefkat peygamberi, salih ve dürüst peygamber, Allah Teala'nın nebisi, melhamelerin, büyük savaşların ve büyük olanların pey- 


gamberi. 
LaĞN gödi g azlal 
790-792. Nebiyyül melhameti, en-Necmü, en-Necmüs sâkıbü. 


Büyük savaşların, büyük davaların, büyük felaketlerin 


peygamberi, hidayet yıldızı, ka dızdır o. 


yan yıldız. Karanlığı delen yıl- 


YE 
793. Neciyyüllâhi. ca 
Yüce Allah (ce) ile sır olarak konuşan (samimi dost, 


sırdaş). 
yo 5) 


794. en-Necibü. 
Seçkin, asil peygamber. 


gi 


795. en-Necidü. 
Yiğit, kahraman. 


796. en-Nedbü. 
Kolaylaştırıcı, hafifletici olan. 
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797-798. en-Neziru, en-Nesibü. 


Suç işleyenleri Allah Teala'nın azabıyla korkutan, soyu / pâk ve tertemiz bulunan. 


e) dil A ir vE MkiTİ Zal . Jı 
799-802. en-Nesıyhu, en-Nı'metü, Nı'metüllâhi, en-Nekıyyü. 
Hiç kimseden öğüdünü €sirgemeyen, Allah Teala (cc)'nın kullarına bir nimeti olan, varlığı nimet olan, maddi ve manevi hiçbir kiri, lekesi bulunmayan, tertemiz olan. 
803. en-Nekiıybü, 


Kavminin şahidi, onların her huşu 


sta teminatı ve onları en iyi tanıyanı. 


“YI yg 
804-805. en-Nüru, Nürül ümem. 
Kâinatı aydınlatan ilahi nur, ümmetlerin (milletlerin) nuru, gönül aydınlığı. 


*iğlaz yeli dl iy 


806. Nürullâhillezi lâ yutfeğ. 
Allah Teala'nın ebediyyen sönmeyecek olan nuru. 


“e 9 — 
“azil 


807. el-Vâcidü. 
İlminin nihayeti olmayan. 
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“Yi 


808. el-Vâsitu. 
Neseb yönünden orta halli, makam itibariyle en yücede 


olan. 


“ani 


809. el-Vâsiu. 


İhsanı ve cömertliği sınırsız olan. 


aeg 


810. el-Vâdıu. 


Günah yükünden kurtarılmış olan. 


* bei derli 


el-Vâfi. 


811-813. el-Vâıdü, el-Vâızu, hatiyle herkesi 


Söz verdiğinde sözünde duran, nasi bilgilendiren, vefasını kimseden esirgemeyen. 


* gi 


814. el-Vâli. 

Hükümran olan, emri altında bulunanları en iyi idare eden. 
diği Gö ei e 


815-818. el-Vecihü, el.Vehıydü, el-Verau, el-Vesiletü. 
Çok akıllı, çok zeki, biricik, eşi olmayan, bir benzeri bulunmayan, takvada en üstün olan. Kulların, Allah Teala'nın larında aracı olan. 


rızasına kavuşma 


819. el-Vesimü. 
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Eşi, dengi bulunmayan güzel, 
İyeği 


: 820. el-Vesülü. 
Insanların dinde ve dünyada en dCıyanı ve insanları yanına alıp koruma altında bulundurg 


nı, zi 
: 821. el-Vesiyyü, 
Ümmetinin dünya ve ahiret bütün işlerinde sorumluluk almış olan, 
MY 


822. el-Vefiyyü. 
En mükemmel ahlak sahibi, 


il jı ld) ği gidi 


"azli siğil «s3ğİl 


, el-Hecüdü. 
Allah Teala ya giden doğru yolu gösteren ve rehberlik, delillik eden Kureyş kabilesinin Haşimoğulları soyundan ge- en, çok teheccüt namazı kılan. 


al , 93 o. 
“AŞİ cdi İk agi 


829-831. el-Hüdâ, Hediyyetüllâi, el-Hümâmü. 
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Doğru yolda olan ve doğru yolu gösteren, Allah Teala'- nın hediyesi, büyük melik. 


/ 


# agi | 


832. el-Himmetü. 
Himmet sahibi, çok gayretli. 


e > v İ | 


833. el-Heyyinü. 
Sükünet sahibi, gereksiz konuşmayan. 


eğ “m 


834. el-Yetimü. 
Anadan babadan öksüz. 


el iayeği 


835-836. el-Yesribiyyü, Yâ sin. 
Medineli. Kastalâni, “Yâ sin” şifresini, “Ey Efendimiz”, "Ey insanlığın efendisi!” diye açıklamış, İbni Hanefiyye de bu şifrenin, doğrudan doğruya “Yâ Muhammed” deyimini ifade 


ettiğini bildirmiştir.” 
? Peygamber Efendimiz'in mübarek adları ile ilgili bu bilgiler, “Müfer- 


ricü'l Kurüb ve Müferrihu”l Kulüb” adlı eserden alınmıştır. (s. 132-157) 

Eserin yazarı, el-Kâdıy Şeyh Yusuf ibni ismail en-Nebhâni'dir. Hicri 1350 

yılında Beyrut'ta basılmıştır. vi 
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